
 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

         

                  

 

 

              

  

 

 

   

 

 

 

NR. 2 – 2025 

 

 

-1



 

 
 

 

Even Bi’jpraoten 

Is een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp 
Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De 
Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl. 

 

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. 
Even Bi’jpraoten wordt als papieren- en onlineversie aangeboden. Een jaarabonnement kost €10 
(excl. portokosten voor abonneehouders buitenaf). De onlineversie is gratis te lezen. 
Voor meer informatie www.evenbijpraoten.nl 
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Wat hadden we mooie zonnige weken in mei. Veel buurtjes waren bezig met tuinwerkzaamheden. 
Maar veel nieuwtjes waren er niet wel één hele leuke, namelijk de Avondvierdaagse.  

 
Ik kreeg vrolijke foto’s binnen waarop de jongsten uit onze straat, getooid met 
medaille en bloemen ons blij en trots aankijken. 
 

Mason Greaves-lord liep 4 x 10 km, heel knap hoor. Owen Greaves-lord liep de laatste avond 5 km 
evenals Niek Terpstra. De versierselen waren dan ook dik verdiend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Mason en Owen        Niek 

En ook moeders en vaders liepen mee natuurlijk met hun sportieve kinderen.  Zij waren ook KEIGOED 
 
Tot de volgende dorpskrant, Djoeke en Rudy 
 

 

 
 
Veel nieuws uit Boijl-centrum dit keer. Laten we met droevig nieuws beginnen. Op 16 mei is Sake de 
Haan overleden, de man van Jellie, die al enkele jaren in een verpleeghuis in Appelscha woonde. Toen 
ze hier pas kwamen wonen, zagen we hem wel eens 
 

Verder is ons buurtkonijn steeds vaker te vinden bij Kirsten en Rick, daar is het 

kennelijk gezelliger dan op het kerkhof. Ook kun je tegenwoordig zien hoe de 

stemming in Boijl is; als je langs de slagerij rijdt, krijg je een smiley of een bedroefd 

gezicht te zien. Er wordt gelijk geteld hoe hard de scootmobielen ons dorp 

binnenrijden. 

Tijd voor wat vrolijk nieuws. Demi is geslaagd en gaat starten met een vervolgopleiding voor kapster. 
Jos heeft zich al aangemeld als proefmodel. Verder werd papa Ruben 49 jaar en hij hoopt volgend jaar 
zijn 51e verjaardag te vieren. Lieuwe gaat na de zomer aan de slag als brugpieper in Oosterwolde.  
Maar het mooiste feest was natuurlijk de bruiloft van Evelien en Renee.  
Inclusief Suus, Finn en Thom in zomerse outfit met foto's in de boomgaard. En dan hadden we ook nog 
het 1-jarig jubileum van Indy met heel veel taart. 
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Op nummer 72 was dit jaar de buurtlunch. De buurvrouwen 
hadden soep gebrouwen, er was een croquet parcours voor 
de kids, een midgetgolf baan met hellingproef, Mats-Ivo-Rein 
probeerden de penalty van Seedorf te verbeteren en Jildau 
en Isolde liepen op stelten. Elske vertelde hoe ze de schuur 
had gesloopt, Marijn en Hermine waren bijna klaar met de 
verbouwing en Mijke had 4 vijvers geplaatst. Er was veel te 
veel proviand in huis gehaald, alleen de kruidenboter was op, 
daar wist Thom wel raad mee. Achteraf werden de restjes 
verdeeld, alles gefinancierd dankzij de jaarlijkse winst bij de 
buurtquiz. Vorig jaar voor de derde keer op rij, maar die beker hebben we helaas nooit ontvangen.  
 
En dan direct het dieptepunt van het jaar: de buurtquiz van de OJP. Bij de pastorie zaten we er met 
zijn allen klaar voor, Yfke en Koen vermaakten zich met ballonschommel, Rein en Mark vingen de 
champagnekurken. De vragen leken niet al te moeilijk, als chat-gpt het antwoord niet wist, hadden we 
Jos en Hendrik als achterwacht. Marijn kende de voetballers wel, Gerard en Jannie beantwoordden de 
vragen over de vorige eeuw en Mhairu probeerde ondertussen wat stekkies van haar duizendknoop 
te slijten. Maar de champagne was te vroeg ontkurkt, in de tent bleken we slechts 5e te zijn geworden. 
Tranen en diepe treurnis, onze wijk heeft duidelijk intellectuele versterking nodig. Het huis van 
Marietje is te koop gezet en belangrijkste voorwaarde voor een aspirant-koper wordt een IQ van boven 
de 150. 
We hebben toch maar een hertelling aangevraagd. Die jongens van de OJP kunnen goed kerstbomen 
neerzetten maar tellen hebben ze van meester Pijlman niet geleerd. De steiger van Fiets-‘m-dr-in zat 
wel stevig in elkaar en ook de rest van het feest was perfect georganiseerd. De EHBO-ers mochten 
regelmatig breukjes spalken en bij een temperatuur van 30 graad was er voldoende water en zelfs 
zonnebrandsmeersel. Jong en oud vermaakten zich uitstekend, stukken beter dan bij het reguliere 
tentfeest dat zich vooral richt op doven en slechthorenden. 
 
Jeannette Kat 
 
 

 
 
Op 27 mei is in Reeuwijk Ineke Sipkema overleden. Ze was de karakteristieke eigenares van de 
vakantiewoning op nummer 13, die ze in 1988 overnam van haar broer. Ineke was in Hilversum 
werkzaam als regisseur van vooral technische tv-programma's van de IKON. Voor haar inspanningen 
voor de Stichting Vrienden van Murambinda Hospital (Zimbabwe), ontving ze in 2019 een Koninklijke 
onderscheiding. In de loop van de jaren werd ze steeds moeizamer ter been, maar in de auto en de 
rolstoel wist ze zich nog heel lang te verplaatsen. Ineke Sipkema werd 89 jaar oud. 
  
Toen begin juni het bericht kwam dat er weer een stratenquiz zou worden gehouden, meldden zich al 
snel enige deelnemers  van de Doldersumsestraat. Onder hen Kees en Erica, die bovendien aanboden 
de avond bij hen te ''vieren''. En dus toog een flink aantal deelnemers op de bloedhete 20ste juni naar 
nummer 2, waar serieus aan het oplossen van de soms lang niet simpele vragen werd geslagen. En dat 
onder het genot van de traktaties, die zeker inspiratie verschaften. Met resultaat: nog nooit had onze 
buurt het tot serieus resultaat geschopt, nu wonnen we de derde prijs. 

 
Via deze weg willen de O.J.P. feliciteren met hun 70-jarig bestaan en bedanken voor het organiseren 
van het mooie weekend met volop vermaak voor jong en oud. We hebben genoten! 
 
Jeannette en Reimer 
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Beste dorpsgenoten, 
 
Hierbij weer een bericht van de Bekhofbuurt. 
 
Om te beginnen met vrolijk nieuws, ons oud buurtgenoot Joyce van de Helm stapt begin september in 
het huwelijksbootje met Peter, wij wensen ze een mooie dag en nog vele jaren samen. 
 
Dan is Emma From kampioen met haar voetbal team, wat zeker een top prestatie is. 

 
Wytse Gutterswijk is druk in de weer geweest met allerlei sporten, zoals eind 
maart het Friese Kampioenschap Judo, waar hij derde is geworden, en in juli 
is hij bij de judo club in Oosterstreek weer een trapje 
hoger gekomen en na een examen,  bruine slippen op 
zijn oranje band verdiend. 
Dan is hij ook een fanatieke visser en verteld heel 
enthousiast wat voor soort aas hij gebruikt om snoeken 
te vangen.  

Helaas nog geen snoek aan de haak wel een grote dikke baars! Verder heeft hij 
met school mee gedaan aan de avondvierdaagse en voor zijn verjaardag is hij met 
een groepje vrienden naar het klimbos in Paasloo geweest, mooi weer, een leuke 
activiteit, met veel plezier! 
 
Van de sport naar het bouwen, langzaam zie je wat hulpmiddelen van het bouwen opgeruimd worden, 
en  zien dat Mike en Jeffrey inmiddels aan de binnenkant van hun woningen zijn begonnen. 
Ook hierbij krijgen ze regelmatig hulp van hun kameraden, waar ze natuurlijk heel blij mee zijn.Het  
gipswerk zit er inmiddels van boven naar beneden bijna in. Ook alle elektriciteitbuizen en draden zijn 
aangebracht. Elektriciteit en water zijn inmiddels ook eindelijk aangelegd Voor de zomervakantie kan 
er nog gestuukt worden. 
Al met al is hier wel hard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. Petje af hoor jongelui!!!!! 
 
Dan heeft ons buurtje natuurlijk ook meegedaan met de Stratenquiz, verzamelen bij Arnout en 
Marloes, koffie stond klaar, quizvragen om 19.00 opgehaald en dan aan de slag.  
En dan aan het eind van de avond: Joehoe, de 4de plek!!!!! 
Hebben jullie allen maar mooi gedaan! 
 
En de volgende activiteit staat alweer op het programma, een gezellige buurt-bbq, dan maar hopen op 
mooi weer! Komt vast goed. 
 
Maar met al die mooie verhalen, zijn er ook wat berichtjes uit de “zorg” hoek. 
Zo heeft Marrie een nieuwe linker heup gekregen, denkend aan de tegenslagen van de rechterheup, 
ging ze er vanuit dat het deze keer beter zou gaan. Dus vol goede moet vertrok ze naar de Medische 
Kliniek in Velzen.  Ze hebben daar korte wachttijden en kon ze 10 april komen. De volgende dag was 
ze om 12 uur weer thuis in Boijl, met een nieuwe heup! De operatie was naar wens verlopen en haar 
herstel ging ook goed. Binnenkort weer fietsen!! Maar dat gaat natuurlijk zomaar niet. Mooi even 
oefenen, zoals de trap lopen en in huis zonder krukken, stukje  gefietst en ja dat was natuurlijk iets te 
veel allemaal en te snel. Dus even een stapje terug. Gelukkig gaat het nu weer goed en is Marrie weer 
in een flits voorbij te zien fietsen! 
 
Een ander verhaal is het voor Wim Gutterswijk. Hij heeft vorig jaar zomer een herseninfarct gehad en 
heeft schade opgelopen in de aders en daar kwam een lichte vorm van dementie bij. Het bericht dat 
hij  niet meer zelf auto mocht rijden kwam dan ook hard aan, maar het is niet anders.  
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Het zijn geen leuke berichten en beperkt je in je vrijheid, want hij was een actieve gids in de oude BB 
bunker in Grou en dat zijn dan van die activiteiten die niet meer uitvoerbaar zijn, gezien de mobiliteit 
en de drukte bij een rondleiding. Gelukkig hebben we nog wel contact met de mensen van de bunker, 
gewoon even bij praten en een bakje koffie. 
Nu na bijna een jaar zijn er steeds wat kleine beperkingen bijgekomen en hebben Wim en Yvonne er 
voor gekozen dat Wim 2 keer per week naar de Vinkenhoeve gaat. Hij wordt vorstelijk opgehaald met 
de bus en ik zwaai het hele stel na, als ze weer weg rijden. En aan het einde van de dag komt hij vrolijk 
gestemd, en moe weer thuis. 
Voorlopig gaan we zo mooi verder en genieten we van onze tuin! 
 
Dit was het weer voor deze keer, volgend krantje hopelijk weer nieuwtjes en vrolijke vakantie verhalen. 
 
Groet Yvonne Gutterswijk. 

 

 

 

 
 
 
Van 21 t/m 25 mei heeft het Paardenconcours Oosterwolde plaatsgevonden aan de Boekelterweg 5. 
Eén van demooiste paardenevenementen van het Noorden. 
Op 22juni is er een veulen geboren bij Boukje. 
 
Tot de volgende keer, Anne en Annie 

 

 
 

 

 
De Klokkeweg wil langs deze weg de OJP feliciteren met het 70-jarig bestaan en hartelijk danken voor 
het meer dan geslaagde feestweekend voor jong & oud!! 
 
Er werd afgetrapt met de populaire Stratenquiz en Nadine en Henneke hadden het initiatief genomen 
om alle buurtgenoten te laten samenkomen op het veldje bij de “Jolige Piepers”.  
Zij hadden de koffie klaarstaan, er was voor de liefhebbers advocaat met slagroom, een alcoholisch 
sapje en natuurlijk ontbraken de lekkere hapjes niet. 
 
Er werd fanatiek gebrainstormd, gepuzzeld, gelachen, grote ogen opgezet en af en toe flink gezucht…  
Al met al een súper leuke en gezellige avond die eindigde met goed en slecht nieuws! 

Het slechte nieuws…we werden niet eerste! Het goede nieuws…we werden niet laatste      
 
De winnende buurt kreeg een gloednieuwe Wisselbeker uitgereikt 
en Henneke mocht de oude Wisselbeker in ontvangst nemen. 
De oude Wisselbeker werd in 1988 geïntroduceerd door Alletta en 
Henneke. 
De sokkel is te klein gebleken om alle winnaars op te vermelden en 
zal bijgewerkt worden om vervolgens een mooi plaatsje te krijgen 
in dorpshuis de Tille of het bruine cafeetje ‘t Brinkhuus. 
 
Namens de Klokkeweg een fijne zomer gewenst! 
Henneke (eenmalig) 
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Beste inwoners van Boijl, 
                       
JAARLIJKS BUSREISJE   
Om elk jaar weer een aantrekkelijk programma te maken voor de jaarlijkse busreis is altijd een hele 
klus. Maar ook dit jaar zijn ze er weer in geslaagd om een gevarieerde reis te organiseren. Werd  vorig 
jaar vooral het noorden aangedaan, nu koos men voor Overijssel in al zijn facetten. Via Boijl en Elsloo 
stapte de mensen in doch Makkinga was even een ander verhaal omdat in het dorp weg -
werkzaamheden waren, en moesten wij een andere weg kiezen. Maar keurig op tijd reed de bus om 9 
uur binnen en konden de laatste passagiers ook instappen. De eerste stop was Ommen alwaar wij een 
bootreis zouden gaan maken. De reis naar Ommen ging prima maar vlak voor wij de boot kade zouden 
bereiken kwam er een kink in de kabel.  
 

De weg werd namelijk versperd door de politie. Zo’n 5 politieauto's en een dozijn agenten hielden 
een Spaanse auto aan. Een motoragent zette de straat af. Later bleek dat men explosieven 
vermoedde bij de aangehouden auto. En inderdaad vond men een granaat. Doch toen zij hem later 
lieten ontploffen bleek het een oefengranaat te zijn, dus niet gevaarlijk. Maar dat  alles maakten wij 
niet mee want rederij Peters zat op ons te wachten.  
Dus via kleine weggetjes kregen wij een toeristische route en kwamen redelijk op tijd aan bij de boot 
kade gelegen aan de Overijsselse IJssel.  Om 10 uur gingen de trossen los en snorde de scheepsmotor.  
Al snel kreeg iedereen een heerlijke kop koffie of thee met daarbij een behoorlijk groot stuk smakelijk 
gebak. Door de speakers werden wij ingelicht over wat wij buiten zagen.  
Een mooi en gevarieerd panorama gleed door de grote ramen voorbij. Men kon ook boven op het schip 
zitten, al was het in de rest van Nederland mooi weer, bij ons was de lucht bewolkt en fris. Toch gingen 
er diverse mensen op het bovendek zitten. Na 2 uur kwam Ommen en de kade weer in zicht en konden 
wij terugzien op een geslaagde bootreis.  
 
Het lunchuur naderde dus gingen wij naar Dalfsen alwaar wij bij restaurant Expo Madrid aankwamen. 
De tafels werden al snel gevuld met de heerlijkste broodjes ,soep en zelfs koffiebroodjes ontbraken 
niet. Uiteraard konden de kroketten ook niet ontbreken. Kortom het was een voortreffelijke lunch. Er 
was maar 1 kleine teleurstelling: dit restaurant staat bekend om zijn kopie van de nachtwacht en wel 
in ware grootte. Helaas was de zaal waar deze is te zien niet beschikbaar. Er was wel een springkussen 
maar ik heb niet gezien dat iemand van het gezelschap daar gebruik van maakte. Maar het was tijd om 
de bus weer op te zoeken en zo was het laatste reisdoel in zicht.  
 
Al vrij rap naderden wij Zwolle en werden wij aan de rand van het centrum afgezet om naar de Grote 
of St. Michaelskerk te gaan. Aldaar stond de koffie en thee plus bananencake al klaar. De groep werd 
in tweeën verdeeld en 2 rondleiders lieten de mooie plekjes van de kerk zien. De kerk zelf heeft geen 
dienst meer en wordt nu gebruikt als evenementengebouw. Maar er was nog genoeg te zien zoals het 
fraaie orgel, preekstoel en koor. De rondleiders hielden een boeiende uitleg.  Ook was er een 
boekenmarkt. Maar de klok wees al snel kwart voor vier aan en verlieten tevreden de kerk op weg naar 
de bus. Zonder problemen kwamen de opstapplaatsen in zicht en zat de mooie dag er weer op. Ik zou 
zeggen tot volgend jaar en complimenten voor de chauffeur en organisatoren.  
 
Jan Hoogkamer. 
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ZOMERAVONDWANDELINGEN 
De eerste zomeravondwandeling van: Anders Ontmoeten is al geweest, een prachtige wandeling op 
18 juni in Nijeberkoop. Een fijne gastvrouw, mooi weer en enthousiaste wandelaars. 
 
De 2e wandeling is op woensdagavond 16 juli in Donkerbroek, we starten om 19:30 uur op de 
parkeerplaats van sportpark Ontwijk, dat is aan de Vaart Westzijde. We gaan wandelen in het bos 
Ontwijk. Onderweg zullen we meerdere keren luisteren naar accordeonspel van Mient Veenstra uit 
Eén. Veenstra is een veelzijdige kunstenaar en muzikant. 
 
De 3e en laatste wandeling is op woensdagavond 13 augustus in Boschoord, start 19:00 uur.  
We gaan daar op pad met historicus en bodemkundige Hans Salverda.  
We starten bij het schooltje van Boschoord aan de Schoollaan 2. Na de wandeling mogen we het 
schooltje bekijken waarin o.a. een kunstenares werkzaam is. 
 
 
Voor meer informatie en of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit : 06 38552150. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u / jou een fijne vakantie! 
 
 
 
Wees welkom tijdens de volgende kerkdiensten :  
 
Zondag 13 juli om 10:00 uur, Boijl, voorganger is mw. S.A. Grit, afscheid groep 8 
Zondag 20 juli om 10:00 uur, Makkinga, voorganger is Ds. G. Martens.  
Zondag 3 augustus om 10:00 uur, Boijl, voorganger is Dhr. P. van Engen  
 
 
 
Hartelijke groeten,  Streekkerkenraad Frieslands End 
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GEDENKPALEN 

 

Deze gedenkpalen hebben wij, Roelof en Henny 
Boelen, gezien naast de kerk op het kerkhof in 
Noordwolde. 
De gedenkpalen zijn bedoeld om mensen te 
herdenken die er niet meer zijn en wij vinden het 
wel een mooi idee voor op de begraafplaats in Boijl. 
 
Nu is natuurlijk de vraag, zou er belangstelling voor 
zijn in ons dorp? 
 
Wij hebben contact gezocht met het Kerkbestuur en 
zij vonden het een goed idee om via de dorpskrant 
te informeren of hiervoor belangstelling is. 
 
U kunt telefonisch contact opnemen met:   
Sierd Dolstra 0561 421512 / 06 20491692 of  
Hendri Derks 0561 421596 
Wilt u liever mailen, dan kunt u een mailtje sturen naar hejaderks@hotmail.com 
 
 
Groetjes van Roelof en Henny Boelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

mailto:hejaderks@hotmail.com


   

 

 

 

Beste dorpsgenoten, 
 
Het is alweer een jaar geleden dat Anne overleed, 
Anne Marks van de Boijlerweg 99. Voor Anne 
gelukkig na een korte periode van ziekte, maar voor 
ons toch onverwachts en veel te snel. Het afgelopen 
jaar hebben wij -Elske Marks en haar kinderen Laura 
en Hendrik- al heel wat buren gesproken over de 
plannen voor onze voormalige melkveehouderij. Met 
deze update praten we ook de overige dorpsgenoten 
graag bij.  
 
De boerderij was voor Anne zijn lust en zijn leven. 
Rond 1920 is zijn opa aan de Boijlerweg begonnen 
met het bedrijf. Helaas zat voortzetting van het bedrijf er nu niet meer in. We voelen ons erg 
verbonden met de plek en het dorp. Daarom blijft Elske wonen op de boerderij en is Hendrik 
teruggekomen naar Boijl uit de omgeving van Zwolle. We wonen nu tijdelijk allebei aan de Boijlerweg 
99. (Laura woont in Wolvega.) 
 

Plannen bij de boerderij 
Zoals iedereen wel gezien zal hebben, zijn de stallen gesloopt. Binnenkort worden de mestputten 
verwijderd. De meeste grond wordt weiland. We houden twee bijgebouwen over. Direct achter de 
woning komt een bijgebouw in de stijl van een oude hooischuur met een terras en overkapping. De 
‘blikken’ wagenloods wordt gesloopt en daarna kleiner en in een andere stijl weer opgebouwd. 
 
Twee nieuwe huizen 

We zijn in gesprek met de gemeente geweest over 
nieuwbouw. Achter de boerderij, op de plek van de stallen, 
past dat niet in het landschap. Daarom gaan we vergunning 
aanvragen voor twee nieuwe woningen aan het begin van de 
Boijlerweg, aan de oostkant. De gemeente wil hier in 
principe aan meewerken. Begin maart is Hendrik bij de 
directe buren langs geweest met de tekening.  
 
We willen graag twee woningen bouwen. Hendrik gaat in 
één van de huizen wonen. De tweede woning wordt 
misschien casco gebouwd en dan verkocht, of de kavel 
wordt als bouwkavel verkocht.  

Hoe de woningen eruit komen te zien is nog niet bekend.   
We zullen ons houden aan de welstandsregels van de gemeente. Na deze zomer vragen we bij de 
gemeente een wijziging aan van het omgevingsplan om onze plannen te mogen uitvoeren. We 
hopen rond de zomer van 2026 te kunnen bouwen. 
 
Tot slot 
Bedankt iedereen die met ons heeft meegeleefd het afgelopen jaar. En we hopen dat het meevalt 
met de overlast door alle werkzaamheden. Bel gerust even aan bij nr 99 als je vragen hebt over de 
plannen. De koffie staat altijd klaar. 
 
Elske, Laura en Hendrik Marks 
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                Hoe de oorlog is verdwenen 
 
 
 
 
Beste Boijligers, jullie zijn op dit moment waarschijnlijk meer bezig met de vakantiebestemming en wat 
er allemaal in de koffer moet, dan met verhalen over oorlog en bevrijding. Toch wil ik juist bij die 
verhalen nog even stilstaan.  
Onze archiefmiddag (26 april) stond in het teken van tachtig jaar bevrijding.  
We hebben geprobeerd om de herinneringen aan de oorlogsjaren “uit de eerste hand” te laten 
vertellen. Tachtig jaar na de bevrijding is dat een onmogelijke opgave natuurlijk, maar de kinderen van 
de eerste generatie zijn gelukkig heel goed in staat om te vertellen wat de ervaringen en verhalen, of 
juist het zwijgen van hun ouders, met hen hebben gedaan.  
We vonden drie mensen bereid om het verhaal te vertellen dat hun eigen leven of dat van hun familie 
heeft beïnvloed: Douwe Wijnalda, Harmke Brinksma-Veldhuizen en Henk Roeles. Ik heb groot respect 
voor deze mensen, die hun persoonlijke verhaal of zoektocht aan een publiek durven te vertellen. 
Daarom is het jammer als deze verhalen alleen bij de toehoorders van 26 april bekend zouden zijn. 
Daarom deze Blik op Boijl. 
 
 

Zoon Douwe Wijnalda over vader Meile (1911-1945)  
 

 
 
In de tweede dorpskrant van 2015 heeft Jellie Menger gedetailleerd beschreven hoe het de Boijliger 
opperwachtmeester Meile Wijnalda is vergaan sinds zijn arrestatie op 16 december 1944. Die 
informatie hoef ik hier niet te herhalen (zie www.dorpsarchiefboijl.nl). Wel wil ik kort herhalen hoe 
Wijnalda is omgekomen.                           
 
Als de geallieerden oprukken, proberen de nazi’s de bewijzen voor het bestaan van de 
concentratiekampen te vernietigen. Dossiers worden verbrand en de gevangenen afgevoerd naar 
kampen die verder van het front liggen. Tijdens de ontruiming van kamp Neuengamme wil Meile graag 
in de laatste van de vier vrachtwagens. In die laatste zitten/liggen de zwakste gevangenen. Het wordt 
hem afgeraden, maar Meile wil toch in die laatste. Dat heeft dramatische gevolgen. Om van deze groep 
zieken en ernstig verzwakten af te komen, laten de 
Duitsers de vrachtwagen bewust van de ponton afrijden 
tijdens de oversteek van de Elbe. Allen verdrinken…. 
 
Ik moest tijdens dit verhaal van Douwe, denken aan de 
slotregels van het gedicht “Vrede” van Leo Vroman: 

Kom vanavond met verhalen 
hoe de oorlog is verdwenen, 

en herhaal ze honderd malen: 
alle malen zal ik wenen. 
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Douwe Wijnalda is zeven jaar als zijn vader dit lot overkomt. Hij vertelt dat het nog tot 1950 duurt 
voordat moeder de bevestiging krijgt van de dood van haar man. De eerste jaren na de oorlog waren 
voor haar heel zwaar. Denk je maar eens in: jarenlange onzekerheid over het lot van je man, kinderen 
die blijven uitkijken naar de komst van vader, financiële zorgen en dan alleen voor de opvoeding staan. 
Financieel kreeg het gezin steun van de Stichting Sneek 1940-1945; dat betekende veel voor de 
weduwe. Van de overheid kreeg ze uiteindelijk ook een pensioen toegekend.  
De “Stichting oud-KP” (KP=Knokploeg) was begaan met het lot van deze oorlogsweduwen en hun 
kinderen en kocht een groepsvakantiehuis op Ameland voor nabestaanden van omgekomen 
verzetsstrijders. Het huis kreeg de naam “De Terrorist”, omdat de Duitsers de verzetsmensen zo 

noemden. Ook Douwe, zijn moeder en zusje Aafke mochten 
er een aantal keren gebruik van maken. Douwe bewaart er 
nog steeds warme herinneringen aan. 
Douwe omschreef zijn moeder als een sterke vrouw, die het 
roer recht hield. 
Douwe: “Aafke en ik waren al vrij vroeg zelfstandig en we zijn 
onze moeder daar zeer dankbaar voor. Als wij, als broer en 
zus terugkijken, hebben we het nog niet zo slecht gedaan.” 
Wij als toehoorders, weten dat wel zeker. 

 

Dochter Harmke Veldhuizen over vader Fokke (1923-1995) 
Fokke Veldhuizen kwam als dwangarbeider in Duitsland terecht. De nazi’s 
zetten het middel van de dwangarbeid in, omdat de Duitse mannen aan 
het front zaten en er niet genoeg vrijwilligers uit de bezette gebieden 
afkwamen op het aangeboden werk. Vader Fokke sprak bijna nooit over 
de oorlog, maar hij had wel een trauma opgelopen. De tijdgeest was er na 
de oorlog niet naar om daar oog voor de hebben. Ook Harmkes moeder 
had liever niet dat hij over de oorlog begon.  “Hou nou maar op over die 
oorlog!” Op een bepaald moment begon vader toch te praten over zijn 
vlucht vanuit Neustrelitz (120 km boven Berlijn) terug naar huis.  
 
“We waren bang dat de Russen kwamen. Sommigen van ons hadden geen 
papieren meer en konden niet aantonen dat ze Nederlander waren, dus 
ook niet dat ze geen Duitser waren…  
We waren alles kwijtgeraakt door de bombardementen van de geallieerden. Het enige wat we nog 
hadden, was een paardendeken en een schaal van metaal. Daarmee konden we, boven een vuurtje, 
soms nog wat eten maken. We hebben een keer een kip gestolen… 
We liepen maar en we liepen maar, vaak door bossen, soms langs de weg. We waren zó moe. Op een 
avond vonden we een gat in de grond, misschien een gat waarin soldaten zich verdekt konden opstellen 
en van waaruit geschoten kon worden. Het gat was zo groot als een tafel.  Gehurkt pasten we er precies 
met z’n allen in. We trokken de deken over ons hoofd en vielen van vermoeidheid al snel in slaap. 
Toen we ’s ochtends wakker werden, zagen we overal rook en vuur. Een dorp verderop was 
gebombardeerd. We hadden er niets van vernomen…  
Eenmaal weer onderweg zagen we gewonden en doden langs de weg. Sommige mensen lagen 
helemaal te schokken. Anderen haalden bij hen de horloges van de polsen en ringen van hun vingers…    
En we liepen door. Uiteindelijk zijn we aangekomen in Coevorden.” 
 
Omdat vader niet over de oorlogservaringen kon, wilde of mocht praten, heeft dochter Harmke hem 
nooit veel gevraagd en daar heeft ze spijt van.  Ze heeft familieleden gevraagd naar hun herinneringen 
aan haar vader en ze is dossiers ingedoken.  
 

 

 

 

10



   

 

 

 

Harmke: “Ik weet niet hoe hij uit Coevorden naar Boijl 
is gekomen en ik weet niet wanneer de tocht is geweest 
en hoe lang de reis naar huis geduurd heeft. Ook weet 
ik niet wanneer hij uiteindelijk over het pad achter het 
huis van mijn opa en opoe aan de Veurmansweg 2, in 
Boijl kwam aanlopen.  
Zijn zus, mijn tante Janke, deed de was aan de zijkant 
van het huis bij het stookhok. Ze zag iemand aankomen, 
maar kon niet zien wie het was. 

                   Russen in Neustrelitz (1945) 
 
Pas toen hij dichterbij kwam, zag ze dat het haar broer Fokke was.  
Ze vertelde me een keer dat hij sterk vermagerd was en “geen goed kledingstuk meer om de kont had.” 
“Verder weet ik nog een aantal dingen die mijn vader vertelde. Hij had bij boeren gewerkt en was 
opperman geweest bij het bouwen van een vliegtuigfabriek.  
Ze werkten samen met Fransen, Italianen en Polen. Hij had een hekel aan Fransen en Italianen, want 
die praatten zo vlug. Sommige arbeiders hadden een omgekeerde rode driehoek op hun kleding. Dat 
waren politieke gevangenen, daar mocht je niet mee praten.  Hij had ook een tijd in een Krankenlager 
in Schwerin gelegen vanwege een wond aan zijn been die niet wilde helen.  
Toen ze op hun vlucht bij de Elbe aankwamen, moesten ze dagenlang wachten: de bruggen waren 
gebombardeerd en ze konden niet verder. 
Al heeft Harmke spijt dat ze haar vader niet méér heeft gevraagd, ze beseft ook dat het misschien zo 
moest zijn. “Misschien is het zo bedoeld om niet alle verdriet en ellende van de vorige generaties te 
hoeven dragen.” 
  
Henk Roeles over verraad. 
Henk was in de oorlogsjaren nog maar een klein kind. Toch hebben de verhalen over de brief waarmee 
zijn ouders werden verraden ook zijn leven beïnvloed. Samen met zijn zoon is hij nog altijd bezig om 
uit te zoeken wat en hoe alles precies in zijn werk is gegaan. Hoewel alles eigenlijk nog goed is afgelopen 
voor de familie Roeles en hun onderduiker, laat ook deze ervaring zijn sporen na bij het nageslacht.  
 
Wat was het geval? 
Gerrit en Lammigje, een echtpaar uit Elsloo, jonge mensen nog met kleine kinderen, heeft in juni 1944 
twee verradersbrieven naar de SD is Steenwijk gestuurd.  
Waarom dit verraad? Dat is niet duidelijk geworden. Deden ze het voor het geld? Waren ze fanatieke 
aanhangers van de ideeën van het nationaalsocialisme? Misschien komen we er ooit achter als de 
onlangs geopende archieven van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) beter 
toegankelijk worden.  
 
Wie werden er verraden?  
Gerrit en Lammigje hebben hun eigen buurman, Fokke Brouwer, verraden en ook de ouders van Henk 
Roeles. (Familie Roeles woonde indertijd in Elsloo waar nu de kippenboerderij van familie van den Berg 
is, met het winkeltje aan de weg) Zowel bij buurman Fokke als bij familie Roeles zaten onderduikers.  
 
Hoe liep het af?   
Een van de brieven, geschreven door Lammigje, werd afgegeven op het postkantoor in Boijl, bedoeld 
dus om naar Steenwijk door te sturen. Age en Baukje Hoekstra, onze postkantoorhouders, vertrouwden 
het niet.  En al moeten postkantoorhouders zweren dat ze het briefgeheim nooit zullen schenden, toch 
hebben ze het aangedurfd om de brief achter te houden en te openen.  
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De families Brouwer en Roeles worden gewaarschuwd en die nemen meteen maatregelen. De 
onderduikers worden verplaatst of verblijven een poos in het veld en slapen buiten.  
Fokke Brouwer herkent het handschrift van zijn buurvrouw. 
Als Fokke de volgende dag, 6 juni 1944, een auto het pad naar zijn huis en dat van buurman Gerrit ziet 
oprijden, vlucht hij het land in en verstopt zich in een sloot. Tot zijn grote verbazing stopt de auto niet 
bij zijn huis, maar rijdt door naar Gerrit en Lammigje. Wat gebeurt hier? 
Wat Fokke niet weet, is dat een tweede brief is onderschept in Steenwijk en is doorgespeeld naar het 
verzet. Het zijn verzetsmensen die Gerrit met een smoes uit zijn huis halen, zodat hij rustig meegaat. 
Eigenlijk is het gevaar nu geweken, maar dat weten de betreffende families niet. 
 
Wat gebeurt er verder? 
Gerrit wordt naar een boerderij aan de Legauke in 
Opeinde (bij Drachten) gebracht. Eigenaar is Reinder de 
Vries. (Ook hier een link naar Boijl: Reinder de Vries is de 
grootvader van onze dorpsgenoot Reinder Bottema)  
De boerderij is een bolwerk van verzet. Er zijn 
onderduikers, wapens (ook automatische) en er worden 
verraders naartoe gebracht om te worden verhoord. Na 
drie dagen verhoor wordt Gerrit op 9 juni 1944 stipt om 
19.00 uur in de boerderij geëxecuteerd. Hij is 29 jaar. 
                                                                                             Reinder de Vries met zijn vrouw.  
                                                                                                                       Tussen hen in staat Caroline van Ginhoven 

 
Henk Roeles weet te vertellen dat jaren later (bij grondwerkzaamheden voor de ruilverkaveling) in de 
buurt van de boerderij drie lichamen zijn gevonden. Later in 1944 hebben de Duitsers in deze boerderij 
twee zonen van Reinder de Vries en een onderduiker doodgeschoten.  Maar die Duitsers hadden geen 
reden om de lijken te verstoppen… 
De familie van Gerrit weet anderhalf jaar lang niet wat er met hem is gebeurd. Op 2 november 1945 
gaat Reinder de Vries naar het gemeentehuis in Drachten en verklaart dat hij uit eigen wetenschap 
kennis draagt van het overlijden van Gerrit. Datum en tijd in 1944 geeft hij nauwkeurig door. 
Na de oorlog wordt Gerrits vrouw, Lammigje, veroordeeld tot vijf jaar Rijkswerkinrichting en ontzegging 
van het actief en passief kiesrecht. 
Na het uitzitten van haar straf komt ze terug naar Elsloo. Ook de kinderen gaan in Elsloo naar school. 
Een van hen zit bij Henk in de klas. Gelukkig zijn ze niet gepest met het verleden van hun ouders. 
Volgens Henk speelde de oorlog geen rol op het schoolplein, er werd nooit over gepraat. 
 

Drie verhalen: 
Douwe, die zelf angst heeft gekend tijdens en na vaders arrestatie en een groot verlies heeft ervaren. 
Harmke, die graag meer had willen vragen en meer begrip had willen tonen voor de trauma’s. 
Henk, die samen met zijn zoon nog steeds op zoek is naar het precieze hoe, wat, waar en waarom. 
Drie mensen, die op heel verschillende manieren door de oorlog zijn geraakt. 
Drie verhalen, blijf ze herhalen… 
 

 
Ik wens jullie een heel fijne vakantie toe. 

Geniet van de vrijheid! 
 
 
                                           

Namens Werkgroep Dorpsarchief Boijl, Sjoukje Schlepers-Bergsma 
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OJP ’t ZWAANTJE 

 
 

OJP ’t Zwaantje bestaat 70 jaar en dit hebben we niet onopgemerkt gelaten. Na maanden van 
voorbereiding konden we dit heugelijke feit vieren doormiddel van een geweldig weekend!  
  
Vrijdagavond 20 juni trapten we af met de welbekende Stratenquiz, ditmaal georganiseerd door de 
OJP. Het was een spannende strijd en de drie beste straten lagen erg dicht bij elkaar. De OJP 
wisselbeker zal het komende jaar op een schoorsteenmantel aan de Daoken vertoeven. (ps. Zwaantje 
is erg dorstig, dit heeft hij van zijn baasjes. Verzorgen jullie hem goed?) 
 

  
De zaterdag stond geheel in het teken van 
“fiets m der in”! 
Met 30 deelnemers die de helling durfden 
te trotseren werd het een hele gezellige 
sportieve middag. De deelnemers vlogen 
over de baan! En soms vlógen ze letterlijk 
over de baan!  
 
 
 
 
 
 

 
Het ging om secondes, maar slechts één kon de snelste van de 
dag zijn en dit was Ryan Greaves-lord. Met een tijd van 5,15 
seconde was deze als snelste bij de bel.  
 
De zaterdagavond was het een groot feest in de tent door het 
optreden van de band De Pieperts en uiteraard DJ Anne!  

 
 
 

 
Zondagmiddag was er een fietstocht georganiseerd door de OLP. De tocht ging langs de mooiste 
locaties in de omgeving, Mannen van de OLP bedankt hier voor!! 
Op het terrein was de starttoren van “fiets m der in” omgetoverd tot waterglijbaan. Hier heeft de jeugd 
en ook een x aantal OJP-ers zich prima mee vermaakt.   
 
Via deze weg willen wij alle bezoekers, vrijwilligers, sponsoren en een ieder die dit geweldige  weekend 
op welke wijze dan ook mogelijk heeft gemaakt, bedanken!!  
Dit was hem voor nu, voor nu gaan wij even in de rust. December hoort u weer van ons!  
 
Met vriendelijke groet,  
OJP ’t Zwaantje 
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NIEUWE INWONERS VAN BOIJL, VAN HARTE WELKOM! 
Wist je dat er elk jaar zo’n 20 nieuwe mensen in Boijl komen wonen? Daar zijn we blij mee, en we 
willen jullie graag welkom heten in ons mooie dorp! 
 
Daarom organiseert Dorpsbelang Boijl op 23 augustus om 12 uur een gezellige (gratis) lunch voor alle 
nieuwe inwoners van de afgelopen twee jaar. Na de lunch is er – voor wie zin heeft – een ontspannen 
fietstocht door de omgeving, met onderweg een drankje op een mooi plekje. 
 
Iedereen die de afgelopen twee jaar in Boijl is komen wonen, krijgt hiervoor persoonlijk een 
uitnodiging in de brievenbus. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar ben je hier wel nieuw? Dan 
ben je natuurlijk ook van harte welkom! Laat het ons even weten via dorpsbelang@boijl.com of stuur 
een appje naar 06-34263877. 
 
Twee jaar geleden hebben we dit ook gedaan en dat was een groot succes: gezellig, informatief en erg 
gewaardeerd. 
 
We hopen jullie daar te zien! 
Jos, Aukje, Femke en Katja van Vereniging Dorpsbelang Boijl 
 

 

SMILEY AAN DE BOIJLERWEG – VOOR EEN VEILIGERE WEG 
Misschien heb je ‘m al zien hangen: sinds kort hangt er een smiley aan de 
Boijlerweg! Op dat stuk weg mag je maar 30 km per uur rijden, maar helaas 
gebeurt dat lang niet altijd. De smiley is bedoeld om automobilisten bewust te 
maken van hun snelheid. 
 
Te hard rijden op de Boijlerweg is gevaarlijk. Er zijn veel uitritten van woonhuizen 
en er komen wegen van rechts. Bovendien fietsen hier dagelijks kinderen naar 
school – de school die óók aan deze weg ligt. 
 
We zijn dan ook heel blij dat Annet en Wytse, die zelf aan de Boijlerweg wonen, het beheer van de 
smiley op zich willen nemen. De smiley delen we met Nijeholtpade. Met dank aan de gemeente, die 
het apparaat beschikbaar stelde. 
 
Hopelijk helpt het om de snelheid omlaag te krijgen en de weg veiliger te maken voor iedereen! 
 
Een veilige groet van Dorpsbelang Boijl 
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Commissie Verduurzaming Dorpshuis De Tille 

OPRUIMEN EN VERHUIZEN 

Sinds het moment dat de vorige dorpskrant uitkwam is er veel gebeurd 
in ons dorpshuis De Tille. Direct na de pinksterdagen is met veel 
vrijwilligers bijna op 1 dag het hele gebouw leeggehaald inclusief de 
kelder. Vrijwilligers met aanhangers, vrachtwagentje en een bus 
hielpen bij de verhuizing. Geweldig dat we alles konden opslaan bij de 
familie Tolboom en Buitenhuis, mooi droog en in de buurt. 
 
BREKEN EN AFVOEREN 
Op 23 juni begon Roy Ouwerkerk aan de klus. Met een kangoo, en 
soms met twee, werden in een rap tempo alle tegels en de bovenste 
betonlaag verbrijzeld en met kruiwagens afgevoerd naar de container. 
Die zat binnen een dag al nokkievol. In de oude vloer zaten leidingen 
van de, lange tijd niet meer functionerende, vloerverwarming. Daar 
zat vies roestwater in dat hier en daar behang en plafondplaten raakte 
en onherstelbaar beschadigde. Niet leuk, maar dat soort dingen 
gebeuren als je aan het werk bent. 
Op zaterdag 28 juni werden de tegels uit het Brinkhuus gesloopt. De 
oude PVC vloer werd eerder al verkocht en blijft in Boijl, net als de 
pelletkachel die geen dienst meer hoeft te doen nu er 
vloerverwarming wordt aangelegd. 

 

VRIJWILLIGERS 
De isolatieplaten uit de zaal zijn zorgvuldig opgestapeld en verwijderd. Een 
stoffig werkje waarbij Berend hulp kreeg van zijn kleinzoon Jorik. Je kan 
tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met vrijwilligerswerk! 
Veel vrijwilligers hebben al gereageerd op mijn oproep om te helpen bij 
verschillende klussen, waarvoor heel hartelijk dank! We kunnen niet zonder 
jullie, dan kan het hele project financieel gewoon niet uit. 
 
WAT GAAT ER NOG GEBEUREN 
Veel zwaar werk is nu klaar, maar er komen nog meer klussen aan. Het isoleren van de vloer en de 
kelder bijvoorbeeld. 
Daarnaast is er een commissie in het leven geroepen die de sfeer in het dorpshuis wil helpen 
verbeteren. Daar komt het nodige schilderwerk aan te pas, waar heel beperkt budget voor is.  
Dussss zullen we zelf met de kwast in de weer moeten. Ook daarvoor moeten we echt een beroep 
doen op jullie hulp. We rekenen erop dat die hulp er ook komt.  
Het dorpshuis is tenslotte van ons allemaal. 
 
Namens de vrijwilligers van de Verduurzamingscommissie,  
Anne-Marie   
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NIEUWE HOOFDTRAINER VV TRINITAS STELT ZICH VOOR 
 
 

 
Het is toch altijd weer even spannend als Oefenmeester jezelf presenteren bij een nieuwe vereniging 
met op dat moment een nieuw voetbalseizoen voor de boeg waarbij de kennismaking met de eerste 
selectie nog moet plaatsvinden. Maar het hoort nu eenmaal bij het ritueel nadat vereniging en 
Oefenmeester na aftastende onderlinge gesprekken elkaar hebben weten te vinden en uiteindelijk tot 
een overeenkomst met elkaar zijn gekomen.   
 
Ik ben een ervaren Uefa-B Trainer / Coach die de afgelopen 8 seizoenen via de VVON bij verenigingen 
op allerlei niveaus projecten heeft uitgevoerd. Hierbij moet je denken aan interim functies vervullen 
als Hoofdtrainer, Hoofd (Jeugd) Opleidingen, Hoofd Jeugdtrainer, Jeugdtrainers opleiden / begeleiden 
en Senioren - en Jeugd Jaarplannen opstellen en introduceren.   
 
Het waren interessante, afwisselende maar ook zware jaren waarbij voortdurend geschakeld diende 
te worden binnen verschillende voetbal culturen. Maar het is ook goed om deze pittige jaren op enig 
moment weer achter je te laten en nu eens gericht een eigen keuze te maken.   
 
En zoals gezegd, na twee positieve kennismakingssessies met het Bestuur zijn v.v. Trinitas en Rob Ton 
voor het komende seizoen ’25 - ‘26 tot overeenstemming met elkaar gekomen waarbij tevens is 
getekend voor de optie van een tweede seizoen. De doelstelling van onze samenwerking zal zijn: 
Voortgang geven aan de doorontwikkeling van v.v. Trinitas 1 en een stabiele plaats zien te verwerven 
in de KNVB - Zondag 3e Klasse - Noord. 
 
Op zondag 3 augustus a.s. gaan we een concrete kennismaking met elkaar aan waarbij ik alle senioren 
selectiespelers wil uitnodigen voor deelname aan een Trainingsdag met een ochtend - en een 
middagprogramma. 
 
Voor nu wens ik jullie allemaal een mooie zomerstop toe, en zorg (sportief gezien) gedurende deze 
twee maanden goed voor jezelf. 
 
Met sportieve groeten,  
 
Rob Ton, Hoofdtrainer / Coach v.v. Trinitas 
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ZATERDAG 13 SEPTEMBER  

 
SPORTIEVE FEESTELIJKE START NIEUW VOETBALSEIZOEN  

 
 
Normaliter sluiten we het voetbalseizoen af met een gezellig Mix-toernooi. 
Dit jaar is er echter voor gekozen om het níeuwe seizoen 2025-2026 feestelijk te 
starten!! 
Waarom? De maand juni staat vaak ból van de festiviteiten in en rondom Boijl en dat 
was óók dít jaar het geval. Elk weekend feest is of een aanslag op ieders beurs óf we 
kapen elkaars bezoekers af! 
En zeg nu zelf, hoe leuk is het om juist de stárt van een nieuw sportief voetbalseizoen 
feestelijk in te luiden? De activiteitencommissie dacht…héél leuk ❤ 
 
Over de precieze invulling van de dag/avond zijn wij nog aan het brainstormen,  
maar een aantal ingrediënten zullen niet ontbreken…hapje, drankje, feest DJ en…iets met      
 
Fijne zomer en graag tot zaterdag 13 september!!  

 
Activiteitencommissie VV TRINITAS 
Herman, Jenno, Leonie, Nadine en Henneke 
 
 
 
 
 

 

 

TENNISBAAN BOIJL WEER IN TOPCONDITIE!  
Onze tennisbaan heeft een mooie opfrisbeurt gekregen! De toplaag 
van het zand is vervangen, waardoor de baan er weer strak en 
speelklaar bij ligt.  
Dankzij deze onderhoudsbeurt kunnen we met z’n allen weer 

jarenlang genieten van tennisplezier in Boijl! ❤ 
 
Het werk is uitgevoerd samen met Tennisvereniging Noordwolde. 

Door mee te kijken (en mee te helpen 💪) hebben we als club weer 
wat extra kennis opgedaan. De volgende keer kunnen we dit, met 
alleen nog gehuurde machines, misschien wel helemaal zelf! 
 
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen! Samen maken we de baan 

én onze club steeds een beetje mooier. 🙌 
 
ZOMERTENNIS 

Voor de leden van VV Trinitas hebben wij ook een leuk initiatief om tijdens 
de voetballoze zomer toch actief bezig te zijn. Van 1 juni t/m 30 september 
kun je meedoen aan zomertennis.  
De kosten zijn eenmalig €15 euro en dan kun je onbeperkt gebruik maken 
van de tennisbaan.  
Je krijgt een sleutel van de tennisbaan zodat je altijd toegang hebt.  
De baan is verlicht dus je kunt ook ’s avonds een balletje slaan. 

 
Sportieve groeten, Marc de Vries 
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KINDERDAGVERBLIJF DE BOSMUIZEN  
 
Hoera het is zomer!  
 
We hebben een vertelkoffer vol met zomer attributen. Wat zit er allemaal 
in? De kinderen mogen er iets uitpakken, kijken, voelen en soms kun je het 
ook schudden! De sensory flessen met zand, blauw water en visjes zijn reuze 
interessant.  
 
Ook kun je een lekker ijsje halen bij onze ijscokar. We hebben alle smaken, 
van chocolade tot aan sinaasappel. Maar aardbei is vooral in trek.  
We knutselen ijsjes en dan mag je kiezen hoeveel bolletjes je erop wil. Dat hoef je maar een keer te 
zeggen tegen een Bosmuis! Die zijn gek op ijsjes…  
We maken ze daarom ook zelf! Met vers fruit en yoghurt. Dat doen we dan even in de diepvries en dan 
kunnen we s ’middags…smullennnn!  
 

 

 

PEUTEROPVANG DE BOSKABOUTERS  

 
Op het plein is camping de Boskabouter geopend! De tent staat op... 
Hé wie ligt daarin te slapen? Wakker wordennnn!!!  

Ja… Uitslapen op deze camping zit er niet in       
 

 
 
 
 
 
En dan… Zijn alle spullen kwijt?! Ze liggen verstopt op het plein, dat is gek…  
We maken er een zoek spelletje van.  
Wat zit er allemaal in de koffer als je naar de camping gaat? 
 
We kunnen lekker chillen op de campingstoelen en ook worden we goed 
verzorgd met vlees van de barbecue!  
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BSO DE BOSUILEN & BOSAREND 
 
Yess, ook bij ons is het zomer! We spelen lekker veel buiten en de oude bekende spelletjes komen ook 
weer voorbij. Soms kun je ons vast ook horen! Annemaria koekoeeeekkk en…schipper mag ik overvaren 
vinden de Bosuilen een leuk spelletjes.  
 
Op de Bosarend spelen we veel op het voetbalveld. We spelen flessenvoetbal en ook slagbal is weer 
helemaal terug. Bij slagbal is de spanning af en toe om te snijden! Want wat hebben we een fanatieke 
spelers! 
 
We hebben ook zelf stoepkrijtverf gemaakt. Je raspt dan de stoepkrijt en doet er een klein beetje water 
bij. Met een kwast kun je dan tekenen op de tegels. Dit worden ware kunstwerken!  

 

De Kinderkei Boijl wenst jullie een fijne zomer!  
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SCHOOLNIEUWS 

 
Terwijl de zomervakantie voor de deur staat en de laatste weken op school gevuld zijn met de musical, 
rapporten en ijsjes op het plein, wil ik graag even de tijd nemen om terug te blikken én vooruit te 
kijken. 
 
De afgelopen maanden stonden opnieuw in het teken van groei, plezier en leren. Van de kleuters die 
hun eerste stappen zetten in de schoolwereld tot de groep 8-leerlingen die nu klaar zijn voor de 
volgende stap – wat hebben we samen veel beleefd. Dank aan alle collega’s, ouders en vrijwilligers die 
dit schooljaar weer tot een succes hebben gemaakt.  
 
Voor mij persoonlijk is dit een bijzonder moment. Na zes mooie jaren neem ik afscheid als directeur 
van onze basisschool. Het was een eer om deel uit te maken van deze hechte gemeenschap, waarin 
betrokkenheid, warmte en samenwerking centraal staan. Ik kijk met trots terug op wat we samen 
hebben opgebouwd – en met vertrouwen naar de toekomst van de school. 
  
Eefke Eising zal mij opvolgen als directeur. Eefke is momenteel directeur van dorpsschool de Blesse en 
zal dus na de zomervakantie de overstap naar Boijl maken.  
 
Ik wens iedereen een heerlijke, ontspannen zomervakantie toe. Geniet van de rust, het samenzijn en 
de zon. En voor wie na de zomer terugkomt op school: maak er weer een prachtig jaar van! 
 
Met vriendelijke groet, 
Moniek Wolters  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



   

 

 

 

SCHOOLREISJE GROEP 1 EN 2 
 
Vrijdag 13 juni zijn we naar De Drents Koe geweest. Iedereen heeft zich er fijn vermaakt op deze warme 
dag. Dit is wat de kinderen het leukst vonden van het schoolreisje. 

 

Liam:  binnen spelen , boven op de zolder een huis bouwen met de grote blokken, we 
konden er zelf inzitten. 

Tess:   binnen op de paardjes rijden. 

Noud:   in de waterspeeltuin ging ik boven de dieren lopen. 

Liv:   binnen bij de paardjes heb ik heel veel rondjes gereden. 

June:   in de waterspeeltuin werd je van de blauwe watersproeiers lekker nat.  

Fenna:  buiten spelen op het springkussen, daar kon je lekker springen. 

Joran:   ik had veel lol in de waterspeeltuin 

Levi:   onder de sproeiers vond ik leuk 

Reinder: samen bouwen met de grote blokken 

Marrit:  in de waterspeeltuin werd je lekker nat. 

Sven:   het bouwen bij het huis vond ik het leukste. 

Ragnar: samen spelen op de trampoline. 

Finn:   rijden op de trekkers buiten, ik heb heel veel rondjes gemaakt. 

Ivo:  boven de dieren lopen, daar konden we de schapen en koeien zien.  

Luuk:  met de trekkers lekker rondrijden. 

Kian:   spelen in het net met de ballen in de waterspeeltuin vond ik het leukst.  
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Owen:  bij de waterspeeltuin kon je tussen al die waterstralen door spelen.  

Pleun:   ik heb overal gespeeld. 

Daphne: buiten met Fenna van de raketglijbaan. 

Yfke:  spelen bij de watersproeiers. 

Mirte:  alles was leuk, maar boven de dieren klimmen was het allerleukst. 

Wout:   van de hoge glijbaan ging ik wel 3 keer. 

Suus:  boven de dieren klimmen was leuk en ook wel een beetje lastig. 

Josephine: binnen ging ik van de glijbaan. 

Lynn:   in de waterspeeltuin met het net met de ballen was leuk. 

Suze:  de raketglijbaan ging lekker snel. 

Femke:  van de hobbelglijbaan in de hoge toren was leuk. 

Jasmin: ook van de hobbelglijbaan. 

Jasmijn: ik vond heel veel spelen leuk.  

 

 

  Het was een geslaagd schoolreisje! 
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Schoolreisje Drouwenerzand van groep 3 en 4 

 
We zijn 26 mei met de bus naar Drouwenerzand geweest. Groep 5 en 6 waren ook mee.  

 

Nikki is met Rein, Djake en Elvy in de dinotrein geweest. Pelle is hier ook in geweest 

samen met Lynde, Sverre en Owen. Karlijn was met Mason, Bart, Matt en Jorik óók in de 

dinotrein geweest.  

Owen is in de freak out geweest, die gaat helemaal omhoog, draait en bijna over de kop. 

Vos is hier met Pelle, Jorik, Matt en Mason in geweest. Elvy is hier ook in geweest met 

Ivy, Owen en Sara.  

En er was een attractie die op de kop ging en daar is Michael met Djake en Amerins in 

geweest. En Djake ging heel hard gillen.  

Er waren ook nog botsauto’s. Rein is daar met Karlijn in geweest en met Djake, Rinse en 

juf.  

Er was een schommelboot, daar is Lynde met Michael, William en Sara in geweest.  

Pelle ging in de drift auto’s met Rinse, Bart, Sverre, Karlijn en William. Owen was hier 

met Michael in geweest, het leukste was het driften. Ivy is met juf in de driftauto 

geweest.  

Owen, Karlijn en Rinse waren in de theekopjes geweest. Daar zat een schijf in het 

midden en daar kon je aan draaien.  

Naast de theekopjes was een mini reuzenrad met aapjes. Daar was Bart met Mason, 

Matt en Dave in geweest.  

Nikki is met Elvy en Sara in de vliegende bootjes geweest.  

Rinse is met Pelle, Karlijn en Sverre op de ezels geweest. Dat was een baan binnen 

waarop je op een knopje moest drukken zodat de ezel vooruit ging.  

Djake ging met Elvy en Michael in het spookhuis in een monsterkar zitten. Op de camera 

zagen ze een vampier, maar die liet hun niet schrikken. Er was een man met een 

pompoenhoofd en zijn ogen gingen gloeien. Er was iemand die heel gevaarlijk drinken op 

dronk en hij ging het paarse water uitspugen. Elvy zag ook vleermuizen met lichtgevende 

oogjes. Sara was in het spookhuis met Elvy en Ivy, ze vonden het niet spannend. Owen is 

in het spookhuis geweest met Karlijn, daar waren monsters die niet echt zijn.  

Vos ging in de break dance met Pelle, die ging heel hard ronddraaien en het karretje 

draaide ook hard rond. 

Nikki is met Rein en Owen in de auto’s geweest die rondrijden, daar moest je gekke 

bekken trekken want er was een camera.  

Bart ging in de botsauto’s met juf, Rinse, William en Dave.  

Lynde is met juf in de olifantjes geweest, die gingen omhoog en naar beneden.  

Sverre was met Dave, Mason, Matt en Karlijn in de draaimolen geweest. Rinse was hier 

ook in geweest met Djake en Rein. Elvy ging met Ivy in het ondersteboven ding, die ging 

rondjes draaien.  

We hebben tussendoor nog patat en frikandel, kroket of kaassoufflé gehad en heel veel 

ijsjes. Om 4 uur waren we met de bus weer terug bij school. In de bus hebben we nog 

een snoepje gegeten. Bij school gingen we onder de stoelen verstoppen in de bus voor de 

ouders. Toen zijn we allemaal naar huis gegaan. We hebben een super leuk schoolreisje 

gehad. 

 

Groetjes van de kinderen van groep 3 en 4 
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SCHOOLREISJE GROEP 5 EN 6 
 
Schoolreisje Drouwenerzand 
We werden opgehaald met de bus. En we kregen drie snoepjes in de bus. 
En een uur later waren we bij Drouwenerzand. De freak out was er en de parajump en natuurlijk ook 
het spookhuis. De freak out was het leukst daarna de parajump en daarna pas het spookhuis. Ik heb 
twee ijsjes gegeten, ze vielen allebei op de grond. De parajump zat aan een muur vasten die ging van 
boven naar beneden, die maakte heel veel salto's. Het was een hele grote schommel. het spookhuis, 
je zag een clown die je liet schrikken. En in de wc lagen frikandellen.om kwart over twaalf konden we 
eten ik had twee frikandellen en een bak lekkere patatjes. En het was heel erg leuk. 
Groetjes Jorik 
  
 
Drouwenerzand 
We stapten in de bus. We gaan op schoolreisje, ik heb er heel veel zin in. We hadden een vaste plek 
en daar moesten we om 12  uur eten. Er is ook een over de kop attractie. We kregen patat en een 
snack. Fruit,ranja en ijsjes mocht je zoveel als je wil pakken. Het was een klein uurtje rijden. We 
kregen ook nog een snoepje van juf Joke in de bus. We mochten ook met juf Danielle, juf Anique en 
juf Joke in een attractie. Ik ben bijna in alle attracties geweest, ze waren super, de puper leuk. En 
toen was het alweer tijd om te gaan.  
Groetjes Tess 
 
 
Schoolreisje 
We stapten in de bus. Op de helft begon iedereen zich een beetje te vervelen. Tot we in het pretpark 
Drouwenerzand.Het was geweldig, ik ging als eerst naar de draaimolen met mijn vrienden. Daar naar 
ging ik naar een attractie die over de kop ging. Dat was echt geweldig. Daar ging ik in de breakdance, 
dan moet je in een botsautootje zitten en dan ga je helemaal heen en weer. Er was ook nog een 
spookhuis de was wel heel eng maar ook leuk. Er was wel een probleempje met het vinden van het 
spookhuis. we waren er nog nooit geweest. Does we wisten de weg ook niet. Het duurde wel een 
tijdje voor dat we het vonden. Daar naar gingen we in de break out. Dat is een soort van schommel 
die heel hoog gaat bijna over de kop maar net niet. Toen gingen we patat eten het was erg lekker 
maar we waren erg ongeduldig. We wouden al gelijk weg renene maar de juffen hielden ons 
tegen.Toen mochten we eindelijk weg maar ik nam stiekem nog een ijsje je mocht er maar twee 
maar bijna iedereen nam er meer.maar de juffen werden niet boos gelukkig maar anders zaten we in 
de problemen. toen nog in een piraten schip en nog in de soort van rups van duinzatten die heten de 
jungle. En  er was nog een hele enge attractie die ging echt super snel.Hij ging volgens mij 65 
kilometer per uur echt dus heel snel. Er was ook nog een kindertreintje er waren alemaal dinos leuk 
voor kleintjes dus. Maar niet voor mij. Maar helaas was de dag bijna afgelopen ik mocht nog snel in 
de breakdans. Maar toen was het tijd we gingen nog drie snoepjes en toen gingen we nog in de bus 
terug naar school. We gingen ons verstopen in de bus voor onse ouders. ze konden ons niet zien. 
Toen gingen we hun laten schrikken. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende krant. 
Groetjes, Amerins  
 
 
Schoolreis 
We zaten in de bus. We moesten een uur wachten tot we er waren. En toen gingen we in de freak 
out twee keer achter elkaar. En daarna gingen we naar de breakdance, ik was bijna misselijk. En toen 
gingen we in de XLR8 of hij heet super boost en die ging heel snel en hij gaat van 0 seconden naar 65 
kilometer per uur. En we gingen in de para jump die ging over de kop en het voelde dat je eruit viel. 
En ik ging in de drifter, daar zat je in een auto en kon je driften en daar poepte een vogel op mijn 
been. En ik was in het schommelschip geweest dat heel hoog ging. En ik was in de theekopjes 
geweest. Daar werd ik misselijk van. 
Groetjes Coen 
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Schoolreisje oosterbrink groep 5/6 naar Drouwenerzand 
We gingen met de bus eerst naar Drouwenerzand toe. En we hadden een super aardige 
buschauffeur. We gingen nog even een foto maken. En gingen toen het pretpark in.   
We waren er en zagen al meteen heel veel attracties waar we in wouden. Maar we moesten eerst 
nog even een plekje uitzoeken voor het eten. Toen mochten we het park in. Er waren zoveel leuke 
attracties. Bijvoorbeeld een actractie die naar voren en naar achter in rondjes draaide. En zo nog veel 
meer. Uiteindelijk gingen we patatjes eten.Wat super lekker was. En je kon nog onbeperkt drinken en 
ijsjes halen. En uiteindelijk gingen we weer met de bus terug. Einde 
geschreven door Annemijn Slager                                                 
 
 
Schoolreis Drouwenerzand 
Ik ben maandag 26 mei op schoolreis geweest. Ik wagte heel lang in de bus want we moesten 1 uur 
rijden. Ik ben met Isolde en Amerins in parajump geweest en die gaat achteruit over de kop. De 
leukste attractie was XLR8 die heel snel ging. En ik ben in de en ik heb 2 ijsjes gehad: een cola en een 
raket. En ik ben in de breakdance geweest. Het was supper leuk. 
van Lieke 
 
 
Schoolreisje van annemarijn 
Voor dat je bij drouwenerzand bent moet je lang reizen om er naar toe te gaan. Je hebt super leuke 
attracties en ook heel veel attracties. Ik werd van 1 attractie super misselijk maar het was wel een 
super leuke attractie je ging wel ⅚ meter omhoog. Er was ook een spokenhuis die was niet eng maar 
ik vond hem wel leuker dan het spokenhuis in appelscha. Er was ook een attractie de ging over de 
kop dat was super gaaf ik moest daarvan helemaal lachen. Er was ook een attractie dat was met 
schommels die rondt draaiden dat was ook heel leuk. ik at patat en dat was lekker! Er waren ook 
ijsjes ik heb er maar 1 genomen. Er was ook een ezelbaan die was super grappig je reedt op een ezel 
op een baan ik dee als of ik  een cowgril was. 
Groetjes, Annemarijn 
 
 
Schoolreis drouwenerzand 
We gingen dus naar Drouwenerzand. 
En daar waren zo veel attracties. Er was een achtbaan en een spookhuis. Er waren ook botsoatoo´s 
en nog meer. Er waren ook ijsjes. Ik had er drie gehad. En we hadden ook allemaal patat gegeten. En 
toen gingen we weer naar school.Toen we er bijna waren mochten we onder de stoelen. einde 
Groetjes Marlien 
 
 
Schoolreis          
Ik zat dagen te wachten tot het ging gebeuren. We moesten op de normale tijd op school zijn. 
En we gingen met de bus heen. Het was lang rijden. Gelukkig waren we bij Drouwenerzand. Coen en 
Ferry wilden direct met mij  in de freak out. De eerste keer dat ik er in was gegaan. En toen kwam ik 
Eden tegen en ging met hem in de xlr8. 
Groetjes, Jonathan 
 
 
Schoolreisje 
We gingen op schoolreisje naar Drouwenerzand. Eerst gingen we de bus in en toen we aankwamen 
ging ik direct in de freak out.En daarna ging ik wat eten en drinken. En er was een hele snelle 
attractie en heette de turbo boost. Het ging wel 100 kilometer per uur. En de para jump die telkens 
over de kop ging. En der was nog een jungle die was wel klein maar leuk. En nog thee kopje en die 
kon je zelf draaien en je word wel miselijk. 
Groetjes,Ferry 
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SCHOOL REISJE 
Mijn verhaal gaat over schoolreisje. Ik ben in allemaal achtbanen geweest. In breakdance  
piratenboot, botsauto's en nog veel meer. Maar het was wel een lange rit. En ik zat de heen weg 
naast Jasper. En de terugweg naast Eden.[EIND] 
Groetjes, William 
 
 
Schoolreisje 
We gingen met de klas naar Drouwenerzand. Eerst moesten we eerst 1 uur in de bus er naartoe. 
Schoolreisje in Drouwenerzand was leuk. Ik ben in veel attracties geweest, bijvoorbeeld de 
breakdance of de freak-out. Wat ook leuk was, was dat je zo veel ijsjes mag eten als je maar wil. 
Ik had wel 9 ijsjes gehad. Je kon ook een appel of een mandarijn pakken.  
Groetjes, Matt 
 
 
Schoolreisje groep 5/6 
Ik zat al een paar dagen te wachten voor schoolreisje. Eindelijk we gingen op schoolreisje. Eerst zaten 
we 1 uur in de bus. En toen ging ik naar een attractie. En toen werd ik misselijk. En toen ging ik wat 
eten en drinken. En toen ging ik verder. doei  
Gerben!! 
 
 
Schoolreis 
Ik zat in de bus met Dave. We gingen op schoolreis.Het was leuk heel leuk.Er was een freak oud en de 
break dance en nog veel meer leuke dingen.Er was een attractie die heel hard ging.Dat was ook mijn 
favoriet.Er was ook een attractie die over de kop ging.En een schip en botsauto's. En we gingen patat 
eten. Ik had 7 ijsjes gegeten. En toen gingen we weg en dit keer zat ik in de bus met William. 
Groetjes, Eden 
 
 
Schoolreis 
We gingen naar Drouwenerzand. Er waren veel attracties. Er was een achtbaan. Een hele hoge 
attractie. Ik heb alle attracties gedaan.Vooral de achtbaan. Het schommelschip is wel eng. Ze zijn wel 
leuk.  
Groetjes,Jasper 
 
 
Schoolreisje 
We gingen naar drouwnezand. We gingen als eerst in de attractie. 
En toen werd ik erg miselek, want hij ging erg hoog. En toen gingen we ijsje eten 
en die was erg leker en en toen gingen we nog in en hele boel attracties 
Groetjes, Mason 
 
 
Schoolreis  
Hallo ik ben Michelle en met onze klas zijn we naar drouwenerzand geweest. Het was heel leuk en er 
waren heel veel atractie´s en ze waren snel en hoog maar je moet oppassen niet te vaak in de 
freakout gaan want dan word je heel erg misselijk. En de para jump ging zelfs over de kop maar dat 
was heel erg leuk. En de xlr8 ging heel erg snel maar was wel heel erg leuk.  
En er was ook een zweef molen super vet maar wel een beetje saai. En nog de thee kopjes je denk ze 
gaan snel maar nee ze waren super sloom. En de breakdans was echt cool want die ging heel erg 
hard maar hier ook niet te vaak in gaan.  
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En het spookhuis die was heel erg eng maar toch ook wel heel erg leuk. En de piraten boot was echt 
heel leuk want hij ging de hele tijd naar voor en naar achteren. En de hunnebedden was ook heel 
leuk want die ging van voor naar achter van lings naar rechts heel leuk dus.Dumbo ook wel genoemt 
als de oliefantjes zijn nog steeds leuk en ik ben al bijna tien heel leuk dus. En het mini rad voelde heel 
erg gek want normaal ga je altijd heel hoog met een reuzerad maar dat was deze niet. En de 
oltiemerbaan was ook heel leu maar jammer dat je hem niet echt mag besturen. En nog de drivter en 
dat hoor je al aan de naam namelijk hij gaat heel erg hard.  
En de dierenmolen was echt heel grappig. En de happy sailor heel erg leuk.En de ezels baan is heel 
erg leuk. En de bots auto,s waren natuurlijk ook heel erg leuk. De spinning kooster was ook heel erg 
leuk maar wel een beetje jammer dat die maar 1 seconde heel erg hart ging en zo kort was.Carousel 
die was ook heel erg leuk maar ook wel een beetje saai. En de trein was ook heel saai.  En ik heb ook 
lekker een ijsje gegeten mmmmmm… echt heel lekker maar wel jammer dat we een uur moesten 
rijden met de bus. Maar verder was het heel erg leuk hoor. 
Groetjes Michelle 
 
 
Schoolreis  
We waren op schoolreisje en dat was super leuk want er  waren super veel leuke attracties. Ik ging in 
de attracties samen met Annemarijn Lieselotte en Juf Danielle. Bij de attractie kwam je wel tot aan 
de bomen, dus hij was leuk maar ook eng. En we waren nog in het spookhuis geweest en in nog veel 
meer. En we hadden later ook nog patat gegeten met een snackje. Ik had daar een frikandel bij, 
daarna gingen we weer naar het park. En je kon drinken pakken wanneer je maar wou. was thee, 
koffie en ranja en je kon ook fruit pakken, appel en sinaasappel. Dus het was wel super leuk en we 
gingen in de bus daarheen. Ik zat toen met Juf Danielle de heen weg en de terug weg met Lieselotte. 
En het duurde een uur met de bus rijden maar het was echt super leuk het was 26 mei 2025 nou 
doei. 
Groetjes Esmee 
 
 
Schoolreisje 
We gingen eerst met de bus naar Drouwenerzand.Het was een lang stuk rijden maar toen waren we 
er en namen we eerst even een foto en toen het pretpark in. En toen ging ik los maar een paar 
attracties zagen er wel eng uit. Maar toen ging ik toch maar in de rij staan. En toen ik aan de buurt 
was en in de stoel ging zitten toen vond ik het echt spannend vooral bij de XLR8. Ik ben in de XLR8 en 
de FREAK OUT. Het spookhuis oftewel Landhuys den linden  eerst moest ik alleen en toen met 
Isolde.het was leuk ik ben in nog meer geweest hoor. Zoals de BREAK DANCE super leuk en . Daar 
was mijn haarband af gevlogen HA HA HA . En toen daar vaak in die attractie geweest. Ook met juf 
daniëlle en ik ben nog in de botsauto´s geweest en in de spinning coaster. En niet te vergeten de 
PARA JUMP!Ook in de oldtimerbaan.  Maar in heel veel attracties ben ik ook niet geweest . Zoals de 
ehhhh de o ja voor dat ik dat vertel ik ben ook nog in de wild west swing geweest en nu dat andere. 
waar ik ook nog in wou  ik wou nog in de TEA CUPS en in het mini rad. En tussendoor nog 2 ijsjes 
gegeten en een patatje er liep over die van mij een spin dus die pakte ik op maar maakte toen een 
web aan mij vast maar gelukkig kon ik de spin er nog wel weer af halen. en daarna weer door maar ik 
wou ook nog in de hunebed8baan die was in het begin nog niet openen toen we weg gingen zag ik 
dat die open was jammer maar wel echt een super leuke dag. 
Groetjes Jildau  
 
 
Schoolreis 
In de bus wacht ik ongeduldig tot we er zijn.Gelukkig vermaak ik me met mijn vriendinnen. Toen we 
er eindelijk waren na een lange busrit waren we aangekomen bij Drouwenerzand . De ingang was 
kleiner dan ik dacht. Al snel mochten we beginnen.  
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Ik had afgesproken samen met mijn vriendinnen dat we direct in het spookhuis gingen en de super 
challenge gingen doen ,Maar een probleempje waar was het spookhuis?  
Na een tijdje gaven we het op.En zagen een zweefmolen het leek ons een heel goed idee om daar 
mee te beginnen. Het was leuk. Na de zweefmolen wees Michelle naar de parajump Ik vond het goed 
om daar in te gaan, maar ik wist niet dat hij de hele tijd op de kop ging! Gelukkig ben ik  niet misselijk 
geworden. Toen ik over de kop gaan wel gehad had ging ik door naar de XLR8 daar bedoel ik mee 
supersnel wel 65 kilometer per uur!Even bijkomen hoor,wat hard. 
Amerins en Lieke waren we weer snel kwijt.We vonden elkaar wel weer. Ik dacht dat de Dino 
expeditie het spookhuis was. Amerins vroeg gelukkig het aan een meneer waar het spookhuis was. 
Eerst wisten we niet dat het Landhuys de linden het spookhuis was ,maar proberen was geen 
probleem. We zagen een lange rij ,maar we gluren even door alle mensen en ja, karretjes. Het was 
weer zo'n attractie waar je maximaal met zijn tweeën in een karretje kan.  
Ik ging alleen en Lieke en Amerins gingen samen. We vonden het helemaal niet eng, dat is ook niet 
gek, wij vinden geen enkele eng. En daarna was het tijd voor een nieuwe attractie, we keken 
omhoog. De freak out. 
Ik wilde er wel in maar dat leek Amerins en lieke geen goed idee. En toen zag ik Michelle met Jildau 
en Annemijn. Ja met hun Amerins en Lieke wouden dat niet. We hoorden dat we een ijsje mochten 
halen. Hmmmmmmm!Toen we net begonnen waren met het ijsje stont de patat al klaar. Het ijsje 
snel opeten was wel koud. De patat kon ik niet helemaal op. Met Michelle , Jildau en Annemijn 
gingen we in de freak out het was niet eens eng! ,maar je wordt er wel misselijk van ,Dus gingen we 
in de para jump. heel dom!  
Ik en Michelle moesten ook naar de wc. En nog wat drinken. We waren niet meer misselijk. En ik zag 
Lieke en Amerins weer en Amerins vertelde over dat zij ook in de para jump is geweest. En ze 
vertelde ook dat er een breakdance is. En daar gingen we heen .Na het tweede rondje zagen we ook 
Michelle, Jildau en Annemijn. We gingen tegelijk. 
We gingen nog veel meer attracties in en ook met juf Danielle en ze ging ook mee naar het 
spookhuis.Wat ook grappig was dat ik Annemijn en Michelle in de theekopjes gingen en als we twee 
ijsjes voor de Medewerkers hielden dan mochten we een keer achter elkaar blijven zitten. Op de 
terugweg kregen we nog een paar snoepjes. Het was gewoon super leuk.  
Groetjes,Isolde 
 
 
Schoolreis  
Het was heel lang rijden maar dan heb je wel wat leuks. Drouwenerzand was heel leuk. 
De leukste attractie was het spookhuis. Ik heb heel veel ijs gegeten. Je mocht eigenlijk 2 ijsjes op de 
dag, maar ik had er meer. Bij het middageten had ik een frikandel en patat gegeten.  
Ik zat in de bus met Eden en op de terugweg met Mason in de bus. Ik ben in het spookhuis geweest 
met Gerben. Ik wou met juf ook in het spookhuis maar dat kon niet want juf is zwanger. 
Groetjes,Dave 
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Groep 7/8 heeft een prachtig schoolkamp op Ameland achter de rug  
en maakt zich nu klaar voor de musical.  

De laatste weken van het schooljaar voelen extra beladen voor groep 8,  
want zij gaan naar de middelbare!  

Een prettige zomervakantie gewenst! 
 
 
 
Schoolkamp 
Ik ga het hebben over kamp. We gingen met de auto naar Holwerd. Daar gingen we lang varen. 
Toen gingen we naar een speeltuin lunchen. Toen gingen we naar het huisje. Daar maakten we de 
bedden op. We aten pannenkoeken. De volgende dag gingen we naar het strand. Daarna gingen 
we wadlopen. De volgende dag gingen we naar huis. 
 
Thomas de Kleijn, groep 7  
 
 
Ameland 
Hoi ik ben Niek: ik ga typen over het schoolkamp Ameland. Het was een heel leuk kamp. 
We moesten eerst één uur in de auto naar Holwerd. Toen kwamen we aan in Holwerd en we 
gingen de boot op, het was een klein uurtje varen. We gingen direct naar het strand. Het was wel 
een beetje koud om in de zee te zwemmen. En toen gingen we naar de speeltuin. Dat was leuk 
want ze hadden een pondje die je zelf heen en weer kon doen. 
 
Niek van Opzeeland, groep 7 
 
 
Plannen voor in de zomervakantie. 
Hoi, ik ben Elisa en ik ga naar camping de Roggeberg met mijn vriendinnen en mijn vader en 
moeder. Fjenneke die komt twee dagen logeren in onze vouwwagen. En Reza die komt twaalf 
dagen lekker lang.  We gaan hele leuke dingen doen daar. Lekker zwemmen en spelen en er zijn 
nog veel meer leuke dingen om te doen. En we hebben allemaal heel veel zin om der heen te 
gaan. En ook mijn vriendinnen en het is echt een aanrader om daarheen te gaan vooral als je wat 
kleinere kinderen hebt.  
 
Elisa de Lange, groep 7 
 
 
Schoolkamp 
Hallo, mijn naam is Wytse en ik ga het hebben over het schoolkamp. 
Ons schoolkamp was van 10 tot 12 juni, kwart over negen gingen we naar Holwerd. Eenmaal op 
Ameland  gingen we de fietsen ophalen en fietsten we naar het strand daar gingen een paar 
kinderen zwemmen, waaronder ik. Toen gingen we naar de kampeerboerderij, daar gingen Niek, 
Ilse en ik pannenkoeken bakken met meester Ger. De volgende dag gingen we wadlopen en toen 
we terugkwamen kregen we patat. De volgende dag gingen we shoppen in een dorpje toen fietste 
we naar de boot en gingen we weer terug.   
 
Wytse Gutterswijk, groep 7 
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Schoolkamp Ameland 
Op dag 1 gingen we met de boot vanaf Holwerd naar Ameland en ongeveer een 
uurtje waren we op Ameland. Toen moesten we de bagage tassen inleveren bij de 
vervoer kar   en daarna liepen we naar de fietsenverhuur. Toen moesten we een 
paar minuutjes wachten konden we verder fietsen naar het meertje lunchen en 
spelen daarna gingen we naar het strand en zee toen we klaar waren gingen we 
naar het kamp en chillen, voetballen en twee kinderen gingen meester helpen met 
pannenkoeken bakken in totaal zijn er 70 pannenkoeken gebakken. 
Rond negen uur gingen we naar het bos om verstoppertje te spelen en om 10 uur 
gingen we terug naar het kamp, toen moesten we ons klaar maken om naar bed te 
gaan en om elf uur gingen we naar onze kamer en slapen. 
Dag 2 fietsten we naar het strand om te zwemmen en te voetballen en lunchen op het strand. We 
waren klaar op het strand en gingen we terug naar het kamp om oude kleren en schoenen aan te 
doen om te gaan wadlopen. Toen we klaar waren moesten we ver naar het kamp terug fietsen 
toen we er waren konden we chillen en spelen rond 18:00 was de patat/friet er toen gingen we 
eten naar het eten gingen we nog even chillen en om 21:00 begon de bonte avond. Dag 3 
moesten we om 8:00 ontbijten en lunch maken toen konden we nog even chillen, spelen en 
opruimen om 11:00 gingen we naar de boot en om 12:15 vertrok de boot richting Holwerd.  
 
Bram Siebenga, groep 7 
 
 
Onze musical 
Ik ga het hebben over de musical, Camping de hooiberg. Camping de Hooiberg gaat over een 
boerengezin. Boerin Miep gaat een camping starten maar boer Cor vindt het maar niks. 
Boerenzoon Harm gaat later de boerderij overnemen maar hij wil dat niet, Harm wil later zanger 
worden. Boerendochter Geertje wil later de boerderij overnemen maar het gaat altijd over zijn 
vader op zoon. Dan heb je nog de campinggasten. De cursisten Adhdaan, Jessie, James en de 
cursistleider wenden . Dan heb je de motocross fans Bob de Leider , Mick en Dani. Dan hebben 
we nog het stads gezin met vader Laurens moeder Jacobine en puber Sam. En we hebben nog de 
bandleden van de band niet normaal met Lenny Bowling en Jerdy. En we hebben nog Leverancier 
van vleuten dat ben ik. Leverancier van vleuten komt veevoer brengen en maakt altijd een praatje 
met Cor. 
 
Jasper van Nieuwenhoven, groep 7 
 
 
Schoolkamp 
Hoi ik ben Reza en ik ga een stukje over het schoolkamp typen.  
Nou laat ik beginnen bij het begin, de boot op - het was een lange tocht - maar super gezellig. 
Helaas hadden we wat vertraging bij het uitstappen het duurde 10 minuten voordat de deuren 
open gingen. Toen ze open waren gingen we direct de fietsen ophalen. Daarna gingen we 
lunchen maar helaas regende het eerst wel. Daarna gingen we naar het strand en daarna gingen 
we naar de slaapboerderij. We gingen even chillen en toen moesten we 11 uur slapen. Volgende 
dag gingen we heel lang naar het strand en daarna wadlopen en daarna lekker chillen. Toen 
klaarmaken voor bed en daarna lekker slapen. Volgende ochtend inpakken en weer naar de 
boot. Op de boot was het super gezellig en gingen we tikkertje beneden doen. (Het was helemaal 
leeg en we stoorden niemand) En toen weer naar huis. 
 
Reza Bruursema, groep 7 
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Schoolkamp 
Mijn naam is Ilse en ik ga een klein stukje over het leukste wat ik van schoolkamp vond. 
Ik vond het allerleukste van kamp natuurlijk wadlopen! Omdat ik graag lekker vies wil 
worden(wel natuurlijk met oude kleren). Ik heb er best veel van geleerd en we hebben een dode 
bruinvis gezien maar daar zat een hele agressieve vogel, namelijk de stern. Wat best wel grappig 
was, hij ging rondjes om onze groep vliegen en toen dook hij naar ons toe. En er waren best veel 
krabben en we hebben ook kwallen vastgehouden (die natuurlijk niet steken). En ze voelden zo 
glibberig aan en wat heel grappig was de volgende dag toen we gingen vertrekken toen moesten 
we wachten en toen was het weer vloed echt zo grappig dat je denkt: “Daar heb ik gisteren 
gelopen!” 
 
Ilse van der Garde, groep 7 
 
 
Top 3 
Ik ga het hebben over het schoolkamp ik laat weten wat ik het leukst vond, dus de top 3 dingen. 
1.De boot was leuk, maar de regen wel wat minder want het waaide heel hard maar veel 
kinderen hadden spelletjes mee dus niet verveelt. De terugreis op de boot was er een tv dus 
keken we kabouter plop. 
2.Het slapen was minder, we hebben niet geslapen het werd 04,25 maar ik was de volgende dag 
wel vrolijk, maar de anderen waren beetje chagrijnig en de eerste nacht was 00,00 toen we 
sliepen. 
3. naar een spechiaal plekje het was een kleine plas waar je in het midden was een eiland daar 
was een soort kasteel en daar aten we met een paar kinderen en er was een pakoer en een 
normale brug en er was een schommelglijbaan. 
 
Milan Oostra, groep 7 
 
 
Kamp 
Hoi ik ben Eva en ik ga het over kamp hebben Ameland. De eerste dag op Ameland gingen we 
naar de fietsverhuur om fietsen op te halen. Toen gingen we naar een parkje en daarna nog naar 
het strand. Toen gingen we naar het kamp en hadden we hele mooie kamers. s Avonds gingen we 
pannenkoeken bakken en daarna hadden we een rustuurtje. Daarna gingen we naar het bos. 
Dag 2: eerst ontbeten, daarna gingen we allemaal omkleden voor wadlopen. Toen gingen we de 
zware fietstocht aan. We hadden één tussenstop maar uiteindelijk waren we en hebben we 
wadgelopen toen we klaar waren gingen we langs de dijk fietsen en waren we bij het kamp. Toen 
gingen we patat halen en opeten. Toen hadden we bonte avond en gingen we slapen. Dag 3: 
vertrek van de boot. 
 
Eva Draaisma, groep 8 
 
 
Zomervakantie 
Hoi, ik ben Yannick de Lang. Ik schrijf een stukje over wat ik ga doen in de zomervakantie.  
Ik heb al veel plannen voor in de zomervakantie: de eerste week ga ik waarschijnlijk niet zoveel 
doen, misschien gaan we een keer naar een zwembad of naar m’n oma (die heeft een heel groot 
zwembad in de tuin en gratis ijsjes) en misschien gaan we een keer naar Fit en Fun. Tot de vrijdag 
van de eerste week, dan gaan we twee en een halve week op vakantie in Italië aan het 
Gardameer op camping Lido, dat is echt super leuk want ik ga daar altijd heen met mijn familie 
en er komen in de laatste week ook vrienden in Italië op dezelfde camping.  
De week daarna gaan we naar een camping in Paasloo met de caravan. 
en tot slot ga ik nog de laatste week naar speelland. 
 
Yannick de Lang, groep 8 
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Friese kampioenschap 
Hoi ik ben Lisa, en ik ga het hebben over het Friese kampioenschap die ik volgende week heb! Ik 
ga met blits in de B dressuur starten!  Vorige week had ik de selectie gereden. 
Ik was zelf niet heel erg tevreden, maar aan de punten was dat niets te zien, gewoon 69 procent! 
daarmee ben ik ook 1e geworden! Met gino ga ik in de 80cm springen starten! 
Dit is voor ons ook nog maar de 4e wedstrijd! ik heb hem 2 maand terug gekregen  
Dus ik ben super trots op hem dat we nu al kunnen deelnemen aan het FK! 
Met het viertal nemen we ook deel aan het fk! Het gaat steeds beter met het oefenen,  dat doen 
we ook elke woensdag. Ik heb er super veel zin in! 
 
Lisa Jorritsma, groep 8 
 
 
Vakantieplannen 
Mijn vakantieplannen zijn simpel. Er zijn een paar dingen die ik ga doen. Ik 
ga naar een tank/vliegshow van het leger. Ik heb ook nog een paar 
verjaardagen. Eén van die verjaardagen is die van mijn broertje. Zijn naam is 
Thomas en hij wordt elf. Ik ga ook lekker modelbouwen. Modelbouw zijn 
kleine dingen die je in elkaar kan zetten, een soort lego dus. Voor de rest ga 
ik niets bijzonders doen, gewoon wat zwemmen en gamen. 
 
Mark de Kleijn, groep 8 
 
 
Mijn schoolkeuze: Terra  
Ik heb nagenoeg alle scholen bezocht samen met m'n ouders, om zo de beste school uit te 
zoeken. Van alle scholen die we hebben bezocht, is het Terra geworden. Ik heb deze school 
gekozen omdat: het is niet zo'n hele grote school. En het is een groene school en dat houdt in: 
een groene school is een school die zich richt op duurzaamheid, milieubewustzijn en natuur, 
zowel in het curriculum als in de schoolomgeving. Later zou ik ook graag zoöloog willen worden 
of kunstenaar, maar dat weet ik nog lekker niet! Maar dat is dus de keuze die ik heb gemaakt. 
 
Fjenneke Gelderman, groep 8 
 
 
Middelbare schoolkeuze 
Ik ga naar het Linde college in Wolvega. Ik ga daar heen want mijn 5 broers gingen daar ook heen 
en het is het dichtstbij: het is 12 km fietsen heen en 12 km terug. Ik heb er best wel zin in. Het 
gaat alleen heel anders voelen omdat andere mensen, grotere school en nog veel meer. 3 juli ga 
ik mijn klas zien dus een kennismaking en er zijn veel vakken daar maar ik heb veel zin in creatief. 
Ik heb minder zin in wiskunde. Ik heb niveau kader/basis en ik hoor veel verhalen van mijn 
broers. 1 van mijn broers word bio leraar dus ik heb wel zin in bio maar ik krijg geen les van hem.  
 
Marin Groen, groep 8 
  
 
Linde College  
Hoi ik ben Mirte, ik zit in groep 8 en ik ga volgend jaar naar de brugklas. Ik 
vind het natuurlijk ook heel spannend , maar dat hoort erbij. Ik ga naar het 
Linde College in Wolvega. Er gaan ook nog meer kinderen naar toe, 
bijvoorbeeld. Mark en Marin. Ik ga 2 juli mijn klas bekijken. Ik hoop dat er bekende kinderen bij 
zitten. Ik heb van mijn opa een elektrische fiets gekregen voor de middelbare, daar ben ik 
natuurlijk ook heel blij mee. ik wens natuurlijk ook de andere veel plezier op hun nieuwe school! 
 
Mirte de Vries, groep 8 
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Middelbare school 
Ik ben Lieuwe en ik ga straks naar de middelbare school, want we hebben kamp al gehad en nu 
ik deze tekst schrijf hebben we de musical over een week en we hebben al veel geoefend en ik 
heb er zin in. maar terug naar de middelbare school want ik heb al mijn nieuwe klas gezien en de 
mentor en hij is super aardig.  
 
Lieuwe de Boer, groep 8 
 
 
Mijn schoolkeuze 
ik ben Wessel en ik heb gekozen voor het Stellingwerf College. Ik heb voor het Stellingwerf 
College gekozen, omdat de school is opgedeeld in 5 gebouwen gebouw A het bruggergebouw 
hier zit ik het eerste jaar, dan heb je nog B, C, D en E. Maar we dwalen af , verder heeft de school 
een goede sfeer en heb een aardige mentor. Ik sta achter mijn keuze en heb er erg veel zin. 
 
Wessel Slager, groep 8 
 
 
Terra 
Ik ben Sil van Sluis. Ik ga naar terra Wolvega omdat ik later iets met de bouw wil doen en op terra 
heb je niet alleen maar werk, je hebt ook dieren zoals slangen, spinnen hamsters , varkens enz. 
En het is een best wel kleine school dat vind ik fijn en je bent niet te laat uit en techniek is daar 
met bouwen en uit elkaar halen ik heb zin om naar de middelbare school te gaan.  
 
Sil van Sluis, groep 8 
  
 
Stellingwerf College 
Ik ben Max en ik ga naar Stellingwerf College samen met Yannick en Wessel. Voor mij is het 15,5 
kilometer fietsen en het is daar best wel leuk. We weten al dat we met nederlands Mevrouw Bos 
hebben. Ze is best aardig, Al die afkortingen vind ik maar niks, Maar ik wen er wel aan, Lieuwe 
gaat ook naar Stellingwerf College, maar die zit in een andere klas. Stellingwerf College ligt in 
Oosterwolde, voor het geval dat je het wilt weten. Nou dat was dat.  
 
Max van der Garde, groep 8 
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Fijne zomervakantie 
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KOPY INLEVEREN 

VÓÓR VRIJDAG 19 SEPTEMBER 
kopij@evenbijpraoten.nl 

 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 

 
JULI – AUGUSTUS - SEPTEMBER 

14 juli Brainstormen over nieuwe activiteiten  zie flyer Dorpsbelang 

Sportkantine Boijl van 20.00 – 22.00 uur 

26 juli Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

23 augustus Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

23 augustus Kennismakingslunch & fietstocht nieuwe inwoners Boijl 

Meer info onder rubriek “Verenigingsleven” 

25 augustus Einde grote zomervakantie 

Start nieuwe schooljaar “de Oosterbrink” 

25 augustus  Repetitie Gemengd Koor – elke maandag 

Aanvang 19.30uur, t/m november in de Kerk van Boijl 

   5 september Samen eten, voor jong en oud – elke 1e vrijdag van de maand 

Aanvang 17.00 uur, t/m november bij ‘t Zwaantje 

  6 september Reünie OZC 

Café ’t Anker in Elsloo van 16.00 – 24.00 uur 

13 september Feestelijk inluiden voetbalseizoen 2025-2026  

Voor meer info volg Facebook/Instagram 

27 september Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 
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