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Helaas is de kopie voor de vorige dorpskrant niet goed aangekomen en dus niet geplaatst. Voor een 
aantal berichten daarom een tweede poging! 
 

Jantje de Vries 90 jaar 
Op zondag 25 februari vierde onze oudste buurtgenote Jantje de Vries 
haar 90e verjaardag. In aanloop naar de dag liet de gezondheid vaak te 
wensen over, maar uiteindelijk kon Jantje volop genieten van het 
verjaardagsfeestje in de gezellig versierde voorzaal van dorpshuis De 
Tille. Als verrassing hadden we haar tuin versierd en kon er een mooie 
foto gemaakt worden. 
 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, 
lieve berichtjes en bloemen t.g.v. mijn 90e verjaardag. Het is fijn als zoveel 
mensen aan je denken! Met een hartelijke groet, Jantje. 

 
 
Hendrik verbetert zijn persoonlijk record 
Hendrik Visser stuurde mij eind november trots een foto van een 
enorme snoek. Hij verbeterde zijn ‘PR snoek’ met de vangst van 
een prachtige vis van 119 cm. Deze flinke dame werd gevangen 
op het Veluwe meer bij Harderwijk op 8 meter diepte. 
Vrouwelijke snoeken kunnen bij uitzondering hooguit 135 cm 
worden, dus dit was echt een bijzondere vangst. De mannelijke 
snoeken worden in de regel niet groter dan 80 cm, laat Hendrik 
weten.  Onder begeleiding van een professionele visgids (met de 
toepasselijke naam Erik Visser) ving Hendrik samen met zijn zoon 
Myron die dag 13 snoeken, waarvan 7 groter dan 1 meter. Alle vissen werden natuurlijk weer 
voorzichtig teruggezet in het water. 
 
Woningen krijgen langzaam vorm 
Nu het lang licht blijft en het weer beter wordt, werken de mannen Elsinga gestaag door aan de 
dubbele woning op Boijlerweg nummer 36. Met het opmetselen van de binnenmuren, krijgen we als 
buurt van lieverlee een indruk hoe de woningen er uit gaat komen te zien. 
 
Veel geluk samen 
Terwijl Jeffrey en Mike nog hard aan het werk zijn, heeft Julian Gorter zijn bouwval aan de Spoorsingel 
inmiddels omgetoverd naar een waar paradijsje (ontzettend knap, aldus trotse moeder Lucie!) Julian 
heeft het ouderlijk huis verlaten en woont samen met zijn vriendin Noa nu in Wolvega. 
 
Beterschap en goede moed! 
Er zijn nogal wat buurtgenoten die te maken hebben ziekte, lichamelijk ongemak of zelfs overlijden 
van een naaste. Iedereen heel veel beterschap en sterkte! 
Na mijn twee geslaagde operaties in april heb ik heel veel bloemen, bezoekjes, kaartjes en berichtjes 
gekregen. Lieve mensen, heel veel dank daarvoor! 
 
Tot slot stellen onze nieuwe buurtgenoten Christaan en Irene zich voor. Van harte welkom in onze 
buurt! 
 
Fijne zomer allemaal! 
Anne-Marie van der Geest 
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"Beste Boijligers, aangenaam kennis met jullie te maken. Wij zijn Irene Mouthaan en Christiaan Rynja. 
Afgelopen september hebben wij de sleutels van het prachtige huis aan de Boijlerweg 50 van Elfriede 
en André mogen ontvangen. 
 Na een aantal jaar in en rondom de randstad te hebben gewoond, met als laatste Almere, was het 
voor ons de hoogste tijd om weer het leven buitenaf op te zoeken en met veel geluk zijn we in Boijl 
terecht gekomen, waar we warm werden ontvangen. 
 Momenteel zijn we bezig met de renovatie en de verbouwing van het huis wat Christiaan grotendeels, 
met hulp, zelf doet en heeft Irene haar draai gevonden bij een lokale zaadkwekerij.  
 
Wij hopen kennis te maken met buurt evenementen en natuurlijk 
staat onze deur altijd open voor een bak koffie. 
  
 
We zien elkaar snel! 
  
Groetjes, Irene en Chris." 
 
 
 

 
 
Wist u dat…  
 

- Er op de Brink soms vrouwen aanbellen met de vraag of je nog lekker zit?  
- Deze vrouwen zich voordoen alsof ze van meubelbedrijf Kallenkoot zijn?  
- Manon Neef een vrouw verkleed in hippie-stijl aan de deur had?  
- De betreffende vrouw vroeg waar Astrid aan de Kerkweg woont?  
- De Brinkbewoners in de buurtapp wat argwanend werden? 
- Berend Slot zich afvroeg  wat hij verkeerd deed, omdat er bij hem geen vrouwen aanbellen?  

 
In april zijn we met de buurt aan het opzomeren 
geweest. Ieder jaar is het weer een gezellig 
sociaal gebeuren waar een ieder zijn eigen 
bijdrage levert. Hans en Rita Minnaert, bedankt 
voor de koffie en thee. En Hanneke Zieck zorgde 
voor de heerlijke cake. Met z’n allen is het 
speeltuintje weer tiptop in orde gemaakt.  
 
Helaas kon mevrouw van Zanden destijds de 
koffie niet verzorgen, maar inmiddels is ze na een 
revalidatie weer terug op de buurt. We hopen 
dat ze nog lang veel woonplezier mag hebben 
aan de Brink.  
 
Esmee van Daatselaar deed onlangs mee aan een 
onderlinge ponywedstrijd en is daar 2e geworden. 
Knap gedaan, Esmee!  
 
Silvia heeft meegedaan aan de Alp d’HuZes. Ze heeft 2 keer op één dag wandelend het hoogste punt 
bereikt om daarmee geld in te zamelen voor het KWF. Een knappe prestatie.  
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Mirte de Vries speelde met haar team onlangs 
de kwartfinale korfbal in Harderwijk voor het 
NK. Afgelopen seizoen speelde Mirte 
hoofdklasse voor WKS (Weststellingwerf 
Korfbalt Samen). Helaas hebben ze de wedstrijd 
verloren. Maar ze is zeker een mooie ervaring 
rijker.  
 
We wensen iedereen een fijne zomervakantie!  
Anke Slot  
 
 

 
 
 

 
 
 
Feestje 
Heleen Schulte was op 1 april jarig en vierde dat feit gecombineerd met een housewarming samen met 
familie, vrienden en buurtgenoten. Het was een erg  gezellige middag, leuke gesprekken en verder  
gelardeerd met lekkere hapjes en drankjes.  
 

Op dat moment wist Heleen nog niet dat haar een zware klus te wachten stond. 
Haar riool was verstopt en dat was niet op te lossen met een flesje ontstopper. 
Het riool moest geheel vervangen worden. Dat hield in dat er een gleuf van 60 cm 
diep gegraven moest worden vanaf de stoep tot de achterkant van het huis, en 
dat deed ze helemaal ZELF.  
 

 
Ingezonden bericht van Louis Philipoom 
Eindelijk was het zover, op 28 mei werd ik geopereerd. Alles liep zo voorspoedig dat ik de volgende dag 
alweer naar huis mocht om thuis te herstellen. En de fruitmand die ik kreeg van de buurt zal er zeker 
toe bijgedragen hebben. 
Tien dagen later bij de controle kreeg ik goed nieuws te horen, ik werd schoon verklaard. Met dank voor 
alle aandacht van de buurt, kan ik deze moeilijke periode misschien voorgoed afsluiten. Nogmaals dank 
en gegroet, Louis Philipoom  
 

 
Blij nieuws  
Op 4 juni zijn Wendy en René verblijd met de geboorte van hun dochtertje JILL, een 
zusje voor Niek. Van harte gefeliciteerd met de kleine en heel veel geluk gewenst! 
“Alles ging goed en we zitten op een roze wolk” schreef Wendy in de straatapp.  
 

 
Verdriet 
Het geluk werd slechts 12 dagen later overschaduwt door het totaal onverwacht overlijden  
van Marietje, de moeder van René, ze was nog maar 63 jaar en net oma van haar tweede kleinkind. 
Ze zal haar nooit kennen.  
Heel veel sterkte voor jullie verlies René en Wendy.  
 

Geluk en verdriet ligt soms zo dicht bij elkaar 
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En dan nog weer even terug naar Ann en Louis Philipoom. 
Zij waren op 25 juni 50 jaar getrouwd!  
Nog van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum. 
 

Fijne zomer allemaal en tot de volgende Bi’jpraoten 
Djoeke en Rudy 
 
 
 
 

 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Even weer bijpraten wat er zoal op ons buurtje gebeurd is de laatste tijd. 
 
Terugkijkend op de buurt app, kwam ik een oproep tegen over een “traag leeglopende toiletpot”! Of 
er meer buurtgenoten daar last van hadden?  
Nou nee dus, maar dankzij de vele goede en vrolijke adviezen vanuit de buurt werd dat probleem 
gelukkig weer opgelost. 
 
Dan het mirakel van de  “Goudse sla” uit de tuin van Liesbeth.  
Een vers kropje sla uit eigen tuin leek mij wel wat. Dus vroeg ik hier en daar om slaplantjes en dat lukte. 
Met een mondelinge beschrijving” hoe het moest” ging ik aan de slag. 
Ik kon natuurlijk niet wachten! En zie, de sla schoot omhoog. Nu had ik wel eens gehoord van sla die 
doorschiet, maar volgens mij moest er dan eerst een krop komen. 
Maar goed geduldig wachtte ik verder af. 
Echter na een paar weken zag ik een oranje puntje in mijn sla. Misschien een verlept blaadje??? 
Na nog een week wachten, had ik doorgeschoten sla, met bovenin een oranje bloem. 
Een “goudsbloem” 
Ik noem geen namen, maar ergens ging er iets fout tussen teler en consument.  
Al met al ben ik net zo blij met goudsbloemen, dan ik zou zijn met een kropje sla!!  
Liesbeth Bottema. 
 
Verder hadden we nog het mysterie van de verwisselde pakketjes in ons buurtje. 
Het leek wel of de pakketbezorger dronken was, want een aantal pakketjes werden verwisseld in ons 
buurtje, en het was een aardige zoektocht naar je eigen pakket. 
Maar goed na een week of twee kwamen alle pakketjes gelukkig weer gewoon op de goede adressen. 
PFFFFFF wat een gedoe! 
 
 

Gelukkig hadden Karin en Marjan From een BBQ georganiseerd, die heel 
gezellig is verlopen. Er was te kust en te keur aan vlees, salades, stokbrood en 
iedereen heeft heerlijk zitten smullen. 
De weergoden hadden we mee, na het opzetten van een flink scherm hadden 
we ook geen last meer van de wind. 
Kortom, een hele gezellige avond! Bedankt dames! 
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Naast leuke berichten ook verdrietig nieuws:  
 
Op 14 mei ontvingen wij het droevige bericht, dat na een afnemende gezondheid buurman Jen Russen 
is overleden op 90 jarige leeftijd. 
Wij kenden hem als een fijn mens met een rijk verleden. 
Een man van weinig woorden, maar een mooi verteller. 
Wij hopen dat het verdriet t.z.t. plaats maakt voor de mooie herinneringen en wensen Wemmie en de 
nabestaanden namens de Bekhofbuurt veel sterkte. 
 
 
Dan: afgelopen zaterdag 22 juni, was er vanuit Dorpsbelang een 
wandeling met vertellingen in het Stuttebos bij de Bekhofschans 
georganiseerd. 

 
Max. 50 deelnemers bedachten Abelien  en 
Yvonne, ( die het bedacht en geregeld 
hadden) maar helaas er waren maar 9 
aanmeldingen.  
Nummer 10 was Karst Berkebosch die ons 
wat over de geschiedenis van het gebied zou 
vertellen. 
Gelukkig hebben we het door laten gaan, en 
hadden we heerlijk weer en een hele 
gezellige wandeling, met als extraatje een 
veld vol prachtige bloeiende orchideeën en 
een echtpaar zwaan met wel 7 kleintjes.  
 

We eindigde bij de vistrap, waar Henk nog wat over kon vertellen en met 
een mooi verhaal over de Bekhofschans door Karst,  onder het genot van 
koffie en een heerlijke cake gebakken door Abelien. 

 
Hierna stapte een stel weer op de fiets 
richting de tuin van de fam. Gutterswijk, 
waar Wim Gutterswijk en Marrie Marks een 
lekkere lunch hadden klaar gemaakt. En onder het digitaal uitwisselen 
van foto’s van de wandeling bij een gezellig kampvuurtje, lieten we ons 
de broodjes, melk, appel en kersen heerlijk smaken. 
Al met al een geslaagde ochtend. 
 

 
En als toetje van deze keer nieuwtjes over de Bekhofbuurt, kregen we maandag 
24 juni het bericht dat Lotte is geboren bij Geertje en Jeroen.  
Wij Bekhoffers feliciteren natuurlijk vader en moeder, maar ook de 2 zusjes met 
hun nieuwe zusje Lotte. 
 
 
Al met al waren het toch enerverende 3 maanden, nu gaan we op naar de zomervakantie en hopen 
voor een ieder mooi zonnig weer en leuke vakantie verhalen! 
 
Yvonne Gutterswijk 
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Gezinsdienst – Droom je mee?! 

Op zondag 14 juli is er in de kerk van Boijl een gezinsdienst.  
Thema: Droom je mee? In deze dienst horen we het verhaal van Jozef. Het zal gaan over zijn dromen, 
maar ook over onze eigen dromen. De dienst is voor jong en oud, de kinderen zijn van harte welkom 
om tijdens de dienst mee te luisteren naar de verhalen. Maar er is ook een tafel waar gekleurd of 
getekend kan worden. Tijdens de dienst gaan we snoepen en is er geen lange preek. Wat dan wel? 
Laat je verrassen! In deze dienst staan we ook stil bij de kinderen die na de zomervakantie naar het 
voortgezet onderwijs gaan. 
In onze klein gemeente hebben we best wat kinderen en jongeren die we graag aandacht geven.  
 

Kinderkerk 
Alle kinderen zijn van harte welkom in de gezinsdienst op zondag 14 juli in de kerk van Boijl. We horen 
op deze ochtend het verhaal van dromer Jozef. Droom je mee? Aanvang van de dienst is 10.00 uur. 
 

Pastoralia 
Wat hebben we een mooie en indrukwekkende dienst gehad op zondag 12 mei jl. waarin 7 
ambtsdragers opnieuw bevestigd zijn, waarin we een nieuwe ambtsdrager mochten verwelkomen en 
waarin Minnie Diever afscheid nam van haar taak als ouderling. Dat er nog steeds zoveel mensen zijn 
die mee willen helpen om onze streekgemeente draaiende te houden is erg hoopvol. We wensen, ook 
op deze plek, de 8 bevestigde ambtsdragers vreugde en Gods zegen toe bij het werk voor onze 
gemeente. En Minnie wensen we toe dat ze na zeer vele jaren kerkenwerk mag genieten van de tijd 
die nu vrij komt. We vinden het fijn dat ze wel het orgel blijft bespelen in Boijl en dat we zo nu en dan 
nog wel een beroep op haar mogen doen. 
 

Vakantie 
Van 22 juli tot en met 14 augustus heb ik vakantie. Als u een beroep wilt doen op een kerkelijke werker 
of predikant dan weet onze streek-scriba Catrien Visser wie beschikbaar is.  
Daarnaast hebben ook de andere kerkenraadsleden het vakantierooster van voorgangers van de 
werkgemeenschap. 
 

Jeugdwerk Frieslands End 
Bij de Paaschallenge hebben we gevraagd wat de jeugd graag wil doen. Een van de ideeën was een 
dropping. Dat bracht ons weer op het idee om het seizoen met een dropping af te sluiten. We horen 
bij deze activiteit ook graag wat de kerk jullie nog meer kan bieden. Wat houdt jou bezig? 
Leeftijd is van 12 t/m 16 jaar. 
 

Zomeravondwandelingen 
 

Anders Ontmoeten 

 
Activiteit van de gezamenlijke PKN kerken van  

Appelscha, Donkerbroek-Haule, Frieslands End en Oosterwolde 

 
Wees van harte welkom om een of meerdere keren mee te wandelen met de 

zomeravondwandelingen van 2024. De wandeling in Makkinga begint om 19.30 uur, die in Appelscha 
om 19.00 uur en beide duren ongeveer anderhalf uur. De startpunten zijn ook de eindpunten. 

Deelname is gratis. Opgave wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht. 
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Op woensdagavond 17 juli gaan we wandelen in Makkinga. We starten aan de Veneburen 3.  
Daar woont Arie den Blanken. Hij neemt ons mee op pad en gaat vertellen over zijn grote passie: 

Lakenvelder koeien die hij jarenlang gehouden heeft op zijn bedrijf. Parkeren kan op het erf. 
 

Op woensdagavond 21 augustus wandelen we in Appelscha. Gast is deze avond Carola Tavenier.  
Zij is actief voor de Bedsidesingers. We horen van haar wat dat betekent.  

We zullen onderweg ook samen gaan zingen. 
Het startpunt is Parkeerterrein 1 aan de weg De Bosberg. (schuin tegenover het restaurant) 

 
Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Dieneke Grit, kerkelijk werker 

Frieslands End 06 38 55 21 50 / sa.grit@hetnet.nl 

 
Viering Pinksteren: in beweging komen 
Het was een prachtige zonnige dag, Eerste Pinksterdag. 
En dat was precies wat we nodig hadden voor de bijzondere bijeenkomst die er was gepland. 
Pinksteren: het feest van de komst van de Heilige Geest. We startten daarom in de kerk met koffie en 
een vruchtengebakje, als hint naar de rode draad van onze viering. We zongen, luisterden naar het 
Pinksterverhaal en genoten van het trompetspel van Manuel Haasdijk. Een proefje van Dieneke luidde 
het vervolg in: in beweging komen!  
De aanwezigen werden in groepjes verdeeld en iedereen kreeg als inleiding een mandarijn en moest 
de partjes tellen. 
Hoewel het aantal per mandarijn wat af bleek te wijken, verwezen de partjes naar de 9 vruchten van 
de Heilige Geest: Geloof, Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Zachtmoedigheid 
en Zelfbeheersing. Hierna vertrok met tussenposen een groep om vanaf de kerk een uitgezette route 
te volgen. Aanwijzingsbordjes van getekende vruchten leidden naar diverse opdrachten. Elke vrucht 
van de Geest kwam hierbij aan de orde, wat tot nadenken, puzzelen en soms mooie gesprekken 
aanzette. Het blazen tegen een windmolentje liet beweging zien… ook al zie je je adem zelf niet.  
Zo is het ook met de Heilige Geest: die zie je niet, maar de gevolgen van de werking van de Geest zijn 
er wel! De viering werd feestelijk afgesloten in de kerk met een (sprankelend) drankje en een toast op 
het leven dat we van onze Schepper hebben gekregen. Enkele mooie en verrassende antwoorden op 
bepaalde vragen willen we nog graag even delen. Bij de vraag: ‘Waar denk jij aan bij Zachtmoedigheid?’ 
kwamen gedachten op als: empathie, niet veroordelen, moeder Theresa, Jezus, mensen in dienst van 
anderen. De vraag bij de vrucht Liefde “Wat zet jou in vuur en vlam”, leverde ook diverse antwoorden 
op: er zijn voor je naasten, de kleinkinderen, familie, mijn gezondheid, natuur, muziek. Voor de vraag 
over de vrucht Geduld: “Waar heb jij geen geduld voor” was de ruimte om te schrijven bijna te klein: 
mensen die veel praten en weinig zeggen, elektrische apparaten, uitleg over de computer, langzame 
mensen in het verkeer, in de rij staan, het maken van een cryptogram, spelletjes, en als laatste: 
nergens. 
Het was bijzonder om op deze manier met jong en oud(er) het Pinksterfeest te vieren! 
Gonny de Winkel 
 

Gemeenteavond in Boijl 
Op dinsdagavond 14 mei werd er veelal Oekraïens gepraat in de kerk van Boijl. 
Drie Oekraïense vrouwen hadden voor de  gemeenteavond heerlijke lekkernijen uit hun vaderland 
gemaakt. Annelies Bol en Margretha Brouwer zijn locatiemanager op de opvanglocatie voor Oekraïners 
in hotel Appelscha. Zij namen ons deze avond mee in de problematiek van de opvang en de situatie in 
Oekraïne. Maar vooral ook in de blijdschap en de dankbaarheid die er is in de gemeenschap Oekraïners 
dat zij hier een veilige plek mogen hebben.  
Want het is nogal wat als je huis en haard verlaten hebt, veel familieleden hebt die dienen aan het 
front en familie achter hebt moeten laten. Ineens kom je in een vreemd land, zonder juiste kleding, 
geen idee hoe je werk moet gaan zoeken en nog veel meer problemen waar je tegen aan loopt. 
Annelies en Margretha namen ons op een enthousiaste manier mee op hun tocht in het begeleiden 
van hen allen.  
Ze vertelden dat het een gezellige gemeenschap is en dat er veel voor elkaar gedaan wordt. 

mailto:sa.grit@hetnet.nl
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Popke Akkerman nam ons mee in de particuliere opvang. Hij vertelde dat er ten tijde van het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne opvang plekken werden geregeld in en rond Haulerwijk. Ook zijn er met 
dank aan Coulant Toering Oldeberkoop bussen richting het grensgebied gegaan om vluchtelingen op 
te vangen. Er zijn een aantal particuliere opvanglocaties in de regio, waar mensen rechtstreeks bij 
gezinnen terecht konden. Ook is er een samenwerking met Friese Rijders die heel veel spullen 
inzamelen om hulp te kunnen bieden. www.frieserijders.nl. 
De opvanglocatie in Appelscha is altijd op zoek naar vrijwilligers dus kom gerust eens binnenlopen voor 
een bakkie koffie. Of mail gerust: abol@scala-welzijn.nl 
Tussendoor zongen de Oekraïense dames prachtige liederen voor ons. Er werd afgesloten met het 
Oekraïense volkslied, wat de indrukwekkende avond nogmaals onderstreepte. 
Annieke Otten 
 

Jaarlijks reisje Frieslands End 
Woensdag 19 juni was weer het jaarlijkse reisje van de streekdiaconie van Frieslands End. Met 
nagenoeg een volle bus zijn we richting de Museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen vertrokken 
en daar werden we ontvangen met koffie en heerlijke appeltaart. Na een duidelijk verhaal over Jetskes 
konden we het museum bewonderen, waar veel nostalgie van vroeger te zien was in ruimtes ingericht 
zoals tussen 1900-1960; een schoolklasje, woon en slaapkamer, doktersruimte, kapelletje etc.. Verder 
hingen alle 32 schoolplaten getekend door Jetskes in een ruimte, het was een erg interessant museum 
met veel herkenning van producten uit de periode van onze ouders en grootouders. 
Daarna gingen we verder naar Old Dutch in de Westereen voor een heerlijke lunch met soep, kroket 
en broodjes, wat goed in de smaak viel bij de deelnemers. Na de lunch naar Oostmahorn waar we 
inscheepten bij de Vlinderbalg voor een rondvaart van 2,5 uur op het Lauwersmeer. 
Tijdens de rondvaart vertelde de kapitein alles over de geschiedenis, natuur, cultuur en genoten we 
van mooie uitzichten. Op de boot kregen we nog koffie/thee en lekkere cake en half vijf gingen we 
weer met de bus van Coulant Toering richting de opstapplaatsen, waar de prima chauffeur ons weer 
veilig thuisbracht. Het was een erg mooi afwisselend reisje, prima verzorgd, gezellige mensen en ook 
nog zonnig weer, zodat we op een erg geslaagde dag kunnen terugzien. 
Diaconie Friesland End bedankt voor de leuke reis en hopelijk weer tot een volgend jaar. 
Deelnemer Johannes Schurer 
 

Aankomende diensten in Friesland End 
 

Datum Tijd Kerk Voorganger 
 
Bijzonderheden 

 Juli 

10 10.00u Boijl Mw. S.A. Grit  Gezinsdienst en 
af scheid groep 8  

24 10.00u Makkinga Dhr. P van Engen 
 

Augustus  

04 10.00u Boijl Dhr. P.van Engen    

11 10.00u Makkinga Ds. C. Bark-Bakker   

25 10.00u Boijl Mw. S.A. Grit    

September 

01 10.00u Makkinga  Dhr. J. Koops  

15 10.00u Boijl Ds. K. Jonker  

22 10.00 u Makkinga Mw. S.A. Grit Startdienst 

Oktober 

06 10.00u Boijl Ds. L. Cnossen   HA 

13 10.00u Makkinga Ds. F. Westermann   

27 10.00u Boijl Mw. S.A. Grit   
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SAVE THE DATE… 30/31 augustus & 1 september TENTFEEST BOIJL 
 

Het Tentfeest is een tweejaarlijks evenement dat al 
niet meer weg te denken is uit Boijl! 
Maar liefst drie dagen/avonden gaat al een decennia 
lang het Tentdak eraf.  
Door Corona moest er een jaartje overgeslagen 
worden en daarom wordt er dit jaar evenals vorig jaar 
weer een fantastisch feest neergezet!  
Het evenement werd zo’n 10 jaar geleden leven 
ingeblazen door een groep enthousiaste 
jongemannen.  

Hoewel nog steeds enthousiast hebben zij de organisatie overgedragen aan de volgende ‘generatie’. 
Oud gediende Yanick Wieldraaijer heeft weer een mooie groep mensen bereid gevonden om 
gezamenlijk een muzikaal en sportief Tentfeest te organiseren! 
De nieuwe commissie bestaat uit; Yanick Wieldraaijer, Jesse de Weert, Deamen Ouwerkerk, Ramon 
Ouwerkerk, Margje Simonides, Leonie de Weert en Merijn de Vries. 
 
Het volledige Tentfeestprogramma vindt u op de achterkant van onze dorpskrant. 
Houdt echter social media in de gaten voor leuke updates én de website die binnenkort online gaat! 
 
Groet, commissie Tentfeest Boijl  

 

 

Cabaret Twee Recht Twee Averecht in de Tille 

 

Na de zomervakantie kunnen we weer eens ouderwets genieten van een cabaretvoorstelling in ons 

dorpshuis De Tille. De vier doldwaze dames van Twee Recht Twee Averecht brengen dan hun nieuwste 

voorstelling Gewildgroei op de planken. 

 

Ge-wild-groei is volgens de dames het nieuwe woord in de Dikke van Dale.  

Alles wat vroeger als onkruid werd gezien, werd verdelgd. Gelukkig hebben we nu GEWILDGROEI!  

We genieten en omarmen de wilde bloemen in de perken en bermen.  

Twee Recht Twee Averecht is ook niet uit te roeien en komt met een humoristische bloemlezing over de 

diversiteit van het leven. 

 

Dorpshuis De Tille 

Vrijdag 20 september om 20:00 uur met inloop vanaf 19:30 uur 

Kaarten kosten € 10,- 

 

De tickets kunnen besteld worden via internet: 

https://events.flextickets.nl/event/boijl-gewildgroei  

 

Zie ook de berichtgeving op de facebookpagina van Boijl 

 

Komt u er echt niet uit, neem dan even contact met mij op. 

Anne-Marie van der Geest 

0561 421290 

 

 

https://events.flextickets.nl/event/boijl-gewildgroei
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                         De nalatenschap van  
                         juffrouw A.H. de Jong (1881-1951)     

 
 
Deel 1: 1900-1932 
 
De visie van meester Engbert Mulders 
In 1900 is er in Boijl een vacature voor een onderwijzeres.  Dertig sollicitanten melden zich. Ze zijn zelfs 
afkomstig uit Amsterdam, Leiden en Zutphen.  Alle dames sluiten hun brief af met “Uwe dienstwillige” 
of “Uwe dienstwillige dienares”.   De tijdgeest, zullen we maar zeggen. 
Mulders, het hoofd van onze school, moet een selectie 
maken uit de dertig brieven. Hij schrijft een uitvoerig verslag 
van zijn aanpak en stuurt dat op 13 september naar de 

gemeenteraad. Mulders nodigt 
twaalf kandidaten uit voor een 
proefles. Alle twaalf zijn ze 
“opgekomen”. Hij neemt er een 
hele week  de tijd voor. Twee 
lessen van een half uur moeten 
ze geven: een leesles en een 
“aanschouwingsles”. In het 
laatste geval moeten de adspirant juffen een voorwerp uitkiezen uit een 
voorraad klaargelegde spullen en krijgen ze een half uur om een les voor te 
bereiden.  Mulders vindt het jammer dat de meeste kandidaten niet 
genoeg aandacht hebben besteed  aan de zelfredzaamheid van de 
leerlingen. 

Mulders is een modern man: hij hangt de ideeën aan van onderwijsvernieuwer Jan Ligthart (1859-
1916).  “Lezen is een voorwaarde voor de andere vakken. Ook moet men werken met aanschouwelijk 
materiaal: kinderen leren  het best door te waarnemen: kijken, luisteren, horen, voelen, proeven, 
ruiken.”   
Lezen en aanschouwen, laat dat nou net de twee aspecten zijn waarop meester de sollicitanten toetst. 
De kinderen uit Boijl lezen met de methode “In Woord en Beeld”. De titel zegt het al: “aanschouwelijke” 
plaatjes erbij.     
In zijn verslag aan de gemeenteraad bespreekt meester allerlei aspecten van de proeflessen, maar hij 
wil het niet hebben over orde handhaven. Dat is vanzelfsprekend. “Over orde hoef ik niet te spreken, 
want waar warme belangstelling is, ís orde.” (Benadrukken van “ís”: zo in tekst van  Mulders.)  Hij geeft 
de twaalf kandidaten voor elke proefles een cijfer; de vijf beste draagt hij voor aan de Raad. Mulders 
tekent hierbij aan dat ambitie eigenlijk belangrijker is dan de cijfers. Ambitie hebben ze alle vijf genoeg 
volgens hem. 
 
 
 
 
 
 
Half oktober stapt in Peperga de nieuwe juf uit de trein: Alberdina Henderika de Jong uit Harlingen.  
Negentien jaar oud. 
Was ze de beste van de vijf voorgedragen kandidaten? Nee, ze is nummer drie, met een 7 voor de 
aanschouwingsles en een 7,5  voor de leesles.  Het verslag van de gemeenteraad dd. 6 oktober 1900 
heb ik niet te pakken kunnen krijgen, dus we weten niet waarom er drie stemrondes nodig waren voor 
de benoeming van De Jong.  Was haar handicap (ze was mank) een bezwaar?  
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Wie laat ze achter in Harlingen? 
Alberdina de Jong heeft één zus, twee jaar jonger. Hun moeder is overleden toen de meisjes 4 en 2 jaar 
oud waren. Vader is in hetzelfde jaar (1885) hertrouwd en al gauw zijn er een halfzusje en twee 
halfbroertjes. Het is zeer waarschijnlijk, gezien de latere ontwikkelingen,  dat Alberdina en haar zus   
veel contact hadden met de oudere zus van hun overleden moeder: Wietske Wijga-van Veen.  Tante 
Wietske had een tweeling, twee jongetjes, die heel jong zijn overleden. De laatste vlak na de geboorte 
van  Alberdina. Daarna heeft tante geen kinderen meer gekregen.  Dat de band tussen haar en de twee 
nichtjes heel hecht is geweest, blijkt wel uit het opschrift dat de zussen op de grafsteen van tante zullen  
laten zetten: “Haar leven was liefde”.  
 
Aankomst in Boijl 
Juf  De Jong zal van het station in Peperga worden opgehaald, gelukkig maar, want ze is nog zo’n 15 
kilometer van Boijl verwijderd en te voet zal niet gaan.  Ze heeft nogal wat  bagage en dan nog  die 
handicap. Ze verwacht waarschijnlijk  paard en wagen, maar …! De man die op haar afloopt, is met een 
hondenkar. Het zal toch niet zo zijn dat ze daar in moet? Ja, dus. Boijliger Sietse Jonkers helpt haar met 
bagage en al de kar in. 15 kilometer over grotendeels onverharde wegen… Zo maakt de nieuwe 
schooljuffrouw van de 2e en 3e  klas haar  entree in ons dorp. Arme juf en arme hond… 
                                                                                               
Boijl in 1900: armoede Alberdina is gewend aan de levendige havenstad Harlingen. Vader verdient er 
zijn brood als zoutweger. Hij berekent het gewicht van een scheepslading. Boijl is stiller en armoediger. 
De armoede rond 1900 blijkt wel uit de verhouding tussen de betalende en niet-betalende 
schoolkinderen. Als de juffrouw arriveert, heeft de school 125 leerlingen: 66 jongens en 59 meisjes. 
Het schoolgeld is 30 cent per maand. Als je meer dan één kind op school hebt, betaal je 25 cent per 
kind.  Niet-betalende leerlingen in 1900: jongens 52, meisjes 47.  Ja, dat is schrikken.  
                                                                                 
Leerplicht 
Op 1 januari 1901 gaat de algemene leerplicht echt van start (vanaf 6 jaar). Dat wil niet zeggen dat elk 
kind nu iedere dag in de schoolbanken zit. Om te beginnen stopt de leerplicht bij 12 jaar en er zijn een 
paar uitzonderingen. Kinderen van “zwervende ouders” (denk aan schipperskinderen, kermis- en 
circuskinderen) zijn vrijgesteld. Bovendien hoeven meisjes niet naar school als de ouders vinden dat ze 
nodig zijn voor het huishouden.  Als er hulp op het land nodig is, mogen kinderen ook thuis gehouden 
worden.  
 
De school in 1900 
                                       

 

 

 

 

 
De  nieuwe school 

 
Alberdina de Jong  zal heel blij zijn geweest met de baan: ze wordt op  6 oktober benoemd en meteen 
diezelfde dag schrijft ze dat ze de benoeming aanvaardt. Ze begint 15 oktober.  
Er zijn (Alberdina meegerekend) drie leerkrachten voor 125 leerlingen. Ook is er nog een juf voor de 
“nuttige handwerken”. Je hebt dus gemiddeld  bijna 42 kinderen in de klas. De klas is overvol, kinderen 
zijn van verschillende leerjaren en niveaus en dan zijn er ook nog  kinderen die vaak lessen missen. Tel 
daar bij op dat deze kinderen de school misschien wel zien als een plek waar ze even kunnen uitrusten. 
Leg dan de staartdeling maar eens uit… 
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Nee, een makkelijke tijd  was het niet, de eerste helft van de 20e 
eeuw.  
In 1900 was de verdienste in het onderwijs niet geweldig, maar 
ook niet slecht. Alberdina begint met 500 gulden per jaar. Bij 
goed functioneren, zal ze er na drie jaar 50 gulden bij krijgen. 
Meester Meine Veen zit inmiddels op 600 gulden en meester 
Mulders krijgt 800 gulden met vrij gebruik van huis en tuin.  (Ter 
vergelijking: een  beëdigde en dus afgestudeerde vroedvrouw  
verdient  met haar “nacht en ontij-baan” 250 gulden per jaar.) 
 
 In de kost 1900-1908 
Waar vindt de 19-jarige juf onderdak? Sietse Jonkers brengt haar 
met zijn hondenkar naar  het gezin van meester Mulders. 
Vervolgens zal ze acht jaar lang op meerdere adressen verblijven. 
Een van die adressen heb ik kunnen vinden, dankzij het prachtige boekje dat Reimer Strikwerda en 
Anne Dassen hebben gemaakt over de Doldersumsestraat.  Ze verbleef hier  een tijdje op nummer 12.  
Weduwnaar Harmen Jonkers en zijn dochter Janke (later Janke Dorprigter) woonden daar.  Alberdina 
en Janke waren van dezelfde leeftijd en ik stel me zo voor dat dat een pluspunt was van dit adres.  
 
1904: Leven in de brouwerij met ernst en luim! 
Ondanks een drukke baan en een handicap bruist de 23-jarige Alberdina van energie. Maar er is niets 
te doen in Boijl.  Daarom neemt ze het heft in eigen hand en richt samen met wat jongelui in 1904 een 

toneelvereniging op: “Nut en Genoegen”.   
Het is haar lust en haar leven. Zo lang haar gezondheid 
het toestaat, zal ze leiding geven aan de club. 
                                                                                                                                                                                 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
1908: Een eigen huis 
Na acht jaar “in de kost” komt de grote kans. 
Ze kan een stuk grond kopen van  Mulders en 
zijn vriend, meester Van Loon van het  
Boschoord-schooltje. Beide mannen 
investeren wel vaker gezamenlijk.  De ligging is 
heel gunstig, net naast het Skoelebos, op een 
deel van het terrein dat in aktes ook wel de 
“Oosterbrink” wordt genoemd. Alberdina laat 
er een mooi huis bouwen.  
                                                                                                                      
                                                                                            Alberdina, tante Wietske en ? bij hun huis. Boijlerweg 90 
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Hoe kan dit? Haar inkomsten zijn toch niet opeens zo hoog dat ze als vrijgezelle jonge vrouw dit allemaal 
kan doen? Ze neemt een hypotheek van 575 gulden en ik vermoed dat ze financiële hulp heeft gekregen 
van tante Wietske, maar daar zijn geen notariële aktes van te vinden. 
In 1908 is tante al enige jaren weduwe. De wind-rogmolen bij de Bildtpoort in Harlingen, die ze samen 
met haar man beheerde, verkoopt ze. Niet alleen de molen (1127 gulden), maar ook vijf woningen met 
erven, waarvan vier verhuurd (totaal 4675 gulden.) De verhuurde woningen komen uit de erfenis, te 
delen met de partner en nakomelingen van haar overleden zus, de moeder van Alberdina. Tante is dus 
beslist niet onbemiddeld en Alberdina erft ook nog wat. Met de opbrengst op zak verhuist tante 
Wietske  naar Boijl. Ze heeft haar hele leven in Harlingen gewoond en een band met Boijl heeft ze zelf 
niet, behalve dan de band  met  haar nichtje. Tante komt bij de inmiddels 27-jarige Alberdina   inwonen 
en ze blijft er de rest van haar leven. 19 jaar later, in 1927 wordt ze begraven in Boijl. Haar graf is nog 
steeds hier aanwezig. 
 
Op 16 mei 1914 rijdt de eerste tram door Boijl. Aan 
Alberdina de taak om de school er goed op te laten 
staan. Knap werk van onze juf: het nieuwe 
schooljaar is net gestart op 1 mei. Lastige tekst voor 
derdeklassers: een bloemetje als tolk van onze 
vreugde….                                                                                                                                                                       
 
april 1924: meisjesvereniging en zondagschool 
Op 1 april 1924 sluit de kerkgemeente van Boijl zich 
aan bij een nieuwe vereniging in protestants 
Nederland: 
De Vereeniging voor Vrijzinnig Hervormden. 
Alberdina is er actief bij betrokken. De vereniging 
draait nog niet meteen op volle kracht, want het eerste kerstfeest van de meisjesvereniging wordt 
gevierd in 1925.  
  

 
“Aan Jantje Dorprigter wordt dit boekje ter herinnering aan de 
Zondagschool uitgereikt door A.H. de Jong, onderwijzeres te 
Boyl, namens de Vereeniging voor Vrijzinnig Hervormden, op 
ons 1e Kerstfeest 29 Dec. 1925” 

 
Alberdina haar gezondheid gaat na de dood van tante 
Wietske steeds meer achteruit.  
In 1928 is ze een poos zo ziek dat er een invaller voor 
haar geregeld wordt.   
 

Na haar ziekte ploetert ze nog vier jaar door.  
Maar na 27 jaar (in 1931) moet ze helaas het werk voor haar geliefde 
toneelvereniging opgeven.  
Op 18 augustus 1932, ze is 51, stopt ook het schoolwerk.  
Er wordt haar ontslag verleend wegens lichamelijke gebreken.  
Wat nu? In Boijl blijven, terug  naar de   familie in Harlingen of naar 
zus  Antje in Haarlem?  
 
In de volgende Bi’jpraoten de bijzondere keuze van Alberdina de 
Jong. 
 
 

Namens Werkgroep Archief Boijl: Sjoukje Schlepers-Bergsma 
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Stratenquiz Oude Jaars Ploeg ‘t Zwaantje 

 
 
 

 
Daar is hij weer, terug van weggeweest de Stratenquiz!   
Zoals u gewend bent een quiz met veel uiteenlopende vragen, opdrachten en locaties, maar ditmaal in 
een iets ander tintje. De OJP zet zich al jaren in voor de saamhorigheid en leefbaarheid van Boijl! Dat 
deze quiz voor jong en oud niet verloren mocht gaan waren de leden van de OJP het al gauw over eens. 
 
De opdrachten kunnen om 19.00 afgehaald worden bij het dorpshuis en om 21.30 zijn de laatste vragen 
in de zaal van de Tille. Strijden jullie samen met alle buurtgenoten weer mee?? 
 
Tot vrijdag 26 juli! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 

Geslaagd speciaal welkom voor nieuwe inwoners 
 
 
In de afgelopen 2 jaar zijn er op 28 adressen in ons dorp nieuwe mensen komen wonen. Om ze welkom 
te heten en te leren kennen nodigden we ze uit voor een lunch en aansluitend een fietstocht door de 
omgeving. Ben had een leuke fietstocht uitgezet langs de mooie plekjes rond ons dorp. Zo kwamen we 
bijvoorbeeld langs de kersenboomgaard aan de Rijsberkamperweg, waar we even mochten kijken (en 
proeven)!  
 

Ongeveer 1/3e van de nieuwe adressen was aanwezig (de 
meeste anderen meldden zich keurig af) en maakten kennis 
met elkaar en met ons (Ben, Femke en Katja) van 
Dorpsbelang. Het was erg gezellig en gemoedelijk. Alle 
aanwezigen roemden de Boijligers om hun gastvrijheid en 
behulpzaamheid! Ze hadden allemaal toen ze hier kwamen 
wonen een bloemetje gekregen van hun buurt. Dat vonden ze 
bijzonder en gaf een welkom gevoel. Super hoe de buurten 
dat doen!  
 

 
Al met al was het dus een geslaagde bijeenkomst. We gaan het volgend jaar zeker weer doen! 
 
Groetjes, Ben, Femke en Katja van Dorpsbelang Boijl 



   

 

 

15 

Goed nieuws! Sterk verbeterd busvervoer in Boijl 
 

Misschien is het je opgevallen… misschien heb je er zelf voordeel 
van … het busvervoer in ons dorp is sinds 31 maart 2024 (veel) 
beter. Er rijdt s’ avonds tot laat weer een bus naar Noordwolde (en 
vanuit daar naar Wolvega/Steenwijk) en naar Oosterwolde (en 
vanuit daar naar Drachten, Leeuwarden en Groningen). Daarnaast 
is de belbus vervangen door een 8-persoons busje die standaard 
rijdt. Je hoeft hem dus niet te reserveren. 

 
Dat is geweldig nieuws en goed voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons dorp. Afgelopen 
winter hebben we daar als Dorpsbelang acties voor op touw gezet richting provincie (samen met 
andere dorpen) en we zijn superblij dat dit heeft geholpen.  
 
Er was in december 2023 namelijk erg gesneden in de dienstregeling (bv alleen vervoer in de spits). We 
hoorden dat studenten en scholieren lastig bij hun school konden komen en andere inwoners natuurlijk 
ook. Daarom hebben we samen met andere dorpen het programma van eisen van de provincie voor 
het vervoer goed doorgespit. En daar een goed onderbouwd bezwaar tegen gemaakt. Gelukkig is daar 
naar geluisterd. Niet alleen voor ons als dorpsbewoners van Boijl is het busvervoer verbeterd, maar 
ook voor onze buurtdorpen Elsloo en Oosterstreek. 
 
Tot en met december 2024 verzorgt Arriva het busvervoer. Vanaf 2025 neemt Qbuzz het over. Als het 
goed is blijft dezelfde dienstregeling. Op www.9292.nl 
kun je makkelijk opzoeken wanneer de bussen rijden. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat ook de 
provincie ziet dat het busvervoer in ons dorp goed verzorgd moet blijven. Dus …. Stap ook eens in de 
bus ;-). Je hoeft tegenwoordig geen OV-chipkaart meer te hebben. Je kunt gewoon met je pinpas of 
telefoon betalen. 
 
Katja Moesker, Dorpsbelang Boijl. Dorpsbelang@boijl.com 
 
 

Woningbouw Boschoordweg in de startblokken 
 
Wat in 2021 is begonnen als een ongewis avontuur wordt langzamerhand werkelijkheid. De start van 
nieuwbouw aan  de Boschoordweg. In de afgelopen jaren is er veel werk verzet om te komen om deze 
wens vanuit het dorp te realiseren.  Het initiatief werd genomen door de bestuurders van de coöperatie 
Boijl Energie Neutraal (B.E.N) en Dorpsbelang. Het initiatief kreeg voldoende draagvlak binnen het dorp 
en er werd gestart met een werkgroep “Duurzaam Bouwen aan de Boschoordweg” om het idee verder 
uit te werken tot een wijzigingsbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Toen werd al duidelijk 
dat wij als dorp veel kennis en kunde in huis hebben om een woningbouwproject zonder winstoogmerk 
te realiseren.  
 
Er zijn gesprekken gevoerd met tal van belanghebbenden, waaronder vanzelfsprekend ook de 
toekomstige buren, de eigenaar van de grond (de woningstichting Weststellingwerf), de vorige 
eigenaar van de grond (de NH kerk), de gemeente en de leden van de coöperatie. Hierdoor kreeg het 
plan steeds meer vorm en een betere inhoud.  
 
De financiering van de aankoop van de grond en het inhuren van externe expertise werd mogelijk 
dankzij de bereidwilligheid van  (oud-)Boijligers, die het project een warm hart toedragen. Er zijn 
duidelijke selectiecriteria opgesteld om te komen tot een selectie van de toekomstige kandidaat-kopers 
en kandidaat huurders van de resp. 8 koopwoningen en 4 huurwoningen. 
 
In december 2023 heeft het College van B.en W. van Weststellingwerf de bestemmingsplan-wijziging 
goedgekeurd. De grond was inmiddels aangekocht door de coöperatie en de selectie van aspirant 
kopers (allen uit Boijl) werd afgerond. Er werden twee zienswijzen op het besluit van B.en W. ingediend. 

http://www.9292.nl/
mailto:Dorpsbelang@boijl.com
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Dat betekende enkele maanden oponthoud maar in de raadsvergadering van juni werden de plannen 
unaniem en met veel lof door de voltallige gemeenteraad vastgesteld. Tegelijkertijd gaf dat oponthoud 
de bestuurders van de coöperatie de gelegenheid om de daadwerkelijke uitvoering van het plan 
langzamerhand over te dragen aan de vereniging van toekomstige eigenaren, Naar verwachting wordt 
de overdracht van de grond aan de toekomstige eigenaren nog in 2024 gerealiseerd. Het enig 
voorbehoud hierin is dat er nog een bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad kan worden 
ingediend bij de Raad van State. Een dergelijk bezwaar zal o.i. niet tot een herziening van het besluit 
van de gemeenteraad leiden en hoeft niet tot een vertraging van de overdracht van de grond te leiden,. 
 
Eind april werd duidelijk dat Marein Boekhoudt zich om gezondheidsredenen terug moest trekken uit 
het project. Hij heeft vanaf  het begin  met zijn inhoudelijke kennis van de materie een belangrijke en 
essentiële bijdrage aan het project gegeven.  Ben Lubberdink is  vanaf 1 september niet meer als 
bestuurder van de coöperatie actief. Hij kan in voorkomende situaties wel voor dit project  door het 
nieuwe bestuur worden benaderd voor advies. Datzelfde geldt ook voor het voorlopige bestuur van de 
nog op te richten vereniging van eigenaren  van “de Oorsprong”.  Voor vragen over de voortgang van 
de bouw kan in de komende maanden contact met hen worden opgenomen. Dat zijn resp. Matthijs de 
Jonge, Gery de Vries en Jorne Dassen.  
 
Rest mij allen veel succes te wensen bij het realiseren van “hun” woondroom in een prachtige en 
landschappelijk fraai ingerichte nieuwe en kleinschalige woonwijk in Boijl.  
 
Namens het bestuur van  de coöperatie Boijl Energie Neutraal, 
Ben Lubberdink 
 
 

De “Tuin van Boijl” 
 
Met de aankoop van de Boschoordweg heeft de coöperatie voor 1 hectare de bestemming 
woningbouw nu rond. Er resteert nog een 2e hectare (het zuidelijke en lager gelegen deel). Deze hectare 
blijft in eigendom van de coöperatie. De plannen daarvoor hebben wij tijdelijk geparkeerd om voorrang 
te kunnen geven aan de realisatie van de woningbouw.  
Inmiddels is er, na een oproep tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang, een werkgroep 
samengesteld. Deze werkgroep zal in 2024/2025 een aantal voorstellen ontwikkelen om op  deze 2e  
hectare  “de Tuin van Boijl” vorm en inhoud te geven. Een tuin van en voor het dorp. De uiteindelijke 
inrichting daarvan is en blijft wel afhankelijk van de bereidheid van inwoners van Boijl om daar een 
bijdrage aan te leveren, vooral in de vorm van hand- en spandiensten bij de aanleg en het onderhoud 
van deze tuin.  
Mocht u zich nu al geroepen voelen om u nu al als vrijwilliger aan te melden schroom dan niet om 
contact op te nemen met een van de werkgroep leden. Dat zijn: Hermine Boekhoudt, Jeannette Kats, 
Janske van Haren, Arnold Dassen, Sigrid Dassen en Annemarie van der Geest. 
 
 

Vertrek uit Boijl 
 
Na ruim tweeëntwintig jaar in een prachtig huis in Boijl gewoond te hebben gaan wij binnenkort Boijl 
verlaten. Na lang wikken en wegen hebben mijn vrouw Nolda en ik besloten om een van de mooiste 
woonplekken in de omgeving te verlaten.  
Het vertrek naar Heino is een bewuste keuze van ons maar betekent voor mij tevens dat ik mijn 
werkzaamheden voor Dorpsbelang, de coöperatie Boijl Energie Neutraal en het woningbouwproject 
na de zomervakantie heb overgedragen.  
Wij hebben hier met veel plezier gewoond. Het ga jullie allen goed. 
 
Ben Lubberdink  
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VV TRINITAS 

 
 

Om een vereniging te laten floreren heb je vrijwilligers nodig en wij mogen ons als voetbalvereniging 
heel gelukkig prijzen met een scala aan véél hulpvaardige vrijwilligers. Ieder met zijn/haar eigen 
expertise en draagkracht. Gelet op dat laatste zijn wij iedereen dankbaar ongeacht amount of time! 
 
 
Jarenlang mochten wij rekenen op een hele trouwe onvermoeibare vrijwilligster, Marietje Terpstra. 
Marietje hield onze kantine spik & span en deed dit met passie en veel plezier. Voor de vereniging was 
Marietje van onschatbare waarde en haar inzet werd enorm gewaardeerd.  
  
Zondag 16 juni is Marietje geheel onverwachts en veel te jong overleden. 
Ze mocht maar 63 jaar worden.  
Na het verlies in 2016 van hun vader en eveneens een vrijwilliger pur sang, Gerrie Terpstra, 
een hard gelag voor onze leden René en Wilmer.  
 
Wij wensen moeder Riek Koopstra, Wilmer & Yvonne en René & Wendy en hun jonge gezin, heel veel 
sterkte met het grote gemis van hun dochter, moeder en oma van Niek en Jill. 
 

 

Laatste competitiewedstrijd vlaggenschip 
 
Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken en een mooie 4e plaats 
op de ranglijst een feit was, werd er samen met het publiek afscheid 
genomen van meerdere spelers w.o. all-time topscorer Marc Platje, 
leider Henk de Weert en trainer Jonno van Dijk. De scheidende 
spelers en staf werden verrast met bloemen en een actie foto! 
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De derde helft en tevens afsluiting van een geslaagd seizoen, werd vervolgens zoals we dat bij Trinitas 
gewenst zijn, een ware happening! Er werd gezongen, op tafels gedanst, er was een zeepglijbaan, een 
springkussen voor de kleintjes, een hilarisch Rad van Fortuin, lekkere hamburgers, koud bier en muziek 
van DJ Anne en special guest Hans Meijer. 
 
Het bleef nog lang onrustig in Boijl…  
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Nieuwe trainer 1e elftal 
 
De opvolger van trainer Jonno van Dijk is Hiwa Barani. 
Hiwa is een ‘voetbalminded’ sportfanaat afkomstig vanuit stad 
Groningen en heeft in Trinitas zijn volgende sportieve uitdaging 
gevonden! Afgelopen seizoen eindigde in een keurige 4e plaats, waarin 
maar nét nacompetitie werd misgelopen en we hopen onder leiding 
van Hiwa deze sportieve prestatie te evenaren of zelfs te verbeteren.  
Wij wensen Hiwa veel succes én plezier bij onze club!  
 
 

Pannakooi 
 
De realisatie van de Pannakooi is een volle gang dankzij een grote groep vrijwilligers onder deskundige 
leiding van Yanick Wieldraaijer. Straten, passen en meten, en natúúrlijk tijd nemen om goed te eten!! 
Volg de vorderingen op Facebook en Instagram. 
 
 
 
 

 

       

 

 
 

Afsluiting seizoen 2e elftal en afscheid trainer  
 
Het 2e elftal sloot als 4e klasser het seizoen uiterst 
succesvol af op een keurige tweede plaats! 
Dit werd gevierd met een gezellig potje teambuilding in 
de vorm van een voetbalcircuit slash waterballet…  
 

 
 
 
 
 
 
Naast veel waterpret ook aandacht voor de afscheidnemende trainer Hans 
Meijer, ook wel gekscherend “Ouwe Gek” genoemd.  
Drie seizoenen heeft Hans op zijn eigen bevlogen wijze de mannen van het 
2e getraind en gecoacht. We  gaan ongetwijfeld Hans nog eens tegenkomen 
langs de lijn als supporter, verslaggever van Odrie óf wellicht komt hij nog 
eens een moppie zingen!  
 
Hans wordt opgevolgd door Roy Ouwerkerk.   

Wij wensen Roy veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging! 
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Hallo allemaal, 
 
We beginnen met een kijkje in onze paasweek!  
Op het kinderdagverblijf werden paasbakjes gemaakt en mocht er geproefd worden van het paasbrood 
(rozijnenbrood). De peuters waren uitgenodigd voor een gezellige paasochtend. De paashaas kwam 

langs en die had eieren verstopt in het bos. De peuters mochten deze zoeken. 
Vrijdag 29 maart was er een schoolvrije dag, de BSO heeft een paaslunch 
voorbereid voor de hele Kinderkei. Er was een lopend buffet en met z’n allen 
hebben we gegeten in de gymzaal. Jong en oud door elkaar, het was een dolle 
en gezellige boel! En de lunch…. die was overheerlijk!  
 
 
Na Pasen zijn wij met ons nieuwe thema Lente gestart. Op het 
kinderdagverblijf hebben we onze eigen boerderij gebouwd. Er wordt 
gespeeld met verschillende ‘knuffeldieren’, denk aan koeien, schapen, kippen, 
honden en katten, ze worden goed verzorgd en geknuffeld!  

 
 
Bij de peuters hebben wij een bloemenwinkel gemaakt, de bloemen krijgen water, er worden bloemen 
gekocht en verkocht. Donderdag 11 april stond er een uitje op de planning. We brachten een bezoekje 
aan Landbouwbedrijf van den Akker. Hier mochten de kinderen in de trekker, op de heftruck en in de 
vrachtwagen zitten. Ook liepen we naar de tulpenvelden om alle mooie kleuren te bewonderen!  
Als kers op de taart kregen alle kinderen een 
tulp mee naar huis!  
Het was een fantastische ochtend, nogmaals 
bedankt Landbouwbedrijf van den Akker!  
 
 
 
We zijn op de BSO met het mooie weer lekker 
veel buiten geweest en in het bos om te zoeken 
naar paaseieren die verstopt waren door de 
grote kinderen van de Bosarend. 
Binnen zitten we ook niet stil en zijn we graag 
aan het knutselen, bakken of spelletjes 
spelen. Momenteel hebben we op de BSO een 
bloemenkraam staan waar de kinderen winkeltje kunnen spelen en de potten kunnen vullen met ons 
ruime assortiment aan nepplanten. 
 

In de sportkantine bij de Bosarend worden er vaak nieuwe spellen 
uitgeprobeerd en spelen we graag buiten, van jachtseizoen tot even voetballen 
en met slecht weer even gamen. 
 
Mocht er een mogelijkheid zijn dat we lekker weg kunnen met de bus dan 
pakken we die en gaan we er op uit, naar het bos, een speeltuin of iets anders 
leuks.  
 
 
Een Kei-fijne groet vanuit Kinderkei Boijl  
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SCHOOLNIEUWS 
De zomer staat voor de deur, nog maar een paar schoolweken en ook dit schooljaar zit er weer op! 
Ieder jaar lijkt weer sneller te gaan. In deze dorpskrant treft u weer een leuke bijdrage van al onze 
klassen.  
 
SCHOOLVERLATERS 
Dit jaar zijn er zes leerlingen die onze school gaan verlaten om naar de middelbare school te gaan; 
Celine en Leon gaan naar het Stellingwerf College in Oosterwolde. Storm en Sven gaan naar het Terra 
College in Wolvega. Joey en Sofie gaan naar het Linde College in Wolvega. 
We wensen ze allemaal heel veel succes en plezier op hun nieuwe school! 
 
SCHOOLKAMP 
Groep 7/8 is dit jaar op de fiets naar Appelscha geweest. Zwemmen, klimmen, abseilen, fietsen, 
kanoën, midgetgolf, heeeeel veel verstoppertje in het bos, korte nachten, lekker eten, maar vooral 
heel veel gezelligheid. Als juffen hebben we genoten van onze leerlingen, geen gezeur, geen gedoe, 
alleen maar gezelligheid en behulpzaamheid. 
 
MUSICAL 
Op donderdag 11 juli gaat groep 7/8 in de Tille de jaarlijkse musical opvoeren. ‘Betoeterd’ is de titel 
van dit jaar. Ze zijn al druk aan het repeteren en het decor aan het maken. 
   
 

AQUAGYM 
Groep 5/6 en groep 7/8 heeft een lessenserie aqua gym in de Dobbe gehad. De kinderen moesten 
duiken en zwemmen met kleding aan en ze kregen les in aqua-aerobics. 
 
BUITEN 
Met dit mooie weer wordt er graag buiten gegeten, buiten lesgegeven en natuurlijk buiten gespeeld. 
De zandbak zit vaak helemaal vol met kinderen uit alle klassen! 
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PLEINFEEST 
Op vrijdag 5 juli is het pleinfeest van de Oosterbrink en de Kinderkei. Het wordt een middag met 
activiteiten voor jong en oud. Iedereen is welkom! 
* Om 14.00 uur openen we het pleinfeest spetterend met een optreden van alle leerlingen onder  

leiding van Jambo Afrika. 
*  In de gang van de school staat alles van ons thema ‘de Wereld’ tentoongesteld. Dit kunt u die 

middag op uw gemak bekijken. 
*  Er zijn verschillende spelletjes en een pannakooi voor de kinderen; 
*  Er is een rad van fortuin waarbij u mooie prijzen kunt winnen. 
*  Koffie/thee/ranja voor iedereen. 
*  Er is een popcorn machine voor de kinderen. 
*  Einde om 17.00 uur 
  
 
SCHOOLREIS 
Groep 1/2 ging dit jaar op schoolreis naar de 
Naturij in Drachten. Groep 3 t/m 6 is naar 
Duinenzathe in Appelscha geweest. 
  
 
 
 
 
 
TEAM 2024-2025 
De teamindeling voor volgend schooljaar heeft een kleine wijziging ten opzichte van dit jaar, juf Anique 
komt erbij. Maar verder zij we erg blij met de stabiliteit in het team 
.  
Groep 1 & 2: juf Natascha en juf Debbie  
Groep 3 & 4: juf Joke  
Groep 5 & 6: Juf Anique en juf Daniëlle  
Groep 7 & 8: Meester Ger en juf Daniëlle 
Onderwijsassistent: Juf Inge  
IB: (intern begeleider) Debbie  
Directie: Moniek 
 
Neem ook eens een kijkje op onze website, daar vindt u de nieuwsbrief en andere leuke nieuwtjes van 
de school: www.deoosterbrink.nl  
 
 
Voor nu wens ik u allemaal een hele fijne zomervakantie! 
 
Groeten namens het team van de Oosterbrink 
Moniek Wolters 

 
 

      
 

 

 

 

 

http://www.deoosterbrink.nl/


   

 

 

23 

Groep 1 en 2 

Het leukst van schoolreis was:  

   

 Owen V – de slangen in het reptielenhuis  

 Lynn – in de binnenspeeltuin in de ballenbak spelen  

 Owen G – op het springkussen  

Nikki – patatjes eten 

Kian – touwzwaaien in de ballenbak 

Karlijn – de dieren, de pauwen waren het allermooist 

Joran – de hele lange glijbaan 

Reinder – de glijbaan, maar niet die hele grote 

Mirte – van de ronde glijbaan gaan 

Sven – de lange glijbaan waar je heel lastig op kon klimmen 

Ragnar – Met de touwen spelen 

Noud – met de touwen en dat ging heel goed 

Pelle – ook het slingeren met het touw 

Marrit – in de ballenbak me helemaal verstoppen 

Liam – het ijsje eten 

Djake – binnen spelen was het leukst 

Ivo – de touwen om aan te slingeren waren mooi 

Sara – heen en weer met de touwen gaan 

Ivy – buiten van de grote lange glijbaan gaan was leuk 

Elvy – de grote muizen bekijken 

Fenna – ijsje eten was lekker 

Suze – de schildpadden kijken in het reptielenhuis 

Daphne – lekker patatjes eten 

Rein – de binnenglijbaan ging lekker snel 

 

 

Een super leuke schoolreis was het ! 
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Groep 1 en 2 

Op school 

We spelen graag in de bouwhoek, 
de huishoek, de boerderij, buiten en nog veel meer… 

Maar vooral vinden we het fijn om samen te werken en te spelen. 
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Verhaaltjes van groep 3 en 4 
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Ik ben Sverre. Voetbal is leuk. Soms niet. 

Wel als je skoord maar niet als je ge 

tekelt bent. Dat is niet leuk. Maar wel als 

je schiet en voetbal is te gek maar het is 

te leuk. 

Ik vint school een beete 

leuk want het werk vint ik 

sai maar gin is wel leuk en 

buiten speelen en truks 

vint ik leuk en ik vint 

schriefen vin. Van Rinse 

Ik zit op voetbal. Ik vint voetbal 

leuk. Ik ben goet in voetbal. Ik 

ben goet in hoog hauwen en goet 

in kiepen. Van Michael 

Ik heb gevoetbalt. Ik 

skoorde, het was één nul. 

Ik maakte een slijting. Ik 

had de bal. Ik tribelde. Ik 

skoorde. Het was twee nul. 

Van Jasper 

Het eeka is soo koel. 

Needrlant won. Poolun ferlor. 

Nederlant rokte op het flt met de 

bal. Dat is soo koel. Fijn dat 

nederlant won.  

Van Vos 
 

Als ik later ouder ben dan wil ik 

voetbalen bij het nederlands 

elftal voetbalen. En als dat niet 

kan dan wil ik scheitsrechter zijn. 

En als dat dan niet mag dan wil ik 

youtuber worden. En als dat niet 

lukt dan wil ik niks meer worden 

maar dat is niet slim dus dan wil ik 

een baskitbaler worden. En als 

dat dan niet mag dan wil ik 

tenisser worden en dat mag.  

Van Coen 

Ik ben Jonathan. En ik voetbal 

bij Trinitas. Toen ik bij het velt 

kwam zag ik een trekker staan en 

het was een Jhon Deere. En hij 

hat een kar eragter. En ik zag de 

andere al op het voetbalveld.  

Van Jonathan 

Ik ga emigreren naar Zweden. En 

daar gaan we een nieuw avontteur be 

leeven. En in de winter ligt daar heel 

heel heel veel sneeuw. Aleen is het 

heel eng om heer weg tegaan. En het 

is super leuk want we heben ons 

eigen bos. En we heben ons eigen 

meer. Van Ruben 

Ik vin school soms een beetje 

leuk. Het buiten spelen is leukst. 

Maar soms is werk ok leun en je 

leert er veel van. En het reken is 

het leukst. En buiten mogen we 

soms ook voetbalalen en daar 

heben we een blad voor. En we 

tafele veel en dat is leuk.  

Van Ferry 
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Ik hou van New Holland. En de 

New Holland is de gekopste 

trekker die er is. De New Holland 

is wel een sterke trekker. Ik hou 

van New Holland om de New 

Holland goed kan ploegen.  

Van William 

Hoi ik ben een echt sport 

meisje. En als je wel kunt raaden 

hou ik van gymen. Maar vorege 

week vond ik iets heel niet leuk. 

Want ik was net zo lekker aan 

het gymen toen we onggeveer 

aan het minde in de gymles 

zaten. Ging het opeens kei hard 

regnen! En toen moesten we 

alema heel snel naar binnen. En 

toen we alemaal binne waaren 

gingen we alemaal door met de 

les. En lek het een dood gwone 

dag. Einde. Van Amerins 

We gingen voetbal kijken. Nederland 

moest tegen Polen. Ze hadden twee één 

gewonnen. Ze moeten nu tegen 

Frankrijk. Ik hoop dat ze gaan winnen. 

Maar ik denk dat ze gaan verliezen. 

Van Matt 

Voetbal. Ek Nederland. Ik ben Gerben. 

En ik voetbal bij Trinitas. En ik ben 

voor Nederland. En Nederland is goed. 

En Heerenveen is ook goed. Van Gerben 

Ik ben op vakansie ge weest. 

Naar Schiermonnikoog en dat 

was super leuk. Eerst gingen  we 

met de auto en toen met de 

boot. En toen waaren we er en 

we gingen heel veel fietsen. En 

toen gingen we naar het strand 

toe fietsen en we mochten we 

swemen in het koude water. En 

het was supper koud. Van Lieke 
Wij mogen een ding mee naar 

school nemen. Uit een ander 

land. En ik had een 

boomerang mee ge nomen. 

Uit Spanje. Einde.  

Van Marlien 

Ik ben Mason. En ik houwvan voetbal. 

En ik voetbal bij trinintas. En ik doe 

wetstrijt. En ook treenen. En soohart 

als je kan sieten. Van Mason 
 

Canada is een groot land en 

mijn papa is in Canada ge 

weest met ooma Lienie. Ze 

zaagen een beer en ze zaagn 

een eelant. Van Lynde 

Ik zit op voetbal. En Jorik vind 

het heel leuk. En het is een 

sport. Je moet het meeste met 

je voet doen. En ik speel bij 

Trinitas. En je doet het met je 

team.  

Van Jorik 

Ik ben Bart en ik vind het 

leuk om te voetbalen om me 

zus doet het ook toen ik 

vijf was zat ik al op 

voetbalen. Van Bart 
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Verhaaltjes uit groep 7/8 
 

 
Hoi ik ben Joey en ben 12 jaar. Ik ga naar het Linde College. Ik ga naar die school 
omdat ik het daar heel fijn vind en ik ken daar veel mensen. Mijn niveau is 

theoretisch/havo.  

Joey  

 
 

Julian en Lieuwe en de klas waren op kamp met de klas. We hebben geklommen, gezwommen en leuk 
gespeeld. Het slapen ging wat lastiger. Lieuwe viel van de glijbaan dat was pijnlijk. Ook hebben we bosspellen 
gedaan en nog veel meer leuke dingen. Het was een top kamp! Helaas gaat Julian ons verlaten hij verhuist 
naar Zweden. We gaan Julian wel missen.  

Julian en Lieuwe  

 
 

In de zomervakantie ga ik op vakantie met de boot. Ik heb 5 broers maar ik ga maar met 3 op vakantie. En mijn ouders 
gaan natuurlijk ook mee. Ik weet niet waar we heen gaan maar dat maakt niet uit! We gaan de derde week van de 
zomervakantie weg. We moeten vroeg de boot huren anders wordt de boot aan iemand anders verhuurd. Dus nu nog 
maar een paar weken wachten.  

Marin  

 
 
Hoi ik ben Lisa en ik rij op mijn pony Blitz. Het is een zwarte Whels pony van 136,5 groot. 
Ik ben net begonnen met wedstijden. Ik rij ongeveer 5 keer per week. Ik totaal rij ik al 8 
jaar pony. Op mijn derde kreeg ik een shetland pony daarna kreeg ik een palomino welsh. 
Die is laatst verkocht en nu heb ik Blitz.  

Lisa  

 
 

Hallo ik ben Eva en ik heb een pony ze heet Rosa. Het is een palomino dus ze is een beetje lichtbruin 
en heeft witte manen. Ze is bijna 1,50 meter. Ik heb op dinsdag en donderdag les en ik ga ook 
wedstrijden rijden. Ik rij al 5,5 jaar en ik oefen 4 tot 5 keer per week. 16 juli wordt Rosa 4 jaar.  

Eva  

 
 

Schoolkamp  

  

Leuk  

Veel gedaan  

Kickbikes deden het niet  

Lekker liggende bedden  

Lekker eten   

Weinig rust door de buren  

Veel gefietst!  

  

Max en Yannick  

Korfbal  

Ik zit op korfbal, want ik vind het leuk en ik speel op een hoog 

niveau in de d-tjes. Ik speel in de hoofdklassen en we zijn naar het 

NK geweest. Dit was leuk maar ook heel erg spannend. De laatste 

wedstrijd hebben we gespeeld tegen SKF. We gingen heel lang gelijk 

op maar op het eind verloren we met 12-9. Dat was balen. 

Mirte 
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Mijn vakantie in Denemarken  
Het is een mooi vakantieland met een leuke cultuur. Het was 
een vissersland maar door chemisch afval stierven de vissen 
rondom Frederica, maar toch leven er nog bruinvissen in.  
En er is een rijke cultuur om te proeven.  

Wessel  

 

 
Ik ga naar het Stellingwerf college in Oosterwolde daar ga ik havo doen. We hebben ook een 

leuk kamp gehad bij kampeerboerderij Wouda, we gingen naar de jongens van outdoor in 

Appelscha en toen gingen we klimmen en kanoën. we hebben patat, pizza en macaroni gegeten 

en leuke bosspellen gedaan, maar natuurlijk ook veel gefietst want het was een fietskamp. 

Celine 

  

 
Op kamp gingen we naar het bosbad in Appelscha. En we hebben 

geklommen bij Outdoor boys en gekanood. En we sliepen bij Wouda.  

Leon 

 

 
Ik ben op vakantie geweest in de Belgische Ardennen mooie bergen en leuke activiteiten. Je kan klimmen en 

mooie bos baden en riviertjes en dan kan je voor kinderen met een lucht band in de stroming. Je hebt wilde 

stroming en je kan een huisje huren voor zes en vijf en vier drie personen. Het heeft een leuk zwembad en de 

camping heet Parc la Clusure bij het zwembad hebben ze een glijbaan en een terras en een speeltuin 

voetbalveld en snackbar super leuk 

Sil 

 
 

Het schoolkamp  
We hadden een leuk schoolkamp in kampeerboerderij in Appelscha. We hadden een heel groot grasveld 
met volleybalnetten, voetbalgoals en een glijbaan. we hebben geklommen, gekanood veel gefietst, gevat 
bikt maar dat was veel zwaar, gezwommen en elke avond deden we een bosspel. 

Storm 

       
  
 



   

 

 

 

                             

 

  Kopij volgende uitgave inleveren  

                                           vóór 23 september    
                         [ kopij@evenbijpraoten.nl ] 

 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 

 
JULI – AUGUSTUS – SEPTEMBER  

14 juli Spijkerdorp Boijl zie flyer Dorpsbelang 

Parkeerterrein van de Tille van 13.00 – 17.00 uur 

17 juli Zomeravondwandeling Hervormde Kerk 

Start 19.30 uur in Makkinga 

26 juli Stratenquiz - OJP  

Start 19.00 uur – Laatste vraag bij de Tille om 21.30 uur 

27 juli Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

21 augustus Zomeravondwandeling Hervormde Kerk 

Start 19.00 uur in Appelscha 

24 augustus Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

30 augustus Tentfeest 

(volledig programma flyer achterkant) 

31 augustus Tentfeest 

(volledig programma flyer achterkant) 

  1 september Tentfeest 

(volledig programma flyer achterkant) 

20 september Cabaret Twee Recht Twee Averecht 

Dorpshuis de Tille, aanvang 20.00 uur 

21 september Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

27 september Prijsklaverjassen 

’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 
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