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Vanwege het feit dat ik het Brinknieuws van de 
vorige editie naar het verkeerde mailadres heb 
gestuurd, is het niet geplaatst. Vandaar bij deze ook 
nog even de ‘nieuwtjes’ van december 2022.  
 
Onze buurt heeft de zomer afgesloten met een 
goede verzorgde barbecue op het erf van Douwe en 
Geertje de Vries. Het vlees werd vakkundig 
gedraaid, het bier vloeide rijkelijk en al met al was 
het een zeer geslaagde avond.  
 
Helaas moest Manon Neef de wijn even overslaan. 
Zij en Marc Platje verwachten in 2023 hun 3e kindje. 
Mooi nieuws! Gefeliciteerd.   
 
Op de foto is ook te zien dat Jarno van Daatselaar met 1 hand zijn eten at. Na een schooldag in Diever 
fietste hij natuurlijk snel weer naar huis. Helaas ook iets te snel door de bocht in Wateren. Daar kwam 
hij in botsing met een scholiere die ook op weg naar huis was vanuit de andere richting. Hij brak zijn 
pols. Akelig... In januari mag hij gelukkig het sporten weer oppakken. Beterschap, Jarno!  

 
Jorik de Vries vloog begin oktober met meer succes door de 
bochten. Dit gebeurde in Maastricht tijdens de dikke banden 
race dat werd georganiseerd door Tom Dumoulin. In Jorik 
zijn leeftijdscategorie ging hij de strijd aan met zo’n 35 
andere fietsers. Jorik presteerde het om 3e te worden en 
stond met Tom op het podium.  
 
Onlangs heeft er weer een verhuizing plaats gevonden op de 
buurt. Rianne Verkuil is gaan samenwonen met haar vriend 
in Zeewolde. De nieuwe bewoonster heeft een fijn plekje 
gevonden aan de Brink 14. Wellicht stelt ze zich binnenkort 
aan jullie voor.  
 

Anke Slot  
 
 

 
 

 
 

 
De Leeuwarder Courant pakte paginagroot uit: ‘Studentes gelauwerd met scriptieprijs’. Het ging hier 
om drie studenten van het hoger onderwijs, die in 2022 een afstudeerscriptie maakten en daarvoor 
een mooi sierglas en een cheque van 750 Euro kregen van het Van Welderen Rengersfonds - genoemd 
naar een vroeger baron die veel voor de Friese samenleving heeft betekend. Een van de drie studentes 
was Martine Kleinhoven, die vorig jaar (met lof) afstudeerde aan Van Hall Larenstein. Haar scriptie - 
over het toedienen van voedingstoffen aan het dieet van melkkoeien om stikstofuitstoot te reduceren 
- werd door de voorzitter van de jury zeer actueel en ‘van uitzonderlijke kwaliteit’ genoemd. Na haar 
afstuderen is Martine aan de slag gegaan als medewerker binnendienst bij Hoogland BV in 
Leeuwarden.  
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Begin december kwam Alletta - na een tien weken durend revalidatie traject in Haren - weer thuis, om 
daar verder te herstellen en het in praktijk brengen van al de opgedane kennis. Het zal wennen zijn, 
maar we wensen je veel succes! 
 
Soms moet je even goed kijken wie er achter het stuur zit bij de familie Zuil. Het kan nu zomaar Thomas 
zijn, want hij heeft in één keer zijn rijbewijs gehaald. Gefeliciteerd en veel rijplezier. 
Oudjaarsdag verliep anders dan gepland bij Henri Zuil. Met het carbidschieten werd hij dusdanig 
gewond dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis in Groningen moest. Een slecht eind van het oude 
jaar dus, maar intussen is het grootste leed weer geleden en we achten de kans groot dat hij 2023 op 
een minder gevaarlijke wijze zal uitluiden.  
 
Jeannette en Reimer 
 
 

Ik wil iedereen bedanken voor  

de kaarten, berichtjes, bezoek en cadeautjes  

die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis  

en bij thuiskomst. Dit heeft mij goed gedaan. 

Henri Zuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari startte met gezamenlijk opruimen van de Kerstboom, die heeft inmiddels ruimte gemaakt voor 
het voorjaar, de zon laat nog op zich wachten, maar de krokussen en sneeuwklokjes bloeien weer 
volop. 
Daarnaast zijn vele buurtjes aangeschoven bij de Nieuwjaarslunch op 15 Januari, dikke pluim voor de 
organisatie, wat een leuk initiatief. 
Aan de Boschoordweg is een nieuwe bewoonster komen wonen, Jacob heeft zijn geboortedorp 
verlaten en is naar Groningen verhuisd. 
Hieronder stelt onze nieuwe buurvrouw van de Daoken nr. 9 zich aan u voor. 
 
Griet Slot de Jong 
 
Ik ben Karin Boehler en wil me graag voorstellen als nieuwe bewoner van De Daoken 9. Ik kom uit 
Duitsland, uit Wuppertal bij Köln of Düsseldorf, en heb de afgelopen drie jaar veel tijd doorgebracht in 
mijn vakantiehuis in Boornzwaag, bij Langweer. Dit heeft mij doen beseffen hoe mooi Friesland is. Toen 
ik met vervroegd pensioen kon, besloot ik definitief naar Friesland te verhuizen (met mijn twee katten 
Ginny en Moses). Ik voel me hier erg thuis in de buurt en ik leer momenteel Nederlands spreken. De 
Nederlanders maken het niet gemakkelijk, want bijna iedereen spreekt mij in het Engels aan. 

Karin 
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Het is best raar om op dit moment de naam van 
onze buurt boven dit stukje te typen.  

Bij Harmke… deze maand is het immers alweer 
drie jaar geleden dat we opgeschrikt werden 
door het plotselinge overlijden van onze 
markante buurtgenote Harmke Mailly. En nu is 
ook haar woning met het voormalige café uit 
het straatbeeld van Boijl verdwenen. Einde van 
een tijdperk, maar ook de hoop op een mooi 
nieuw begin voor twee jonge dorpsgenoten. 

Mooi om te zien dat Jeffrey en Mike Elzinga zo goed geholpen worden door hun vrienden. Deze jonge 
mannen hebben vast niet die nostalgische herinneringen aan het café van Harmke zoals velen van ons 
dat wel hebben; vergaderen in zaal 1 of 2, kruip door, sluip door en waar was nou ook alweer de wc? 
De Stratenquiz hielden we op zondagmorgen bij Harmke, om 10:00 uur zaten toen de eerste vaste 
klanten al aan het bier! Met de zwarte bakelieten telefoon aan de muur bellen naar hulplijnen voor de 
quizvragen… google was nog niet uitgevonden toen. 

 

En straks staan er twee mooie nieuwe woningen voor Jeffrey en Kim en voor Mike. We hopen dat alle 
vergunningen nu eindelijk worden afgegeven en dat zij snel aan de slag kunnen. Veel succes met de 
bouw jongens. 

 

 Nostalgie op de Boijlerweg “Bij Harmke”  

Het o zo bekende oude café van Harmke. Deze foto nog genomen 
in 2017. Als mensen aan mij vroegen waar woon je nu, dan zei ik 
“het 1e huis naast het vroegere café aan de Boijlerweg”. Het was 
een oud huisje met een lieve buurvrouw, die op haar manier het 
huis goed onderhield. Begrijpelijk dat de nieuwe bewoners er niet 
meer in zouden kunnen wonen en dus wordt er naast ons hard 
gewerkt. Met als resultaat dat het huisje er nu (bijna) niet meer 
staat. Maar er komt vast iets moois voor terug.   

 Groet, Caroline 
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Wij hebben sinds een aantal weken een nieuw harig buurtgenootje. Bij de 
familie Derks heeft Jiska, een jonge Friese stabij, haar intrek genomen. Veel 
plezier met dit leuke beestje. 

Jonathan Derks heeft zijn zwemdiploma A binnen en oefent door voor B. 
Gefeliciteerd Jonathan, jij bent straks helemaal klaar voor de zomer! 

 

Begin maart werd met groot materieel uitgerukt om een dikke 
eik te vellen bij Jan en Mieke langs de weg. De wortels van de eik 
waren aangetast door schimmels en na een trekkrachtproef 
bleek dat de boom onveilig was. Veel mensen dachten dat de eik 
bij ons voor de deur (eindelijk) aan de beurt was, maar ondanks 
al zijn gaten mag deze nog steeds blijven…. 

Onze oudste buurtgenote is eind februari 89 jaar geworden, 
gefeliciteerd. Jantje de Vries woont nog altijd met veel plezier in 
haar gezellige huisje en redt zich met wat hulp hier en daar 
prima. Ze is nog steeds trouw lid van het koor in Boijl en zong 
eind maart uit volle borst mee tijdens het Lenteconcert in De 
Tille.  
Super en op naar de 90, Jantje! 

Anne-Marie 

 
 

 

Er zijn weinig berichten binnengekomen deze keer.  

Maar wist u dat Sverre Edema is geslaagd voor zwemdiploma 
B. Proficiat Sverre. Met zijn diploma en trotse broertje Pelle 
staat hij op de foto met KROKOBIL. Waar kennen we die toch 
van…? 

Dan is Djoeke Greaves Lord bereid gevonden om als tweede 
persoon zorg te dragen voor de Dorpskrant. Dat is heel fijn 
Djoeke. 

En dat Corine Platje onlangs in aanraking kwam met een dikke 
boom is nagenoeg bekend. Ze liep gekneusde ribben en 
vingers op, heel pijnlijk, maar gelukkig kunnen we melden dat 
het al stukken beter met haar gaat.  

Dit was het voor deze keer, voor iedereen fijn paasfeest en 
nog veel mooie lente dagen toegewenst.    

 

Djoeke en Rudy 
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Evacués uit Swalmen en omgeving in Boijl                                     
in de 2e Wereldoorlog. (2) 

 
In deel 1 (zie dorpskrant nr. 3 2022 of onze site www.dorpsarchiefBoijl.nl ‘Blik op Boijl’)  vindt u meer 
algemene informa�e over de vlucht van de evacués en hun komst naar het noorden van ons land. Hier 
wil ik vooral wat meer in gaan op de evacués en hun verblijf bij de ongeveer 50 gezinnen in Boijl. Van 
twee families kreeg ik veel materiaal. Het koste me een reisje naar Swalmen waar ik gastvrij ontvangen 
werd door de drie nog in leven zijnde kinderen van de familie Hendriks. Ook in IJsselmuiden kreeg ik 
veel informa�e van Lamkje Bijstra-Mulder, dochter van Lammert en Anna Mulder, des�jds 
Rijsberkamperweg 11 in Boijl en mevr. Tinnemans-Beursgens uit Roermond, tantezegster van de 101-
jarige Adriana de Bock. 
 

 
 

 
Links Lies Hendriks-Muiter en rechts haar echtgenoot Chris Hendriks met in het midden de drie van de 
nog in leven zijnde kinderen Mariet, Els en Anton 
 
Mariet  vertelde dat zij �jdens de treinreis van Swalmen naar Friesland over de kinderwagen, waarin 
broer Arthur lag, moest leunen om hem te beschermen. Zij meende dat zij met haar ouders, Chris en 
Lies Hendriks, aan de Boschoordweg 3 bij fam. G. (Gerrit) de Boer verbleef. Heintje Bijkerk, toen nog 
wonende bij haar ouders fam. S. (Sieger) Bijkerk aan de Boschoordweg 12, is er bijna zeker van dat 
Mariet bij de fam. H. (Heine) de Boer aan de Boijlerweg 77 woonde. De bij de familie Bijkerk 
verblijvende fam. Hendriks-Geraedts was een broer en schoonzus van de ouders 
van Mariet, Els en Anton. Els woonde bij de fam. IJ. (IJsbrand) Nijholt aan de 
Kerkweg 12. Anton bleef in Boijl bij zijn ouders. De broertjes Wiel en Sjaak Hendriks vonden onderdak 
bij de grootouders van schrijver dezes, de fam. W. (Willem) Posthumus aan de Boijlerweg 30. In oude 
paperassen kwam ik nog een kaartje tegen dat Wiel aan mijn ouders stuurde ter gelegenheid van hun 
25-jarig huwelijk.  
 
Toen ondergetekende een jaar of 5, 6 was (1954/1955) logeerde ik met m’n ouders een weekje in 
Swalmen bij Wiel Hendriks en z’n echtgenote. Wiel was touringcarchauffeur. Wij mochten mee met 
het  jaarlijkse reisje van de schoonmaaksters van de R.K.-kerk in Swalmen.  
 
Meneer Pastoor in ‘werkkleding’, een grote lange man, die veel indruk op mij maakte (in Boijl zag je in 
mijn jeugdjaren immers nooit mannen in een pij.) Eerst naar een bedevaartplaats waar de dames al 
prevelend het terrein op liepen, een kaarsje brandden en enig water uit een fonteintje tot zich namen. 
Sommigen huilden.  
 
Ik begreep er niets van. De volgende dag was de uitvaart van de (oud-)directeur van de plaatselijke 
ijzergieterij, één van de notabelen uit Swalmen. Een lange stoet mensen waarin o.a. de bisschop van 
Roermond (voor mij Sinterklaas gezien z’n kledij 
����) meeliep.  

 

http://www.dorpsarchiefboijl.nl/
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We woonden nog een klein deel van de kerkdienst mee. Indrukwekkend! 
Mariet wist zich te herinneren dat ze in Zorgvlied ter kerke gingen. Tegenover de kerk woonde 
melkboer Theo van Opzeeland. Daar haalde men melk. Een broer van Theo, Valen�jn, is later gehuwd 
met een nicht van Mariet. Mariet herinnert zich ook nog kruidenier Van der Walle (later De Vrij) 
Boijlerweg 91.  
 
De fam. De Boer van de Boschoordweg en hun ongehuwde dochters Johanna en Lammie hebben tot 
hun overlijden, enige jaren geleden, contact gehouden met de familie Hendriks. Heintje Bijkerk hee� 
nu nog regelma�g contact met Mariet Hendriks. 
 
De familie De Bock e.a. zijn eerst te voet van Roermond naar Swalmen gegaan. De bagage werd 
vervoerd door kolenboer Chris Giesberts. Na een overnach�ng op de zolder van een boerderij ging 
men te voet de grens over naar Duitsland. Vervolgens per goederentrein in gesloten wagons rich�ng 
het noorden. Bij Oldenzaal kwam men weer ons land binnen. Eén keer was er een sanitaire stop waarbij 
men op een rij langs het spoor zat. Ze werden onderweg ook nog een keer beschoten waarbij een 
vrouw, echtgenote van de directeur van een krant, om het leven kwam. Een andere trein werd ook 
onder vuur genomen en daarbij kwamen meer inzitenden om het leven. In Wolvega stapten ze 
uiteindelijk uit de trein. Daar werden ze naar een grote zaal gebracht en ontluist. Daarna gingen ze 
naar Boijl. De overbuurvrouw van de familie De Bock, mevr. Simons-Eggels kwam bij de fam. G. (Geert) 
Hoogeveen aan de Boekelterweg. Mia Collard vond onderdak bij juffrouw De Jong aan de Boijlerweg.  
Wies Collard-de Bock en Annie Collard gingen naar een boerderij en zijn later nog weer verhuisd naar 
een andere boerderij, waarschijnlijk de fam. Wierda aan de Doldersumsestraat. Toon en Anna de Bock-
Linssen kregen onderdak bij de fam. Van Zanden aan de Rijsberkamperweg. Dochter Grietje 
Veldmeijer-van Zanden in Boijl hee� nog sporadisch contact met de familie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Antonius en Johanna de Bock met kinderen Jaan, Mia en Jo. 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
Vluchtelingen-verklaringen van de ‘oorlogsvluchtelingen’. 
Johanna Maria Hubertina de Bock-Linssen en haar echtgenoot Antonius Hubertus de Bock. 
Afgegeven op 9 februari 1945 door de Gemeente Weststellingwerf. We mogen dus aannemen dat zij 
rond die datum in Boijl arriveerden. 



   
 

 

8 

 
Adriana (Sjaan) de Bock 
 
Op 16 oktober 2022 werd mevr. De Bock 101 jaar !! Op sommige 
vragen die ik via haar tantezegster mevr. Tinnemans-Beursgens aan 
haar stelde antwoordde ze met: ”Ja, dat hadden ze een paar jaar 
eerder moeten vragen hoor. Dan had ik het nog wel geweten hoor.” 
Met haar zus Mia woonde ze bij de familie L. (Lammert) Mulder aan 
de Rijsberkamperweg 11. Hun ouders verbleven in dezelfde straat bij 
de fam. J. (Jacobus) van Zanden, nr. 14. 
 
 
 
 
 
 

 
Ter gelegenheid van het zilveren 
huwelijksfeest van de familie De Bock 
schonken de families Van Zanden en Mulder 
een door de Boijliger �mmerman J. (Jannes) 
Prakken gemaakte paraplubak met daarop de 
tekst: ‘Aan de familie De Bock bij hun zilveren 
feest. Fam. van Zanden en Mulder. Limburg 
’40 – Friesland ’45. Deze bange �jd tot 
vriendschap geleid.’ 
 
 
 
 
 
             De paraplubak 
 
Een bijzonder verhaal over evacué Martha. Zij was van Russische a�omst en werd door haar vriend 
Jan Beek bevrijd uit een aan de duits-Nederlands grens gelegen kamp. Martha sprak geen woord 
Nederlands, maar was ook bang haar Russische na�onaliteit bekend te maken. Ze gedroeg zich in Boijl 
als een doof meisje en sprak met niemand. Ze verbleven bij de fam. J. (Jan) Mulder, Rijsberkamperweg 
16. Jan en Martha zijn later getrouwd. 
 
Ook hoorde ik dat een evacué via het Rode Kruis de verblijfplaats van haar vader wilde achterhalen. 
Dat mocht van het gastgezin. Ze moest wel zelf de inkt betalen om de brief te schrijven. Tsja ook 
dergelijke zaken kwamen voor. Zo was er ook een referent die zei dat men de verstandhouding met 
de bij hen verblijvende Swalmenaren niet zo leuk vond. “Ze bemoeiden zich overal mee en wisten alles 
beter”, aldus de referent. 
 
Toen de bevrijding een feit was moest dat uiteraard gevierd worden. Een feest dat aan de 
Rijsberkamperweg georganiseerd werd op de zolder bij de fam. L. (Luitzen) Mulder op nummer 9. De 
zwager van D. (Douwe) de Vries en Cornelia (Kee) de Vries-de Wit, Harm de Wit en Sjirp Jissink speelden 
accordeon. Echter even later gooide dorpsagent J. Finke roet in het eten. Ze moesten onmiddellijk 
stoppen. Na diens vertrek werd het feest ‘s�ekem’ vervolgd bij de fam. D, de Vries, maar ook daar 
verscheen ‘bromsnor’ Vinke weer op het toneel en was het einde verhaal. 
  
Heintje Bijkerk vertelde me dat de evacués vanuit Noordwolde terugreisden naar Limburg. Dat vervoer 
ging nogal moeizaam. Zo keerde haar vader eerst nog weer terug met de Limburgers omdat er geen 
bus was. Later op de dag kon hij ze alsnog weer met paard en wagen naar Noordwolde brengen. 
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Tot slot een mooi gedicht gemaakt door de familie De Bock in 1976 ter gelegenheid van het 50-jarig 
huwelijksfeest van Lammert en Anne Mulder, de familie waar zij als evacués in Boijl hadden verbleven. 
 
Kroniek van een evacua�e. 
 
Ik wil u dan vertellen gaan hoe we uit Roermond zijn weggegaan: Toen de oorlog bijna op het einde 
liep en de vrede lag al in ’t verschiet, moesten we -het was bar en boos- ’t huis uit; we waren radeloos!! 
Te voet ging ’t op Swalmen aan. Waar we geslapen hebben, om daarna verder te gaan. Alleen was ons 
gezelschap uitgebreid met ’n geitenpoot, die door mam in de volgende pleisterplaats werd 
gaargekookt. 
Ondertussen waren we in Duitsland aangekomen en vonden daar op een hooizolder een onderkomen. 
We trokken weer verder met de bouillon van de geit en kwamen tegen de avond terecht in een trein. 
We wisten niet waar we heen zouden gaan. Achter ons einddoel zagen we een groot vraagteken staan. 
Drie dagen en twee nachten zaten we in die veewagon en probeerden we de �jd te doden zo goed als 
het kon. Plotseling werd de trein beschoten waarbij verschillende mensen zijn omgekomen. Via 
Oldenzaal kwamen we weer in Nederland aan. Heerlijk om weer op eigen bodem te staan. Door 
vreemde mensen werden we meegenomen naar hun huis. En na een lekker etentje weer in de trein. 
Voorlopig einddoel was Heerenveen waar we een week zijn gebleven. En toen op een wagen, of 
eigenlijk een kar, vertrokken we naar Rijsberkamp (*buurtschap in Boijl). Daar werden we zeer 
vriendelijk ontvangen door de familie Mulder: Vader, moeder en hun dochters Johanna en Lamkje. 
Oom Andries hoorde er ook nog bij en een onderduiken en toen ook nog wij!! Terwijl na enkele dagen 
ook nog een corresponden�e-vriendinnetje op kwam dagen. Opeens was uw huishouden flink 
uitgebreid wat heel veel wilde zeggen in die �jd, want al die mensen moesten een plaatsje hebben en 
werden gevoed. Maar ’t ging en ook nog buitengewoon goed. 
En waren de eetgewoonten soms anders dan bij ons: Mia en ik groeiden elke dag een ons!!  
 
Elke week gingen we weer op de bascule staan en gaf het gewicht alweer wat hoger aan. En hadden 
we een keer heimwee naar ‘vlaai’ dan ook geen nood, daar deed tante Anne wat aan. Alleen was ’t 
geen vlaai’ wat op tafel kwam, maar dunne pudding en ‘vla’ was de naam. En dan die soep, die ‘suppe’ 
(karnemelk) bleek te zijn. Maar ’t smaakte allemaal even fijn. En niet alleen wij waren welkom in dit 
gastvrije huis, maar ook tante Wies (Collard-de Bock)  en de kinderen (Mia en Annie) en natuurlijk Pap 
en Mam.  En Annie en Neske (Simons) en tante Bet. Och iedereen werd er met open armen ontvangen 
en gelaafd. En toen onze Mia op 17 maart verjaarde, was er een feest en werd er gebakken en 
gebraden. Vele gasten kwamen er toen over de vloer. Er werd voorgedragen en gezongen  en ik geloof 
ook nog rondgesprongen. Toen tante  Anne (Mulder) 2 dagen later zelf jarig was, lagen de muizen dood 
voor de kast. Alhoewel zo erg was ’t natuurlijk ook weer niet, want er werd dunnetjes overgefeest, 
Hiep!! Hiep!! Ook herinner ik me nog goed dat een koppel Belgische paarden aan de boerderij werden 
toegevoegd.  Die werden door menigeen bewonderd en bekeken. Wat is er met hen gebeurde….Ik ben 
’t vergeten. En dan hebben jullie nog geprobeerd ons op een paard te krijgen, maar dat was geen 
succes; we konden niet ziten blijven. Zo kon ik wel doorgaan met al die herinneringen, maar anderen 
willen wellicht ook nog een liedje zingen. 
Volkomen onverwachts reden de Canadezen het dorp binnen. En waren we bevrijd!!! En weer kwam 
er van alles op de boerderij aan; ‘Bertus’ met de grote voeten en anderen die allemaal wat eten 
moesten. En bij dat alles was ’t een stralend voorjaar. Hadden we niet zo’n heimwee naar huis gehad, 
dan was ’t voor ons geweest de mooiste �jd. Nu probeerden dat heimwee maar te vergeten en werd 
overal gefeest en gedanst bij-het-leven. In de deel en op de zolder. We hadden pret en dat was geen 
wonder. Tot opeens, nog onverwacht, ’n auto ons naar huis toe bracht. Daar was ’t niet zo mooi 
gesteld. Er was geplunderd zonder end. Vele dierbare dingen waren verdwenen. Maar wat niet 
verdwijnt uit ons geheugen: 
Is ’t gastvrije onthaal bij onze FRIESE VRIENDEN.   
En daarom: EEN DRIEWERF HOERA van jullie LIMBURGSE VRINDEN!!! 
 
Jan Veldhuizen Dorpsarchief Boijl 
janveldhuizen.jv@gmail.com april 2023

mailto:janveldhuizen.jv@gmail.com
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Biljartvereniging 't Zwaantje  
 
 
 
Biljartvereniging ’t Zwaantje heeft er weer een jaar opzitten. Een jaar 

waarin we weer een hele competitie hebben kunnen draaien met een biljartdag als afsluiting. In dit 
jaar is ook de biljartruimte aangepakt, voorzien van een nieuw kleurtje en een laminaatvloertje in 
plaats van gewassen grondtegels. Het is er lekker warmer van geworden. 
Op de biljartdag, gehouden op 21 januari, is ook de uitslag van de competitie bekend gemaakt. Het 
leverde voor de meesten een verrassende winnaar op. Hij doet nog maar 1,5 jaar mee, maar Ruben 
Blum mag een jaar de wisseltrofee op de schoorsteenmantel laten staan, al doet het verhaal ook dat 
hij hem voor in z’n werkbus neerzet. 
 
Er was ook nog een prijs voor de hoogste serie van de competitie en deze ging voor het eerst naar 
Roelof Groen met 12 punten. 
 
Einduitslag van de competitie 
 
1.   Ruben Blum   376 pt. 
2.   Jaap Ouwerkerk  363 pt. 
3.   Klaas Bruursema  355 pt. 
4.   Roy Ouwerkerk  352 pt.  
5.   Roelof Groen  351 pt.  
6.   Albert-Jan Veening  335 pt.  
7.   Kees Elsinga   334 pt.  
8.   Remco Hulzinga  324 pt. 
9.   Enno Russchen  313 pt. 
10. Ep Blaauwbroek  295 pt. 
 
Bij deze gelegenheid willen we ook de OJP bedanken voor de tijdschakelaar voor de verwarming van 
het biljart. Op deze manier willen ook energiezuiniger zijn en een bijdrage leveren aan 
energiebesparing. 
Ook is er weer gestreden om de Café ‘t Zwaantje wisselbeker. Nadat de voorrondes op dinsdag- en 
donderdagavond waren gespeeld, ging het op de zaterdag de 21e januari op weg naar de finale. 
In de eerste halve finale speelde Roy Ouwerkerk tegen Kees Elsinga en in de tweede halve finale 
stonden Enno Russchen en Roelof Groen tegen over elkaar. Uiteindelijk speelden Roy en Enno de 
finale, die Roy glansrijk won. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Kees. 
 
De uitslag was:   1. Roy Ouwerkerk        

2. Enno Russchen 
   3. Kees Elsinga 
   4. Roelof Groen 
 
Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot 
van een hapje en een drankje.  
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Dorpsarchief Boijl 

 

 

 

Is ’t wat of is ’t niks? 
Zaterdag 22 april 

                 Van 2 tot 5 uur in De Tille 

 
 

 

Heeft u dat ook wel es. Zoiets van: “Wat is ’t voor ding? Wat moet ik er nog 
mee? Zou ’t nog wat waard zijn? Wil ’t niet missen of zal ik ’t maar wegdoen” 

U ligt er niet wakker van, maar toch……. 
 

Grijp dan nu uw kans! 
Kom zaterdag 22 april met uw spulletjes naar De Tille. Twee heren, een oud-

archeoloog en een kunstkenner, kunnen wellicht opheldering geven. 
 

Hoe werkt het? 
Bij binnenkomst in De Tille ontvangt u een nummer. U zoekt een plekje in de 

zaal, past goed op uw spulletjes 
����en wacht tot uw nummer wordt 
afgeroepen. Weer bijgekomen van de schrik (of niet natuurlijk) kunt u daarna 
nog rustig even een consumptie nuttigen, even bijpraten met deze en gene en 

intussen ook nog mooi antiek van de andere bezoekers bewonderen. 
De toegang is gratis, maar een vrijwillige gift bij de uitgang wordt zeker 

gewaardeerd. 
Kortom als ’t aan ons ligt maken we er met u een zinvolle, mooie, gezellige 

middag van die u wordt aangeboden door 
www.dorpsarchiefboijl.nl 

Jan Veldhuizen 

 

 

http://www.dorpsarchiefboijl.nl/
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Vogelwacht Boijl e.o. 

 

 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de vogelwacht, 24 April 2023, dorpshuis de 
Tille, aanvang 20.00 uur 

Agenda 

1. Opening 
2. Notulen 26 April 2022 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Financieel verslag 
5. Voorstel tot opheffing van de vereniging 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
 

Het Bestuur. 
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VOETBAL VERENIGING TRINITAS 

 
 
 
Het is weer bijna zover… 
DE PAASEIEREN SPEURTOCHT !!! 
 
Op 1e Paasdag zijn alle kinderen t/m 8 
jaar van harte welkom bij de traditionele 
Paaseieren Speurtocht!  
Om 10.00 uur gaan we met z’n allen, en 
jaaaa de Paashaas voorop, het 
Schoolbosje in om maar liefst 100 
paaseieren te zoeken! 
Rode, blauwe, gestippelde en natuurlijk 
het speciale TRINITAS-EI !! 
 
De Speurtocht is bedoeld voor alle 
kinderen, dus óók als je niet op voetbal 
zit! Voor papa en mama staat de koffie 
klaar en als alle paaseieren gevonden 
zijn, is er voor alle kinderen ranja en wat 
lekkers! KOM JE OOK? 
 
 
VOOR IN DE AGENDA… 
14 mei    Laatste thuiswedstrijd TRINITAS 1 met een extra gezellige laatste muzikale 3e helft !! 
10 juni   Feestelijke afsluiting seizoen 2022-2023 voor zowel jeugd- en seniorenspelers als        
                supporters en belangstellenden. Kortom, voel je welkom bij vv TRINITAS !! 
 
Ingezonden brief: 
 
Rondom het sportveld zijn er verscheiden snoeibeurten geweest en het parkeerterrein is nieuw 
bestraat. 
Ook is de westkant van het Schoolbos flink gesnoeid op verzoek van de school. 
 
Eén kant van het Schoolbos, de noordkant, heeft ook een goede snoeibeurt nodig. Dit heb ik middels 
een brief jaren terug al eens kenbaar gemaakt aan de heer Derks. 
’t Bosje is van de Kerk. 
Op dit verzoek werd nogal lauw gereageerd. 
Zou de Sport het initiatief kunnen nemen in deze? Contact op willen nemen met het Kerkbestuur? 
 
Ik doe dit verzoek mede omdat ik het altijd netjes houd. Er komen echter wel veel bladeren en eikels 
naar beneden. 
’t Zou het werk wat verlichten! 
 
Met vriendelijke groet, 
H. Greaves Lord-Marks 
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OPROEP      OPROEP      OPROEP      OPROEP      OPROEP      OPROEP     OPROEP 

   
Wij zijn opzoek naar jeugdcommissieleden. Twee van onze leden willen stoppen en daardoor zijn wij 
op zoek voor vervanging! 
 
Nu in de commissie zitten: 
 
Miranda Engwerda, bestuurslid met portefeuille jeugd en ouder JO12 
Andre van Weert, Ouder JO12 
Manou Mulder, Ouder JO12/JO17 
Jan Atze van der Wijk, geen ouder meer bij de jeugd 
Albert Bakker, Trainer JO17 
 
De commissie bij Trinitas bestaat nu vijf jaar en daar hebben wij als jeugdcommissie al vele stappen in 
kunnen maken en wij denken dan ook dat wij het redelijk op orde hebben maar zoeken nieuwe leden 
voor de commissie met vernieuwde ideeën of een aanvulling kunnen zijn op wat er nu al is. 
Jan Atze en Manou hebben aangegeven wel te willen stoppen en daardoor hebben wij als commissie 
zeker 2 plekken vacant maar vele handen maken licht werk dus meer leden zijn natuurlijk welkom! 
 
Interesse, of ken je iemand die hiervoor geschikt is? Laat het ons weten!  
 
Met sportieve groet,  
Jeugdcommissie v.v. Trinitas 
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Bedankt!! 

Een dag vol verrassingen 

Niet wetende wat er allemaal stond te gebeuren ben ik vrijdag 16 
december ontzettend verrast door (oud) leerlingen,  ouders en team.  ’s 
Ochtends verscheen er ineens een tractor met paardentram -met 
spandoek-   op de parkeerplaats tegenover ons huis. En werd ik 
opgehaald  door “mijn” kinderen van groep 3 en 4, juf Eefke, Anke Slot 
en John de Vries. Wie maakt dat nou mee om zo naar school te gaan! 
 
Bij school opgewacht door het team en ouders en na een 
welkomstwoord van juf Moniek mocht ik door een erehaag van 
leerlingen  over de rode loper de gezellig aangeklede school 
binnenwandelen. Toch wel wat beduusd, onder de indruk en ontroerd was ik na dit gebeuren. Daarna 
volgde er een programma met creatieve activiteiten. Met groep 1 en 2 kerstkaarten borduren en 
daarna met groep 5 en 6 een djembé workshop volgen. Vervolgens met groep 7 en 8 kerstbakjes 
maken en als afsluiting koken met mijn “eigen” groep met assistentie van “oud” handvaardigheid/ 
kookmoeders. Al met al een heel mooi programma. 
Als afsluiting werd ik door de kinderen van groep 3 en 4  weer met de paardentram naar huis gebracht. 

 
Aan het eind van de middag werd het feest voortgezet in het sfeervol 
aangeklede speellokaal.  Wat was het ontzettend fijn om tijdens de receptie 
oud- collega’s, oud- leerlingen, dorpsgenoten en ouders te mogen  begroeten 
en spreken. Te mogen luisteren naar een speciaal lied, geschreven door Mirjam 
Cornelisse en naar de toespraak van juf Moniek. Ook was er op het digibord een 
video te zien samengesteld door Hans Minnaert met felicitaties/verhalen van 
oud leerlingen en  ouders. En zeker niet te vergeten… het mogen ontvangen 
van een speciaal gemaakte “glossy” met 45 jaar in tekst en beeld: een prachtig 

boekwerk!! 
 

 
Dan kom je thuis met al die mooie cadeau’ s,  bloemen, tekeningen en kaarten. De warme woorden, 
felicitaties, die gezegd en geschreven staan (ook via de app en facebook – ik heb geen facebook maar 
heb alle reacties wel kunnen lezen) zorgden voor een lach maar ook een traan. 
 
Ik wil jullie, ook namens Wim, allemaal heel  hartelijk bedanken voor deze dag. 
Een dag met een gouden rand om nooit te vergeten! Ook mocht ik daarna nog  
telefoontjes, appjes en veel kaarten  ontvangen. Nogmaals: iedereen hartelijk 
dank voor alle aandacht. 
 
45 jaar ols Boijl/ obs De Oosterbrink 
45 jaar vol herinneringen!! 
Hartelijke groet, Geesje Harsevoort 
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Het schooljaar vliegt weer voorbij, de winter is achter de rug en we genieten heerlijk op het schoolplein 
van de eerste waterige voorjaarszonnetjes. We hebben tot nu toe een fijn schooljaar, met daarin 
natuurlijk de focus op het leren ín de klas, maar we maken ook veel educatieve en sportieve uitstapjes! 
In deze dorpskrant vertellen we over een aantal van deze uitstapjes. 

 
DE VEERKIEKER 

Alle klassen op de Oosterbrink volgen ieder jaar een programma via de 
Veerkieker, maar wat is dat nou eigenlijk? De Veerkieker: uitzicht op ’t 
heem Onderwijs gebaseerd op de thuisomgeving van kinderen, het 
“heem” (vergelijk met het Engelse woord “home”) wordt wel 
“heemkunde” genoemd. In de Stellingwerven werd in 1988 het vak 
Heemkunde ingevoerd als vervanging van het verplichte vak Fries, zoals 
dat in “de rest” van de provincie Friesland gegeven zou worden. 

 
In opdracht van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf wordt sinds die tijd lesmateriaal ontwikkeld 
door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er aandacht voor o.m. de 
streektaal Stellingwarfs, de geschiedenis, de natuur, het landschap, de bewoners en kunst. Het succes 
van deze werkwijze heeft geleid tot een vervolg: de Veerkieker (Verrekijker in het Stellingwerfs). Bij dit 
schoolbreed heemkunde-project voor alle basisscholen in zowel Oost- als Weststellingwerf wordt het 
aanbod van de regionale erfgoedinstellingen verbonden met dat van (lokale) kunstenaars. Bovendien 
is dit gecombineerde aanbod gestructureerd in de Kiekes-leerlijn “Wortels en Vleugels” .  
Voor meer informatie; https://deveerkieker.nl/ 

 
(VEERKIEKER) OOLD ARK – groep 5/6 

 
Groep 5/6 bezocht in januari het museum Oold Ark en de 
korenmolen in Makkinga. Wat was het bijzonder om eens 
binnenin een molen te kijken en wat hebben ze veel geleerd van 
de begeleiders daar! Daarnaast hebben ze in het museum 
kunnen zien wat voor gereedschap ze vroeger gebruikten. Of 
hoe een wc eruit zag in die tijd. In wat voor bed ze sliepen. Of 
wat voor spelletjes ze vroeger 
speelden. Allemaal héél anders 
dan nu! 

 
 
(VEERKIEKER) PROEFKOLONIE – groep 7/8 

 
Groep 7/8 bracht in januari een bezoekje aan de Proefkolonie in 
Frederiksoord. Allereerst kregen de leerlingen een film te zien, om 
daarna met een speurtocht met opdrachten door het museum te gaan. 
Hele leerzame ochtend over de geschiedenis van onze eigen streek.  

https://deveerkieker.nl/
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(VEERKIEKER) OUDHEIDKAMER groep 3 en 4 

Groep 3/4 is in februari naar de Oudheidkamer in Wolvega 
geweest. 
Wat kwamen ze daar zoal tegen: 

* Een kruidenierswinkel uit "de goede oude tijd" 
* Een woonkamer (met bedstee)en een keuken compleet 
ingericht volgens de traditie van pakweg een honderd jaar 
geleden. 
* Een klaslokaal uit vroegere tijden. De kinderen konden plaats nemen in oude schoolbanken en 
volgden een les, zoals deze lang geleden werd gegeven. 
 
 
SCHOOLSCHAATSEN 

Schoolschaatsen bij de Sven Kramer Academy! Door de 
milde winters wordt natuurijs steeds schaarser en niet 
ieder kind leert hierdoor schaatsen. Het ultieme doel 
van de Sven Kramer Academy is dat ieder kind voor zijn 
of haar 12e een keer het plezier van schaatsen heeft 
ervaren.  

Groep 5 t/m 8 heeft de hele maand februari lessen 
gehad van de Sven Kramer Academy in Thialf. De 
laatste les was een ware ‘Elfsteden-battle’. Wat 
hebben de leerlingen het leuk gehad! Super fanatieke 
schaatsers!  

 

OPRUIMDAG 
Op vrijdag 17 maart heeft u wellicht allemaal gele hesjes door het dorp zien lopen. 
Het was opruimdag in de gemeente Weststellingwerf. Als school helpen wij 
natuurlijk graag een handje mee. 

  
 

PLANTJESMARKT = LENTEFEEST 

Save the date!!! 

De traditionele plantjesmarkt krijgt dit jaar een andere vorm. Op 17 juni geeft de Oosterbrink samen 
met de Kinderkei een Lentefeest. We zullen dus ook geen plantjes verkopen, maar het wordt iets 
nieuws!  
Hou de brievenbus, de website van de school en de site van Boijl in de gaten. 
www.deoosterbrink.nl  

 

Groeten namens het team van de Oosterbrink 

Moniek Wolters 

 

 

http://www.deoosterbrink.nl/
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Paaseieren groep 1/2 
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Groep 5/6 - Wat vinden wij het leukste op school? 

 
 

Marin – Ik vind tekenen het allerleukste, het maakt me rustig. Ik doe dan 
een koptelefoon op en hoor de andere kinderen dan niet meer. En als ik dan 
muziek mag luisteren doe ik dat ook nog.  

 

Milan – Ik vind dat ik een leuke meester heb en dat ik het heel leuk vind op 
school. Mijn favoriete vak is rekenen, onder de 1000 vind ik gemakkelijk.  
 
 

Niek – Gymnastiek is mijn favoriete vak, omdat we een leuke gymmeester hebben. Het allerleukste 
vind ik dan kegelvoetbal.  

Sylvan – Rekenen vind ik het leukste vak op school, omdat ik dat wel goed kan. De deelsommen vind 
ik makkelijk en leuk.  

 

Mirte – Spelling vind ik erg leuk, ik vind het leuk omdat het zijn leuke woorden en er zijn vaak van die 
soort puzzels met woorden om in te vullen. Iedere dag doen we een 5 woorden dictee, dat vind ik ook 
erg leuk om te doen. 

 
Ilse – Ik teken heel graag, en rekenen vind ik ook heel leuk. 
Als ik mag tekenen, teken ik vaak paarden. Knutselen vind ik 
ook erg leuk, mijn mooiste knutselwerk op school was mijn 
kerstster.  

 
Yannick – Rekenen doe ik heel graag, daar ben ik super goed 
in. Van mijn moeder leer ik ook heel veel. En ik vind het leuk 
om af en toe een spelletje op het Chromebook te doen.  

 

Thomas – Boven spelen, op het Chromebook en buitenspelen zijn mijn favoriete dingen op school. We 
hebben op de bovenverdieping van de school een knikkerbaan en magneetjes om mee te spelen.  
 
Lieuwe – Het liefst doe ik rekenen op school, nadenken vind ik wel leuk. Somme maken vind ik sowieso 
wel leuk. Als ik boven mag spelen, ga ik graag met Mark met de K’nex 
spelen. 

Bram – Rekenen vind ik het leukste op school, omdat er leuke sommen 
zijn. De plussommen kan ik goed, minsommen vind ik moeilijker. En 
begrijpend lezen vind ik ook wel lastig. 

 
Wytse – Ik vind rekenen het leukste vak op school, omdat ik hoe van 
een beetje uitdaging met sommen. Lezen vind ik ook leuk en makkelijk, 
ik lees het boek ‘Leven van een loser'. 
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Lisa – Ik vind tekenen en andere creatieve dingen het leukste. Ik maak veel tekeningen en knutsel 
bakjes of andere zelf bedachte dingen. 

 
Eva – Buitenspelen en creatieve dingen vind ik het leukste op school. Buiten spelen we heel vaak 
‘paardje’, we maken dan een parcours voor de paarden. 

 
Jasper – We hebben een hele leuke klas en hou er heel erg van als we vrije keuze hebben en dat ik dan 
spelletjes mag kiezen. Schrijven vind ik heel leuk, netjes schrijven kan ik soms wel en soms niet.  
 
Max – Ik doe graag Flits en rekenen, Flits is iets met begrijpend lezen. Begrijpend lezen vind ik leuk om 
te doen en kan ik goed.  

 

Reza – Ik vind tekenen, knutselen, rekenen, creatief en gymnastiek heel leuk. Eigenlijk vind ik alles op 
school wel leuk. We hebben ook echt een hele leuke klas! Ik heb een hele lieve directeur en een leuke 
meester en leuke vriendinnen. 

 

Elisa – Alles vind ik leuk op school. Gymnastiek en spelling dictee vind ik het allerleukste. De gymlessen 
zitten altijd vol met veel verschillende dingen.  

 

Wessel – Ik ben tevreden met mijn groepje, ik vind de dingen op school leuk, vooral gym.  
 
Julian – Ik vind rekenen vooral heel leuk, cijferend rekenen vind ik gemakkelijk, kolomsgewijs vind ik 
moeilijker. Ik vind het gewoon eigenlijk heel erg leuk op school.  

 

Mark – Ik vind het leuk als we vrije tijd op school hebben en we dan op het chromebook een spelletje 
mogen spelen. Bij rekenen vind ik de breuken heel erg leuk. 
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Hallo allemaal, 

De eerste zonnige dagen hebben we alweer gehad gelukkig, ook wij van de Kinderkei genieten hier vol 
op van. En zitten zeker niet stil!  

Eten en drinken bij de bosmuizen  

Jullie hebben het vast wel zien hangen aan de deur …. 
De openingstijden van onze Keisuper. Nu wij met het 
thema eten en drinken bezig zijn kunnen de kinderen 
zich vermaken in onze supermarkt. Ze hebben veel 
plezier met alle lege verpakkingen, ook de kassa 
maakt overuren. We knutselen ook over het thema, 
we maken pannen met wortelen, groentesoep en 
natuurlijk rupsje nooit genoeg. In dit thema mag het 
echte koken niet ontbreken. De peuters hebben dan 
ook heerlijke soep voor alle kinderen gemaakt. Zelf 
snijden en roeren, met een zelfgemaakte koksmuts 
op. Smullen van andere broodjes, gekookte eieren. 
Een leuk thema met veel plezier voor jong en oud.  

 

Thema kleding 

Na thema eten en drinken stond na de 
rustweek thema kleding voor de deur. De 
verkleedkleren waren een groot succes. Zo 
hadden we dagelijks, een prinses of clown 
op de groep lopen. Natuurlijk horen daar 
de benodigde knutselwerkjes bij, zo is er 

een wasmachine en kledingkast gemaakt maar ook tutu jurkje of een 
lekkere warme sjaal met verschillende stofjes. 

 

Pannenkoek dag  

Vrijdag 13 maart was het Nationale pannenkoek dag, ook bij de 
bosmuizen werd er heerlijk gesmikkeld van de pannenkoeken. Er is 
een placemat gemaakt, die we konden 
gebruiken om daar later ons bordje op te 
zetten. Zodat we heerlijk konden smikkelen 
van de pannenkoeken. 

  
MMM!!  Wat was dat lekker 
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Bosuilen en bosarend  

Er worden weer leuke activiteiten gedaan op de BSO. We spelen ganzenbord.  

Jongens tegen de meiden, wie gaat er winnen? Bij elk vakje hoort en opdracht bijvoorbeeld; Ren een 
rondje om de school, opdrukken en kleuren op nummer. Er wordt fanatiek gestreden  ook hebben 
we een echte gevangenis, 2 minuten wachten voor je verder mag, wat een pech! 

Buiten doen we estafette en tikspelletjes. Vies en lekker blijft ook favoriet. De kinderen mogen ook 
graag een potje voetballen op het sportveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de voorjaarsvakantie stond thema dino´s op de planning. Zo begon de vakantie op maandag 
met Crazy 88. Er waren meerdere Kinderkei BSO-groepen die hieraan hebben meegedaan. 
Hierdoor werd de strijd alsmaar groter en groter!  

Met twee groepen deden wij mee om zoveel mogelijk opdrachten af te ronden, en fanatiek dat we 
waren. En de eindstand?! 3e en 4e plek!  

Met het mooie weer zijn we er opuit geweest met de bus, die bracht ons naar de hunebedden. Dat 
was reuze interessant. Ook hebben we de bus gepakt om even lekker in de jungle te spelen. Er werd 
een heuse dino tafel gemaakt, met bomen en zelfs met een vulkaan! We knutselden en kleurden wat 
af. Onder andere, 3D dino’s! Er waren eieren van ijs, daar kon je een dino uithakken. We bouwden 
grote hutten. Speelden heel veel buiten, deden spelletjes en maakte grote zandkastelen. 

Al met al een mega geslaagde vakantie!  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Een KEI fijne groet, Kinderkei Boijl 
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VROLIJK PASEN 
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                                            Kopij volgende uitgave inleveren vóór 1 juli 

      [ kopij@evenbijpraoten.nl ] 

9 April Paaseieren zoeken –  
Aanvang 10 uur sportveld  

9 April – 
1e Paasdag 

Paasvuur – Vesuvius Club  
De Riete – Elsloo 
Aanvang 19.30 uur 

15 April Oud Papier – De Oosterbrink 

22 April  

24 April Vogelwacht Boijl e.o. 
Algemene Ledenvergadering 
Dorpshuis de Tille 
Aanvang 20.00 uur 

28 April    ‘t Brinkhuus 
     Aanvang 20.00 
        Inleg 5 euro 

6 Mei Oud Papier – De Oosterbrink 

14 Mei Laatste thuiswedstrijd met Live muziek 

3 Juni Oud Papier – De Oosterbrink 

10 Juni Feestelijke seizoenafsluiting 
Jeugd en Seniorenteams 

17 Juni Lentefeest 
Schoolplein 

1 Juli Oud Papier – De Oosterbrink 
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