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Even Bi’jpraoten 

Is een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp 
Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De 
Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl. 

 

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. 
Even Bi’jpraoten wordt als papieren- en onlineversie aangeboden. Een jaarabonnement kost €10 
(excl. portokosten voor abonneehouders buitenaf). De onlineversie is gratis te lezen. 
Voor meer informatie www.evenbijpraoten.nl 

 

Banknummer NL18 RABO 0363781935 t.n.v. Dorpskrant Even Bi’jpraoten te Boijl. 
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Afscheid van onze duizendpoot, Alletta de Weert 
 

In de nacht van 23 juli bereikte ons het intens verdrietige nieuws dat Alletta 
in haar slaap was overleden. Nog maar 61 lentes jong. 
 
Ongeloof, verdriet, dankbaar dat ze rustig is ingeslapen en ook blijdschap bij 
het ophalen van herinneringen… 
 
Een scala aan gevoelens en emoties die bij ons als redactie beurtelings 
strijden om voorrang en velen met ons delen! 
 

Allet was een strijder, een zeer betrokken strijder. Ondanks haar ziekte die veel kracht wegnam, bleef 

ze energie steken in alle mensen om haar heen die haar dierbaar waren én in alle verenigingen en 

commissies waarvan ze deel uitmaakte. Zo ook de dorpskrant!! 

Medio 1989 kwam Alletta de redactie versterken. Handgeschreven kopij typten we uit, we trokken 

lijntjes, plakten plaatjes en hadden lol, véél lol, vooral als we geheime opdrachten in de krant 

verwerkten voor de stratenquiz of als de politie langskwam op de Oosterbrink omdat we het alarm 

weer eens waren vergeten uit te schakelen. 

Tijdens de vorige editie lag Alletta in het ziekenhuis, maar stelde voor dat we de krant dan wel in de 

Tjongerschans konden maken...   

Dat was Allet, gedreven, in oplossingen denkend en opgeven was geen optie. 

 

We gaan haar missen! Niet meer brainstormen over kopij, geen wijntje meer als de krant klaar is!  

Maar de herinneringen blijven en die zijn er genoeg na 35 jaar gezamenlijk in de redactie!! 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
2005 Brainstormen over Jubileumnummer 25 jaar dorpskrant 

 
DISTRIBUTEUR GEZOCHT 
Na heel veel jaren de distributie van onze krant te hebben verzorgd, heeft Yvonne Gutterswijk 
aangegeven door omstandigheden haar taak neer te moeten leggen. Zéér spijtig, zowel de reden als 
het feit dat wij in haar een fijne betrouwbare distributeur kwijtraken. 
 
Wij zijn nu per direct op zoek naar een nieuwe distributeur! 
Wat houdt dit in?  
 

✓ Vier keer per jaar worden alle kranten door PostNL bij u thuis bezorgd 
✓ U ontvangt van ons een lijst voor elke bezorger (9) en telt de krantjes uit 
✓ U brengt de kranten (+ lijst) bij de bezorgers of spreekt af dat zij bij u langskomen 

 
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie? Mail naar redactie@evenbijpraoten.nl en wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op! Alvast heel hartelijk dank!!

mailto:redactie@evenbijpraoten.nl


   

 

 

2 

 
 

 
 
Het zijn rumoerige tijden voor de boeren in Boijl. De één stopt een ander gaat door! 
Bij de familie Kleinhoven zien ze toch nog wel een toekomst voor de beoogd bedrijfsopvolger. De 
afgelopen jaren is de stal vernieuwd, naar ideeën van deze tijd; licht,- lucht en ruimte. 
Dit voorjaar was de grootste verandering er werd omgeschakeld naar robotmelken. Het was eerst even 
wennen voor koe en ook boer, maar nu zijn ze er allemaal blij mee. 
 
Op 23 juli kwam er een einde aan het leven van Alletta de Weert. Een echte dorpsvrouw betrokken bij 
vele activiteiten, haar gezondheid legde daar een rem op, dat paste eigenlijk helemaal niet bij haar. 
Het jarenlang organiseren van de stratenquiz deed ze met passie. Het bracht de buurtgenoten bij 
elkaar. 
Bedankt Alletta voor wat je voor iedereen hebt gedaan, we zullen je niet vergeten! 
 
 
 
 

 
 
Het waren heftige tijden in Boijl-Centrum. Het heengaan van Marietje, Mark en Anne liet diepe 
wonden na. Maar het leven gaat desondanks door. 
 
De kerk kreeg een opknapbeurt, Yfke doet tegenwoordig het gras met de zitmaaier en bij Diever zagen 
we andere bewoners. Die stellen zich nu even voor: 
 
Hallo,  
Wij zijn Rick, Kirsten, Tess en Niek Vogelzang. 
We zijn sinds 1 mei de eigenaren geworden van Boijlerweg 60. Voorheen woonden wij in Oosterstreek, 
we zijn dus een dorpje opgeschoven. We hebben het huis gekocht van Roel Diever, dat is een familielid 
van Rick. Nadat we de sleutel kregen hebben we eerst flink verbouwd. 
Rick werkt bij Ten Dijk, hij is hier ongedierte bestrijder en rijdt een groot deel van het land door om 
zowel boeren als restaurants/fabrieken ongediertevrij te houden. Misschien hebben jullie zijn auto al 
wel zien staan . Kirsten is werkzaam als opticien en is alweer 5 jaar de eigenaar van Optiek Oosterwolde 
in Oosterwolde. Samen vormen wij een gezinnetje met onze kinderen Tess (3) en Niek (1). Tess en Niek 
gaan naar de Kinderkei in Boijl bij de Oosterbrink. In november zal Tess hier ook naar school gaan. 
In onze vrije tijd vinden wij het erg leuk om uitstapjes te maken met ons gezin, bijv. naar het strand of 
lekker wandelen in het bos. We zien er naar uit om jullie te leren kennen, hopelijk tot snel! 
 
Groet, Rick, Kirsten, Tess en Niek Vogelzang 
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Zondagmiddag: Vanavond is de deadline voor het aanleveren van het buurtnieuws. Op de terugweg 
van een verloren korfbalwedstrijd overdenk ik wat er deze ronde kan worden aangeleverd. Vlakbij Boijl 
zit ik achter een camper met een gangetje van 30 km. Tja.. geduld hebben… Maar we hebben meer te 
doen, dus hup erom heen. Camper komt te ver weer de weg op, dus ik stuur verder de berm in, maar 
moet tegen de grasbetontegels weer de weg op. Gevolg: 2 lekke banden. Enorm balen en een gedoe, 
maar relativeren: er zijn ergere dingen. Want.. 
 
Zo kwam Mirjam in januari met Hans op de Brink 17 wonen voor vele jaren woonplezier in Boijl samen. 
Helaas bleek Hans ziek en is hij in juli overleden. Mirjam, heel veel sterkte toegewenst. 
 
Is Geesje (nr. 28) onlangs getroffen door een beroerte. Na een paar dagen ziekenhuis is ze weer thuis 
en zal ze rustig aan moeten herstellen. 
 
Heeft Elly (nr. 30) langere tijd in de lappenmand gezeten. Uiteindelijk is ze met succes geopereerd en 
inmiddels weer aardig hersteld van alle ellende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig gebeuren er ook fijne dingen waar we             stil willen staan, want..  
  
Terwijl sommige mensen in afwachting zijn van de bouwplannen in Boijl, breidt Berend Slot zijn 
hotelketen uit. Onlangs timmerde hij een insectenhotel voor de basisschool. In samenwerking met 
Sigrid Dassen die de leerlingen erg leuk kon vertellen over het belang van een insectenhotel, vulde 
Berend samen met de leerlingen de kast met bamboestokjes en leem. Hopelijk is het nieuwe hotel snel 
volgeboekt.  
 
Anke Slot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de lieve wensen en geboden hulp na mijn 

operatie en ziekenhuisopname. 

Elly van Bennekom 
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Hallo dorpsgenoten, 
 
Voorbij is weer de zomer (vakanties) scholen en sportclubs weer begonnen. 
In ons buurtje niet veel bijzonders gebeurt. 
  
Met de nieuwe huizen bij de familie Elzinga, gaat het nu als een speer, de metselaars zijn begonnen, 
dus over een tijdje, zien we geen witte muren meer maar mooie gemetselde muren. 
Het gaat dus de goede kant op! 
 
Verder zijn er wat oma’s en opa’s bijgekomen in ons buurtje. 
Zoals Anne en Miranda zijn opa en oma geworden. Hun dochter Joyce (oud buurtbewoonster) heeft 
een zoontje gekregen en hij heet Jort. 
Altijd leuk wanneer je hoort dat oud bewoners van ons buurtje het goed gaat! 
De andere opa en oma zijn Ronald en Marina, zij hebben inmiddels 8 kleinkinderen, het kan niet op! 
 
Ja en dat was het dan weer, verder geen nieuwtjes, tot volgende keer! 
 
Yvonne Gutterswijk 
 
 
 
 

 
Op een stormachtige, natte en koude vrijdagavond in juli kwam een groot aantal buren bij elkaar voor 
de jaarlijkse buurtbarbecue. De planning was bij Wim en Anne-Marie in de tuin, maar dat werd hem 
niet. Alles naar de loods achter op het erf verhuisd en daar hebben we alsnog een gezellige avond met 
elkaar beleefd. Een partytent erin, terrasverwarming hoog en met de winterjas aan, heeft zelfs Jantje 
de Vries geen kou opgelopen. Volgend jaar beter hopelijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 2 september kregen we bericht dat onze buurtgenoot Dries Wieldraaijer was overleden in het 
ziekenhuis in Heerenveen. Het kwam niet echt als een verrassing, maar toch is het afscheid dan ineens 
definitief. De laatste jaren waren moeilijk voor Dries; door zijn kwetsbare gezondheid ‘logeerde’ hij 
nogal eens in de Tjongerschans. Hij moest afstand doen van zijn geliefde Friese paard en ook het leven, 
zo lang al zonder Alie, viel hem vaak zwaar.  
We hopen dat Dries nu rust in vrede en wensen de familie veel sterkte. 
 
Anne-Marie van der Geest 
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De zomer is ongeveer voorbij en voor de Kerkweg leek het een rustige periode er gebeurde 
ogenschijnlijk weinig, ons kwamen in elk geval geen bijzonderheden ter ore.  
Hierdoor was de barbecue op 13 juli wel een hoogtepunt te noemen. De barbecue werd georganiseerd 
door Barry en Niels en vond plaats in de tuin van Barry. Niet iedereen kon aanwezig zijn maar de 
opkomst was prima; 22 volwassenen en 6 kinderen. Een aantal mensen wonen nog niet zolang in Boijl 
en was het de eerste keer en ook zij vonden dit feestje voor herhaling vatbaar.   
Het was frisjes en even leek het te gaan regenen maar behalve een beetje miezer viel het erg mee. 
Bovendien stond er een ‘schuilhut’ klaar.  Het was een gezellige bijeenkomst met voor elk wat wils wat 
eten en drinken betreft, goed geregeld allemaal. Ook de kinderen vermaakten zich prima. Helemaal 
toen Barry een houtvuurtje maakte waarboven ze met een lange stok hun marshmallows konden 
roosteren, uiteraard onder toezicht van de ouders.   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot zover, hopelijk beleven we een mooie nazomer en tot de volgende Bijpraoten    
Heeft u iets leuks of bijzonders dat geschikt is voor onze dorpskrant, graag een berichtje aan 
Djoeke Greaves-lord 0621143977Rudy Klesman 0612077535 
 
Rudy en Djoeke 
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21 September, gezamenlijk met een aantal buurtjes genieten 
op het veldje van de Indian Summer, de jongste 
buurtbewoners waren ook van de partij, je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen. Tevens het begin van de herfst en weer tijd 
om in de pen te klimmen voor deze dorpskrant om verslag te 
doen van de gebeurtenissen in de afgelopen maanden.  
 
Wij hebben nieuwe  buurtbewoners mogen verwelkomen. Op 
nr. 24 zijn Erica Ahlers en Jaap Sikkema komen wonen. Ook in 
het huis op nr. 42 zijn inmiddels nieuwe mensen gekomen. Veel 
woonplezier toegewenst op De Daoken. 
 
 
Priscilla en Marcel zijn inmiddels verhuisd naar Zweden om daar hun geluk te beproeven, op naar een 
nieuw avontuur. Familie Lubberdink is inmiddels verhuisd naar het midden van het Land.  
 
In mei hebben de trotse ouders Uilke en Lisanne in goede gezondheid hun zoon Rinze mogen 
verwelkomen en in juli kregen Geert en Liselotte er een gezonde zoon bij, hij heet Fedde en is Siem nu 
grote broer. Jacoba en Bart zijn in september opa en oma geworden van kleinzoon Luca. Allen veel 
geluk toegewenst. Tevens zijn ze bij de familie Dam in blijde verwachting, Lady krijgt over een paar 
weekjes puppy’s.  
 

Even tijd en ruimte maken voor jezelf? Hiervoor kun je vanaf nu terecht bij Rina 
Kremer, zij is gestart met het geven van Yin Yoga. De lessen geeft Rina in het 
schooltje van Boschoord. Wij wensen jou veel mooie lessen toe.  
 
 
 

Ook is onze buurt twee leerkrachten rijker, Pim geeft inmiddels les aan Winsenheim in Zwolle en 
Bernarda is gestart als leercoach, veel succes met jullie nieuwe  uitdagingen.  
 
De buurtbarbecue in juli was een gezellig samenzijn, afsluitend met samen voetbal kijken. Organisatie 
bedankt, wij kunnen terug kijken op een gezellige en geslaagde avond.  
 
Het tentfeest werd goed bezocht, wij hebben afgesloten op de foute avond. Organisatie bedankt, het 
was dik voor elkaar. 
 
Griet Slot 
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In 1989 werd de kaartclub KC’89 opgericht. 
Om de week werd op donderdagavond in competitieverband serieus, maar vooral gezellig geklaverjast. 
Daarnaast werd er één keer in de maand op vrijdagavond prijsklaverjassen georganiseerd. Een hele 
gezellige avond waar zelfs klaverjassers uit omliggende dorpen aan deelnamen.  
Er werd gestreden om mooie, maar vooral lekkere vleesprijzen en dit gebeurde heel gemoedelijk.  
Geen “messen op tafel” want we waren géén broodkaarters zoals dat in kaarttermen heet! 
Als kers op de taart werd er zelfs één keer per jaar een klaverjasmarathon gehouden.  
Van 10.00 tot 22.00 lekker klaverjassen onder het genot van koffie, een hapje, drankje, lopend 
buffet…wie wil dat nou niet?!! 
 
Nadat de laatste caféeigenaar de deuren sloot viel de kaartclub uiteen. 
Op verzoek van velen stelde gelukkig onze voetbalvereniging Trinitas de kantine ter beschikking en 
bood zo de gelegenheid om maandelijks een klaverjasavond te organiseren.  
Helaas gooide Corona roet in het eten en bleven de kaarten wederom lange tijd onaangeroerd. 
 
 

 
 
 
Tot ’T BRINKHUUS, ons nieuwe kleine ‘cafeetje’, 
prijsklaverjassen besloot te gaan organiseren!!!! 
 
Elke laatste vrijdag van de maand waar een “R” inzit, 
staat Sjoukje Bergsma achter de tap en voorziet 
iedereen van een hapje en een drankje. 
Een als vanouds gezellig en gemoedelijke kaartavond 
voor iedereen die graag een kaartje legt!! 
 
 
                       
 

 
 
Als je aan Google vraagt “Hoe moeilijk is klaverjassen?”, dan krijg je als antwoord “Klaverjas is een 
ingewikkeld spel”. Dat valt echter reuze mee!! 
Met een klein beetje kaartgevoel kom je een heel eind en voor diegene die graag dit oer Hollandse 
klassieke kaartspel wil leren of de grondbeginselen wel kent, maar een opfrisbeurt nodig heeft, wordt 
er KLAVERJASSEN VOOR BEGINNERS georganiseerd. 
 
Je bent hiervoor welkom op donderdag 17 oktober in ’t Brinkhuus. 
Aanvang 20.00 uur. Kosten €2,50 (consumpties voor eigen rekening). 
Aanmelden bij Aukje of Wendy, 06 12263028 
Meer info op de huis aan huis verspreide Activiteitenkalender of 
www.boijl.com onder het kopje Agenda. 
 
 
 
 
 

http://www.boijl.com/
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        De nalatenschap van  
Juffrouw Alberdina Henderika de Jong 
(1881-1951)   

 
 
 
 
Deel 2: 1932 - 1951 
 
VERHUIZING 
In de vorige Bi’jpraoten heeft u kunnen lezen dat Alberdina in 1932 haar werk moest opgeven wegens 
lichamelijke gebreken en dat ze voor een belangrijke keuze komt te staan. In Boijl blijven wonen, naar 
Harlingen terug of naar Haarlem, waar zus Antje woont.  
Ze besluit in Boijl te blijven.  De beslissing die daar op volgt, is bijzonder: ze verkoopt haar huis!  Voor 
2100 gulden mag  Wessel Jans Menger zich de nieuwe eigenaar noemen. Hij gaat vanuit Boijlerweg 90 
zijn autovracht-onderneming runnen. In het koopcontract staan een paar bedingen: het zomerhuisje   
in de tuin, zit niet bij de koop in, net als twee dennenbomen en enkele tuinplanten. 
Tussen het postkantoor van familie Hoekstra (nummer 80) en het café van Otter (huidige nummers 74 
en 76)  pacht ze in december 1932 een stuk grond  van de kerk: eeuwigdurende erfpacht voor 30 gulden 
per jaar. Als het pachtcontract gesloten wordt, heeft ze er al een huis op gebouwd.  Van locatie 
Boijlerweg 90 naar 78. Waarom deze stap? Ik heb er geen antwoord op kunnen vinden.  
Natuurlijk redt de gehandicapte juf het niet zonder hulp. In dit nieuwe huis komt Wypkje Hoogeveen 
(17 jaar oud) haar bijstaan. Alberdina is heel blij met Wypkje, die zich van hulp in de huishouding zal  
ontwikkelen tot wat wij nu “mantelzorger” noemen. 

Ook de familie van Alberdina is zeer gelukkig met de goede 
zorgen. Familie Marks (Boijlerweg 99) heeft nog 
ansichtkaarten in bezit die naar Wypkje gestuurd zijn. O.a. 
een felicitatie voor “uwe belijdenis” uit 1938 (bovenste) en 
een felicitatie voor haar 10-jarig dienstverband in  1942 
(onderste). 
Wypkje is natuurlijk niet alleen maar de hulp van de juf. Ze is 
een jonge vrouw  met een eigen leven. Ze  wordt verliefd. 
Hendrik Marks, die in de boerderij tegenover de school 
woont, is de gelukkige. 14 jaar al is Wypkje in dienst bij De 
Jong als het stel trouwt (1946). Ze  is inmiddels onmisbaar 
voor Alberdina en als je daar de naoorlogse woningnood aan 
toevoegt, is er sprake van een win-winsituatie als de 
jonggehuwden bij Alberdina komen inwonen. 
En zo kan 
Alberdina, die 
altijd ongehuwd 
en kinderloos is 
gebleven toch 

nog genieten van baby- en peutergeluk, want in 1947 
(Alberdina is 66 jaar) wordt op Boijlerweg 78 een jongetje 
geboren: Anne Marks. Helaas, er is geen foto van de juf 
samen met  kleine Anne. 
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IN EEN INVALIDENWAGENTJE 
In 1950 gaat de gezondheid van Alberdina hard achteruit. Ze beseft dat het tijd wordt om  haar zaken 
op orde brengen. Ze zou graag haar huis over doen  aan Hendrik en Wypkje, maar ja, de erfpacht is zo 
geregeld dat de kerk recht van eerste koop heeft… 
 
Alberdina schrijft een verzoek om van dit recht af te zien.  Op zaterdag 10 juni 1950 houdt het 
kerkcollege  er een vergadering over en stemt ermee in. Een maand later zitten Alberdina (ziek) en 
Hendrik bij de notaris. In het koopcontract wordt geregeld dat  juf recht van inwoning houdt zolang het 
stel er woont. 
Als in juli 1950 wordt gevierd dat de school 50 jaar bestaat, is  Alberdina te ziek om mee te doen aan 
de feestelijkheden.  Na de plechtigheid bij het graf van meester Mulders brengen ze haar thuis een 
kleine bloemenhulde. 
 
Hendrik en Wypkje moeten het gekochte huis eind december 1950 betalen, maar dan woont onze juf 
al niet meer in Boijl... Ze is naar Putten (Gelderland)  gebracht (naar een 
verpleeghuis, of familie?) 8 maart 1951 overlijdt ze daar, zeventig jaar 
oud. Ze wordt in Boijl begraven.   
 
HERINNERINGEN 
Als ze met haar karretje door het dorp ging , had  ze vaak snoepjes bij 
zich. Kinderen konden er een krijgen, maar helemaal gratis was dat niet. 
Juf wilde eerst graag een liedje horen. 
Kleine kinderen vonden dat nog wel leuk, maar de grotere maakten zich 
snel uit de voeten als ze haar in de verte zagen aankomen… 
Rient Menger weet te vertellen dat zijn moeder haar een lieve juf vond. 
 
Als een jongetje naar “het gemak” moest, waren er soms  wat knoopjes 
die losgemaakt moesten worden. Juf boog zich vanachter haar lessenaar 
wat naar voren en vroeg:  “Ken je ’t redde?” 
 
Alberdina bleef haar opvoedende taak tot het laatst vervullen. Ze zat veel voor het raam de straat wat 
over te kijken. Als er kinderen langs renden die hun klompen hadden uitgetrokken, tikte ze vinnig op 
het glas: klompen aan! Tja, kousen stoppen zal geen liefhebberij  van de moeders geweest zijn. 
 
Annie Riemersma-Hoogeveen reageerde via Facebook op de eerste Blik op Boijl over juffrouw De Jong: 
“Ik kan me haar nog heel goed herinneren. We woonden tegenover elkaar. Als kinderen hebben wij wel 
eens een boodschap voor haar moeten doen.  Dan tikte ze aan het raam, want daar zat ze altijd en dan 
moesten we binnen komen. Ik vond het niet prettig. Heel sinister, donker en dan zat zij in de rolstoel 
aanwijzingen te geven.” 

TOT SLOT: DE NALATENSCHAP                           
Alberdina de Jong: vijftig jaar lang heeft ze in Boijl gewoond; altijd gezien en benaderd  als schooljuf.  
Ze zal niet vaak met haar voornaam aangesproken zijn; het heeft wel iets eenzaams. Van levenslustige, 
actieve, jonge vrouw tot min of meer aan huis gekluisterde bejaarde.  
Maar ze heeft het dorp verrijkt met twee huizen, een toneelvereniging, een meisjesvereniging en een 
zondagschool. Wie zegt haar dat na?  
 

Met dank aan familie Marks voor het beschikbaar stellen van privémateriaal en aan familie Derks voor 
hun duik in de kerkelijke archieven.  
 
Namens Werkgroep archief Boijl,  Sjoukje Schlepers-Bergsma 
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Ons koor is al weer druk aan het repeteren. De laatste tijd hebben we ook weer een aantal nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Mensen die gaan ervaren dat zingen leuk en gezond is.  
Iedere maandagavond is het weer heel gezellig in De Tille, waar we onder leiding van onze dirigent 
Arjen Seinen werken aan het repertoire voor de komende concerten.  
 
Ga op ontdekkingstocht naar de zanger in jezelf en kom vrijblijvend met ons meezingen en ervaar of 
zingen iets voor je is. 
 

24 november 2024 Najaarsconcert  

In de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Aanvang: 14.00 uur. 
 

26 januari 2025 Nieuwjaarsconcert  

In De Tille in Boijl. Aanvang: 14.00 uur. 
 
Al onze concerten zijn gratis toegankelijk! 
 
Je bent van harte welkom als lid of als concert bezoeker. 
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AFSCHEID VAN ALLETTA 
Bijna veertig jaar geleden kwam ze bij toneel en speelde ze haar eerste rol in het toneelstuk “Dolle 
Mina's” en daarna was ze niet meer weg te denken bij onze toneelvereniging. Vele rollen volgden en 
ook nam ze zo'n tien jaar later de functie van secretaris van het bestuur op zich, waar ze ook met 
honderd procent enthousiasme een invulling aan gaf. Dat Alletta van vele (toneel)markten thuis was, 
bewees ze vorig jaar december. Door haar teruglopende gezondheid was ze niet meer in staat om een 
rol te spelen, maar niets doen lag niet in haar aard en daarom nam ze samen met onze vaste souffleur 
de rol van souffleur op zich. 
Door haar levenslust en enthousiasme voor alles wat ze aanpakte, gaf ze de indruk onverwoestbaar te 
zijn, maar helaas hebben we 23 juli jl. toch afscheid van haar moeten nemen. 
Alletta, wat zullen we je missen. 
 
 
UITVOERING DECEMBER 
Als je al zo lang bestaat als toneelvereniging Nut en Genoegen, heb je 
ook al vele stukken op de planken gezet. Natuurlijk is het geen 
schande om eens een oud stuk opnieuw te spelen, maar dat proberen 
we toch altijd nog weer te voorkomen. Het wordt alleen wel zo 
langzamerhand een hele uitdaging om weer iets nieuws te vinden, 
maar...... ook nu zijn we daar weer in geslaagd. Het stuk heet 
“Puinhoop in de Kringloop” en gaat over, jawel, een Kringloopwinkel. 
We halen jaarlijks van alles uit de Kringloop om het decor op te 
leuken, maar een stuk óver de Kringloop hebben we nog nooit 
gespeeld. Waar het verder over gaat, houden we nog even geheim. 
Maar.... laat je verrassen en kom naar onze uitvoering op zaterdag 14 
december naar de middaguitvoering om 14.00 uur of naar de 
avondvoorstelling om 20.00 uur in De Tille. Anne van der Helm zorgt 
weer voor de muzikale omlijsting.  
 
 
NIEUWE SPELERS 
En alweer hebben we een aantal nieuwe spelers mogen verwelkomen, namelijk  Rick en Melissa. We 
zijn er best wel een beetje trots op, dat wij een toneelvereniging zijn voor jong en oud en dus ook wat 
betreft de spelers. We zijn inmiddels al weer begonnen met oefenen voor het nieuwe stuk en doen dat 
iedere dinsdagavond in De Tille. Mocht jij ook geïnteresseerd zijn in een carrière bij onze 
toneelvereniging, kom dan gerust eens langs. 
 
 
DONATEURSKAARTEN TONEEL 
Twee jaar geleden zijn we begonnen met het nieuwe systeem voor de  donateurskaarten, die je ook nu 
weer als pdf via de mail krijgt toegestuurd. Donateurs zonder mail, krijgen de kaart nog op de 
ouderwetse manier thuisbezorgd. Er mag overigens best wel eens gezegd worden dat onze 
penningmeester Anne Slot ontzettend veel werk heeft gestoken in dat nieuwe systeem en dat we daar 
erg blij mee zijn, omdat hij ons daarmee heel veel werk uit handen genomen heeft. 
De donateurskaarten kosten € 5,00, losse verkoop van de entreekaartjes is 
€ 7,50 en aan de zaal kosten de kaarten € 10,00. 
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Event Boijl 2024 
 
Je hebt vast de posters in het dorp wel gezien. Ze voorspellen hoe onze 
dorpsgenoten Winfred, Henneke, Emma, Laura, Harm Jan, Ilse, Niels 
en Marloes er in 2024 uit zien. Maar hoe ziet ons dorp er dan uit? Daar 
gaan we het over hebben op zaterdag 19 oktober van 14.30 tot 21.30 
uur tijdens het Event Boijl 2040.  
 
Doel van Event Boijl 2040 is om samen een inspirerend actieplan op te 
stellen voor Boijl in 2040. Daarin staat hoe we zelf vinden dat ons dorp 
er dan moet uitzien en hoe we dat gaan bereiken. Ook jij kan meedoen! 
Schrijf je in voor 1 of meer workshops en laat je stem horen! 
 
 
PROGRAMMA 
Er is kinderopvang! 

• 14.30 uur – Inloop met koffie/thee/lekkers in De Tille 
• 15.00 uur – Aftrap 
• 15.30 uur – 1e ronde workshops (diverse locaties) 
• 16.45 uur – 2e ronde workshops (diverse locaties) 
• 18.00 uur – Gezamenlijk eten in De Tille 
• 19.00 uur – Opwarmer creatief denken 
• 19.15 uur – Ideeënhuiskamer: ideeën voor Boijl en waar krijgen we energie van? 
• 21.00 uur – En nu concreet: hoe gaan we verder? 
• 21.30 uur – Einde, hapje/drankje 

 
 
WORKSHOPS 
Er zijn in totaal 6 workshops, de workshops hebben allemaal een thema. Hiervan kan je 1 tot en met 4 
volgen in de 1e ronde (15.30 – 16.45 uur) of in de 2e ronde (16.45 – 18.00 uur) en workshop 5 en 6 
duren van 15.30 tot 18.00 uur. Bekijk de uitnodiging die je in je brievenbus hebt gekregen of 
onderstaand overzicht. 
 
1. Wonen – Wat kunnen we zelf doen om te zorgen dat er genoeg (betaalbare) woningen zijn in ons 
dorp? Bijvoorbeeld voor jongeren en senioren. Pieter Bijker van MooiThuis begeleidt dit soort 
projecten en vertelt ons erover (www.mooithuis.nl). Dorpsgenoot Annet Jongman is gespreksleider! 
 
2. Gezondheid en welzijn – Anneke Lukkes van Stichting Wel-zijn uit Olderbekoop vertelt hoe er wordt 
ingezet voor het welzijn van alle inwoners, ongeacht hoe oud ze zijn. Onder leiding van Doarpswurk 
bespreken we de kansen voor ons dorp. Zie www.stichtingwelzijnopdorpseschaal.nl. 
 
3. Ondernemerschap – Wat zijn hun mogelijkheden om te bloeien en om te gaan met veranderingen, 
technologie en toenemende mobiliteit? Deni van Dalsem uit Winsum vertelt hoe een manege is 
omgetoverd tot ontmoetingsplek voor het dorp. Onder leiding van Doarpswurk bespreken we de 
kansen voor ons dorp. Zie www.manegewinsum.nl. 
 
4. Groen en duurzaamheid – Hoe ziet ons dorp er in de toekomst idealiter uit? Hoe willen we ons 
bewegen, spelen en genieten van buiten zijn? En hoe kunnen we energie besparen en opwekken? 
Dorpsgenoot Sigrid Dassen helpt de genoemde behoeften te rangschikken op een dorpsgelukkalender! 

https://www.mooithuis.nl/
https://www.stichtingwelzijnopdorpseschaal.nl/
https://www.manegewinsum.nl/
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5. Verenigingsleven en vrijwilligers – Hoe kunnen de verenigingen inspelen op de behoeften aan 
activiteiten? Mensen doen nog best vrijwilligerswerk, maar vaak voor korte tijd.  
Hoe maken we als dorp en verenigingen slimmer gebruik van? Fons van Mieghem gebruikt Lego om 
onze ideeën te verbeelden en oplossingen te bedenken. Zie www.mintjesenco.nl. 
 
6. Voorzieningen – school, dorpshuis, sport, winkel, openbaar vervoer, zorg, ontmoeten – Hoe zorgen 
we ervoor dat we in 2040 hebben waar we behoefte aan hebben? Annemieke Mintjes gebruikt Lego 
om onze ideeën te verbeelden en oplossingen te bedenken. Zie www.mintjesenco.nl. 
 
AANMELDEN  
We hebben op 19 oktober zoveel mogelijk ideeën en meningen nodig! Wil jij als Boijliger de toekomst 
van het dorp meebepalen, geef je dan op voor de workshop(s) van je voorkeur. Dit kan je op de 
volgende manieren doen: 

• Mail je naam, telefoonnummer en de workshop(s) van je voorkeur 
naar dorpsbelang@boijl.com 

• App je naam, telefoonnummer en de workshop(s) van je voorkeur naar 06 – 36 22 51 94 
• Via het aanmeldformulier op www.boijl.com/event-boijl-2040-samen-naar-een-stralende-

toekomst/ 
 
INITIATIEF 
Event Boijl 2040 wordt georganiseerd door Dorpsbelang Boijl. We krijgen medewerking van onder 
andere: veel dorpsgenoten die bijdragen aan voorbereiding, een locatie beschikbaar stellen en/of op 
de dag helpen, diverse workshopbegeleiders en dagvoorzitter Sippy Tigchelaar. Van de dag wordt een 
beeldverslag gemaakt. Gemeente Weststellingwerf heeft een financiële bijdrage gegeven om deze dag 
mogelijk te maken. 
 
 
 

 

 

VOGELWACHT BOIJL e.o.  
 

 
 
Wegens het tekort aan weidevogels en actieve leden, is het bestuur van Vogelwacht Boijl e.o. in 
oktober vorig jaar tot de conclusie gekomen om de vereniging op te heffen. 
 
Omdat er nog ledengeld in de kas aanwezig was, hebben wij besloten om een zitbank te plaatsen op 
het Kerkepad. Zo kunnen, zowel leden als niet-leden, nog heerlijk van de natuur genieten! 
 

Zit Rust Kijk en Verwonder 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bestuur Vogelwacht Boijl e.o. 

http://www.mintjesenco.nl/
http://www.mintjesenco.nl/
mailto:dorpsbelang@boijl.com
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De competitie is weer begonnen!! 
Alle teams zowel jeugd als senioren hebben zich goed voorbereid op een mooi sportief voetbalseizoen!  
 
Voor de JO14 zijn we echter nog op zoek naar een 
trainer. 
Het gaat om 1x 1,5 uur in de week op donderdag. 
 
Het is een grote groep, met een mooie leeftijd 
waar veel potentie inzit.  
Afgelopen seizoen zijn zij bovenin de 2e klasse 
geëindigd en daar kom je niet zomaar.  
Oftewel, onder de juiste begeleiding valt er heel 
wat uit te halen. 
 
Help jij onze JO14 verder dit seizoen? 
Een vast gezicht, duidelijke afspraken en leuke 
trainingen is wat deze groep nodig heeft! 
 
Wil je hier meer van weten of heb je interesse? 
Stuur een mailtje naar jeugdzaken@vvtrinitas.nl 
Laat je telefoonnummer achter in de mail en we 
bellen je z.s.m. terug! 
 
 
 
 
 

Wij zijn met enige spoed op zoek naar een 
interieurverzorg(st)er! 
 
Een schone kantine, opgeruimde keuken, frisse 
toiletten…een MUST voor elke vereniging. 
 
Daarom hier onze oproep:  
Heb jij op maandagmorgen (tot uiterlijk 14.00 uur 
i.v.m. de BSO) tijd en zin om even heerlijk aan de 
poets te gaan? 
Laat het ons weten, want wij kunnen jouw hulp 
enorm goed gebruiken!! 
 
Voor meer informatie over  
hoe, wat, wanneer… mag je 
mailen naar contact@vvtrinitas.nl 
Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met je op! 
 

 

 

mailto:jeugdzaken@vvtrinitas.nl
mailto:contact@vvtrinitas.nl
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Groepsverhaal groep 3 en 4 

 

Er was eens een brandweerman. Die redde een poes uit de boom. De 

brandweer ging iedereen redden. Toen ging hij snel naar huis met de 

poes. Toen was er brand bij een huis. Hij keek uit het raam. Toen zag 

hij rook. Toen ging hij met de brandweerauto naar de brand. Toen 

ging hij blussen. En toen ging hij weer naar huis. En toen stond er nog 

een huis in brand. Hij ging naar het vuur. Toen moest iedereen uit het 

huis. De poes ging in het huis en de brandweerman redde de poes uit 

het huis. Toen ging hij de brand blussen. Toen ging hij met de 

brandweerauto naar huis en was de brand geblust. Toen stond zijn 

eigen huis in brand. Toen ging hij weer blussen. Toen stonden al zijn 

kleren in brand. Hij ging zijn kleren blussen maar de poes ging op de 

brandweerslang zitten. De slang ging naar zijn hoofd toen ging al het 

water tegen zijn hoofd. En hij viel in de vijver. Toen klom hij er weer 

uit. Toen ging hij een handdoek kopen want zijn handdoek was 

verbrand. Ook ging hij een halsband kopen voor de poes. Toen ging hij 

zichzelf afdrogen. Iedereen zag zijn blote buik. En toen was het 

donker. En toen was hij een zwerver. Toen sliep hij in een wei. De 

volgende dag vond hij een huis en had hij 300 poezen. En alle poezen 

heten Gerrit. En ze leefden nog lang en gelukkig. 

 

Dit verhaal is geschreven door: Michael, Rinse, Bart, Lynde, Sverre, 

Sara, Djake, Nikki, Pelle, Karlijn, Rein, Elvy, Ivy en Owen. 
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Kopij aanleveren vóór vrijdag 6 december 

(kopij@evenbijpraoten.nl) 
 

Elke eerste woensdag 
van de maand  

Voorlezen voor kinderen t/m 4 jaar zie flyer Dorpsbelang 

’t Brinkhuus van 10.00 uur – 11.00 uur 

Elke eerste woensdag 
van de maand 

Knutselmiddag voor 6 tot 12 jarigen zie flyer Dorpsbelang 

’t Brinkhuus van 14.00 – 16.00 uur. Kosten €5 

17 oktober Klaverjassen voor beginners  zie flyer Dorpsbelang 

’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €2,50 

19 oktober Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

19 oktober Event Boijl 2040  zie flyer Dorpsbelang 

Dorpshuis De Tille & diverse locaties / 15.00 – 21.30 uur 

25 oktober Prijsklaverjassen 

’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

  2 november 
 

Pop up koffie met taart zie flyer Dorpsbelang   

AHB vanaf 10.00 uur 

  7 november 
 

Dieren EHBO zie flyer Dorpsbelang  

’t Brinkhuus, van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten €5 

16 november Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

21 november 
 

ALV Dorpsbelang   

Dorpshuis De Tille, aanvang 20.00 uur 

23 november 
 

Sinterklaasvoorstelling ‘Het Bange Pietje’  

Dorpshuis De Tille, aanvang 15.00 uur. Entree €7,50 

23 november 
 

Oud Hollandse Spelen (vanaf 12 jaar) 

Dorpshuis De Tille, aanvang 20.00 uur. Kosten €2,50 

24 november 
 

Najaarsconcert Gemengd Koor Boijl 

Bonifaciuskerk Oldeberkoop, aanvang 14.00 uur 

29 november Prijsklaverjassen 

’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

11 december 
 

Workshop Kerststuk maken 

’t Brinkhuus, aanvang 19.30 uur. Kosten €35 

14 december Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

14 december 
 

Toneeluitvoering Nut en Genoegen 

Dorpshuis De Tille, aanvang 14.00 EN 20.00 uur 

20 december KERST Prijsklaverjassen 

’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 
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