Blik op Boijl 0.J.P. ‘het Zwaantje’

‘TOGEN’ het woordenboek vermeldt: ‘slepen, aandragen’ en dat is precies
wat vroeger gebeurde in de oudejaarsnachten. Een oud volksgebruik en Boijl
was daarop geen uitzondering. Hier gebeurde dit tot 1955.

Jong en oud(er) gingen tegen 24.00 uur op pad en verzamelden van alles wat
los en vast zat. Het was zaak om je losse spullen
rond huis op tijd binnen te halen en zo niet, dan
was de kans groot dat je ze de volgende dag te-
rug kon vinden op het schoolplein..... Dat stond vol met van alles en nog
wat. Vooral tuinhekjes maar bij boerderijen ligt altijd wel wat en zo ver-
dween het een en ander aan voorwerpen of machines.

Het was ook de gelegenheid om anoniem iemand die niet van zijn spullen af wilde, eens even flink
dwars te zitten. Zo stond er ooit een boerenwagen uit Boekelte, en geloof het of niet, boven op het
platte dak van de meelfabriek (nu AHB). Eerst gedemonteerd en toen opgehesen. Een tijd later heb-
ben de mannen trouwens (in donker) de wagen er zelf ook weer afgehaald. Dat wel!.... Een mesttank
die uit voorzorg vastgelegd was met een dikke ijzeren ketting: geen probleem, die zaagden ze ge-
woon door om hem elders te stallen.

Het zal in 1954 geweest zijn toen er een kantelpunt was. Bij het bejaarde echtpaar Veurman t.o. het
schoolbos werd een oude kookpot meegenomen. De kachel overleefde dit niet en lag aan gruzels
voor de school. Dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn. Twee jonge mannen, Jan Veen en lebele de
Boer, gingen in gesprek en die twee stonden aan de basis van de oudejaarsploeg in Boijl.

Het idee werd geboren in café ‘het Zwaantje’ en de vereniging kreeg ook die naam en uhhbh rijkelijk
overgoten met alcoholica.... Meerdere jongemannen haakten aan en werd niet meer ‘getoogd’. Alle
65+ ers kregen oudejaarsavond jarenlang een presentje. Soms een worst of een krentenbrood enz.
De AOW was er nog niet en een cadeautje werd door de ouderen zeer gewaardeerd.

Het was allemaal nog nieuw en in 1955 — 1956 keek het dorp verbaasd op wat daar wel op de hoek
van de Kerkweg stond. Het oude jaar van 1955 als oude man en het nieuwe jaar van 1956 nog in de
wieg was ‘geboren’ en zo ook de Oude Jaarsavond Ploeg ‘het Zwaantje’ in Boijl.

Om 0.00u schoot de café houder Hendrik van Riesen (eigenlijk de nestor van de club) jarenlang met
zijn jachtgeweer het nieuwe jaar in,

wat weer het sein was om de kerkklok
te gaan luiden.
Tieme Kok die toen tegenover de kerk woonde, deed dit ook jarenlang.




Geleidelijk aan kreeg het hele gebeuren zijn eigen tradities. Alleen mannenleden en je moest onge-
huwd zijn. (tijden veranderden....!)

Er werd geld ingezameld met lijsten zoals we dat nu nog steeds kennen om dat met cadeaus weer
terug te geven aan de gemeenschap in Boijl.

Jarenlang was het om 0.15 verzamelen op het schoolplein waar de geschenken via ‘een stunt’ te-
voorschijn kwamen. Langs de hele doorgaande weg in het dorp werden potten met Bengaals vuur
om 0.00u. ontstoken en die vormden dan één rood lint. Het knalvuurwerk is er nog steeds maar de
show met het siervuurwerk mag er ook zijn!

Steevast werd als thema ingehaakt op een landelijke gebeurtenis.

Een greep: 1959 ‘het gat van Wormer, 1965 een aardoliebron, 1982 een gestrande onderzeeér, 1989
baby city, 1990 een top ontmoeting tussen Oost en West enz. In 2000 voer de boot van ‘Pieter Poot’
mét geschenken, dwars door weerkaart van Piet Paulusma.

In 1966 -‘Boijl
zonder kuil’-
werd voor de
AHB met veel
spektakel alvast
een nieuw stuk
weg aangelegd
en de nieuwe
asfaltweg kwam
er!

een bandrecorder voor het hele dorp (foto ‘Aanpakken’)

De nieuwjaarskaarten mocht er ook zijn! Zo werd In 2002 het dorp een ‘wisselachtig Nieuwjaar’ ge-
wenst met de komst van de Euro.

Na het vuurwerk en de uitreiking van de geschenken was/is het tijd voor ontspanning.

Een klein wasketeltje met soep ging jaren ‘60 mee naar de school en in de banken gezeten, werd die
verorberd. De meiden/partners waren dan welkom. Later was de ‘after party’ in de sportgebouw.

En er zijn natuurlijk —tig- anekdotes. Na afloop van de stunt rond jaren ‘60, verzamelden de leden
zich tegen 1 uur in en bij het sportgebouw. Een oudere man uit de buurt wilde dat ook wel eens van
dichtbij bekijken en ging richting kantine. Hij was er niet welkom....! De bejaarden hadden dat jaar
een krentenbrood gekregen. Eén van de OJP ers hield de man tegen met een niet echt subtiel:

‘Gao naor huus en vreet je krentebrood op’. .......!

Het hele gebeuren verplaatste zich door de jaren naar de Tille, waar het na afloop een feest werd
toegangkelijk voor iedereen. Technieken veranderden met o.a. een live radio uitzending met muziek
‘op aanvraag’ en ook noodgedwongen door Corona, een online bingo.

Het oude concept, intekenlijst en cadeaus is gebleven. Mensen die met de jaarwisseling in het zie-
kenhuis liggen, krijgen oudejaarsavond steevast een bloemetje van de O.J.P.

Wat ook is gebleven, is de strikte geheimhouding van de plannen. Veel roerigheid in het dorp maar
nooit is er iets uitgelekt.

De Kerstboom jaarlijks geplaatst door de O.J.P. mannen, geeft het dorp een gezellig aanzien en vaste
prik....... feest of niet nieuwjaarsnacht de volgende middag ruimen ze de boom en de straat netjes
weer op! Bravo mannen!

Als we terug kijken op zoveel jaar O.J.P.: —wat een creativiteit- Het moeten honderden jonge man-
nen geweest zijn die op hun beurt de traditie van 1955 hebben voortgezet.

We mogen heel blij zijn met een jaarwisseling die dankzij de O.J.P. al 67 jaar probleemloos verloopt.

‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger - Oosterkamp 2022
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