
           Reuring op het sportveld…… 
 
1950. Een gewone avond in mei en een groepje jongens trapten, zoals veel 
vaker gebeurde, nog even een balletje op het voetbalveld. (dat was dus nog 
op het oude veld.) Het lag in de lengte naast de huidige ijsbaan. (Nu parkeer-
terrein en tennisveld). Het was eigenlijk een flink grasveld net als de weilan-
den rondom, met voor en achter een goal en dat was het dan ook wel. 

Douwe Wijnalda was één van die jongens en hij herinnert zich die avond nog heel goed!  
Het viel hun op dat een vliegtuigje meerder keren in cirkels boven hun vloog. Het ging steeds lager 

vliegen en tot hun grote verbazing begon het te dalen! Rap zochten ze een veilig 
heenkomen in het schoolbos en inderdaad het toestel landde midden op het sport-
veld!  
Het bleek een vliegtuigje te zijn dat een zakenrondreis  
gemaakt had vanuit Denemarken 
via Engeland en België. Ze waren 

die dag in Gent opgestegen met de bedoeling om op 
Eelde te landen.  
Het was niet helemaal helder, de piloot raakte waar-
schijnlijk daardoor gedesoriënteerd en zocht een 
geschikte landingsplek. Dat werd dus Boijl. 
Ja, en dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje door 
het dorp. Een vliegtuig op het sportveld!........ dáár 
moest je bij zijn…. In  een ommezien waren er heel 
veel mensen om dát van dichtbij te bekijken! De 
plaatselijke politie kwam er aan te pas voor onderzoek.  
De beide mannen moesten voor de nacht toch ook wel onderdak. Café van Riesen bracht uitkomst 
want daar hadden ze regelmatig tijdelijke kostgangers en er was wel plek.  
Er was natuurlijk een taalprobleem maar dat was gauw opgelost. Er werd met een vinger naar de 
mond gewezen met de vraag ‘of ze iets wilden drinken en eten’  Ja… graag! 
De volgende morgen moest het toestel eerst worden ‘vrijgegeven’ door de politie en voor de veilig-
heid steeg de piloot alleen op. Vloog nog een ‘afscheidsrondje’ over het dorp en ging, nagezwaaid 
door de Boijligers, richting Eelde. De passagier werd daar per auto heengebracht.  

 
1956: De onderwijzer van klas 3 en 4 meester Scheenstra, geeft 
voetbaltraining op het sportveld aan een groep jongens, de mees-
ten uit zijn klassen. Het sportveld is dan inmiddels gerenoveerd  
 Er is 1 veld en 
dat ligt waar nu 
nog steeds het 

hoofdveld is. Er is wel beplanting rondom maar die 
is pas aangeplant en nog laag.   
De Groene Zoom is dan nog weiland wat behoorde 
bij de boerderij tegenover de kerk. Geert Kok 
‘boerkte’ daar. 
Ze zijn druk in de weer met trainen en opeens grote 
schrik……! Er liep n.l. een stier in het weiland achter 
de pastorie. (nr. 82)  
Nu is ons maar al te goed bekend dat stieren soms 
heel onberekenbaar en ook gevaarlijk kunnen zijn.             opening van het eerste sportgebouw. 1956 



Het dier zal al dat gedoe al wel een tijdje van afstand hebben bekeken en dat stond hem kennelijk 
niet aan…..! Brak los, ramde tegen het hek van het weiland, walste het plat en stormde het voetbal-
veld op, recht op de kinderen af! Die wisten niet hoe vlug ze een goed heenkomen moesten zoeken! 
De één dook een aangrenzend aardappelland in en anderen renden het schoolbos in.  
Het eerste clubgebouwtje was net in aanbouw en een aantal jongens zochten dekking op en achter 
de stenen die klaar stonden voor de bouw. Het liep gelukkig allemaal goed af. Stier werd gevangen, 
gekalmeerd, afgevoerd en de rust keerde weer terug. 
 
2012: Weer een vliegtuigje boven het sportveld…. 
De voetbalclub van Boijl  heeft meerdere namen gehad. Begonnen als V.V.V. Boijl, werd later de 
naam van de korfbal D.O.S overgenomen. Ook de volleybal speelde onder die naam.  
De korfbal is ter ziele en de volleybal fuseerde in 2004  met Noordwolde als S.D.O. 
Door de jaren heen werden met de voetbal onderlinge samenwerkingsverbanden aangegaan met 
omliggende dorpen. Te weinig jeugd om de teams te kunnen laten draaien, als oorzaak.  
Ook bij de seniorenteams ging dit probleem spelen.  
Elsloo en Zorgvlied fuseerden al eerder en in 2012 en na heel veel overleg, kwam Boijl daar ook bij.  
De ‘eigen’ kleuren verdwenen en ook de naam werd nieuw. De voetbalclubs van Zorgvlied, Elsloo en 
Boijl werden  een drie eenheid met de nieuwe toepasselijke naam ‘Trinitas’.   
En dit werd uiteraard gevierd! 
Op een stralende zaterdagmiddag verzamelden sporters en publiek zich op het veld van Boijl                                                                         

                                                                      foto’s   Even Bi’jpraoten’  
                   
Op de grond vormden de spelers een grote T . Het zicht was, aan de 
foto te zien, toen geen enkel probleem. Jos de Vries kwam uit de 
lucht vallen en landde precies op de aangegeven plek. Hij had het 
shirt met de nieuwe kleuren van de nieuwe vereniging bij zich.  
In de pauze van de eerste wedstrijd, gespeeld onder de nieuwe 
naam ‘Trinitas’, werden de bezoekers getrakteerd op gebak. 
 
Het nieuwe logo verwijst voor Elsloo en Boijl, naar  Oost- en West 
Stellingwerf met de twee griffioenen van de beide gemeenten,. 
De plant in het midden staat symbool voor de derde Gemeente 
Westerveld en de tabaksteelt van voorheen in Zorgvlied. 
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