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Even Buurten

We zullen het maar niet hebben over Corona, daar staan Radio, Teevee en kranten vol van waarmee
duidelijk is dat we er voorlopig niet van af zijn.

Heel leuk nieuws van Kerkweg 3
Op 19 februari is daar een zoontje geboren, hij draagt de stoere naam NIEK.
Wendy en René, van harte gefeliciteerd met jullie kindje.

Kerkweg 10. Mevrouw Kaal is eind afgelopen jaar verhuisd naar Heerenveen.
We hopen dat ze het goed maakt en het naar haar zin heeft.

Barry Mailly heeft het huis gekocht en woont er inmiddels samen met Patricia.
Welkom in onze straat en heel veel geluk in jullie nieuwe huis.

Onze moeder heeft 64 jaar op de Kerkweg gewoond. Maar na een
steeds meer afnemende gezondheid en een steeds kleinere
wereld was het zo gewenste thuis blijven niet meer mogelijk.
Een opname in Lindestede was onvermijdelijk geworden.

Dat is uiteindelijk maar een korte opname gebleken want
zondag 21 maart is ze daar overleden.

Kinderen, klein en achterkleinkinderen

Met vriendelijke groet,
Corrie en Rudy




Boijl Centrum il g
Het is weer tijd om een stukje te schrrjven over de buurt; net terug van een wandelbingo en drie
plaatjes nog steeds niet gevonden. Het scrabblebord was zonder klinkers ook al geen succes. En zo
groot is ons dorp toch niet.

De Rabobank is inmiddels verkocht, dus die inwoners gaan we voor de volgende editie aan de tand
voelen. Verder staan er alleen vogelhuisjes leeg in onze wijk. Maar eerst even aandacht voor de
aanwinsten. Onze nieuwe buurvrouw op 78 is not afraid of red, yellow and blue, en stelt zichzelf even
voor.

“Fred en Maria van der Belt ziin naar Denemarken verhuisd. Aan
mij de eer om van hen het prachtige Boijlerweg 78 te kopen. Mijn
naam is Mijke Noest, 50 jaar, uit Den Haag en sinds begin
december woon ik hier, samen met je-weet-welkater Tinkel. Sinds
een jaar werk ik thuis, ik ben eindredacteur van www.denhaag.nl.
Door corona heb ik helaas nog weinig van jullie ontmoet.
Misschien hebben jullie me op mijn e-bike zien langsrijden.
Schilder Hendrik van nummer 38 kwam al snel witten (mooi
strak!) en is de eerste Boijliger die ik uitvoerig sprak. Zo kwam ik
gelijk het een en ander te weten over mijn nieuwe thuis Buil.
Jeannette kwam langs en vroeg kopij voor Even bi’jpraoten, dat
was een heel leuk gesprek en wat heeft ze een fijne achternaam!
Bij de directe buren heb ik een kaartje in de bus gedaan en ik kreeg
warme woorden terug. Inmiddels ben ik dikke mik met buren
Henny en Roelof. Wat een lieve mensen! Ze helpen me waar ze
kunnen en geven me een grote vracht gezelligheid. Traditie is al
het uitwisselen van bosjes tulpen. In de geest van Boijl bloeit
hebben we een challenge afgesproken: wie kweekt de hoogste zonnebloem. De verliezer bakt een cakef
Mooi bruggetje naar mijn interesses: kunst kijken, lezen, muziek luisteren (Ip’s!), op websites en social
media rommelen, tuinieren, klussen, fietsen, beetje koken en bakken. Ik hoop dat ik over een tijdje een
bijdrage kan leveren aan het mooie leven in Buil.”

We wilden nog wat vragen stellen aan Suus en Finn maar die
hadden duidelijk geen trek in een diepte-interview. Wel stuurden
ze alsnog hun geboortekaartje.

Daarom maar even op nummer 64 aangeklopt voor een cv.
i,
AN ZRNDEN AN TANDEN
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“Wie ben ik? Writser Groothoff, roepnaam Freddy, 55 jaar. Van
opleiding jurist (Mr.), maar niet praktiserend. Een echt dorpsmens,
nooit in een stad gewoond en dat gaat ook niet gebeuren. Geboren
en getogen in de provincie Groningen/Bedum (spreek het Grunningse dialect ook). Na 30 jaar
Groningen verhuisd naar Drenthe (Zuidwolde en Havelte). Spreek redelijk Drents na 25 jaar. Geland in
de republiek Friesland en vrijstaat Weststellingwerf. Heb regelmatig gewerkt in frl: Sneek en Drachten.
Spreek de taal niet (letterlijk), maar kan het redelijk verstaan. In beginsel is mijn werk door heel
Nederland, maar door Corona werk ik vanuit huis. Mijn huidige werkplek is Tilburg, vanuit Boijl. Zo kan
het ook. Er zijn nog 3 provincies waar ik niet gewerkt heb, Zeeland, Limburg en Noord-Holland, verder
ben ik overal wel geweest. Ik vind het belangrijk om een dorp in leven te houden. Ik doe daarom graag
mee aan activiteiten.

Tot laters, Freddy.”



Een Haagse en een Groninger, onze buurt gaat er niet op

Thuis, zoals hij zelf graag wilde, is na vooruit...
een afnemende gezondheid overleden
mijn lieve, zorgzame man, vader,
schoonvader en onze trotse opa

Even kijken of we nog meer nieuws uit de tamtam hebben.
Nicholas Arthur Greaves-Lord Marietje is oma geworden, Alie Beenen overgrootmoeder en de
Nick familie Pijlman heeft op de Wierplas 5 in Vledder een nieuw
onderkomen gevonden.
* Haselmere UK, t Boijl,
25 oktober 1945 17 januarn 2021
Droevig nieuws was het heengaan van Nick Greaves-Lord. We
kwamen Hennie nog tegen op een van haar lange
Hennie Greaves-Lord - Marks

Ryan en Djoeke wandeltochten en hopen dat ze dit verlies weet te verwerken.

Mason, Owen
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! 31 jaar

Boijlerweg 80, 8392 NK Boijl
Op donderdag 21 januari is er tussen 19.00 en .
19.30 uur gelegenheid tot af scheid nemen en Ronald DathIS.

condoleren in het woonhuis

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.
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Beste inwoners van Boijl,

Als nieuwe dorpeling wil ik mezelf graag even aan jullie voorstellen.

Ik ben Jolanda Dekker (inderdaad dochter van Annie & Gerrit voor degene die hen kennen). lk ben 54
jaar en ben hier samen met mijn hondje Kayla sinds 15 februari jl. komen wonen op de Klokkeweg 12.
Ik ben geboren in Amsterdam, heb daar 24 jaar gewoond en ben toen verhuisd naar Almere en daar
heb ik gewoond tot 15 februari.

Nu dus kakelverse inwoonster van Boijl en wat heb ik een prachtig hoekhuisje gekregen. En wat een
fantastisch mooie omgeving. Ik kan hier samen met Kayla eindeloos wandelen.

De buren en andere mensen uit de straat zijn erg vriendelijk en behulpzaam, dat is erg fijn als je ergens
nieuw bent.

Zelf ben ik al jarenlang afgekeurd om te werken vanwege een slechte rug en pezen ziekte, dus ik vul
mijn dagen met allerlei creatieve dingen, zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, creatief met Fimo klei,
nagelart, haken, breien, houtbewerken, tatoeéren enzovoort. Te veel om op te noemen eigenlijk.
Wanneer Corona eindelijk voorbij is, hoop ik een keer een tafel neer te zetten in buurthuis “de Tille”
o.i.d., dan kunnen jullie eens kijken wat ik zoal maak.

Nou dit was even een berichtje van mij en ik hoop hier nog jarenlang met veel plezier te gaan wonen!

Met vriendelijke groet,
Jolanda Dekker
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Een jaar corona en ook in de Bezembuurt is het stil.

Gelukkig is het bos dichtbij en we zien regelmatig mensen die in deze Lock down het bos gebruiken
voor een wandeling.

De gemeente Westerveld heeft in het voorjaar de grote eik op de hoek van de Oostvierdeparten en de
Schoollaan verwijderd.

Daardoor was er een gevaarlijke situatie ontstaan in deze
bocht.

Het heeft even geduurd, maar de gemeente heeft onlangs toch
een nieuwe boom geplant (tussen de paaltjes, rechts op de
foto).

We hopen dat het hardrijders afschrikt waardoor het veiliger
wordt.

We leven mee met de familie Roelofs. De heer Roelofs is
gevallen en heeft zijn heup gebroken. Hij is geopereerd en
mocht al snel weer naar huis. Het herstel gaat jammer genoeg
niet zo snel. We wensen hem en zijn vrouw sterkte en geduld.
Misschien is er nog veel meer gebeurd op onze buurt dat leuk is om te vertellen, maar dat weten we
niet. Bij deze een oproep aan al onze buren om ons zoveel mogelijk te informeren.

Dat was het weer vanuit de Bezembuurt.
Sjoukje Hazeloop & Marian Thijs

= Brinknieuw ¥
Op het moment van schrijven verblijf ik aan de Brink 19, omdat wij het Corona-virus onder de leden
hebben. Het gaat goed en zijn weer herstellende. Om ons heen horen we steeds meer mensen die
positief testen, daarmee ook bevestigd gekregen dat we nog steeds niet van Corona af zijn... Houd vol,

mensen! Blijf voorzichtig.

In de vorige dorpskrant stond dat de heer. J van Beelen was geopereerd en wensten we hem een
voorspoedig herstel. Echter is hij begin dit jaar plotseling overleden. We wensen Lida veel sterkte toe.

De Brink is een buurt met grote leeftijdsverschillen en daar zijn we trots op. We vinden het dan ook
prachtig dat Mevrouw van Zanden (86 jaar) en Mevrouw Akkerman (91 jaar) onlangs hun verjaardag
hebben mogen vieren. Allebei nog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Eigenlijk mogen we niks samendoen. Maar toch moeten we het met elkaar volhouden. Dat heeft zich
ook bewezen toen er sneeuw lag. Wat een prachtige periode was dat! ledereen weer even lekker naar
buiten. Zowel de kinderen als de volwassenen genoten volop en even waren we Corona vergeten. De
oudere buurtbewoners waren dan ook ontzettend blij dat de fitte mannen uit de buurt hun straatje
even schoonveegden. Een klein gebaar, maar het wordt zo gewaardeerd! Klasse mannen!En op
dezelfde manier kunnen we in april natuurlijk ook de jaarlijkse ‘opzomerdag’ organiseren. Samen
zullen we ervoor zorgen dat onze straat er weer netjes bij ligt. Brinkbewoners, houdt u zaterdag 24
april 10:00 uur vrij in uw agenda? Nadere informatie volgt middels een briefje.

Hennie de Vries en Anke Slot



De Bekhof
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Helaas zitten we nog steeds in een Lock down en mogen we nog niet veel, gelukkig geen grote
uitbraken van de corona hier in het dorp.

En hopen we dat eenieder bescherming krijgt in de vorm van een vaccinatie, zodat we enigszins weer
onze dingen kunnen doen in groepsverband.

En intussen hebben we ook nieuwe bewoners op Boijlerweg 27 gekregen en hierbij stellen ze zich voor.

Wij, Hetty en Rob Ekkes, hebben op 3 maart jl. de sleutels in ontvangst mogen nemen van ons nieuwe
paleisje aan de Boijlerweg 27.

Op dit moment zijn we druk bezig met een (kleine) verbouwing en zijn we alle kamers aan het
opknappen/schilderen.

Wij komen uit Hoorn (Noord-Holland) en aanvankelijk hadden we het voornemen om pas over een paar
jaar richting het noorden te verhuizen, omdat we van rust, ruimte, wandelen en fietsen houden. Door
corona is dit in een stroomversnelling gekomen omdat ik, Rob, straks nog maximaal 2 dagen per week
naar kantoor in Zaandam hoef. Hetty werkt als zweminstructrice 1,5 dag in het zwembad in Zaandam.
We realiseren ons dat het best een aardig stuk rijden is, maar omdat we zo verliefd waren op het huis
en de mooie omgeving, hebben we dat er zeker voor over. Onze hobby's zijn wandelen en fietsen en we
houden er ook erg van om zomers lekker met een wijntje in de tuin van de zon en het mooie uitzicht te
genieten. Kortom echte levensgenieters!

In ons rondje langs de directe buren zijn we heel hartelijk ontvangen en voelde het direct goed. Ook
hebben we al van de diensten van Anne gebruik mogen maken, dus dat was voor ons heel fijn in een

buurt waar je nog bijna niemand kent.

Wij kijken er naar uit om meer buren te ontmoeten, maar dat moet als gevolg van corona nog even op
zich laten wachten.

Hartelijke groet en tot ziens in het mooie Boijl,

Hetty en Rob Ekkes,

Dan nog een berichtje van de familie Gutterswijk

Bij de Gutterswijkjes is gezinsuitbreiding, want Layka is er komen wonen. Ze is een hele lieve bruine
labrador pup. Ze vindt alles interessant en soms ook een beetje spannend. Ze mag nog niet zo ver
lopen, maar daar is een oplossing voor bedacht...een hondenfietskar. Zo kan ze toch af en toe mee
met naar school brengen en halen van Nynke en Wytse. We zijn heel blij met haar!

Dit was het dan weer voor deze keer,

Yvonne en Gerrie.




Bi’j Harmke

Er is een jaar voorbij en nog steeds houdt het Covid 19 virus ons in de greep. Hoewel steeds meer
mensen gevaccineerd zijn, komt het virus soms heel dichtbij, ook in onze buurt. We wensen iedereen
die er mee te maken heeft heel veel sterkte en beterschap!

Onze oudste buurtgenoot Jantje de Vries is onlangs weer
oma geworden van een mooie kleindochter. Roelien en
Rino werden de trotse ouders van de kleine Evi. Nu lijkt dat
niet zo heel bijzonder, maar wél als je inmiddels 87 jaar
bent en ook al een paar achterkleinkinderen hebt! Hoe het
ook zij.... heel hartelijk gefeliciteerd Jantje en geniet ervan!

Nog meer ‘opa en oma nieuws’ uit onze buurt want André en Elfried de
Jonge zijn supertrots en blij met de geboorte van hun eerste kleinzoon Levi.
Elke donderdag passen zij samen op de kleine man en maken steevast een
rondwandeling door Boijl. Zij zien er naar uit dat alle mooie nieuwe
nestkastjes op hun route straks bewoond zijn. Ook voor hen de hartelijke
felicitaties!

Rond deze tijd is het ook een jaar geleden dat Harmke Mailly zo plotseling kwam te overlijden. Haar
huis werd na enige tijd leeggehaald en in november overgeschreven op naam van de nieuwe
eigenaren. Zij hebben de buren rondom inmiddels op de hoogte gesteld van hun plannen met het pand
en wij zien er naar uit dat de locatie weer geschikt gemaakt wordt voor bewoning.

Hieronder nog een bericht van Caroline Kloet. Mooi dat zij zich zo inzet om ons allemaal toch nog een
beetje fit en aan de gang te houden!
Tot slot wens ik iedereen een heel mooi voorjaar toe.

Anne-Marie van der Geest

De sportscholen zijn helaas nog dicht, toch zit ik niet stil met mijn bedrijfje. Personaltraining, 1 op 1
training mag gelukkig wel. En dus maak ik met een aantal van mijn klanten gebruik van het “ommetje”
van de Hersenstichting. Het is leuk om te zien hoe je elkaar motiveert om toch nog even 20 minuten te
wandelen om je punten binnen te krijgen, zodat jij weer hoger in de ranglijst komt. Gezonde competitie!
Je krijgt extra punten als je langer loopt, nog weer extra als je elke dag loopt, of voor half 9. Je wordt
beloond met een medaille. In deze tijd van meer thuis zijn wellicht leuk om ook op te pakken met jouw
straat of met familie/vrienden. Je kunt zelf een team aanmaken door de app ‘ommetje lopen’ te
downloaden. Maar wil je aansluiten bij mijn team mag dat natuurlijk ook: sportfitdyou teamcode

PRQBH.

Blijf gezond!

Caroline (Boijlerweg)




De Daoken (&, Boschoordweg

ledereen zit nog midden in degCOVID Lock down.

Wij zijn het allemaal zat, maar hopen deze zomer weer naar het terras te kunnen en weer terug naar
normaal. Onze buurt bbq weer te kunnen organiseren en zo veel meer.

Wij blijven positief......Hou vol allemaal.....

Onze buurt is een bewoner rijker, Mathijs en Dewi hebben een gezonde
zoon gekregen Levi-Jace de Jonge. Veel geluk met elkaar.

Yinka heeft haar auto rijbewijs in de pocket en scheurt inmiddels rond in
haar gouden koets. Gefeliciteerd!

Jacoba heeft de opleiding ‘Office-assistent’ afgerond met een diploma,
Gefeliciteerd!

De sneeuw zorgde voor de nodige slip partijen, gelukkig kwam daar
hulp van alle kanten, iedereen hiervoor bedankt.

; Heeft u ‘m ook al gesignaleerd, op nr. 10 is een E
.~ paal geinstalleerd, nu de auto nog....

Dan hadden wij een 25-jarig
bruidspaar in de buurt,
Bernarda en Pim vierden hun
25-jarig jubileum.

Verrast met een mooie poort
door de buurt.

Gefeliciteerd en op naar de 50.

Woaar er blije dingen gebeuren, zijn
er ook verdrietige gebeurtenissen.
Bij Alfo en Milou Flobbe is hun
dochtertje Eva Flobbe stil geboren.
Wij wensen jullie heel veel kracht
toe met dit onbeschrijfelijke verlies en verdriet.

Dan zijn er de afgelopen periode nieuwe bewoners in onze buurt komen wonen.
Voor degene die het leuk vindt om zich voor te stellen in onze dorpskrant, pak de pen, of de laptop,
mail naar alwaysat@home.nl of posten op de Dacken nr. 10.

Op naar een zonnig voorjaar.
Griet




Snels Hutte LE
Hunkerend naar de lente — en alvast genietend van de bloeiende bolgewassen, onder andere uit de
aangeschafte gemeentelijke pakketten — kan menigeen door ziekte wel wat fleurigs gebruiken en
wensen we hun veel sterkte in deze moeilijke periode.

Buurvrouw Klaasje is druk bezig de verhuisdozen te pakken, omdat ze binnenkort naar de Klokkeweg
gaat. Na dik 30 jaar verlaat ze onze straat, wij zullen haar missen op onze buurt en wensen haar veel
woonplezier in het dorp.

De vlag wappert intussen aan de mast bij de familie Kleinhoven. Het voorerf is ingericht als steunpunt
van de organisatie ‘Rustpunt’ die passanten via zelfbediening koffie, thee, ijs en verdere
versnaperingen aanbiedt en zelfs toiletbezoek mogelijk maakt. En let u eens op de mooie banken, door
Albert eigenhandig getimmerd.

Nog meer goed nieuws van dit erf: bedrijfsopvolger Ruben is geslaagd voor zijn opleiding
melkveehouderij aan hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Gefeliciteerd!

Goed nieuws is er ook te melden over de herinrichting van de historische grenswal tussen Friesland en
Drenthe aan de oever van de Wiek van de Vierdeparten, die ook Kolonievaart wordt genoemd. Een
wandeling of fietstocht richting Klokkenbel is de moeite waard: de begroeiing van de wal is
opgeschoond, zodat de werkelijke contouren weer veel beter zichtbaar zijn.

En we hebben sinds eind vorig jaar ook een nieuwe bewoner, de familie de Weert heeft een prachtige
pup die pontificaal voor het huis de wacht houdt. Veel geluk met haar!

Reimer en Jeannette

Lieve Kerstengel,

Hartelijk dank voor de leuke attenties die ik van jou heb gekregen.
Het was iedere keer weer een verrassing.

Groeten,
Heintje Bijkerk




DORPSNIEUWS

DORPSPOWER BOIJL

Ons dorp zit vol energie en kracht.
We hebben veel betrokken inwoners, die hart voor ons dorp
hebben en iets voor het dorp en/of voor een ander doen.

Van het - op eigen initiatief - netjes houden van een perkje tot
het draaiende houden van een vereniging of club, oppassen bij
de buurkinderen, foto’s maken bij een activiteit, flyers rondbrengen of iets lekkers brengen bij iemand
die een nare tijd doormaakt. Zichtbare en onzichtbare dingen. Gewoon, omdat we er voor elkaar willen
zijn en het een goed gevoel oplevert. Dat is dorpspower!

WE KUNNEN NOG MEER

Zoals we eerder schreven in de Dorpskrant denken wij dat er nog veel meer kan. Tijdens de workshop
ABCD verzamelden we al veel ‘krachten’ in het dorp. ledereen die hier woont heeft iets te bieden.
Jong, oud, hier geboren of hierheen verhuisd, betrokken bij het dorp of juist in stilte hier wonend.
ledereen heeft vaardigheden, een talent, een passie of contacten die voor een ander handig kunnen
zijn. Heel veel mensen willen graag iets voor een ander doen. Maar we weten het vaak niet van elkaar.
Daarom willen we eigenlijk van iedereen die hier woont ontdekken: waar loop je warm voor, waar ben
je goed in en waar mogen we jou voor vragen? Als we dat van elkaar weten en met elkaar delen dan:

e \Weten we waar we jou voor kunnen vragen en waar we je niét voor moeten vragen
e Weten we beter wat ieders behoefte is (handig als we met elkaar dingen organiseren)
e Kunnen mensen die een gemeenschappelijke interesse hebben elkaar desgewenst opzoeken.

VUL HET FORMULIER IN EN WIN EEN UNIEK ‘BOLL BLOEIT’ PRODUCT

Bij deze dorpskrant vind je een formulier. Op dat formulier vertel je iets over jezelf. Deze informatie
bundelen wij en als jij naar iets of iemand op zoek bent, kun je daar gebruik van maken. In een volgende
dorpskrant schrijven we hoe dat werkt (mits voldoende mensen hun formulier hebben ingevuld @}.
We vinden het geweldig als je dit invult. Ook kinderen kunnen dit doen! Elke 10° inzender ontvangt
een uniek Boijl Bloeit product. Wordt het een Boijl Bloeit kookschort, badhanddoek of een plankje met
lekkernijen? Dat merk je vanzelf.

Doe mee! Dorpspower maken we samen. Dus ook met jou!

Werkgroep ABCD Boijl (mede mogelijk gemaakt door Dorpsbelang Boijl):

Anja van Loon, Aukje Jager, Caroline Kloet, Erica Harmsen, Hans Minnaert, Jeannette Kat, Winfred
Boekhoudt en Katja Moesker.

Telefoon: 06-34263877. Mail: abcdboijl@gmail.com




De Doorgeeftas: voor en door Boijligers

Op dit moment leven we allemaal in ons eigen kleine kringetje en zijn we vooral digitaal en telefonisch
met elkaar verbonden. Toch willen we er voor elkaar zijn en iets leuks voor een ander doen. Dat kan
met de Doorgeeftas! De tas met een inspirerende inhoud en persoonlijk tintje. We geven de tas zo
vaak mogelijk aan elkaar door. Zo trekken we een ‘spoor van verbinding’ door Boijl.

WAT IS HET IDEE?

Je meldt je aan voor een tas, haalt deze op en mag de inhoud houden. Hierna vul je de tas weer voor
de volgende Boijliger aan wie je de tas doorgeeft. Wij zorgen ervoor dat de eerste tassen door ons
worden gevuld.

Je bepaalt zelf wat je in de tas doet. lets lekkers, iets creatiefs, iets om te lezen of iets voor de tuin. Het
is allemaal goed. Nog leuker is het als je er een persoonlijke noot aan toevoegt. Denk aan een tip voor
een leuke wandeling in de buurt, je lekkerste recept of een door jou geschreven gedicht.

WAT DOE JE VERVOLGENS MET DE TAS?

De tas geef je door aan iemand in Boijl die je niet kent. Hang
de tas bijvoorbeeld aan de voordeur van een huis. Ergens
aanbellen kan natuurlijk ook. Je hoeft niet anoniem te
blijven. Sterker nog; we vinden het leuk als je een foto maakt
van degene aan wie je de tas doorgeeft en op de
Facebookpagina van Boijl deelt. Maar dat hoeft niet. De
keuze is aan jou.

Zorg ervoor dat de instructie die je in de tas aantrof in de tas blijft. Zo weet de volgende ontvanger ook
wat de bedoeling is.

MELD JE AAN VOOR EEN TAS

We starten met 10 tassen. Elke tas heeft een andere inhoud. We hebben tassen voor alle leeftijden;
van 12 tot 100! Het is een verrassing wat er in zit. Voor het ophalen van een tas kan je bellen of een
appje sturen naar telefoonnummer 06-16834932.

HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD
Denk niet dat een ander de tas wel haalt. Kom in beweging en meld je aan.

Hoe vaker een tas wordt doorgegeven, hoe leuker dat is.

Dat betekent: zolang we er plezier in hebben, gaan we ermee door!

Katja Moesker, Aukje Jager, Anja van Loon, Bernarda Pera en Marjan Zijderveld.
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Blik op Boijl Schoolonderwijs

De kerk droeg eeuwenlang zorg voor het onderwijs in Boijl en de gegevens daarvan
zijn goed bewaard gebleven. De school stond dan ook logisch, vlak bij de kerk.
Onderwijzers hadden geen jaartaak met lesgeven want de kinderen gingen in den
beginne, alleen in de winter naar school.
Claes Jansen staat in 1679 genoteerd als eerste onderwijzer. Hij krijgt jaarlijks 17
Caroles guldens en 10 stuivers en blijft 15 jaar. Meestal blijven onderwijzers na
hem korter. Andries Jans van Riesen is er van 1767 tot 1783. (Hij neemt in 1782 zijn
achternaam aan) De beloning is dan 20 Caroles guldens. Een geringe verhoging in 100 jaar! De
onderwijzers hebben rond 1800 achternamen, die we ook vaak tegenkomen in de dorpsgeschiedenis
Jager, Stijkel en Slot enz.
Wij kennen Boijlerweg nr. 83 naast het café als het oude
schoolgebouw tot 1900.
Op de kadasterkaart van 1832 staat naast de kerk een
klein gebouwtje als school en dat is heel verrassend,
niet op de plek van nr. 83 de oude smederij.
De school staat in het verlengde van de zuid muur van
de kerk en dat is midden in de achtertuinen van nr. 85
en 83. In de cirkel de kerk en kerkhof met links wat bos
en daarnaast de herberg/boerderij van Brals ’ en links
(groen) weer een strook bos. Nu ingang Brink.
Tegenover de kerk de boerderij van nr. 72, Kadasterkaart 1832
Egbert de Boer heeft als president kerkvoogd gegevens verzameld:
1706: onderwijzer Berend Jochems repareert het dak en de glazen en de smid levert in 1778 een
nieuwe ‘tange’ (voor de kachel nemen we aan.....)
Louwens Sybrands bouwt in 1783 een nieuwe school voor f. 108 — 8 — 6. (guldens, stuivers, penningen)
Een aankoop in 1807 van zakken en later 5 el linnen voor een nieuw schoorsteenkleed. Een nieuwe
kaart van Friesland in 1852. Nieuwe inktpotten f. 2.40 worden geleverd door fa. Spijkervet in Steenwijk.
Die kunnen z6 mee naar de nieuwe school die in 1854
gebouwd is en die bouwden ze dus aan de straatweg. Deze
‘nieuwe school’ is nu de woning van nr. 83 en anno 1854.
De school had bij de bouw 1 lokaal met aansluitend er
achter een woning. Daar zaten zeker 100 jaar later de oude
bedsteden nog in.
Meester Schieving kreeg bij die nieuwe school ook een
W eigen woning. (1857 hoek Kerkweg) Vanaf 1854 zijn er 2
. i : e onderwijzers, het is dan een ‘vaste school’ 1882 De kerk
o o 5 St . ' draagt de school over aan de Gemeente die daarna het
onderwijs bekostigt.
De gezinnen zijn kinderrijk, Schieving zet zich in voor onderwijs voor alle kinderen en de school krijgt
in 1884 een 2° lokaal. De woonkamer wordt 2° leslokaal en achteraan de school wordt een stuk
bijgebouwd wat dan als woning dient. De huidige voordeur van nr. 83 was de ingang van die woning.
Bij deze verbouw (of de bouw in 1854) vonden kinderen Franse munten. Het zal een soldaten
pleisterplek geweest zijn zo vlak naast de herberg.
Schieving blijft 38 jaar in Boijl. Mulders volgt hem op in 1892 en in 1900 kan hij naar een nieuwe school
nu met 3 lokalen én daarnaast een mooi nieuw huis (nr. 86 en 88) Een pluspunt? want hij blijft 41 jaar
schoolhoofd in Boijl. En dit schoolgebouw is inmiddels ook al weer verleden tijd.
In 1897 gaan 102 kinderen in Boijl naar de lagere school.
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De oudste school nr. 83 wordt smederij en de smid Luigje Oosterkamp woont in de woning er achter
tot hij in 1934 het huis ernaast nr. 85 laat bouwen. Sinds 1979 is de oude smederij een woonhuis.

De 3 klassen van de nieuwe gebouwde school (nr. 88) zijn schijnbaar toch te krap want aan de oostkant
wordt in 1917 een 4° lokaal bijgebouwd. In 1921 zijn er 149 leerlingen. De leerplichtwet geldt sinds1900
en de schoolgrens met Oosterstreek wordt meerdere keren verlegd.

Op oude kaarten is steevast een groot stuk bos te zien vanaf de boerderij tegenover de kerk nr. 72 tot
de weg naar Doldersum. Die grond was allemaal Kerkbezit.
Het zou zo maar kunnen zijn dat in 1900 voor de bouw van
de school een flink stuk bos gekapt is.

Mulders regeert 41 jaar met vaste hand. Berucht was zijn
‘notenstok’ bij kinderen die niet zo goed konden leren.....!
Met de komst van van der Werff in 1933 verandert dit. Deze
overlijdt echter in 1950 plotseling aan een hartstilstand. .
Ronner na hem, bewerkstelligt een rigoureuze verbouwing. De school wordt omgedraald’ Drie lokalen
aan de zuidkant op de zon en een nieuw aangebouwde gang aan de straatkant. In de vrijgekomen
ruimte komt o.a. een lerarenkamertje. Tijdens die verbouwing in 1952 gaan klas 3 en 4 naar school in
Oosterstreek, waar ook hun onderwijzer meester Roders woont. De andere klassen vinden onderdak
in (de glazen) poterbewaarplaats van de CAF naast de AHB van nu en dat werd zweten in die zomer...!
Ronner en na hem v.d. Wal bleven niet lang. Van der Heide daarna, was 21 jaar de hoofdonderwijzer.
Intussen zetten mensen o.a. ds Lijzinga zich in voor een
kleuterschool en die komt er in 1965 Thea de Boer (later
Pijlman) is de eerste kleuterjuf. Het schooltje blijft tot 1983
aan de Kerkweg/hoek Klokkeweg.

0.L.S. wordt basisschool ‘de Oosterbrink’ en de kleuters
krijgen een lokaal bij de ‘grote school’ aangebouwd. Dit
gebeurt in de ‘Pijlman’ periode. 1981- 2010. Binnenin de
school verandert, ook door andere lesmethoden veel. De
gang wordt verdeeld in kleine lesruimtes voor gespreid werken en er wordt een
gymlokaaltje/gemeenschapsruimte aangebouwd.

1999 krijgt de school het Dalton predicaat met de inhoud: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en
samenwerken. Dat is net voor het grote feest Relinie 2000 met 100 jaar schoolgebouw. Een geweldige
feestdag samen met jong en (heel) oud.

Leerkrachten bleven soms tientallen jaren maar ‘juf Geesje’ Harsevoort heeft iedereen ingehaald. Ze
kwam in 1977 in Boijl lesgeven en is nog steeds aan de school verbonden.

De peuters kunnen vanaf 1981 naar ‘et ;
speulhokkien’ Ze vinden onderdak in de
kantine bij het sportveld. Eerste leidster is
Willy Kazemier.

Janny de Jong is van 1991 — 2016 24 jaar
lang het gezicht van de peuteropvang.

Na ruim 100 jaar is het schoolgebouw aan
vernieuwing toe en 2013 verrijst een heel
ander gebouw. Het biedt nu plaats aan de
jeugd uit de omgeving van 0 tot13jaar.
Pijlman gaat in 2010 na 30 jaar met prepensioen. De schoolhoofden na hem, komen ‘van buiten’ Ze

werken hier wel maar wonen hier niet en zijn daardoor minder betrokken bij de dorpsgemeenschap.
Schoolhoofden waren voorheen altijd nauw betrokken en verweven met het verenigingleven.
Het is net als met de schoolgrenzen: tijden veranderen.

‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger — Qosterkamp. 2021
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SPORT

VOETBAL VERENIGING TRINITAS

DE CLUB VAN 50

Als gevolg van het Covid-19 virus vinden er al enige tijd weinig activiteiten op- en rond de velden van
vv Trinitas plaats. Vooral het seniorenvoetbal is hard geraakt. Als ‘Club van 50" maken we van deze
gelegenheid gebruik om in deze sobere tijd toch met een beetje positief nieuws te komen.

In het kort,

De Club van 50 bestaat uit een ‘groep van mensen’ die elk jaar een bijdrage leveren van €50.

Dit geld wordt besteed aan tastbare zaken die een positieve bijdrage leveren aan de club. Aangedragen
ideeén komen onder andere vanuit de club, maar vooral vanuit de leden zelf. De leden die de Club van
50 vormen hebben allemaal een plekje op het bord in de kantine. De ‘club’ wordt op dit moment
gevormd door bijna 50 leden.

Projecten die volledig door de Club van 50 gerealiseerd zijn of waarbij is bijgedragen aan de
totstandkoming zijn onder andere; de twee robuuste picknickbanken onder de overkapping, de twee
makkelijk verplaatsbare doeltjes voor het kaboutervoetbal, de inrichting van de kantine in de vorm van
een tv en muziekinstallatie, een gezellige aankleding van de bar, de nieuwe cv-ombouw en statafels
voor buiten .

Namens de Club van 50 willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft geholpen
met het verwezenlijken van de genoemde projecten. Niet alleen financieel, maar ook het
daadwerkelijk helpen klussen, verven of beschikbaar stellen van materieel en materiaal.

Mochten er nog mensen zijn die lid willen worden van de Club van 50, of op een andere manier hun
bijdrage willen leveren, dan kan dat altijd door contact te zoeken met onderstaande personen.

Hopelijk tot snel op de velden,
Jeroen Bokkers, Jos de Vries, Ruud van den Braak, Mark Tolboom en Geert van de Boer

¥ TRANITAS
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JEUGDCOMMISSIE
Onze Trinitas jeugd is verwend door de oudejaarsverenigingen “Vesuvius” en “Tied Zat”.

Van “Tied Zat” uit Zorgvlied heeft onze jeugd een echte kickback voetbal rebounder gekregen met
oud en nieuw! Hier kunnen alle teams tijdens de trainingen mee oefenen door erop te schieten,

passen en weer aannemen maar ook onze Trinitas keepers kunnen tijdens de training hier specifieke
oefeningen mee doen.

Van “Vesuvius” uit Elsloo heeft onze jeugd een trainingsnet voor in het doel gekregen om tijdens de
trainingen te leren nog beter te kunnen gaan scoren als de wedstrijden straks weer gaan beginnen en
wij natuurlijk de punten weer zullen binnenhalen.

Namens alle jeugdspelers willen wij “Tied Zat” en “Vesuvius” enorm bedanken voor de TOP cadeaus!

Met sportieve groet,
Jeugdcommissie Trinitas.
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LICHTMAST
Zonder “lichtje in de duisternis” kunnen we niet, 6k niet op het sportveld @

De lichtmast werkte helaas niet naar behoren, maar is onlangs voor een symbolisch bedrag
gerepareerd door KELDERHUIS VERHUUR uit Oldeholtpade/Wolvega.
Fantastisch om juist in bizarre Coronatijden zoveel service te mogen ontvangen!

Wij hebben weer licht en zetten Kelderhuisverhuur.nl dus graag even in het zonnetje!!

Namens Sportcentrum

Kelderhuis
MACHINE VERHUUR
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Toekomstdromen...

Groep 3/4 heeft nagedacht over toekomstdromen van zichzelf. Dat gaf stof tot nadenken, wat zijn de
toekomstdromen voor ons als school en voor mij als directeur? Ik weet het wel! Ik zou het enorm fijn
vinden als de school weer op volle kracht kon draaien, zonder maatregelen, zonder protocollen, maar
vooral mét ouders, mét uitstapjes, mét gastdocenten én open deuren. Toch zijn wel allang blij dat we
weer naar school kunnen, de kinderen weer in de klas zitten en wij gewoon les kunnen geven!

Batterijen

We hebben op school een bak staan waar de lege batterijen (geen lampen) in mogen. Speciaal voor
basisscholen ontwikkelde Stibat het inzamelproject voor basisscholen. Basisscholen die meedoen,
sparen voor mooie producten. Winst voor de school én voor het milieu! Deze bak staat bij de ingang
aan de voorkant van de school en is voor iedereen toegankelijk! Soms treffen we batterijen en lampen
in een doos op het schoolplein, dit is niet de bedoeling!

Plantjesmarkt

De plantjesmarkt zal ook dit jaar weer digitaal zijn, u kunt weer mooie
planten bestellen via het online bestelformulier. Deze kunt u in april in de
bus verwachten. Alle bestellingen worden dan op zaterdag 8 mei geleverd
aan huis.

® Plantiesmarkt
‘ ] L ‘f §

Parkeerplaatsen

Voor de school hebben we twee kleine parkeerhaventjes, deze zijn bedoeld voor bezoekers van de
school. Vaak zien we er auto’s voor een langere periode staan. We willen iedereen in de buurt van de
school toch nadrukkelijk vragen om niet te parkeren op deze plaatsen.

lispret

Wat hebben we het getroffen in februari, we
konden schaatsen op de ijsbaan! In plaats van
gymles in de gymzaal, gingen groep 5 en 6
schaatsen. Na afloop kregen de leerlingen een
heerlijke kop warme chocomel.
Top! Bedankt ijsvereniging.

Neem ook eens een kijkje op onze website,
daar vindt u de nieuwsbrief en andere leuke
nieuwtjes van de school:
www.deoosterbrink.nl

Met vriendelijke groet,

Moniek Wolters
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C Toekomstdromen van groep 3/4 P

T8
In de klas hebben we gesproken over beroepen. Wat wil iedereen worden? En waarom? Hieronder
vertellen de kinderen voor welk beroep zij willen kiezen:

Mirte: Ik wil graag ambulancemedewerker worden, het liefst als chauffeur. Soms kan je dan mee om
te helpen als er iets gebeurd is, ik wil graag mensen helpen en ik wil graag vaak rijden.

Max: Later wil ik archeoloog en uitvinder worden. Ik wil graag
sommige uitvindingen verkopen en dan veel geld verdienen. En
ik ben heel benieuwd hoe alle dino-skeletten eruitzien (vooral
die van de Spinosaurus), daarom wil ik archeoloog worden.

Lisa: Ik wil graag dierenarts worden, omdat ik heel veel van
dieren houd. Ik wil ook paardrijd-instructrice worden. Ik hou
ook heel veel van paarden en ik vind het leuk om kinderen dan
te helpen om te leren paardrijden die het ook graag willen.

Wessel: |k twijfel tussen tandarts en boer. Tandarts wil ik wel worden omdat je dan best wel veel
geld krijgt en dan kun je als boer het geld gebruiken om koeien van te kopen, en alles wat ze nodig
hebben, zoals voer.

Julian: Ik wil tandarts of dokter worden. Allebei wil ik doen om mensen te helpen.

Sil: Ik wil autosloper worden, of werken bij de dierentuin. Als autosloper kan ik dingen slopen en dat
doe ik nu al vaak. In de dierentuin werken lijkt met leuk, omdat ik het leuk vind om dieren te
verzorgen en omdat ik dieren heel lief vind.

Eva: Ik wil later graag dierenarts worden, omdat ik het leuk vind om
diertjes te helpen.

Mark: Ik wil eendenhouder en robotbouwer worden. Dat is mijn ding,
ik houd van eenden. Ik hou ook veel van techniek, dus dan kan ik
misschien wel roboteenden gaan bouwen.

Yannick: Ik wil graag boer worden, omdat ik dan voor de schapen kan
zorgen. De schapen geven lammetjes en dan doe ik in de zomer alle
rammen weg, dan hou ik de ooien voor de lammetjes. Dit is net als
opa en oma, die doen dat ook.

Marin: Ik wil verpleegkundige worden, net als mijn moeder. Mijn
moeder zegt dat het een leuk beroep is, daarom wil ik dat.

Angelina: Ik wil graag op de ambulance werken. Het lijkt mij heel leuk, omdat ik dan de sirene aan
mag zetten en mensen kan helpen, bijvoorbeeld als ze gevallen zijn.

Milan: Ik wil boer worden. Dan mag ik overal op, en trekker rijden. Ik vind koeien ook leuk. Ik wil dan
wel graag een knecht hebben, dan kun je met twee trekkers op pad.
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Wytse: Ik wil later uitvinder worden. Ik vind het leuk om dingen te bedenken en uit te vinden. Ik weet
nog niet wat ik met mijn uitvindingen ga doen.

Elisa: Ik wil dierenarts worden, omdat ik de dieren wil helpen.
Storm: Ik wil op de dierenambulance werken. Dit wil ik omdat ik het leuk vind om dieren te helpen.

Jasper: Ik wil loonwerker worden. Dan heb je geen koeien, maar dan kan je wel elke dag op de
trekker rijden.

Thomas: Ik wil politieagent worden, want dan heb je
ook een sirene.

lise: Ik wil dierenarts worden, omdat je dieren dan moet
beter maken en dat vind ik leuk. 1@mﬁf-—-)ﬁ3l
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Reza: Ik wil ook dierenarts worden, omdat ik het leuk
vind om dieren te helpen.

)

Sylvan: Ik wil timmerman worden, omdat ik timmeren
leuk vind.

Bram: |k wil politieagent worden, omdat je dan boeven kan vangen. Dat vind ik heel erg leuk.

Niek: Ik wil trekkerchauffeur worden. Ik hou van trekkers.
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¥ 4
- Wut je
doA?

Groep 5/6 wil u graag kennis laten maken met wat we zoal doen op school. Hier een klein overzicht
in de vorm van wist u datjes.

Wist u dat?

Wij een hele leuke school hebben?

Elke klas op onze school een vide heeft?

We elke dag rekenen op school?

Wij twee juffen hebben?

Juf Femke ons les geeft op maandag en dinsdag en juf Janneke op woensdag, donderdag en
vrijdag?

Juf Nienke bij ons stage loopt op donderdag en vrijdag?

We op de gang ‘Mc Donalds’ bankjes hebben, om aan te werken?

We altijd op vrijdag maatjeswerk doen? En dan elke week met een ander kind samen spelen?
We elke ochtend beginnen met lezen?

We op vrijdagochtend stripboeken mogen lezen?

We met de bus naar de gymzaal in Noordwolde gaan?

We op donderdagmiddag dingen knutselen en tekenen?

We op maandag en dinsdagmiddag dingen leren over aardrijkskunde en geschiedenis met
Blink?

We op school Chromebooks hebben om op te werken?

We buiten vaak voetballen, hockeyen, kletsen of met de bal spelen?

Juf vaak voorleest aan het einde van de dag?

We elke week werken aan de Kanjertraining?

We op vrijdag 12 februari geschaatst hebben op de ijsbaan in Boijl?

Dit een beetje voelde als een schoolreisje?

We heel blij waren dat we op 8 februari weer naar school mochten?

Groetjes van groep 5/6
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GROEP 8

Voor een taalopdracht moesten de leerlingen een officiéle brief schrijven. De ontvanger mochten ze
zelf kiezen. Ze hebben er allen voor gekozen om een brief te sturen naar de inwoners van het dorp.

Jeffrey en Jisse
Dwarsstraat 13
1313 XX Boijl

Inwoners van Boijl
Boijlstraat 12
8921 BC Boijl

Boijl, 17 maart 2021

Wij zijn Jeffrey en Jisse en wij hopen dat we dit jaar op kamp kunnen. We gaan dan
namelijk naar Ameland en we hopen dat dat doorgaat. Vanwege corona staat dat niet
vast dus wij hebben een vraag. Zou u ons willen helpen door u aan de
coronamaatregelen te houden? Dat zouden we heel erg waarderen!

Niet alleen kamp, maar ook iets van een schoolreis zou al leuk zijn!
U moet zich sowieso al aan de maatregelen houden.

Met vriendelijke groet,
Jeffrey en Jisse

BOi” _ E:f,n‘“" g
Hoofdstraat 31 35,
8485 AB Boijl

Boijl, 15 maart 2021

Geachte bewoners van boijl. Ik ben Sarah Derks en ik zit in groep 8. Normaal
doen we een musical en gaan we op kamp. Maar door Corona kan dat
misschien niet. Vorig jaar kon het ook al niet. Als iedereen zich zoveel mogelijk
aan de regels houdt, kunnen wij dit jaar wel op kamp en wel een musical doen.

Alvast bedankt voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,
Sarah Derks
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Amber
Ikhaatnootjeslaan 61
1114 XY Boijl

Inwoners van Boijl
Ikhouvannootjeslaan 62
5743 AB Boijl

Boijl, 15 maart 2021
Geachte inwoners van Boijl,

Mijn naam is Amber, ik ben en elf jaar. Ik hoop erg dat we nog op kamp kunnen. Dat
zou misschien dus niet kunnen door Corona. Als dat niet kan, hoop ik dat we in het
buurthuis kunnen slapen. Ik hoop ook dat de musical door kan gaan. Want daar heb
ik ook veel zin in. Ik hoop dat ik een grote rol krijg. Ik heb niet zo veel zin in de
middelbare school. Ik zou liever in groep acht blijven.

Met vriendelijke groet,
Amber

Jarno en Julian
Jarnojulianstraat 258
8769 JK Boijl

Inwoners van Boijl
Jarnojulianstraat 299
8769 JK Boijl

Boijl, 22 maart 2021

Geachte inwoners van Boijl,

Onze namen zijn Jarno en Julian. Wij willen op kamp naar Ameland.
We willen daar naar de zee om te zwemmen.

We hopen dat we daar heen kunnen.

We hopen dat jullie je daarom aan de maatregelen willen houden.

Met vriendelijke groet,

JULIAN EN JARNO
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OUD PAPIER

Omrin haalt samen met vrijwillige ouders het oud papier op, zaterdags vanaf 9
uur. De data zijn ook terug te vinden op de website van De Oosterbrink.

10 april
8 mei
5 juni
3 juli
31 juli
28 augustus
25 september
23 oktober
20 november
18 december
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PUZZEL & KLEURPRET

VROLIJKE PAASDAGEN

Zoek de 5 verschillen!!
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AGENDA

10 april
In april
8 mei
8 mei
5juni

Oud Papier

Online Plantjesmarkt
Oud Papier

Levering Plantjesmarkt
Oud Papier




Bankzaken
regelen met | Waaru
de app. | 00k bent.

De Rabo Bankieren App

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo
Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een
acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is.

Download nu de Rabo Bankieren App.

Een aandeel in elkaar Rabobank



