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Even Bi’jpraoten 

Is een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp 
Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De 
Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl. 

 

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. 
Even Bi’jpraoten wordt als papieren- en onlineversie aangeboden. Een jaarabonnement kost €10 
(excl. portokosten voor abonneehouders buitenaf). De onlineversie is gratis te lezen. 
Voor meer informatie www.evenbijpraoten.nl 

 

Banknummer NL18 RABO 0363781935 t.n.v. Dorpskrant Even Bi’jpraoten te Boijl. 
 
 

 Redactie: 
   Henneke Velzeboer 

Jacoba de Vries-Veldmeijer 
  
 Financieel/Webbeheer: 

   Anne Slot 
    
   Coördinatie-Bezorging: 
  ` AHB Boijl   

 

Bezorgers:     Medewerkers buurtschappen: 
N. Bastiaans Brink Hennie de Vries en Anke Slot 
E. Blaauwbroek Bezembuurt Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop 
R. Boelen Daoken/Boschoordweg Marian Jager en Griet Slot 
H. Roeles Alteveer Juup Bosma 
G. Jorritsma Snels Hutte Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven 
Y. Gutterswijk Boijl Oost Liane Russchen 
A. Thalen De Wissel Polien Hoogeveen en Helga de Vries 
A. Marks Boijl Centrum Jeannette Kat 
L. Bokkers Bi’j Harmke Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter 

Boekelte Annie en Anne Marks  
 Rijsberkamp/Meuleveld Wilma Bouman 

Kerkweg Djoeke Greaves Lord 
Klokkeweg Gerrit Dekker 
Bekhof Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk 

 
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. 
Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent, dat zij beledigend of discriminerend 
kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie behoudt zich het recht voor om 
artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen (anonieme brieven worden 
niet geplaatst). 
Voor het inleveren van kopij kunt u gebruik maken van e-mailadres: kopij@evenbijpraoten.nl 
U kunt uw kopij ook inleveren bij Henneke Velzeboer, Klokkeweg 2C of online versturen via de 
website www.evenbijpraoten.nl 

  Bij de voorplaat: De Lawaai Pieten (foto Hiltje de Vries)  

  Op de achterkant: Flyers VV Trinitas en Dorpsbelang 
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Het is alweer even geleden, maar toch…Onze 

buurvrouw Lucie is afgelopen zomer 60 jaar 

geworden, en dat moest iedereen weten 

natuurlijk! Een mooie mijlpaal en op naar 

nog veel meer goede jaren Lucie! 

Rient Menger is na twee hartoperaties weer 

‘zo goed als nieuw’. Daar doe je het allemaal 

voor natuurlijk. Nu weer lekker genieten 

samen met Jellie! 

Omdat het openbaar vervoer om van A naar 

B te gaan vaak heel omslachtig is, rijdt Daniël Derks sinds kort rond in een witte 45 km auto. Lekker 

droog en toch redelijk snel, een mooie oplossing. 

Jeroen en Hellen Bunt van Sauna het Friese Woud hebben een leuke december aanbieding in hun 

afhaalrestaurant, speciaal voor dorpskrantlezers. Zie elders in deze dorpskrant. Echt handig als je een 

keer makkelijk én lekker wilt eten! (en ook zonder bon de moeite waard) 

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

Anne-Marie van der Geest 

 

 

 

 

 

Na 51 jaar in Boijl te hebben gewoond, ga ik verhuizen naar de Mandehof in Noordwolde. 

Herinneringen in voor- en tegenspoed laat ik achter maar neem ik ook met me mee. 

Het was gezellig wonen op buurt De Wissel, kom gezellig langs voor een kopje koffie op mijn nieuwe 

woonplek! 

Hierbij bedank ik voor alle lidmaatschappen. 

 

Tot ziens, 

Lammie Jongbloed 
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Na een periode waarin de gezondheid van buurvrouw van Zanden sterk afnam, hebben we onlangs 

afscheid van haar moeten nemen. Buurvrouw van Zanden kwam op latere leeftijd aan de Brink wonen. 

Ze toonde haar betrokkenheid door koffie te zetten tijdens de buurtactiviteiten en het praatje maken. 

Altijd met plezier. We wensen de familie, kennissen en vrienden veel sterkte met dit verlies.  

Op 10 oktober zijn Ginger Schilt en Ewald Hanewald getrouwd. Namens de buurt hebben zij een mooi 

pakket ontvangen van de bakker. Wij wensen hen veel geluk in de liefde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2026 zal iemand anders de vingers over het toetsenbord laten gaan om jullie te voorzien van de 

laatste buurtnieuwtjes. Omdat ik in de toekomst de buurt ga verlaten en het inmiddels 10 jaar heb 

gedaan, vind ik dat ik het stokje nu wel door mag geven. Wie dit gaat worden, is nog niet bekend.  

      Namens de Brink wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en een goed 2026!  

Anke Slot 

 

 

 
Aan het eind van het jaar 2025 nog een 'nieuwtje' met een treurig randje: aan de trouwe 
wekelijkse rit van Wolters zuivelwagen komt definitief een einde. Tijdens de coronacrisis van 
enkele jaren geleden waagden sommige mensen zich nauwelijks meer in de winkels en zochten 
hun heil bij de rijdende winkel. Wolters zette zo nodig de bestelde waren netjes voor de deur. 
In de latere jaren daalde het aantal vaste klanten weer en in Boijl waren sinds enige jaren 
Reimer en Klaas de enige klanten, die op zaterdagochtend trouw zaten te wachten op Wolters. 
En dat is nu dus ook verleden tijd. 
 

Jeannette Kleinhoven 

 

 

 

Ook al was de opkomst vorig jaar een beetje 

teleurstellend, hebben we toch besloten dit jaar 

weer oliebollen en appelflappen te bakken op 

de Brink 32 voor de buurtjes en dorpsgenoten. 

Dus zet de datum alvast in jullie agenda: 

woensdag 31 december vanaf 13:00 uur. We 

proberen er ook nu weer een gezellige middag 

van te maken. Binnenkort ook weer een flyer 

hierover in de brievenbus.  

         Groeten van de familie van Bennekom  
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De laatste kopij  van 2025 voor de dorpskrant… en ik realiseer mij dat een kwart eeuw is voorbij 
gevlogen. Waar blijft de tijd! Naarmate je ouder wordt, vliegt de tijd veel sneller voorbij. 
Maar niet aan denken en van elke dag genieten! 
Zo geniet ik, en anderen van het harken van miljoenen blaadjes dezer dagen. Elk jaar herhaalt zich dit 
ritueel. Maar eerlijk is eerlijk, opgeruimd staat netjes. 
 
Er zijn twee families van Boijl Oost verhuisd. 
Peter, Cindy, Tygo en Wesley hebben in Elsloo een nieuw stekje gevonden. Dat is gelukkig in het 
buurtdorp en niet zo ver weg. 
Rommert, Anneke en hun kinderen hebben de boerderij verkocht en zijn ook verhuisd. 
Namens de buurt wens ik beide gezinnen veel geluk en woonplezier op hun nieuwe plek. 
 
Hier op Boijl Oost mag ik dan een nieuw gezinnetje welkom heten. Ze stellen zich kort voor: 
Voor sommigen misschien bekend, maar we stellen ons toch even voor.  
Wij zijn Mark en Fenne Bos en we zijn met onze twee kinderen Laure (4 jaar) en Jelle (1 jaar) op de 
Boijlerweg 175 komen wonen. 
 
Het is niet altijd leuk bericht -  een tijdje terug is buurman Andries Nijholt overleden. Juist met de 
kerstdagen wordt het gemis van een dierbare meer voelbaar en zo wensen wij de familie van Andries 
nog veel sterkte met het verwerken van het verlies van hun vader. 
 
Nu staat de wereld weer in de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. We zien wel wat 2026 ons 
zal brengen, ik hoop voor meer vrede wereldwijd en daarvoor zijn wijze leiders nodig. Jullie weten wel 
dat zijn zulke mensen die ervoor zorgen dat het slechte uit de geschiedenis zich niet herhaalt. 
  
Als we met de kerstdagen een kaars aansteken en dit licht koesteren en doorgeven met een goede 
wens voor elkaar, dan zijn wij al op de goede weg. 
 
Laten we samen met gevoel en verstand, 
maar vooral met liefde als baken in het nieuwe jaar 
de wereld wat mooier maken! 
 
Rest mij alleen nog hele fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2026 toe te wensen! 
 
Liane 
 

 

 

Silvia en Rodyen hebben ons buurtje verlaten voor een prachtig eigen huis in Wolvega, geniet van jullie 

nieuwe paleis en wij gaan jou/jullie vast nog zien bij het Toneel. 

De ziekenboeg is nog flink vertegenwoordigd, voor de zieken een spoedig herstel toegewenst. 

Onze lichtjesboom staat er dankzij een aantal buurtjes weer stralend bij. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen in goede gezondheid. 

 

Griet Slot 
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Het is bijna kerst, binnenkort plant de OJP weer 

een grote kerstboom, en komt er een carbidbus 

op het bushokje te staan. Na een snoeiactie 

kunnen we ook de echte Boijliger weer aan het 

werk zien. Ooit geschonken door de platte 

vrouwen, maar enigszins uit het zicht verdwenen 

door de hoge grassen in de borders. 

Het huis van Evelien en Renee staat te koop, die 

willen aan de Boschoordweg gaan wonen. In het 

huis van Marietje wordt druk gesausd, daar 

horen we in een volgende editie meer over van 

de nieuwe eigenaar. Bij de Slagerij zien we nog 

steeds een Te Koop bord, dus de MX5 freaks 

kunnen daar nog terecht. 

Maar op nummer 76 wonen al vele jaren Hennie 

en Roelof. Roelof bekommert zich om perken en 

plantsoenen en Hennie heeft een groothandel in 

peren. Deze zomer 55 jaar getrouwd en daarom 

groot feest bij theehuis ’t Hunebed. Het zat er vol 

met vrienden en bekenden. En gelukkig was er 

hulp om achteraf alle cadeaus naar Boijl te 

vervoeren. 

 

In de Stellingwerf zagen we een oud-inwoner een 

wereldrecord vestigen in Florida. Herman Slot, hij 

woonde vroeger in de bank, deed mee aan een 

recordsprong skydiven in ruitformatie. Mogelijk 

een leuke stunt voor de OJP om dat record volgend 

jaar te verbeteren. 

Ronald Damhuis 

 

 

 

Uit naam van onze buurt de Bekhof wil ik een ieder in ons dorp fijne Feestdagen wensen en een 

Voorspoedig 2026. 

Hartelijke groeten van Yvonne Gutterswijk 
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Lichtjesavond 
We kijken goed terug op de lichtjesavond van 1 november jongstleden.  
Wat is het fijn dat we daarbij weer hulp gehad hebben van dorpsgenoten. 
Henny Boelen-Punter schreef speciaal voor deze avond het volgende gedicht: 
 
We zijn hier vanavond samen gekomen om dierbaren te herdenken, 
wat soms verdrietig maakt, maar kan ook verwantschap schenken. 
Ieder is  hier gekomen met hetzelfde doel; 
stilstaan bij verlies, verdriet en gevoel. 
Een praatje maken met deze of geen 
dat voelt ondanks gemis dan niet alleen. 
Want in het dadelijks leven lijkt daar soms geen plaats voor te zijn, 
het is meer van: jij leeft je leven – ik het mijn. 
Toch is het eenvoudig om zomaar iets aardigs te zeggen, 
of even je hand op iemands schouder te leggen. 
Of even iemand een aai over de rug te geven, 
Dat voelt als: ik denk aan je – en ja dat is medeleven………. 

 
Dankdag 
Op zondag 16 november werd er stilgestaan bij dankdag, er zijn veel dingen waar we dankbaar voor 
mogen zijn. De mensen om ons heen, de goede oogst en de gedane arbeid van het afgelopen jaar.  
De tafel was prachtig aangekleed door Maaike en Sophie Stuiver. Vanuit de diaconie werden er 
fruitzakjes klaargemaakt en rondgebracht door vrijwilligers in de dorpen Boijl, Makkinga en Elsloo. Dit 
werd erg op prijs gesteld. 
 

Stamppotbuffet en Bingo 
Op vrijdag 21 november hadden we in de kerk van Boijl  een mooie opkomst en een gezellige avond.  
Met een heerlijk stamppotbuffet verzorgd door restaurant Boszicht uit Nijeberkoop en een bingo met 
mooie prijsjes voor jong en oud.  

 

Gedachteniszondag 
Op zondag 23 november zijn de overleden dorpsbewoners en gemeenteleden die tussen 1 november 
2024 en 1 november 2025 zijn overleden herdacht. Deze zondag wordt in de kerk eeuwigheidszondag  
of gedachteniszondag genoemd. Tot enkele jaren geleden herdachten we op Oudejaarsavond.  
Maar tegenwoordig op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dat is de zondag voordat de Adventtijd 
aanbreekt. De kerk van Frieslands End herdenkt op de gedachteniszondag in het bijzonder de 
dorpsgenoten uit Makkinga, Elsloo en Boijl die in het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun 
naam. Nabestaanden krijgen de gelegenheid om een kaars aan te steken. Nadat alle namen genoemd 
zijn en de kaarsen branden krijgen alle aanwezigen ook nog de gelegenheid om met een waxinelichtje 
een dierbare te gedenken. Na afloop was er koffie en wat lekkers. 

 

Wees Welkom 
Zondag 7 december 10:00 uur in Boijl, dhr. J. Koops, 2e advent 
Zondag 14 december 10:00 uur in Makkinga, ds. J.M. Jurjens, 3e advent 
Zondag 21 december 18:30 uur Herdertjestocht in Makkinga 
Kerstavond 24 dec. om 19:30 uur in Makkinga, mw. S.A. Grit 
Zondag 25 december om 10:00 uur in Boijl, mw. S.A. Grit, een dienst  
m.m.v. enkele leden van het gemengde koor Boijl. 
Wij wensen u Fijne Kerstdagen en een gezegend 2026! 
Hartelijke groeten,  Kerkenraad Frieslands End 
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Het betreft bezoek aan oud Boijliger Popke Oosterhof, zoon van bakker Oosterhof, vroeger wonende in 
Boschoord. Popke wordt verzorgt in het verzorgingstehuis, ´t Vonder in Ruinerwold. 
 
Oud Boijligers Johan Hoogeveen wonend in Hoogeveen, Douwe Wijnalda woonachtig in Heerenveen 
en de wel bekende inwoonster van Boijl Grietje Veldmeijer-van Zanden, bezochten Popke op 
woensdagmiddag  24 september ’25 . 
 

 
 
Wij kennen elkaar van de lagere school in Boijl, zo ongeveer al 80 jaar. Geen vreemden van elkaar. Door 
de jaren zagen we elkaar weleens of hoorden hoe het met de oud klasgenoten ging. Zo wist Johan dat 
Popke in voornoemd verzorgingstehuis zit. Popke zijn echtgenote is dit jaar  overleden. Er  werd 
onderling contact gelegd waaruit bleek dat de bewoner weleens een steuntje in de rug nodig had. Een 
afspraak werd gemaakt. 
 
Johan en ik zijn al sinds onze jonge jaren boezemvrienden. Hij nodigde mij uit om mee te gaan. 
Zodoende arriveerden wij op die woensdagmiddag in Ruinerwold.  
In het ´t Vonder trad die middag een mondharmonica club, “de Deurdouwers” uit Havelte op. Ons 
klasgenootje van de lagere school Grietje Veldmeijer-van Zanden maakt deel uit van die club. Om drie 
uur startte de dirigent  met zijn orkest. Er werden bekende liedjes uit onze jeugdjaren gespeeld die 
door het publiek werden meegezongen.   
 
Tijdens de pauze hebben wij met zijn vieren bij elkaar gezeten en een gezellig gesprek gevoerd. De 
muziekmiddag eindigde omstreeks half vijf. We hebben gezamenlijk een gezellige middag gehad. Aan 
het eind daarvan zijn we nog op bezoek geweest in Popke zijn appartement . Na het overlijden van zijn 
vrouw moest hij verhuizen naar een kleiner onderkomen. Alles was naar behoefte ingericht en hij is 
hier best tevreden mee.  
 
Tot slot zijn we door Popke uitgewuifd. Met een goed gevoel zijn we naar huis gegaan. Zo´n bezoek is 
voor herhaling vatbaar. Tijd te kort om nog vele jeugdherinneringen op te halen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Johan, Grietje en Douwe 
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Dorpsgenoten,  
 
Sinds een paar jaar alweer heeft de OLP weer een vaste plek om traditioneel de Boze Geesten te 
verjagen.  
Ook dit jaar doen we niet anders! 
 
We staan weer op het Land van Sierd Dolstra aan de Alteveersweg en beginnen om 13.00 uur te 
knallen.  
 
Dussss……… 

KOMT ALLEN 
 
 
Hapjes en drankjes zijn in principe gratis. 
Maar om de kosten te drukken van dit gezellige feestje is een kleine donatie altijd welkom. 
 
Nog een klein oproepje:  
 
Wie het carbidschieten een keer wil proberen  
of geen bus heeft kan er altijd eentje lenen en erop los 
knallen!  
Vind je het spannend om het voor de eerste keer uit te 
proberen er zijn altijd OLP’ers in de buurt die je het graag 
uitleggen. 
 
 

Waar:   Bij de tent aan de Alteveersweg 
Wanneer:   Vanaf 13.00 uur op oudejaarsdag 31 december 2025 
 
Rest ons nog eenieder een geweldige kerst te wensen en tot ziens op 31 december. 
 
Namens de OLP, 
Jan Dam  
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                                            Reuring op het sportveld…… 
 
 
1950. Een gewone avond in mei en een groepje jongens trapten, zoals veel vaker gebeurde, nog even 
een balletje op het voetbalveld. (dat was dus nog op het oude veld.) Het lag in de lengte naast de 
huidige ijsbaan. (Nu parkeerterrein en tennisveld). Het was eigenlijk een flink grasveld net als de 
weilanden rondom, met voor en achter een goal en dat was het dan ook wel. 
Douwe Wijnalda was één van die jongens en hij herinnert zich die avond nog heel goed!  
Het viel hun op dat een vliegtuigje meerder keren in cirkels boven hun vloog. Het ging steeds lager 

vliegen en tot hun grote verbazing begon het te dalen! Rap zochten ze een veilig 
heenkomen in het schoolbos en 
inderdaad het toestel landde midden 
op het sportveld!  
Het bleek een vliegtuigje te zijn dat 
een zakenrondreis  

gemaakt had vanuit Denemarken via Engeland en 
België. Ze waren die dag in Gent opgestegen met de 
bedoeling om op Eelde te landen.  
Het was niet helemaal helder, de piloot raakte 
waarschijnlijk daardoor gedesoriënteerd en zocht 
een geschikte landingsplek. Dat werd dus Boijl. 
Ja, en dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje door het dorp.  
Een vliegtuig op het sportveld!........ dáár moest je bij zijn…. In  een ommezien waren er heel veel 
mensen om dát van dichtbij te bekijken! De plaatselijke politie kwam er aan te pas voor onderzoek.  
De beide mannen moesten voor de nacht toch ook wel onderdak. Café van Riesen bracht uitkomst 
want daar hadden ze regelmatig tijdelijke kostgangers en er was wel plek.  
Er was natuurlijk een taalprobleem maar dat was gauw opgelost. Er werd met een vinger naar de mond 
gewezen met de vraag ‘of ze iets wilden drinken en eten’  Ja… graag! 
De volgende morgen moest het toestel eerst worden ‘vrijgegeven’ door de politie en voor de veiligheid 
steeg de piloot alleen op. Vloog nog een ‘afscheidsrondje’ over het dorp en ging, nagezwaaid door de 
Boijligers, richting Eelde. De passagier werd daar per auto heengebracht.  

 
1956: De onderwijzer van klas 3 en 4 meester Scheenstra, geeft 
voetbaltraining op het sportveld aan een groep jongens, de 
meesten uit zijn klassen. Het sportveld is dan inmiddels 
gerenoveerd  
 Er is 1 veld en 
dat ligt waar nu 

nog steeds het hoofdveld is. Er is wel beplanting 
rondom maar die is pas aangeplant en nog laag.   
De Groene Zoom is dan nog weiland wat behoorde 
bij de boerderij tegenover de kerk. Geert Kok 
‘boerkte’ daar. 
Ze zijn druk in de weer met trainen en opeens 
grote schrik……! Er liep n.l. een stier in het weiland 
achter de pastorie. (nr. 82)  
Nu is ons maar al te goed bekend dat stieren soms 
heel onberekenbaar en ook gevaarlijk kunnen zijn.        Opening van het eerste sportgebouw. 1956 
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Het dier zal al dat gedoe al wel een tijdje van afstand hebben bekeken en dat stond hem kennelijk niet 
aan…..! Brak los, ramde tegen het hek van het weiland, walste het plat en stormde het voetbalveld op, 
recht op de kinderen af! Die wisten niet hoe vlug ze een goed heenkomen moesten zoeken! 
De één dook een aangrenzend aardappelland in en anderen renden het schoolbos in.  
Het eerste clubgebouwtje was net in aanbouw en een aantal jongens zochten dekking op en achter de 
stenen die klaar stonden voor de bouw. Het liep gelukkig allemaal goed af. Stier werd gevangen, 
gekalmeerd, afgevoerd en de rust keerde weer terug. 
 
2012: Weer een vliegtuigje boven het sportveld…. 
De voetbalclub van Boijl  heeft meerdere namen gehad. Begonnen als V.V.V. Boijl, werd later de naam 
van de korfbal D.O.S overgenomen. Ook de volleybal speelde onder die naam.  
De korfbal is ter ziele en de volleybal fuseerde in 2004  met Noordwolde als S.D.O. 
Door de jaren heen werden met de voetbal onderlinge samenwerkingsverbanden aangegaan met 
omliggende dorpen. Te weinig jeugd om de teams te kunnen laten draaien, als oorzaak.  
Ook bij de seniorenteams ging dit probleem spelen.  
Elsloo en Zorgvlied fuseerden al eerder en in 2012 en na heel veel overleg, kwam Boijl daar ook bij.  
De ‘eigen’ kleuren verdwenen en ook de naam werd nieuw. De voetbalclubs van Zorgvlied, Elsloo en 
Boijl werden  een drie eenheid met de nieuwe toepasselijke naam ‘Trinitas’.   
En dit werd uiteraard gevierd! 
Op een stralende zaterdagmiddag verzamelden sporters en publiek zich op het veld van Boijl                                                                         

                                                                      foto’s   “Even Bi’jpraoten”  
                   
Op de grond vormden de spelers een grote T . Het zicht was, aan de 
foto te zien, toen geen enkel probleem. Jos de Vries kwam uit de 
lucht vallen en landde precies op de aangegeven plek. Hij had het 
shirt met de nieuwe kleuren van de nieuwe vereniging bij zich.  
In de pauze van de eerste wedstrijd, gespeeld onder de nieuwe 
naam ‘Trinitas’, werden de bezoekers getrakteerd op gebak. 
 
Het nieuwe logo verwijst voor Elsloo en Boijl, naar  Oost- en West 
Stellingwerf met de twee griffioenen van de beide gemeenten,. 
De plant in het midden staat symbool voor de derde Gemeente 
Westerveld en de tabaksteelt van voorheen in Zorgvlied. 
 
 
‘Dorpsarchief Boijl’ 
 
Jellie Menger - Oosterkamp                                                                             december   2025 
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Cadeauaanvraag 2025 

 

Geachte vereniging/contactpersoon, 
 
Nog even en dan is het alweer zover, de festiviteiten rondom de viering van het nieuwe jaar. Voor ons 
zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. Geheel volgens de traditie mag u ook dit jaar weer een 
verlanglijstje inleveren. Zoals in voorgaande jaren eerder aangegeven gaat het om cadeaus, wij streven 
er dan ook naar om alleen cadeaus uit te geven. Tenzij wij de wens niet kunnen realiseren dan kijken 
we naar andere opties. Uiteraard zullen wij ons best doen om uw cadeau aanvraag zo goed mogelijk te 
verwerken, helaas zijn de kosten de laatste jaren opgelopen. Hierdoor is het soms moeilijk om de 
volledige verlanglijst te realiseren.  
 
Een vereiste aan deze schenking is dat het cadeau in ontvangst genomen wordt in het dorpshuis op 1 
januari tijdens de cadeau uitreiking! 
 
Om te voorkomen dat verkeerde cadeaus worden gekocht, is het belangrijk dat uw wens zo nauwkeurig 
mogelijk omschreven is, eventueel kunt u een linkje van het gewenste cadeau bijvoegen. De aanvraag 
mag verstuurd worden naar ojpboijl@gmail.com  
 
De wensen voor het cadeau kunnen tot uiterlijk 21 december worden doorgegeven 
 
Alvast bedankt voor de medewerking, 
Namens het bestuur ‘OJP ’t Zwaantje’. 
 
 
 
 

                                                       OJP ’T ZWAANTJE  

 

 

Zodra de kalender voor de laatste keer wordt omgeslagen of als uw scheurkalender aanzienlijk dunner 
begint te worden betekent het dat we de laatste dagen van het jaar naderen, maar bovendien betekent 
dit ook dat de leden van de OJP al enige tijd aan het vergaderen zijn geweest voor de activiteiten van 
dit jaar.  
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PUBQUIZ DE DOLLE ZWANEN  
Een avondvullend programma op 29 december voor 
dames en heren!  
Win zeer leuke prijzen, met na afloop live Muziek van 
niemand minder dan Lytse Hille!      
Kaartverkoop voor de Pubquiz vindt plaats op 19 
december vanaf 20.00 in het Brinkhuis (Dorpshuis De 
Tille)  Entree: €15  
Let op! Dit evenement is alleen voor 18+   
 

VERENIGINGSLEVEN 

Een jaarlijks ritueel zijn de cadeaus voor de verschillende verenigingen in 
Boijl. Op dit moment zijn er zo'n 20 verenigingen. Elk jaar mogen alle 
verenigingen een lijstje inleveren waarin aangegeven wordt welk cadeau 
ze graag zouden willen ontvangen. Hierbij staat van te voren vast dat de 
OJP geen geldbedragen weggeeft. Geprobeerd wordt om ieder jaar 
zoveel mogelijk verenigingen tevreden te stellen. Mocht u als vereniging 
dit jaar nou geen aanvraag voor een cadeau ontvangen hebben van ons, 
schroom dan niet om contact op te nemen met ons. 
 
Wij zijn via ons e-mailadres bereikbaar: ojpboijl@gmail.com maar ook via 
0616687412 

 

 

JONGEREN EN MINDER JONGEREN ACTIVITEIT 
Naast de cadeaus voor de verenigingen wordt ook rekening gehouden met de jeugd van Boijl. De jeugd 
is de toekomst voor de Boijliger verenigingen en zeker voor ons. Daarom willen we dit jaar de jeugd 
graag weer een gezellige middag verzorgen op 30 december.  
Uiteraard wordt er dit jaar ook weer gestreden om flessen advocaat en vele andere prijzen bij de 50+ 
bingo, ook dit zal weer plaatsvinden op 30 december. Meer info volgt in de bijsluiter van de wenskaart. 
 

 

EET MEE MET DE OJP! 
Na een reeks van geslaagde edities van het lopend buffet kunt u 
ook dit jaar op 30 december gezamenlijk bij ons aanschuiven. 
Verdere informatie volgt in de bijsluiter van de wenskaart! 
 

 

 

LIJSTLOPEN 
Zoals u wel zal weten, kunnen er geen activiteiten worden gedaan zonder financiële steun. En dat is 
ook binnen onze vereniging het geval. Het is belangrijk om te weten dat binnen de OJP alles op 
vrijwillige basis wordt gedaan. Voor veel mensen is het daarom niet onbekend dat de OJP tussen 
Sinterklaas en Kerst langs de deuren gaat met een intekenlijst. Via deze intekenlijst worden alle acties 
gefinancierd. De opbrengst van deze lijst wordt voor de volledige 100% besteed aan cadeaus, de 
ouderen bingo, jeugdactiviteit en de stunt.  
Een ieder die de OJP een warm hart toedraagt mag een vrij bedrag tekenen. Hier is geen minimaal en 
al helemaal geen maximaal bedrag aan gekoppeld. leder jaar wordt er netjes getekend op deze lijst, 
hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Wij hopen dat u dit jaar ook weer uw steentje kunt bijdragen! 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen wanneer we bij u aan de deur komen tussen 
Sinterklaas en Kerst. Samen met uw bijdrage hopen wij de start van het nieuwe jaar weer goed te 
kunnen laten verlopen en iedereen in het dorp tevreden te kunnen stellen. 
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PROGRAMMA 

In de loop van de jaren zijn de activiteiten van de OJP wel wat veranderd, er zijn zo een hoop 
verschillende activiteiten voorbij gekomen, soms komen ze jaarlijks terug en soms komen ze een paar 
jaar later weer terug.  maar nog steeds zorgt de OJP ervoor dat alles rondom de nieuwjaarsviering 
soepel verloopt. We trappen dit jaar af met een hitsige zwanen bingo (18+) en ook voor de jeugd en 
ouderen is er weer een leuke activiteit georganiseerd. De planning met overige tijden en informatie 
wordt uiteraard weer rond gebracht met de wenskaart. Daarnaast zit de OJP buiten de activiteiten om 
ook niet compleet stil, maar daar kunnen we nog niet teveel over zeggen... 
 

Met vriendelijke groet, OJP ’t Zwaantje 
 
 

  

 

 

Heel Boijl Biedt - Benefietveiling voor De Tille en ‘t Brinkhuus 
 
Op zondag 11 januari vanaf 12.00 uur zetten we het nieuwe jaar goed in met een gezellige 
nieuwjaarslunch met winterse versnaperingen (snert, tomatensoep, broodje hamburger).  Hiervoor 
aanmelden is niet nodig. Daarna begint om 13.30 uur de sprankelende benefietveiling voor de 
nieuwe inrichting van Dorpshuis De Tille en ‘t Brinkhuus. We kijken uit naar een middag vol plezier, 
saamhorigheid en… mooie kavels waar iedereen blij van wordt. 
 
Iedereen kan meedoen! 
Heb je iets moois, leuks, lekkers, creatiefs of praktisch dat je wilt aanbieden? Dat mag nieuw zijn, 
tweedehands of zelfgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan: een schilderij, servies, een taart, een 
boekenpakket, een vogelhuisje, een kledingstuk op bestelling, een middag oppassen, een paar uurtjes 
hulp bij tuinieren, stratenmaken of ramenwassen, een dagje chauffeur spelen of een zelfgemaakt 
vogelhuis of tuinbankje. Alles wat een ander blij kan maken is welkom! 
 
Ondernemers en zzp’ers: jullie ook! 
Voor lokale ondernemers en zelfstandigen is dit hét moment om zich te laten zien. Bied een dienst 
aan, een workshop, een tegoedbon of iets dat past bij je bedrijf. Je helpt niet alleen het dorpshuis, 
maar laat ook zien wat er in ons dorp aan vakmanschap en creativiteit te vinden is. 
 
En dan het hoogtepunt van de middag… 
Onze nieuwe dorpshuisbeheerder Herman Vermeeren zal die dag op zijn geheel eigen, energieke en 
humorvolle manier vlammen als veilingmeester. Alleen dát is al de moeite van het langskomen waard! 
 
Waarom meedoen? 
De volledige opbrengst gaat naar de nieuwe inrichting van De Tille en ’t Brinkhuus. Er bestaan nog 
van allerlei wensen om ons dorpshuis gezellig te maken.  

15



   

 

 

 

Denk aan sfeervolle verlichting, nieuwe meubels en nog veel meer. Afhankelijk van de opbrengst van 
de veiling bepaalt de dorpshuiscommissie waaraan het geld wordt besteed. 
 
Kavels aanmelden? 
Ga naar de speciale Facebookpagina Heel Boijl Biedt (zie QR-code) of stuur je 
naam en een foto plus beschrijving van je kavel(s) naar Katja, 06-34263877. 
Samen maken we er een prachtige middag van. Aanmelden voor de lunch is niet 
nodig. Doe ook mee – voor ons dorpshuis, voor elkaar en voor de gezelligheid! 
 

 

 
Op zondag 14 december jl. vond er in onze eigen dorpskerk een uniek concert plaats.  
Onder leiding van dirigent Arjen Seinen en met muzikale begeleiding van Nettie Vening achter de 
piano, werd er voor het eerst in het 86-jarig bestaan van het Koor een Kerstconcert gegeven! 
 
In 2026 zal er om die reden géén Nieuwjaarsconcert plaatsvinden.  
Graag begroeten wij u bij het Voorjaarsconcert op 19 april in dorpshuis De Tille. 
  

May all your hopes and dreames come true 
in the new year 

 
Met een hartelijke groet, 
Karel Bakx 
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Vanuit de toneelvereniging een kort maar krachtig stukje deze ronde. Op het moment van schrijven 
gaan we de laatste repetitieweek in voor het stuk 'De Schoonmaaksters' van Marcel Kragt. De laatste 
repetities konden plaatsvinden in het vernieuwde dorpshuis. In de periode daarvoor mochten we 
gebruikmaken van basisschool De Oosterbrink, waarvoor hartelijk dank! 
 
In de volgende Dorpskrant een verslag van de uitvoering! 
 

 
Voor nu wensen we namens Toneelvereniging Nut en Genoegen  

iedereen een fijne decembermaand  
en een fijne jaarwisseling! 
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Afgelopen maanden is er hard gewerkt op Dalton obs De Oosterbrink. Groep 3 leest inmiddels al 
verhaaltjes en groep 4 oefent goed met het leren van de tafels. In groep 7 wordt er flink gezweet als 
er gewerkt moet worden met de verhoudingstabel en de leerlingen van groep 8 hebben vorige week 
hun voorlopig schooladvies ontvangen. Groep 1 werkt sinds kort samen aan het doel van de week en 
groep 2 maakt trouw zijn taakjes op de weektaak. In groep 5 wordt er hard gewerkt aan het oefenen 
van de spellingsregels en groep 6 oefent goed op het leren van breuken. 
 
 

       
 
 
Natuurlijk is er naast hard werken ook tijd voor leuke dingen. Zo hebben bijna alle groepen al lessen 
Heemkunde gevolgd van Veerkieker, waarbij iedere groep ook een uitstapje heeft gemaakt. 
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Iedere vrijdag krijgen de kinderen gymles van juf 
Renee in de gymzaal en er is gelukkig ook tijd voor 
bewegend leren. Al zouden de kinderen dat wel 
wat vaker willen doen!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Sinterklaastijd hebben de kinderen ook meegedaan aan het Sintatelier. Er werden lekkere 
chocoladeletters gemaakt, een spelcircuit gespeeld, stop motion filmpjes gemaakt en kruidnoten 
gebakken. 
 
 

         
 
 
Ook als team hebben we niet stil gezeten. We kregen eind 
november namelijk voor het eerst sinds 2018 bezoek van de 
Nederlandse Dalton vereniging. De visitatie heeft ertoe geleid dat 
we een verlenging van onze Dalton licentie hebben gekregen voor 
de komende vijf jaar. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op! 
 
 
U leest het al, we hebben niet stilgezeten de afgelopen maanden. 
We kijken uit naar het nieuwe jaar en de mooie avonturen die we in 
2026 mogen gaan beleven.                                                                                 

 

We wensen u vast fijne feestdagen en een gelukkig 2026 
  

Hartelijke groeten namens team Dalton obs De Oosterbrink 
Eefke Eising-Verleg 
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Dit zijn wij!   

Samen zijn we groep 1 en 2 van De Oosterbrink 
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Gezellig met z’n allen samen in de klas én buiten, 

spelen en werken wij over verschillende 

onderwerpen. Dit schooljaar hebben we al 

gewerkt over: Op avontuur gaan,  

de Kinderboekenweek, spelen in de herfst,  

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. 
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Ook vertellen de kinderen in de dorpskrant wat ze het leukst vinden om te 

doen in de klas. 

 
Ragnar: Tekenen vind ik het leukst en ook knutselen. 
 

Finn: De bouwhoek, want daar kun je 
van alles bouwen 
 

Jinte: Spelen bij het poppenhuis en met 
de klei vind ik leuk 
 

Femke: In huishoek spelen we met de 
poppen. 
 

Daphne: In de huishoek lekker spelen 
met mijn vriendinnen. 
 

Jasmin: In huishoek poesje spelen vind ik leuk. 
 

Josephine: Kleuren vind ik leuk, dan maak ik vaak een regenboog.  
 

Fenna: In de huishoek kan ik mooi spelen. 
 

Yfke: Tekenen vind ik leuk, dan maak ik een spook.  
 

Suus: Tekenen vind ik leuk, ik probeer Stitch te tekenen. 
 

    Liv: In de bouwhoek maak ik vaak een    
    glijbaan. 
    
    Tess: Boven op de verdieping speel  
    ik graag met de blokken en dino’s. 
    
    Levi: Spelen bij de dino’s, dan maak  
    ik een dino huis. 
    
    Laure: Met Celine samen in de huishoek        
    samen vadertje en moedertje spelen. 

 

    Pleun: Met het poppenhuis kan ik fijn   
    spelen. 
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Daan: In de bouwhoek bouw ik een huis.  
 

Else: Het poppenhuis met de poppetjes.  
 

Wout: Bouwen met de magneten. 
 

Mirte: In de bouwhoek bouw ik graag een groot  
kasteel 
 

Celine: In de bouwhoek een hok voor de hond  
maken. 
 

Luuk: Tekenen van een auto vind ik leuk. 
 

June: Bij het poppenhuis met de kleine poppetjes spelen.  
 

Niek: In de bouwhoek bouw ik een huis. 
 

 
Tot ziens en de groetjes van groep 1 en 2. 
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Dorpskrant groep 3/4 

 

Bezoek Kiekhuus 

We zijn naar ’t Kiekhuus geweest. 

De klas was daar erg mooi omdat we 

onze namen mochten schrijven met 

een griffel op een leitje. Er waren 

allemaal oude dingen te zien zoals 

een stok waarmee ze vroeger tegen 

de billen werden geslagen omdat ze 

zich niet konden gedragen.  

We gingen een toneelstukje spelen 

waarbij een jongen het haar van een 

meisje in de inkt had gedaan. Toen gooide de meester een pechvogel naar het 

‘stoute’ kind. Die moest bij de meester komen en die kreeg dan een klap op zijn 

hand of op zijn billen.  

De winkel was ook leuk omdat we de koffiebonen mochten malen. We konden een 

koffiegeur ruiken.  

 

 

Kunstenaar in de klas 

We mochten kleuren mengen met pastelkrijtjes. We mochten een voorwerp 

pakken en natekenen. Het voorwerp moest op een glasplaat gelegd worden en 

hier stond een lamp op te schijnen. Dan moest je de 

schaduw overtrekken op het papier. Deze vorm 

gingen we inkleuren met veel lagen pastelkrijtjes en 

daarna gingen we met een tandenstoker er figuren 

en patronen in maken. De onderste laag kwam dan 

weer tevoorschijn. En toen werd het een regenboog. 
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GROEP 5 EN 6 
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Groep 7/8 
Iedereen van groep 7/8 heeft een stukje geschreven over de afgelopen periode. Bijvoorbeeld de 
middelbare schoolkeuze, hun periodedoel, ervaringen in 7/8 of de vakantieverhalen. Geniet ervan!  
 
Mijn periodedoel 
Op school hebben we een weektaak , maar nu ook een periodedoel. Een periodedoel is een doel wat 
je wil leren of beter wil kunnen. De meesten doen een taal net zoals ik, maar ik doe niet zomaar een 
taal niet net zoals Duits of Engels, nee ik leer Japans! Het klinkt moeilijk, maar als je eenmaal alle 
tekens begrijpt valt het nog best mee! Iedereen is natuurlijk heel 
nieuwsgierig waarom ik Japans wil leren en niet iets simpelers. Nou het zit zo: Japans hebben ze zo 
mooie tekenstijl Manga Ik wou wel iets meer over Japan willen weten en toen wou ik de taal leren. Ik 
maakte toen een Duolingo-account aan op mijn tablet. En nu hebben we een periodedoel op onze 
school. Maar ik oefende toen alleen maar op mijn chromebook. Maar op geefmoment moest ik dingen 
typen in het Japans en ja ik had natuurlijk niet die 
tekens op mijn toetsenbord, maar op mijn tablet heb ik wel die tekens, dus toen mocht ik als enigste 
mijn tablet mee naar school! 
 
Isolde de Boer, groep 7 
 
Kennismaken op de middelbare school. 
Ik ga het hebben over de middelbare, ik ga naar de CSG Eekeringe Steenwijk. Ik kwam daar kijken en 
ik dacht gelijk dit is mijn school. De lesjes die ik volgde waren heel leuk. Dus mijn keuze is al gemaakt. 
Maar ik twijfel want er waren meer scholen zoals, Terra, Linde en stad & Esch Diever vooral Diever 
was een twijfel voor me, maar csg Eekeringe heeft mij overtuigd. Want het is een knusse school, 
kleine klaslokalen en aardige docenten.  
 
Milan Oostra, groep 8  
 
De Oosterbrink 
In groep 6 had ik moeite met rekenen maar nu niet meer. We hebben nu veel leuke dingen geleerd en 
we hebben nu Staal als spelling en taal. In groep 6 hadden we heel veel met meidenvenijn en nu niet 
meer dus dat vind ik heel fijn soms nog wel een beetje maar niet meer heel veel. Soms hebben we 
ook tussendoortje dat zijn kleine spelletjes zoals standbeeld spel en memory. We hebben nu ook een 
periodedoel dat is bijvoorbeeld dat je net zo als ik spaans gaat leren. We hebben ook levels voor 
werkplekken dan hebben we in groep 7/8 al level 0 1 2 3 je kan steeds een level hoger komen. Ik zit 
nu in level 2 dus al bijna in level 3. Maar na school doe ik ook heel veel sporten zoals 
dansen, Daarmee moet ik ook veel optredens doen en turnen en ik wil graag ook nog op zangles 
gaan. Dus soms ben ik nog weleens een beetje moe na school.   
 
Annemijn Slager, groep 7 
 
Leerlingenraad 
Voor mij begon het schooljaar heel leuk! ik ben gekozen voor in de leerlingenraad. Samen met Reza 
het eerste gesprek was super leuk. En dan mochten we ook nog eens de mensen van het 
Daltonbestuur rondleiden. En daarna hebben we ook nog een gesprek met hen gehad. 
Dat was best gaaf. En toen hebben we het over het schoolplein gehad en andere dingen. Zoals de 
weektaak daar hebben we nu ook een periodedoel en ik heb daar Duits leren. Je kan als periodedoel 
talen leren of je wilt beter worden in een vak bijvoorbeeld rekenen of spelling. 
 
Jildau de Boer, groep 7 
 
Kinderpostzegels 
Hoi, wij hebben een tijdje terug kinderpostzegels gedaan. Misschien is er bij u ook aan gebelt en als u 
had geholpen kon u ook wat leuks bestellen zoals pleisters, puzzels en nog meer. Als het goed is, is er 
ook wat bij u aan gekomen als u had besteld. Het was supper leuk en er deden heel veel scholen aan 
mee. Iedereen ging langs de deur, sommige hebben heel veel opgehaald. En wij konden ook prijzen 
winnen maar hadden we niet. maar we vonden het wel heel leuk om te doen. Dit was het doel waar 
we het voor deden: samen tegen eenzaamheid. 
 
Fenne van Zijll de Jong, groep 7 
 
 
 
 

31



   

 

 

 

Kinderpostzegels 
Wij begonnen met de kinderpostzegels op woensdag ochtend in de pauze 10:00u. groep 7,8 keken 
allemaal op het digibord naar de website van kinderpostzegels we keken er een filmpje van hoe het 
werkte enzo en de volgende dag moeste we thuis inloggen met het wachtwoord van ons en dan kon je 
je naam invoeren zodat ze weten dat je er zekerweten inzat! We hadden een paar dagen en een paar 
kinderen hadden zelfs in die dagen echt 650 postzegels ofzo, goed hé? En een paar dagen later 
hadden we al 2500 euro ofzo, dus we gingen echt heeeeel goed. Maar daarna was het het einde ik 
had maar 1 postzegel verkocht, maar het was tenminste wel iets! Want ik had er niet zoveel helaas 
omdat: er heel veel kinderen/ouders/opa´s/oma´s niet thuis waren of niet konden en dat was heel 
jammer want anders konden we wel meer krijgen maar soms waren er ook al kinderen langs de 
deuren geweest dus daar kon je dan ook niet meer nou het kon wel maar het hoeft niet want hij/zij had 
al postzegels. En aan het einde hadden we echt heel veel geld opgeleverd ik weet niet hoeveel maar 
ik dacht ergens in de 2000/3000 euro.  
 
Liam Koning, groep 7 
 
groep 7/8 
Het is er heel leuk en leuker dan de andere groepen. We doen Kahoots op maandag en doen 
tussendoortjes. Maar we werken ook veel. Maar dat is niet erg, iedereen helpt elkaar, dat is fijn en we 
mogen ook soms op een werkplek en soms doen we dingen in tweetallen of meer. 
 
Eden Meijerhof, groep 7  
 
Comprix sportdag 
Hoi, ik ben Wytse en ik ga het hebben over de Comprix sportdag. 
We hadden in het begin van het jaar een sportdag. Daar deden we 3 onderdelen: Karate,   
snorkelen en pickleball. 
We begonnen met snorkelen. Daar kregen we een snorkel, duikbril en zwemflippers.   
Daarna gingen we pickleball spelen. Dat leek heel erg op padel. Toen moesten we naar de sporthal 
lopen. Dat was best een groot stuk. Eenmaal bij de sporthal aangekomen, gingen we karate doen. En 
toen was de sportdag afgelopen en reden we terug naar huis. 
 
Wytse Gutterswijk, groep 8 
 
Meeloopdag Stad & Esch Diever 
Ik ben Thomas van groep 8 ik ga het hebben over de meeloopdag bij stad & esch Diever. 
Als eerst gingen we met de auto naar Diever. Daarna gingen we naar de aula. We gingen daar drinken 
en een chocolaatje eten. Daarna gingen we gymmen. We deden basketbal. 
Daarna gingen we naar Nederlands en daar hadden we het over spreektaal (we gingen ff chillen)en 
schrijftaal (geachte meneer). Daarna biologie en daar hadden we een quiz. 
Toen dat klaar was gingen we naar de aula. Daarna gingen we terug rijden. 
 
Thomas de Kleijn, groep 8 
 
Groep 7/8 
Ik zit op de oosterbrink maar ik vond het eerst niet heel erg leuk in groep 7/8, maar gelukkig vind ik het 
nu wel echt heel erg leuk want we doen nu ook een Kahoot en je mag heel erg vaak samenwerken 
maar niet alleen maar en dat is leuk. Eerst was het ook altijd iets minder leuk in de pauzes want de 
ene keer had die wel weer ruzie met die en de andere keer had die wel weer ruzie met die maar dat is 
niet meer zo en iedereen heeft het nu bijna altijd gezellig in de pauzes en als iemand alleen is dan 
vragen we vaak of die mee wil spelen met ons.  
En natuurlijk mag ik de gym niet vergeten want ten eerste meester geeft heel erg leuk gymles en juf 
Renee ook en het is gewoon heel erg gezellig en het verfrissend kort gezecht! Onze klas is gewoon 
heel erg gezellig en vriendelijk. 
 
Michelle de Lang, groep 7 
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Mijn mening over groep 7/8 

Ik vind het heel leuk in groep 7/8. We hebben hele leuke Kahoots, lekkere lange vakanties, een leuke 
gezellige klas en een hele leuke meester. Ik heb laatst mijn spreekbeurt gehad, dat vond ik heel leuk 
en goed gaan. We hadden in oktober ook nog de kinderpostzegels een week gehad, we hebben in 
totaal €3060 opgehaald. We zijn daar heel trots op en we hebben met dat bedrag heel veel kinderen 
kunnen helpen. We hebben sinds kort ook een leerlingenraad : Jildau, Reza, Amerins en Sverre, ze 
hebben een paar keer per maand een gesprek met juf Eefke. Dan gaan ze overleggen over nieuwe 
dingen voor op school en wat beter moet. Wij werken ook met levels. Groep 3/4 hebben level 1 en 0, 
5/6 hebben level 0,1 en 2.  en 7/8 level 0 level 1 level 2 en level 3. Als je goed hebt gewerkt dan kun je 
een level omhoog, maar als je niet goed nakijkt of iets doet wat niet mag dan kun je ook een level 
lager. Ik vind het heel leuk in groep 7/8, omdat het wat vrijer is.  
Ik wens jullie een hele gezellige en leuke kerst.  
 
Tess van `t Klooster, groep 7  
 
Mijn schoolkeuze Terra                             
Toen we voor het eerst naar Terra gingen dacht ik na enkele seconden al : “Hier wil ik heen!” Er zijn 
hele leuke gezellige docenten en leuke vakken. Ik wil er graag heen omdat het op mijn niveau is en 
dat je veel wordt geholpen als je nog iets lastig vind. En natuurlijk omdat je veel met je handen doet en 
er zijn dieren! het beste voor mij is het niveau kader/tl 
Dat vind ik ook best fijn omdat je daar ook veel met je handen doet. Ik vind met je hoofd bezig zijn niet 
zo leuk. Want ik vind van mezelf wel dat ik vaak bezig ben met knutselen en tekenen dus ik ga 
sowieso naar Terra!  
 
Ilse van der Garde, groep 8 
 
Wie ik ben 
Hoi ik ben Esmee, En ik ben 11 jaar oud, Ik zit op paardrijden, En ik zit in groep 7, En ik heb hele lieve 
klasgenoten. Ik vond aan het begin van het jaar rekenen heel moeilijk, maar het gaat steeds beter! En 
wat ik het liefst doe is met vriendinnen afspreken of met paarden zijn. Ik heb zelf ook twee huisdieren, 
Een hond zij heet Senna en is 5 jaar oud wordt 27 december 6, En ze is echt een schatje, En we 
hebben nog een poes die heet Thea ook een schatje en wij weten niet echt hoe oud ze is, maar 
waarschijnlijk 8,9,10 11 en nu doen we dat zij ook 27 december jarig is, En ik heb ook zeker een super 
leuke en liefe Famillie, En super leuke vrienden/vriendinnen, En waar ik al 8/7 jaren beste vriendinnen 
mee ben is Annemarijn, en ik heb nog heel veel andere leuke vriendinnen! En gelukkig nieuwjaar!  
 
Esmee van Daatselaar, groep 7 
 
Groep 7/8 
Bij ons op school doen we vaak leuke dingen. Zoals tussendoortjes en soms zelfs buitenspelen. 
Het is altijd gezellig en leuk op school. Meester kan goed uitleggen, en de vakken gaan er dan ook 
veel makkelijker door. Op vrijdag mogen groep 7/8 naar de pannakooi bij de voetbalkantine. Het is 
daar altijd gezellig en iedereen kijkt er naar uit. Op maandag doen we iedere morgen een Kahoot en 
als je de Kahoot wint mag je op de foto met de Kahootbeker, dat komt dan op Parro.  
 
Dave van Opzeeland, groep 7 
 
Middelbare schoolkeuze 
Ik ga typen over het bezoek aan Stad & Esch Diever. Het was heel leuk maar ik vond het niet echt bij 
mij passen. We kregen LO, we gingen basketbal, we mochten ook schieten op de basket. En daarna 
kregen we Nederlands, het ging over spreektaal en apptaal en schooltaal, dat was een heel 
informatieve les.  
Daarna kregen we biologie, we kregen les over hoe we kunnen weten dat iets leeft en er zijn 
kenmerken: het eet, het ademt, het poept en plast.  
 
Niek van Opzeeland, groep 8 
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Van alles wat 
Hoi ik ben Bram en ik ga een stukje vertellen over school en mijn vakantie en mijn sport. 
Ik ga waarschijnlijk naar Stellingwerf College in Oosterwolde, maar misschien naar Terra in Wolvega 
daar ben ik nog over aan het twijfelen.  
Wij hebben in groep 7/8 Meester Ger hij is op zich aardig behalve dat hij voor Feyenoord is… 
Op het begin van het schooljaar vond ik spelling moeilijk, maar ben nu vooruit gesprongen naar de 
plusgroep.  
Als sport doe ik aan voetbal ik zit bij Trinitas jo12 en ik heb bijna 200 goals voor Trinitas gescoord!  
Ik hou ook van skiën ik ga in de voorjaarsvakantie naar Tsjechië. Dit is mijn tweede jaar ski vakantie 
vorig jaar ben ik ook naar Tsjechië geweest het zelfde plekje waar we nu heen gaan en daar mocht ik 
bijna van de zwarte piste af (dat is de lastigste). 
Dit was mijn verhaal en ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar en een fijne kerst!!!!! 
 
Bram Siebenga, groep 8 
 
Middelbare schoolkeuze 
Wij zijn met groep acht laatst naar Stad & Esch Diever geweest. Ik vond het zelf wel leuk maar ik ga er 
zelf niet heen want het is te hoog niveau, ik heb zelf kader tl. Maar ik vond het wel een gezellige 
school. En ik was laatst naar CSG Eekeringe in Steenwijk toen heb ik een dagje meegelopen. Dat was 
echt leuk, daar ga ik misschien wel heen want die school vind ik echt heel leuk. Dan hebben we 
school Terra in Wolvega nog, die vind ik ook heel leuk, ik twijfel nu nog tussen CSG Eekeringe 
Steenwijk en Terra Wolvega. Wat ik zo leuk vind aan Terra is dat er heel veel dieren zijn en een kleine 
school is, en heel gezellig. In maart moeten we beslissen naar welke school we willen. 
 
Elisa de Lange, groep 8 
 
Mijn middelbare schoolkeuze 
Hoi, ik ben Reza en ik ga jullie wat vertellen over mijn schoolkeuze. 
Mijn keuze was al vrij snel gemaakt ¨ik wil naar Diever!¨ Schreeuwde ik al veel.  
Ik heb deze keuze gemaakt door naar de school te gaan en sommige scholen uit mijn hoofd te zetten. 
Zoals Terra, Linde, Eekeringe, dat is gewoon te ver voor mij. 
Mijn broer zit ook op Stad en Esch Diever, daardoor ging ik ook veel naar die school toe. 
Toch bleef het Stellingwerf college in mijn hoofd, ik kon nog geen keuze maken. 
Toch heb ik uiteindelijk Stad en Esch Diever gekozen.  
 
Reza Bruursema, groep 8 
 
Spreekbeurt 
Ik ga mijn spreekbeurt doen over de John Deere 6R serie. 
Ik heb mijn spreekbeurt goed voorbereid en passende plaatjes er in gedaan. 
Ik heb als kopjes dit: click go auto setup, nieuw 5G/5G Plus command center, geweldige cabine, 
bewezen brandstofefficiëntie, motor prestaties, lage eigendomskosten.  
Ik wens jullie nog fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
 
Jasper van Nieuwenhoven groep 8 
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Kopij volgende uitgave inleveren 

                                                    vóór 20 maart    
                               (kopij@evenbijpraoten.nl) 

 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 

 
DECEMBER – JANUARI – FEBRUARI – MAART  

19 december KERST Prijsklaverjassen ’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

19 december OJP - Voorverkoop PUBQUIZ DE DOLLE ZWANEN  

’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Entreekaartje €15 

21 december Protestantse Kerk - Herdertjestocht Kerk Makkinga start 18.30 uur 

29 december VV Trinitas - Oliebollenactie Huis-aan-huis-verkoop 

29 december OJP - Pubquiz De Dolle Zwanen / Live Lytse Hille  

Dorpshuis de Tille (meer info volgt in de bijsluiter van de wenskaart) 

30 december OJP - Jeugdactivteit / 50+ Bingo / Lopend Buffet 

Dorpshuis de Tille (meer info volgt in de bijsluiter van de wenskaart) 

31 december OLP - Carbidschieten Alteveersweg, aanvang 13.00 uur 

31 december / 1 januari OJP - Nieuwjaarsinstuif 

Dorpshuis de Tille (meer info volgt in de bijsluiter van de wenskaart) 

10 januari Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg 

11 januari Dorpsbelang - Heel Boijl Biedt  

Dorpshuis de Tille, Lunch 12.00 uur / Benefietveiling 13.30 uur  

17 januari Dorpsbelang - Kinderdisco (Meer info volgt op de activiteitenkalender Boijl Bloeit) 

17 januari VV Trinitas – Nieuwjaarsreceptie Kantine Boijl, aanvang 20.30 uur 

30 januari Prijsklaverjassen ’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

14 februari Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg 

27 februari Dorpsbelang - Wijn, Chocolade en workshop Twerken 

(Meer info volgt op de activiteitenkalender Boijl Bloeit) 

27 februari Prijsklaverjassen ’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

13 en 14 maart Dorpsbelang - Kledingbeurs (Meer info volgt op de activiteitenkalender Boijl Bloeit) 

14 maart Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink Vóór 08.00 uur aan de weg 

27 maart Prijsklaverjassen ’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 
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