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Even Bi’jpraoten 

Is een tweemaandelijkse uitgave ten dienste van school, kerk, verenigingen in en van het dorp 
Boijl en wordt financieel gedragen door o.a. Protestantse Gemeente te Boijl, Rabobank De 
Stellingwerven, Dalton basisschool “de Oosterbrink” en de vereniging Dorpsbelang te Boijl. 

 

Met dank aan velen voor het helpen bij het drukken en verspreiden van de krant. 
Even Bi’jpraoten wordt als papieren- en onlineversie aangeboden. Een jaarabonnement kost €10 
(excl. portokosten voor abonneehouders buitenaf). De onlineversie is gratis te lezen. 
Voor meer informatie www.evenbijpraoten.nl 
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 Redactie: 
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Bezorgers:     Medewerkers buurtschappen: 
N. Bastiaans Brink Hennie de Vries en Anke Slot 
E. Blaauwbroek Bezembuurt Marian Thijs en Sjoukje Hazeloop 
R. Boelen Daoken/Boschoordweg Marian Jager en Griet Slot 
H. Roeles Alteveer Juup Bosma 
G. Jorritsma Snels Hutte Reimer Strikwerda en Jeannette Kleinhoven 
Y. Gutterswijk Boijl Oost Liane Russchen 
A. Thalen De Wissel Polien Hoogeveen en Helga de Vries 
A. Marks Boijl Centrum Jeannette Kat 
L. Bokkers Bi’j Harmke Anne-Marie van der Geest en Lucie Gorter 

Boekelte Annie en Anne Marks  
 Rijsberkamp/Meuleveld Wilma Bouman 

Kerkweg Rudy Klesman en Djoeke Greaves Lord 
Klokkeweg Gerrit Dekker 
Bekhof Gerrie de Jong en Yvonne Gutterswijk 

 
Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoording. 
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  Bij de voorplaat   : Ons mooie Dorpshuis de Tille  
                                     Dorpsbelang organiseerde een geslaagde Welkom Lunch nieuwe inwoners van Boijl 
  Op de achterkant : Activiteiten Commissie Trinitas is OP ZOEK NAAR JOU 
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Vanaf 2006 schrijf ik stukjes voor de dorpskrant over het wel en wee van de Kerkweg. 
Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan. Door persoonlijke omstandigheden voel ik me genoodzaakt  
om het stokje over te dragen en zocht ik naar een opvolger. Dat viel nog niet mee maar ik ben blij dat 
Djoeke Greaves Lord bereid is gevonden dat voortaan te doen.  
 
Met vriendelijke groet aan allen en Djoeke veel succes. 
Rudy Klesman 

 
 
 

 
Vorige keer is het met onze kopij helaas niet helemaal goed gegaan. Nu dan maar een aangepaste 
versie. 

Op 27 mei onderging Rient Menger een open hartoperatie. Met ups en downs gaat het 
langzaam de goede kant weer op. Van harte beterschap Rient! 
Hoewel Rient ondertussen al weer actief in de tuin en op de fiets is, staat er toch nog 
een tweede operatie op de agenda. Als jullie dit lezen, is deze achter de rug. We hopen 
natuurlijk op een goed herstel, beterschap Rient! 

 
Met 14 buurtgenoten hebben we ons fanatiek op de stratenquiz van de OJP gestort op 20 juni. Jan en 
Hendrik druk zoekend in het dorp, zonder de opdracht van de thuisblijvers om onderweg spelletjes te 
doen. Dat hadden we niet goed begrepen. En zonder die punten wordt het moeilijk om in de top te 
eindigen! Maar we hebben in ieder geval een leuke avond gehad en kennisgemaakt met onze nieuwe 
buren in het voormalige huis van Dries. Zij stellen zich zelf even voor hieronder. 
 
De beide huizen van Jeffrey en Mike komen steeds meer in de afbouwfase; wat wordt er hard gewerkt 
door de mannen! We zien de auto van de stukadoor ook al staan dus dat gaat mooi. 
De familie Elsinga heeft de hele zomer natuurlijk niet stilgezeten. Er wordt al geschuurd en geschilderd 
en het eind van de klus komt langzaam in zicht! 
 
De jaarlijkse buurtbarbecue werd deze keer georganiseerd door Wilbert en Anouk Derks. Met 24 
mensen en prachtig weer, werd het een gezellige avond. Mooi dat Jantje de Vries, na een hoop 
gekwakkel in het voorjaar, ook weer zin had om van de partij te zijn. 
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Leuk om nog te vermelden dat er bij ons in de buurt heerlijke snacks, patat en 

plates afgehaald kunnen worden. De keuken van Sauna het Friese Woud staat 

iedere dag voor ons klaar, dus ….. bestellen maar! 

 

 

Van José Visser kregen we bericht dat zij sinds eind 2024 als fotograaf actief is en ons graag het 

volgende wil laten weten: 

 

Een fotoshoot saai en vol stijve poses?  

Niet bij mij!  

Ik leg jou vast zoals je echt bent: krachtig, 

spontaan en uniek.  

Iedereen verdient herinneringen om voor altijd te 

koesteren.  

 

Nieuwsgierig? Kijk op: doordelensvanjose.nl voor 

mijn werk en contact.  

 

Groetjes, José Visser 

 

Leuke onderneming José, heel veel succes! 

Tot de volgende keer, groet, 

Anne-Marie 

 

Sinds kort wonen wij – Amber en Emiel – met ons gezin op Boijlerweg nummer 43. Vanaf het eerste 

moment voelden we ons erg welkom, mede dankzij de hartelijkheid van Tea en Martin de Groot en de 

buren in de straat. 

Amber werkt in de zorg en Emiel in de IT. We wonen hier samen met onze hond Bo, twee paarden, 

wat kipjes en een stel cavia’s. In en om het huis wordt nog volop verbouwd, maar we genieten nu al 

van het buitenleven. 

Meike zit in haar laatste jaar op het Terra en begint na de zomer aan de paardensportopleiding in 

Assen. Sylke gaat naar de eerste op het Linde College – net als haar zus een echte paardenliefhebber. 

Liam maakt na de zomervakantie de overstap naar groep 7 op de Oosterbrink. 

Na een fijne tijd in De Hoeve zijn we blij met deze nieuwe stap en voelen we ons al echt op onze plek 

hier. 

 

Hartelijke groet, 

Amber, Emiel, Meike, Sylke, Liam — en natuurlijk Bo 🐾 

 

 

 

 

 

2



   

 

 

 

      

De buurtapp gaf weer voldoende inspiratie om de rubriek ‘Buurtnieuws van de Brink’ te vullen.  
Allereerst willen we Simon Jan en Alida Soepboer van harte welkom heten op de buurt. Zij hebben 
sinds de zomer hun plekje gevonden aan de Brink 9. Veel woonplezier toegewenst. 
Na de zomervakantie zijn er kinderen van school gewisseld. Zo zijn Daan Platje en Jasmijn Goddijn 
peuter af en gaan naar de basisschool. Mirte de Vries gaat naar het Linde College in Wolvega.  
 
Yoran Platje heeft middels een vernieuwde zwemaanpak met één keer afzwemmen zijn ABC-diploma 
behaald. Heel eerlijk: eigenlijk zwemt hij aankomende zondag voor zijn diploma, maar ik ben er van 
overtuigd dat het hem gaat lukken! Dus alvast gefeliciteerd, jongen. Knap gedaan!  
 
En in hun vrije tijd kunnen de jongste kinderen spelen in het 
vernieuwde speelhuisje dat recentelijk is geplaatst door de gemeente. 
Een mooie aanwinst op het pleintje. Een paar mannen van de buurt 
waren  teleurgesteld, want zij hoopten dat de dames van de buurt 
zouden gaan paaldansen bij de ‘brandweerpaal’ van het huisje. Houd 
hoop, mannen.  
 
De oudere jeugd van de buurt is op vakantie geweest naar 
verschillende plekken binnen en buiten Europa. Daar waar iedereen kiest voor zijn eigen manier van 
vakantie vieren. Sommigen met de caravan, tent of anderen naar een all inclusive resort dichtbij of ver 
van huis…  
Ronald en Martine Tjelpa verblijven op dit moment 2 maanden op Bali waar de dochter van Martine 
woont. De hond wordt goed verzorgd door een tijdelijke buurtbewoonster. Prachtige oplossing.  

 
Berend Slot heeft samen met Ria afgelopen zomer 2,5 week door 
Duitsland gefietst. Gestart in Roermond en vervolgens 1000 km 
afgelegd van de Hanzeroute waarbij hun eindpunt Brandenburg 
werd. Met de trein weer terug. Bij slecht weer kozen ze voor een 
hotel, maar verreweg de meeste nachten werden doorgebracht in 
hun tentje dat ze mee hadden op de fiets. Een geweldige ervaring 
rijker!  
En dan zal je denken dat hij kan fietsen….  De eerst volgende 
zaterdag heeft hij een verjaardag in Vinkega. Stapt op de fiets en 

komt na 15 minuten alweer terug. Wat blijkt… op de HEENreis knalde hij met de fiets tegen de boom 
ter hoogte van de AHB, nadat hij ontdekte dat de fietstas niet goed vast zat. Hij keek achterom, verloor 
de richting en lag kort in de berm. Want snel weer op staan en thuis de schade opmaken. Een 
hoofdwond, schaafplekken en een paar kloten met de kleur van blauwe toverballen (zoals hij zelf zei) 
bleef de schade gelukkig beperkt. Ben je dan tijdens vakanties alerter?  
 
Mirjam Pragt (De Brink 17) mist al een tijdje haar stoere rooie kater genaamd ‘Roos’. 
Daar waar ze eerder op de buurtapp werd gerustgesteld dat een kater wel vaker lang 
van huis is, is hij nu wel erg lang weg. Mirjam gaat er vanuit dat het beestje niet meer 
leeft, maar stel dat iemand Roos toch nog heeft gezien, dan graag contact opnemen 
met haar.  
 
Tijdens de buurtquiz heb ik begrepen dat 2 mannen van de buurt een gezellige 

buurtavond gaan organiseren. Zonder quiz, wel met bier. Wanneer?        
 
Groeten, Anke Slot  
Namens de Brink  
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Boijl-centrum, het nieuwe Franchorchamps? 

 

Dankzij de nieuwe snelheidsmeter op de Boijlerweg (BW) krijgen we tegenwoordig inzicht in het aantal 

auto’s dat er rijdt, en de snelheid waarmee men rijdt. Ter plaatse geldt een maximum snelheid van 30 

km/uur. Gemiddeld rijdt men echter 35 km/uur en overtreedt 72% van de verkeersgebruikers de 

maximum snelheid. Als we als dorp de snelheidsmeter vervangen door een camera, en iedereen 

zouden beboeten, dan zouden we meer dan 8 ton per maand kunnen verdienen. 

Overdag rijden er per uur ongeveer 90 auto’s over de BW. Het verkeer komt rond 7 uur op gang en 

neemt na 19.00 uur af. Er rijden iets meer auto’s het dorp in (richting Elsloo) dan dat er uit rijden 

(richting Oosterstreek). Het dorp uit wordt er sneller gereden dan het dorp in.  

Het aandeel snelheidsovertredingen is elke dag gelijk, ook op zondag. Tussen 7 en 8 uur ’s ochtends 

zien we de meeste overtredingen, dan rijdt men gemiddeld 42 km/uur. Topsnelheden in de 

zomermaanden waren 97 km/uur (om 1.34 uur), 95 (om 8.51 uur)  en 94 (om 7.25 uur). Maar  ja, zelf 

vind ik 30 km ook wel erg langzaam. Dus wat doen we eraan? 

16 juni – 2 augustus 

Uit 94 

In  85 

65190, 30242 richting dorp, 34938 dorp uit 

 

Overtreding 72.4%  

Als we iedereen bekeuren 93*0.15*6580*o.66 6 ton per maand 

Gemiddeld 35 

V15  46 

Snelheid onafhankelijk van werkdag 

Hoogste verkeersdrukte op vrijdag, 24 per dag 

 

Groeten Ronald Damhuis 
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Nagenietend van ons mooie feest zit ik nog even wat buurtnieuws uit de pen te persen.   

Dat mooie feest was op zaterdag 30 
augustus jl., Jacoba, Theo en Griet  werden 
in dezelfde week 60 jaar, reden voor een 
feestje, een mijlpaal voor ons alle drie. 
Met muziek van de regionale band 
Gladrock uit Elsloo en DJ Gert uit Vledder 
werd er flink gedanst en tevens werden er 
heerlijke cocktails  en hapjes  versnaperd. 
De feestgangers straalden in hun 
feestelijke outfit met ‘n touch of gold. Wij 
kijken terug op een top feest met een 
gouden randje, één om in te lijsten. 
Iedereen bedankt voor zijn komst, zonder 
gasten geen feest. En alle hulptroepen ook super  bedankt. 
 
De jeugd heeft de toekomst, zo ook op de Daoken, de jongsten scheuren voorbij op hun fiets. Zo heeft 
de één een driewieler, de ander een loopfiets of alweer een fiets maatje groter en wordt er druk 
geoefend zonder zijwielen. 
 

 

De kersen pluk dag  in juli bij Tinta fruit. 

 

Dan onze toppers van nr. 30, zij hebben wederom een week lang vrijwillig dag en nacht klaar gestaan 
met nog vele vrijwilligers voor de gasten op de prins Willem Alexander boot, het was een zonovergoten 
week weer één met veel indrukken en nieuwe herinneringen. 
De ziekenboeg is helaas nooit onbemand, een aantal buurt bewoners zitten in de lappenmand, wij 
wensen jullie een voorspoedig herstel. 
 

De Daoken heeft er ook een bewoner bij, op nr. 10 is Fary 
komen wonen, een kleine viervoeter, ondeugend en actief. 
 
Er was iets goed niet in de haak aan de 
Boschoordweg, daar werden vishaken 
aangetroffen door de hond van Sylvia en 
Ro, hierbij heeft baasje Ro tijdens het 
redden van hun hond een haak in zijn 
vinger gekregen, beiden zijn in het 
ziekenhuis  beland voor behandeling. 

 
Wil jij ook een avondje in de relax met yin en yoga, dat kan bij 
Rina nu ook op de maandagavond. 

 

 

Griet  
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Beste inwoners van Boijl, 
 
Start van het seizoen: met een groep van 10 kinderen speelden we 13 september het  
landelijke spel Sirkelslag, Thema: het goede doen. Er waren 5 spellen in de kerk van Makkinga 
voorbereid. Met tussendoor een pauze waarin ieder kind zijn eigen vruchtentaartje mocht versieren. 
Dit ging er wel in. Na afloop samen pannenkoeken eten. We kunnen terug kijken op  
een geslaagde middag. De week ervoor op 6 september is de oudere jeugd naar het klimbos in 
Appelscha geweest, waar het klimmen een uitdaging was voor de 13 deelnemers en de pizza’s lekker 
smaakten. 14 september was er een mooie startzondag in de kerk van Boijl. 
Thema: “ Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest “. Voorganger Dieneke Grit.  
Na afloop was er een Bijbelquiz en een hapje en een drankje. 
We willen iedereen die mee heeft geholpen aan de start activiteiten, hartelijk bedanken! 

 
  

Kracht 
 
     Het is een kracht 

met liefde bij je angst, 
verdriet en onmacht 
te durven komen. 

 
Dat te uiten, daarin te  
kunnen zijn…daarmee 
kan je gevoel vrijelijk stromen. 

 
Als je gevoel de ruimte 
krijgt hoeft het zich  
niet te bevechten. 

 
Eenmaal doorvoeld, gehoord 
en gezien komt het hart 
tot rust in haar bestaansrechten. 

 
Dan is er weer een vooruit, 
want stilstand is niet nodig als 
er echt bij is stilgestaan. 

 
Dan kun je met hart en ziel 
de hele wereld weer 
liefdevol in en aan. 

 
Geschreven door: Marie-José Knuvelder 

 
 

Wees welkom tijdens de volgende kerkdiensten   
Zondag 5 oktober om 10:00 uur in Boijl, voorganger is Ds. H. le Cointre, Heilig Avondmaal. 
Zondag 12 oktober om 10:00 uur in Makkinga, voorganger dhr. P. van Engen. 
Zondag 26 oktober om 10:00 uur in Boijl, voorganger mevr. S.A.Grit,  Eeuwigheidszondag 
Zondag 2 november om 10:00 uur in Makkinga, voorganger Da. G.  Martens. 
 
Hartelijke groeten,  Streekkerkenraad Frieslands End     
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De Hervormde Kerk heeft in Boijl een deelkastje geplaatst. 
Dit staat nu aan de zijkant van dagbesteding “het Zwaantje”. 
Een deelkastje is er voor mensen die wat minder te besteden hebben. Er wordt regelmatig gebruik van 
gemaakt. 
De kerkvoogdij en dorpsbewoners vullen dit deelkastje met producten. 
 
Gebruiksregels: 
 

➢ Zet er boodschappen in als jij deze kan missen 
➢ Haal er boodschappen uit als je deze nodig hebt 
➢ Artikelen moeten goed houdbaar zijn 
➢ Geen verse producten 
➢ Ruilen is mogelijk 

 

Laten we er zijn voor elkaar! 
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Lichtjesavond in Boijl 
 
 

 
 
 
 

Op zaterdagavond 1 november  

is er van 19:00 - 20:00 uur  

een Lichtjesavond  

op de het kerkhof in Boijl 

 
Wees welkom om een kaars aan te steken en  

deze op een graf of bij de urnen-nis te plaatsen. 
 

Ook bent u welkom om een dierbare te gedenken die elders is begraven 
of bijgezet. Daarvoor is er een algemene gedenkplek. 

 
Het kerkhof zal sfeervol verlicht zijn. 

 
Gedenkkaarsen zijn aanwezig.  

 
Na afloop is er koffie en thee. 

       
Organisatie: kerk Boijl in samenwerking met dorpsbewoners.      
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        Bouwplannen in Boijl 
 
          “Wordt er nog wel gebouwd daar bij de Groene Zoom?” 
          “In 2028 is er pas stroom beschikbaar.” 
          “Veel mensen haken af. Het wordt vast niets.” 
 

 
Het zijn zomaar een paar zinnen die ons wel eens ten gehore zijn gekomen. En dat vinden wij 
begrijpelijk. Tot op heden is er nog niets gebeurd op het stuk land tussen de Groene Zoom en de 
Boschoordweg. Er is niets zichtbaar. Echter wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een 
langdurend proces waarbij we te maken hebben met verschillende partijen. CPO staat voor Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap en houdt in dat alles door onszelf wordt aangestuurd, doordat er geen 
projectontwikkelaar tussen zit. Betekent dus ook dat wij zelf de mensen zoeken die ons kunnen 
helpen/begeleiden. Dat is leerzaam, maar duurt hierdoor soms langer dan verwacht.  
 

Op dit moment is de stand van zaken dat de stukken bij de notaris liggen en dat er op korte termijn 
wordt geregeld dat de kavels eigendom worden van de toekomstige bewoners. Het plan, zie 
onderstaande tekening, is klaar om bouw- en woonrijp te maken. Geert van de Boer, werkzaam bij 
Interra heeft het plan gedefinieerd. De laatste stap om tot uitvoering van werkzaamheden op de grond 
te komen is in afwachting bij de Gemeente Weststellingwerf. We hopen dat eind dit jaar de grond 
bouwrijp is. Tevens zijn de contacten met Liander in orde 
en zijn we verzekerd van bouwstroom, zodat er gebouwd 
kan worden.  
 

Ondertussen zijn de toekomstige bewoners in de weer 
met het ontwerpen van hun schuurwoning, want dat is de 
woningstijl die er op het plan zal worden gerealiseerd. 
Architect Mestemaker uit Wolvega maakt voor iedereen 
het ontwerp en bewaakt hiermee de eenheid in het 
project. Met veel enthousiasme bekijken we elkaars 
plannen.  
 
Het klopt dat er een paar mensen zijn gestopt met het 
project, doordat zij elders een ander huis hebben 
gevonden. Betekent ook dat er op dit moment nog 1 kavel 
(twee-onder-één-kap woning) vrij is. Op de andere kavel 
(vrijstaande woning) zit een optie.  
 
Het plan is ontworpen om Boijligers die in Boijl op de basisschool hebben gezeten de kans te bieden 
om in Boijl te kunnen blijven wonen. Val jij binnen die doelgroep en ben je geïnteresseerd in 1 van de 
kavels, dan kun je contact opnemen met BEN (Boijliger Energie Corporatie) voorzitter Richard Drenth 
middels de mail: info@duurzaamwonenboijl.nl of met Jos de Vries.  
 
Zodra we weer nieuws hebben, laten we van ons horen. Heb je eerder vragen, stel ze gerust!  
 
    Namens alle leden van CPO ‘De Oorsprong’  
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Commissie verduurzaming en inrichting Dorpshuis De Tille 
 

Het is vrijdag 19 september als ik dit bericht schrijf. We hebben een aantal drukke weken achter de 
rug in het dorpshuis. 

Met een mooie groep vrijwilligers zijn de 
wanden en kozijnen van de grote zaal, de 
hal en garderobe  geschilderd in een mooie 
warme kleur. Hendrik Visser heeft gisteren 
een modern behangetje achter de bar en in 
de hal op de muur geplakt. 
(Wij hadden geluk, hij had wel even tijd; het 
miezerde buiten, dus hij kon niet aflakken 
bij een klant).  

Heel veel dank Hendrik, voor je deskundige hulp en professionele materialen, zeker ook bij het 
schilderen. 
  
De vloerverwarming ligt in een nieuwe laag beton 
en is inmiddels droog. De infraroodpanelen hangen 
en de warmtepomp is geïnstalleerd.  

Er zijn nieuwe spotjes 
aangebracht, er hangen 
straks drie rekken met 
lampen en groen aan het 
plafond en de afzuigroosters 
zijn schoongemaakt. Het 
podium is vanuit de kelder geïsoleerd en de OJP mannen gaan verder aan de 
gang om het Brinkhuus een facelift en een nieuw toilet te geven. 

 
 De schoonmaakploeg van de Tille heeft gisteren alle ruimtes  leeg geruimd 
en aangeveegd. De zaal ligt nu spic en span klaar voor de PVC vloer, die 22 
september wordt gelegd. Met die nieuwe vloer krijgen we pas echt een 
goed beeld van de nieuwe uitstraling van de Tille. We zijn erg blij met de 
deskundige adviezen die we hiervoor kregen van Evelien van Style Studio 
Noord uit ons eigen Boijl. 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10



   

 

 

 

En als de vloer er dan in ligt, kunnen 
we weer door. Door met de berging en 
de keuken schoon te maken en het 
podium te ontruimen. Alles is bedekt 
met een behoorlijke laag stof en het 
servies kan wel een rondje door de 
afwasmachine gebruiken. 
De bar, koeling en de wandkast 
kunnen dan weer op hun plek. We 
wachten nog wel op de nieuwe 
kunststof kozijnen en twee deuren, die in oktober geleverd worden. 
Daarna moeten de tafels en stoelen weer opgehaald worden bij Co en Riet Tolboom en alle verdere 
spullen bij Catrien en Evert Buitenhuis. Daarbij kunnen we weer hulp gebruiken, ik hou jullie daarvoor 
op de hoogte via de vrijwilligersapp en Facebook. 
 

Voor nu alvast heel veel dank aan alle vrijwilligers die ons al geholpen hebben bij deze omvangrijke 
klus. Tijdens het klussen is er altijd even tijd voor een bakkie met wat lekkers aan de picknicktafel. 
Mensen die elkaar nog niet kennen of nieuw zijn in Boijl, maken gelijk kennis en delen ervaringen 
tijdens het schilderen, dat is toch een echte win-win situatie! 
Samen maken we er wat moois van! 
 
Groet, Anne-Marie 
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   Lijkwagendienst ‘dorp Boijl’ 

 

Geboren worden, het leven zelf, overlijden, het is de cirkel van het leven. Door de eeuwen heen zijn 
daar, mede door verschillende religies, oude gebruiken en gewoontes ontstaan die in sommige dorpen 
nog steeds gebruikelijk zijn.  In het oude archief van de ‘Plattelandsvrouwen’ bevindt zich een  geschrift 
hoe één en ander tot in details beschreven, hier in zijn werk ging.  
In deze oude geschriften wordt melding gemaakt dat voor het ‘ten grave dragen’ van een overledene 

er vanuit de 4 windstreken, wegen naar het 

kerkhof voerden. Daar zou de oude naam de 

Lijkweg vanuit  Rijsberkamp (rond 1965 opgegaan 

in de Meulevelweg) wel eens op kunnen duiden. 

Rond de kerk in Boijl ligt al eeuwen lang het 

kerkhof. De oudste foto’s daarvan zijn van rond 

1925.  Foto hiernaast zal dateren uit de tijd dat de 

beukenheg rond het kerkhof net aangeplant was. 

Rechts op de foto is nog net een gebouwtje te zien 

wat onderdak bood aan de lijkkoets.                      

In 1911 werd in Boijl een ‘lijkwagendienst’ 

opgericht voor ‘dorp Boijl’. Het eerste 

notulenboek is door de jaren heen trouw bewaard 

gebleven en dat ging  door ‘vele handen’…. Net als 

het aankoopbewijs van de lijkkoets!! Die werd ook 

1911 gekocht in Oldeboorn voor  f. 395.— bij 

gebr. S en B Wieringa. Garantie koets 5 jaar en op 

de bekleding 2 jaar. 

Voor de aankoop worden 65 
aandelen uitgegeven à f.5.00. 
Er zijn 18 deelnemers en 
jaarlijks worden een aantal 
uitgeloot. De laatste 10 al 6 
jaar later in 1917. Er komt 
volgens de notulen een 
koetshuis voor onderdak van 
de lijkwagen. Kosten f. 190.—   
Heine de Boer rijdt bij 
begrafenissen de lijkwagen. 
Op de jaarvergadering 
(steevast op zaterdagavond!) wordt de contributie voor het komende jaar vastgesteld. Dit varieert 
nogal van soms 40 ct maar ook een jaar f. 2.50. Dit is mogelijk een gevolg van een notitie van 1928 
want tot dat jaar betaalt de vereniging de rouwbrieven. 
Oude kasboeken zijn ook een dankbare bron van informatie! 
In 1922 reist men weer naar Oldeboorn. Nu voor de aankoop van een paardenkleed. Kleed f.100.—  
reisgeld en vertering f.6.50. Het kleed zal niet nieuw geweest zijn want schoenmaker Wiebe Koopmans 
(Boijlerweg 93) herstelt het kleed voor 40ct. Hij levert ook een spatkleed in 1927 voor f. 34.25.  
De smid Luigje Oosterkamp (Boijlerweg 83) maakt een plaatje voor de pluim van het paard. 7½ ct….. 
1925: P Hoogenkamp luidt de klok bij sterfgevallen en stelt de betreffende buurtschap in kennis van 
een overlijden.  Er wordt per 1926 voor 1 jaar een vaste voorganger benoemd, dhr. J. Koopmans.  
Hij moet in het zwart gekleed zijn mét een hoed. 
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Met de jaarvergadering in 1930 vraagt Sije Nolles of de dragers eender gekleed kunnen gaan. Zwart of 
donker. De vergadering gaat akkoord met: geheel zwart, met witte boord, zwarte schoenen en 
handschoenen. Een zwarte (dop)hoed maakt het geheel compleet. 32 stemmen voor, 10 tegen en 2 
blanco. Aldus……. 
Het klok luiden en de functie van voorganger gebeurt tot 1931 jaarlijks per inschrijving. 
Tot dan luidt Heine de Boer de klok per sterfgeval voor f. 2.75.  
Jan Zuil (Boijlerweg 73) wordt tot vaste voorganger benoemd. Hij is ook grafdelver en 
zal dit doen tot 1948. Dan stopt hij  ‘wegens gevorderde leeftijd’. Hij is dan 81 jaar oud 
en Wessel Jager volgt hem op. 
Het oude kasboek vermeldt verder:  
1932 Schilder Jan van de Meer (Boijlerweg 95) lakt de lijkwagen opnieuw voor f. 24,24.  
1934: Jaarvergadering. Het bestuur vindt dat de leedaanzeggers netter gekleed moeten zijn met een 
zwarte ronde of hoge hoed, witte boord en zwarte handschoenen. Een vraag: of dit ‘aanzeggen’  ook 
per fiets mag. Neen…. dit moet lopend gebeuren….   jawel!..... 
Er is al een ter tijd sprake van om een begrafenisvereniging op te richten en in 1938 wordt inderdaad  
‘de Laatste Eer’ opgericht. Het ledenaantal van de lijkwagenvereniging loopt danig terug. Deze dienst 
geldt voor het ‘dorp Boijl’ en niet voor de andere buurtschappen.  
In 1947 is er de gelegenheid voor andere buurtschappen om alsnog toe te treden tot de Lijkdienst maar 
wordt geen gebruik van gemaakt. De meerderheid is tegen. 
Het zal tot 1955 duren, door leegloop en het ouder worden van leden, voordat het één geheel wordt.  
Tijden en prijzen veranderen. Kostte een hoed in 1911 f. 5.25 in 1981 is de prijs bij fa. J. Drost in 
Harlingen  f. 165.— .   
1950 Kleermaker IJsbrand Nijholt (Kerkweg 12) maakt een nieuw kleed voor het 
paard voor f. 340.10.   

1941 De plaatselijke timmerman maakt de doodskisten niet meer 
zelf. Ze kunnen elders ‘uit voorraad’ besteld worden.  
Jan Evert Jonkers stelt in 1950 voor om bij begrafenissen een vaste 
klokkenluider aan te stellen. Deze functie wordt dan jarenlang 
vervult door Johannes Punter, die ook jarenlang (met zoon Yntze) het groen onderhoud 
van het kerkhof verzorgt.  

1963 De begrafenisvereniging telt 256 leden. 
De lijkkoets wordt 24 jaar lang gereden door Piet Bakker. Roelof van de Boer volgt hem op in 1955 en 
doet dit tot 1974. Zijn paard is niet meer geschikt voor het rijden met de koets.  
Het is Andries Mulder die als laatste per koets zijn laatste reis maakt naar het kerkhof. Met de komst 
van de crematoria veranderen ook oude gewoonten. Een teken des tijds.  
De lijkwagendienst wordt officieel opgeheven in 1975.  
Roelof de Nekker vervangt het koetshuis in 2006 voor € 8254.--   
De begrafenisvereniging ‘de laatste eer’ wordt  in 2019. opgeheven. 
En de lijkkoets ….. ja… die wordt na 64 jaar dienst te hebben gedaan, bij opbod verkocht.  
Een campinghouder in Zorgvlied die ook in antiek deed, 
is de hoogste bieder  f. 777.— 
Helaas is er geen foto van de koets van Boijl maar de 
afbeelding hiernaast komt daar wel heel dichtbij, met de 
gedrapeerde kleden aan de zijkanten en het 
houtsnijwerk. Het paard met een zwart kleed over en de 
pluim op het hoofd denken we erbij.   
Uiteindelijk werd de lijkwagen een prooi van de 
houtworm en werd gesloopt. De lantaarns en de wielen 
bleven over….. maar die zullen wel verhandeld zijn. 
 
‘Dorpsarchief  Boijl’   
Jellie Menger – Oosterkamp september  2025     
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Terwijl de zomer langzaam ten eind loopt, beginnen bij 
onze toneelvereniging de kriebels weer.  
De leescommissie is de afgelopen periode in de boeken 
gedoken om een geschikt stuk uit te kiezen. Er spookten 
natuurlijk wel de nodige vragen door ons hoofd. Waar 
gaan we repeteren nu ons geliefde dorpshuis wordt 
verbouwd? En wat is haalbaar dit jaar met het decor? 

 
Desondanks zitten we zeker niet stil! We volgen de vorderingen en komen binnenkort met meer 
informatie. Mocht het allemaal meezitten hopen wij op zaterdag 13 december op de planken te staan. 
Daarnaast een groot applaus voor iedereen die zich inzet voor de verbouwing van het dorpshuis! 
 
PLEZIER BUITEN DE PLANKEN: MIDGETGOLF IN APPELSCHA 
Dat we plezier maken met elkaar, bewezen we ook tijdens ons 
jaarlijkse toneeluitje op 6 september.  
We ruilden de planken in voor de midgetgolfbaan in Appelscha. 
De trukendoos werd geplunderd en onze creatieve spelers deden 
er alles aan om het balletje in de hole te krijgen.  
Met stralend mooi weer was het een fantastische dag. 
 
De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet en een drankje 
bij restaurant de Bosberg waar we konden bijpraten en lachen. 
Deze dag laat weer zien dat toneelspelen en plezier hand in hand 
gaan! 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hopen jullie dit najaar allen te zien en houden jullie op de hoogte!! 
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    Bestuursleden gezocht voor Boijl!     

Boijl bruist van de energie – en dat willen we zo houden! 
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het dorpshuis en voor dorpsbelang. 
 

       Stichting Dorpshuis de Tille 
 
Goed nieuws: we hebben met Herman Vermeeren al een nieuwe beheerder gevonden die het stokje 

overneemt van Albert      . 
Om te zorgen dat ons dorpshuis écht goed blijft draaien, zoeken we nu nog enthousiaste bestuursleden 
die willen meedenken en -doen. 
 

👉 Taken zijn heel divers: bedenken hoe het kan bruisen van activiteiten in de Tille, het beheren van 
de financiën, samen met het dorp zorgen dat het in de Tille bruist van de activiteiten, het beheren van 
de website, het regelen dat De Tille er op en top uit blijft zien en vrijwilligers (barteam, schoonmaak 
etc) werven en waarderen.  

 

     Dorpsbelang Boijl 
 
Dorpsbelang zet zich in voor alles wat ons dorp leefbaar en aantrekkelijk maakt: van veiligheid tot 
duurzaamheid, van voorzieningen tot saamhorigheid. 
 

👉 Ook hier zijn de taken divers: frisse ideeën om samen te werken aan de toekomst van ons dorp, 
contact onderhouden met de gemeente over bijvoorbeeld verkeersveiligheid en woningbouw, het 
regelen van alles rondom de AED, contact onderhouden met inwoners, verenigingen en dorpshuis over 
activiteiten in het dorp en Boijligers informeren via de activiteitenkalender, dorpskrant en sociale 
media over wat er speelt. Maar ook: leuke activiteiten organiseren die ons verbinden. Denk aan een 
nieuwjaarslunch en het pop up koffie café. 

 

     Doe je mee? 
 
We zoeken mensen die: 

   Betrokken zijn bij Boijl 

   Graag samenwerken 

   Zin hebben om mee te denken én mee te doen 
 

    06-34263877 

      dorpsbelang@boijl.com 

Samen zorgen we dat Boijl blijft bloeien!      
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Save the date: Benefietveiling voor de Tille – zondagmiddag 11 januari 
 
Noteer alvast in de agenda: zondagmiddag 11 januari organiseren we in dorpshuis de Tille een 
gezellige benefietveiling. Het doel? Samen geld inzamelen voor de inrichting van ons verduurzaamde 
dorpshuis, zodat het straks weer een warme, uitnodigende plek wordt. Eigentijds en gezellig ingericht. 
Kortom: Het hart van het dorp!  
 
WAT IS EEN BENEFIETVEILING? 
Samen kunnen we veel. Maar materialen kosten geld. Daarom organiseren we deze veiling. Hier  kan 
iedereen meebieden op allerlei kavels: spullen, uitjes, zelfgemaakte creaties of diensten. Hoe 
gevarieerder de kavels, hoe leuker het wordt! Denk bijvoorbeeld aan een schilderij, een fietstocht met 
picknick, een zelfgebakken taart, een klusdag of een dinerbon. Alles is welkom – groot of klein, nieuw 
of tweedehands, creatief of praktisch. 
 
DOE MEE: BIED EEN KAVEL AAN! 
We doen hierbij alvast een oproep aan alle inwoners, verenigingen en ondernemers: lever kavels aan 
of denk mee over wat je zou kunnen bijdragen. Ook tips voor leuke kavels zijn welkom. Zo maken we 
er samen een bruisend evenement van.  
 

Je kunt jouw idee of kavel aanmelden via:     06-34263877       dorpsbelang@boijl.com 
 
De komende tijd hoor je meer over dit bijzondere evenement. We gaan weer laten zien waar een klein 
dorp groot in kan zijn. Samen zorgen we dat De Tille de inrichting krijgt die het verdient! 
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BILJARTVERENINGING 'T ZWAANTJE  

Dorpsgenoten, het heeft even geduurd, maar hier weer een bijdrage van 

Biljartvereniging ’t Zwaantje. Ja, we bestaan nog steeds!       
Het verloop van het seizoen was ook wat rommeliger dan andere jaren. 

Vanwege operaties en geplande zonvakanties in de winter hadden we onze biljartdag pas op 8 maart. 
De competitie hadden we rond de kerstdagen al afgerond maar de uitslag is pas op 8 maart 
bekendgemaakt. Het bleef dus nog een tijd gissen naar de winnaar, al wist iemand de uitslag al. 
Zoals de vorige keer al vermeld, is Lars Boekelder ons nieuwe lid en konden we Roelof Groen weer 
verwelkomen als deelnemer. Gelukkig is hij weer zover dat hij weer een balletje kan stoten en met 
succes, hij heeft al menig potje gewonnen.  
 
Op 8 maart is dus uiteindelijk de uitslag van de competitie 
bekend gemaakt. Het leverde weer een verrassende 
winnaar op. De wisselbokaal siert dit jaar de huiskamer van 
Remco Hulzinga in Elsloo. 
 
Er was ook nog een prijs voor de hoogste serie van de 
competitie en deze ging ook dit jaar naar Kees Elsinga. 
 
Einduitslag van de competitie 
 
1.   Remco Hulzinga  352    pnt. 
2.   Albert Sijbesma  350    pnt. 
3.   Marcel Griffioen  345    pnt. 
4.   Enno Russchen  334    pnt.  
5.   Roy Ouwerkerk  322    pnt.  
6.   Jaap Ouwerkerk  313,9 pnt.  
7.   Kees Elsinga                313,6 pnt. 
8.   Klaas Bruursema  308    pnt.  
9.   Ruben Blum                296    pnt. 
10. Albert-Jan Veening               287    pnt. 
11. Ep Blaauwbroek  272    pnt. 
12. Lars Boekelder  228    pnt.  
 
 
Ook is er weer gestreden om de Café ‘t Zwaantje wisselbeker. Door de 
extra deelnemers hadden we dit jaar 3 voorrondes op donderdag-, 
dinsdag- en donderdagavond voorafgaande aan het toernooi.  
Op zaterdag 8 maart ging het verder, op weg naar de finale.  
We starten met koffie met gebak en rond 10.00 uur heeft Ep 
Blaauwbroek altijd z’n hassebassie mee, Jägermeister met een 
drumstick. 
Tussen de middag was er snert met roggebrood met spek en voor de 
liefhebbers bloedworst gebakken door Ruben. 
 
In poule A moest er nog een play-off gespeeld worden tussen Albert-Jan 
Veening en Enno Russchen om te bepalen wie er de halve finale mocht 
spelen. Dit werd Enno, die het tegen Albert Sijbesma mocht opnemen. De andere halve finale ging 
tussen Roy Ouwerkerk en Kees Elsinga. Uiteindelijk speelden Enno en Kees de finale, die door Kees 
werd gewonnen. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Roy. 
 
De uitslag was: 1) Kees Elsinga 2) Enno Russchen 3) Roy Ouwerker 4) Albert Sijbesma 
 
Na de prijsuitreikingen hebben we nog gezellig nagepraat onder genot van een hapje en een drankje.  
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DORPSARCHIEF BOIJL                      
 

 
Open monumentendag 13 september 2025 

 
Elk jaar organiseert de gemeente een open 
monumentendag. Het leek dorpsarchief Boijl een goed 
idee dit jaar deel te nemen. 
Hebben we in Boijl monumenten. Ja, de Kerk en de 
Klokkenstoel zijn o.a. rijksmonumenten en we wilden 
mensen die belangstelling hadden gelegenheid  geven 
deze te gaan bezichtigen. 
Uiteraard in overleg met het kerkbestuur. 
 

 
Ons huidige kerkgebouw stamt uit 1641 en werd in 1957 helemaal gerenoveerd. Jammer genoeg 
verdween ook de houten kansel. Had houtworm. Maar er kwam een mooie nette kerk voor terug. 
Onze Klokkenstoel heeft ook een lange historie. Gemaakt van hout heeft deze niet het eeuwige leven.  
Hij werd helemaal vervangen in 1696, 1809, 1888 en 1984. 
Oud Boijligers weten zich zeker de vervanging  in 1984 te herinneren. Om een bijdrage in de kosten te 
leveren werden 900 tegeltjes met de afbeelding van de stoel aangeschaft. 
Er werden er 700 van verkocht. Bovendien was er een houten exemplaar op schaal gemaakt die 50 
gulden moest kosten. 
 
Timmerman Klaas Alten (hoek Boijlerweg/ Bekhofweg) voerde de klus uit. De klok werd er uit gehaald 
en het hele gevaarte werd op een dieplader gezet. Had de timmerman een mooi voorbeeld bij de deur. 
Echter het gevaarte was al met al 7 meter hoog en kon niet onder de bomen door van de Bojjlerweg.  
Alternatieve route: Kerkweg – Meuleveldweg – Bekhofweg. 
 
Op het kerkhof in Boijl is achter 
de Klokkenstoel een graf dat 
direct opvalt.  
Op een gemetseld muurtje ligt 
een grote dekplaat waarop de 
naam Jacobus Franciscus de 
Ruyter de Wildt staat. Nazaat 
van de zeeschuimer Michiel 
Adriaanszoon de Ruyter. 
Een man met een bijzonder 
verhaal. 
De geschiedenis van deze 3 
items zijn uitgebreid te lezen 
op onze site van Dorpsarchief 
Boijl onder het kopje Blik op 
Boijl. 
Een geslaagde dag! 

      de kerk rond 1920 

                       
 
Namens dorpsarchief Boijl 
Rient Menger 
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VOETBALVERENIGING TRINITAS 
 

 

 

 
 GEZOCHT tegen een passende vergoeding  

 

Wij zijn met spoed op zoek naar een interieurverzorg(st)er! 

Een schone kantine, opgeruimde keuken, frisse toiletten…een MUST voor elke vereniging. 

Daarom hier onze oproep: 

 

Heb jij op maandagmorgen (tot uiterlijk 14.00 uur i.v.m. de BSO) tijd en zin om even heerlijk 

aan de poets te gaan? 

Laat het ons weten, want wij kunnen tegen een passende vergoeding, jouw hulp enórm goed 

gebruiken!! 

 

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie over de precieze werkzaamheden, de 

tijden/uren, de vergoeding etc., stuur dan een mailtje naar contact@vvtrinitas.nl 

Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op! 

 

Dank namens bestuur, leden en bezoekers VV TRINITAS   
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Kinderdagverblijf de Bosmuizen  
 
Dag, dag zomer.. Langzaam druppelen we alweer de herfst in.  
 
Wij zijn gestart met het thema ‘welkom’. Na een heerlijke zomervakantie heten 
wij weer veel kindjes welkom op de Bosmuizen.  
 

Voor dit thema is iedereen op de foto geweest en 
hebben wij een muur vol Bosmuisjes gemaakt.  
Elk kind heeft zijn eigen muis met een leuke foto.  
Zo hoort iedereen er echt bij.  
 
In de zomervakantie zijn wij niet gebonden aan een thema en vieren we vakantie, 
houden we gezellige verkleedfeestjes, maken we ijsjes en knutselen we vissen. 
We verven onze handen wat echt heel erg kietelt en zingen het liedje: visje, visje 
in het water. 

 

 

Peuteropvang de Boskabouters  

Nadat alle Boskabouters een heerlijke zomervakantie hebben gehad hebben 
ook wij de groep weer geopend. Ieder kindje kreeg hier zijn of haar eigen 
kabouter. In deze kabouter is een foto van elk gezichtje geplakt. Zo hebben wij 
ons lokaal gezellig versierd en zien we gelijk wie er bij de Boskabouters horen. 
 

Na het thema welkom zijn wij gestart met het thema: kleding.  
In de eerste week oriënteren wij gezamenlijk wat het thema is en wat ermee 
te maken heeft. We kijken wat we aanhebben en draaien aan ons kleding rad. 
Kun jij tussen alle ‘was’ vinden wat je hebt gedraaid?!  
 
Ook hebben we een mooie themahoek, met hierin een wasmachine en droger. 
Maar ook een strijkplank en heel veel verschillende 
kleding. Je kunt er de pop verschonen en deze 
nieuwe kleren aandoen, of is ze moe en moet ze 
misschien naar bed?  

 
Verven, kleuren leren en de kwast beethouden staan (onder andere) centraal 
dit thema. Kinderen mogen hun eigen kleding of pyjama verven.  
 
Wij sluiten dit leuke thema af met een pyjama feestje! Iedereen mag in zijn of 
haar pyjama komen. En als kers op de taart mag ook de knuffel mee!                         
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BSO de Bosuilen en Bosarend  

En dat was dan ook onze zomervakantie alweer, wat vloog de tijd! De kinderen die normaal naar de 
BSO gaan komen in de vakantie vaak een hele dag. De meeste kinderen en leidsters kijken altijd erg uit 
naar de zomervakantie. Dit zijn namelijk in plaats van een middag, dagen vol spelen, spelletjes en 
activiteiten!  
 
Dit jaar stond de gehele zomervakantie in het thema van mythische wezens. 
Elke week hadden we een ander thema. Prinsen en prinsessen, 
zeemeerminnen en meermannen, elfjes en feeën en tot slot.. draken. 
 
We hebben elfen vleugels en ridder maskers geknutseld. Er hing een 
megagrote draak in de themahoek en we bouwden een groot kasteel.  
 
Ook hadden we een magische boom, die steeds meer gevuld werd met 
allerlei bijzondere dingen.                                                                                                                                                                                          
 
Met als klap op de vuurpijl deze zomervakantie, was er een vossenjacht! Team Boijl organiseerde dit 
jaar een vossenjacht voor alle buitenlocaties. We trokken het mythische thema door deze middag. Zo 
kon je opzoek naar een heks, tovenaar of naar sneeuwwitje die haar kikker kwijt was. Er zat in het bos 
een kabouter en pas op voor de wolf!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En het allerleukste? 
Dat in de vakanties de groepen vaak samen op het plein spelen. 

Alle leeftijden door elkaar heen en iedereen speelt zo leuk samen! 
 

Groetjes Kinderkei Boijl 

 

 

 

22



   

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 
 
Even voorstellen 
 
Wat is het fijn om weer terug te zijn in Boijl. Ik heb al veel 
bekende gezichten gezien en het was een feest der 
herkenning. Inmiddels is het toch al twee jaar geleden dat ik 
hier als leerkracht heb gewerkt, dus nog even een korte 
introductie op wie ik ben. 
 
Mijn naam is Eefke Eising-Verleg, ik ben 39 jaar en samen met 
mijn gezin woon ik in Oosterwolde. Ik ben geboren en getogen 
in Spijkenisse en na mijn opleiding in Rotterdam te hebben 
afgerond, ben ik samen met mijn man Marcel in het noorden 
komen wonen. 
 
Mijn loopbaan ben ik begonnen in Oosterwolde op obs 
Buttinga. Vervolgens heb ik zowel op School Loevestein in 
Gorredijk als op Dalton obs de Oosterbrink als leerkracht 
gewerkt. Op alle drie de scholen heb ik met veel plezier gewerkt, van groep 2 tot en met groep 8. De 
afgelopen 2 jaar heb ik als directeur op Dorpsschool De Blesse gewerkt. 
Toen de vacature voor directeur in Boijl langskwam heb ik dan ook geen moment getwijfeld en meteen 
een brief geschreven, met mijn benoeming als resultaat. 
 
De eerste weken zijn voorbij gevlogen. Het welkom op school was als een warm bad. Zowel ouders als 
kinderen als collega’s hebben me met open armen ontvangen. Inmiddels zitten we als school weer 
helemaal in de race. Er zijn al groepen op excursie geweest en ook zijn er al flink wat creatieve 
activiteiten georganiseerd. We kijken uit naar een jaar vol ontwikkeling en we hebben er in zin! In de 
dorpskrant zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten dit jaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eefke Eising-Verleg  
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Appelpluk- en Bakdag Groep 5/6 
 
Wat hebben we genoten van onze appelboom op het schoolplein! Een groepje kinderen is in de 
ochtend enthousiast aan de slag gegaan met het plukken van appels, terwijl de rest alvast begon met 

de voorbereidingen voor het bakken.                  

 
Samen hebben we heerlijke appeltaart, smeuïge appelcake en verse appelmoes gemaakt. Aan het eind 
van de schooldag hebben we alles gezellig met elkaar opgegeten. Het was niet alleen ontzettend 

lekker, maar ook heel gezellig!     

 

Een mooie dag vol samenwerking, plezier en natuurlijk... appels!               

 
Groep 5/6 
 
 

Foto's van  Appelpluk- en Bakdag: 
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Wist u dat... 
 
… groep 7/8 elke maandag met een Kahoot de schoolweek begint, met 
quizvragen over de lesstof van de vorige lesweek. 
… er zelfs een Kahoot-beker te verdienen is als je wint als duo! 
… we met 20 kinderen in de klas zitten. 
… we met alle kinderen in één m2 passen als we heel dicht op elkaar staan!  
… we vrijdag 12 september naar Wilhelminaoord zijn geweest als excursie en 
hier veel hebben geleerd over de steentijd. 
… we donderdag 11 september samen met 5/6 heerlijke appeltaarten, 
appelcakes en appelmoes hebben gemaakt met de appels van de 
appelboom op het plein! 
… we dit schooljaar ook op bezoek gaan bij middelbare scholen als Linde, 
Terra en Stellingwerf. 
… we op vrijdag gym hebben van juf Renée en op dinsdag van meester Ger. 
… groep 8 in november de B8 toets en in februari de doorstroomtoets heeft.   
… we 11 meisjes in de klas hebben. 
… we dus 9 jongens in de klas hebben. 
... onze pauze 2 x 15 minuten duurt. 
... dat wij de hele week een meester hebben, genaamd meester Ger. 
... bijna alle meiden van paarden houden! 
... bijna alle jongens van voetbal houden! 
… we wekelijks werkwoordspelling oefenen in spelvorm 
… we één keer per jaar een voetbal- en korfbaltoernooi hebben. 
 

Groetjes Groep 7 & 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De excursie naar Wilhelminaoord.               Alle leerlingen van 7/8 in één vierkante meter. 
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           Kopij volgende uitgave inleveren vóór 5 december                                  

(kopij@evenbijpraoten.nl) 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 

 
OKTOBER – NOVEMBER - DECEMBER 

11 oktober Pop up koffie met taart  zie flyer Dorpsbelang 

Pleintje bij de Tille van 10.00 – 12.00 uur 

17 oktober Bingo voor de basisschooljeugd  zie flyer Dorpsbelang 

Diverse tijden. Aanmelden bij Aukje 06 12263028 

18 oktober Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink  

Vóór 08.00 uur aan de weg 

30 oktober Pubquiz & ledenvergadering Dorpsbelang 

’t Zwaantje, aanvang 20.00 uur 

31 oktober Prijsklaverjassen ivm verbouwing de Tille 

De Hertenweide Zorgvlied, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

   1 november Lichtjesavond 

Kerkhof Boijl van 19.00 uur – 20.00 uur 

   6 november Schaakclinic voor de jeugd vanaf groep 3 (les 1) 

Meer info bij aanmelden – Femke 0636225194 

   8 november Workshop schminken  zie flyer Dorpsbelang 

Locatie bij aanmelding van 13.30 uur – 16.30 uur 

13 november Schaakclinic voor de jeugd vanaf groep 3 (les 2) 

Meer info bij aanmelden – Femke 0636225194 

15 november Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

28 november Prijsklaverjassen  

’t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

12 december Optocht verlichte trekkers, fietsen en skelters voor kids 

Meer info volgt op de komende flyer Dorpsbelang 

13 december Toneelvereniging Nut en Genoegen 

De Tille, aanvang 20.00 uur 

14 december Kerstconcert Gemengd Koor 

Kerk Boijl, aanvang 14.00 uur 

19 december KERST Prijsklaverjassen  

‘t Brinkhuus, aanvang 20.00 uur. Inleg €5 

20 december Oud Papier t.b.v. de Oosterbrink 

Vóór 08.00 uur aan de weg 

Eind december Activiteiten OJP ’t Zwaantje 

Meer info volgt 
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