Blik op Boijl Later als ik groot ben.... 1972

Is een samenvatting uit verhaaltjes die kinderen schreven voor het krantje ‘Dorps-
kontakt. De voorloper van ‘Even Bi’jpraoten’. De ‘fantasie toekomst’ gezien door
de kinderogen van 11 - 12-jarigen. Grote huizen, mooie auto’s en vooral rijk zijn
met veel personeel. Toch zijn er ook kinderen waarvan hun dromen heel dicht bij
de werkelijkheid komen of die zelfs ver overtreffen!

We leven nu ruim 50 jaar later en helaas zijn ze niet meer allemaal ‘onder ons’....

( U kunt de krantjes lezen op de site van dorpsarchief Boijl )
Hanneke Schapelhouman:
Als ik rijk was..... Ze wil graag een mooie bungalow met mooie stoelen en tafels en
een dienstmeisje. Een boekenkast staat ook op haar wensenlijstje. Die staat dan vol
met boeken van Dik Trom en de Kameleon. Heerlijk de hele dag lezen...! schrijft ze.
Ans Smink:
Wil apothekersassistente worden. ‘Je geeft dan medicijnen en pilletjes’ ‘Die zelf ma-
ken lijkt me ook heel fijn werk’. Haar moeder heeft een boekje besteld waar alles in
staat. ‘lk wou eerst fysiotherapeute worden maar nu niet meer’.
Gerda Smink:
Wil graag een grote bungalow met tuin en bos.
Buurvrouw Demmink Stond op een dag snikkend aan haardeur. Er was bij haar inge-
broken en haar geldkist was gestolen. En toen zei ik: ‘Je mag wel wat geld van mij hebben’ en toen gingen
we samen naar de politie en die ging de inbreker zoeken’.
Frans Mooy:
Wil houtbewerker worden of beeldjes. Knutselen met hout klei en ijzer lijkt hem ook wel wat maar eigenlijk
heeft timmeren zijn voorkeur. ‘Dan moet je soms ook metselen’. ‘Je kunt ook van een steiger afvallen maar
ja, dat moet je er maar bij nemen’ (!) ‘En voor dakplaten moet je geen hoogtevrees
hebben’.
Trijntje de Vries
Als ze een jaar of 19 is en veel geld verdient gaat ze trouwen. Ze gaat samen met haar
man een geschikt huisje uitzoeken. ‘Als ik een kindje kreeg zou ik het niet gaan verwen-
nen’. Ze heeft er helemaal beeld bij. Een box, kinderwagen en kleertjes. En.... mijn man
zal misschien wel een lief klein poedeltje willen hebben. Zelf wil ze nog graag een moes-
tuin....
Andries: Als ik rijk was, kocht ik een prachtige bungalow.
Hij heeft een hele wensenlijst met 0.a. mooie tapijten en tafels en huisknechten. Een mooie grote auto, een
boot en..... een vishengel. Maar ook een crossmotor en kok en een grote tuin.
En ja, hoe ver gaat de kinderfantasie: ‘dan kocht ik een hoge hoed en betaalde mijn schulden niet’.
Een dierentuin sluit de lange wensenlijst.
Hij besluit toch heel realistisch: ‘Als ik nou die centen allemaal maar had'......
Jacobus van Zanden:
Wil later leraar of meester worden én een bungalow. Na de lagere school wil hij naar de HAVO en dan naar
de kweekschool. Lesgeven in Engels, Frans, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Volgens de dokter kan hij van-
wege rugklachten geen boer worden.
Hij besluit met: ‘en trouwens ik wil niet eens boer worden’
Adrie Bos: ‘Als ik meer dan een miljoen bezit, ga ik trouwen met een heel
mooi meisje en ga dan een landhuis bouwen’. Een sportauto en een Por-
che 900 lijkt hem ook wel wat. Wél met ramen die op en neer gaan en een
schuifdak. ‘Op het land doe ik niet veel want ik heb een ‘automatische
trekker’ (...?) Na het dorsen en pickuppen gaat hij op vakantie met de boot
naar Zuid-Amerika en ‘dan kan de auto ook mee’.......




Pieter Bergsma:

‘Als ik rijk was dan kocht ik een grote landbouwschuur en veel bouwland’. Hij gaat
ook trouwen en denkt aan 2 knechten maar hij werkt zelf ook mee.....(!)

Wil 4 trekkers en 2 ploegen en een aardappelrooier. ‘En verder allemaal materiaal
wat een bouwboer nodig heeft’. ‘Na het rooien worden de aardappels met de auto’s

opgehaald en gaan naar Smilde’. ‘Na het
oogsten eerst nog ploegen en FB S daarna een week met
vakantie’. ¢ 1y S
Sierdje Winters: «%\
‘Als ik groot ben, groot genoeg, (want ik ben nu nog | 2:/\ , maar een ukkepuk)
wil ik gezinsverzorgster worden’. Misschien gaat ze H] | wel trouwen en als er
een zangkoor voor vrouwen komt, gaat ze daar ook 77 ] {jJ bij. ‘Als mamma en ik
bij het aanrecht afwassen zingen wij samen’. ‘Als ik j }S//KZA/ kinderen krijg (een
meisje natuurlijk) ga ik daar ook mee zingen als we afwassen’
Ze besluit met : ‘Zo nu weet ik niks meer, misschien komt er wel
niks van in..... een schop onder je achterwerk
Jaap Jager en weer 1 cm groter

‘Als ik rijk was kocht ik eerst een mooi groot huis en een mooie auto’. ‘Dan wou ik ook niet meer werken en
ging in een bos wonen en kocht een paar mooie paarden, want die vind ik mooi’.

Een paar kinderen wil hij ook wel en zondags voetballen.

‘Verder wou ik niets meer doen, ja... nog eens naar het buitenland gaan’.

Aty Bos:

Wil graag kleuterleidster of juffrouw worden. ‘En als ik later trouw ga ik in Alkmaar wonen’. ‘Je moet wel
goed kunnen leren als juffrouw maar dat is ook zo bij kleuterleidsters’'.

‘Als ik jarig ben trakteer ik op een appel en stukjes kaas, een rolletje drop en een stukje cocos en nog een
paar andere dingen....’

Nico Vogelzang:

Wil een mooi huis, zijn rijbewijs halen en koopt dan een mooie auto. Verder 3 bedienden en een diens-
meisje. Hij wil ook een vijver in de tuin met eenden. Maar dan wel gaas eromheen zodat de poes er niet bij
kan. ‘Ik koop misschien wel een jachtgeweer en ga ik bij de jagersvereniging’. ‘Maar zo ver is het nog niet
want ik ga eerst trouwen’.

Gerrit Beun:

Als ik rijk ben ga ik eerst een rijbewijs halen en dan koop ik een slee van een
wagen. Een kasteel met bedienden lijkt hem ook wel wat. 3 koks en een diens-
meisje. In de tuin moet een mooie vijver komen met dikke vissen. ‘Maar ik moet
dan ook nog naar de smid om een schatkist te laten maken’. ‘Misschien ga ik
wel bij de smid werken’.

Sietse Jorritsma:

Wil boer worden samen met 1 van zijn broers. 60 melkkoeien denkt ie aan en 35 ha. land.

Als ze uit willen breiden bouwen ze de boerderij naar achteren uit of aan de zijkant.

Dia Koops Wil graagin een winkel werken achter de kassa. met 16 wil ze een brommer en met 18 een auto.
Maar dat duurt nog wel lang voor ik zoiets mag.....!

Jan Blauwbroek:

‘Als ik rijk was, kocht ik eerst een grote auto en een groot huis, gewoon net als andere rijken’.

Hij geeft f. 5000.—aan de natuur want die moet ‘overblijven’. Koopt een speedboot en gaat vissen. Hij wil
een werphengel maar geen jachtgeweer want dat is uitroeien van de dieren.
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